Een zalig Kerstmis en een gezegend nieuwjaar.
Pastoor Jos Hermans, kerkbestuur en pastoraatsgroep.
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Heden is u een Redder geboren.

Op aarde vrede aan alle mensen in wie Hij welbehagen heetft.

Dank voor uw inzet en bijdrage in het afgelopen jaar.

Welkom in het nieuwe jaar van de Heer.




Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus,
de geboorte van een kind, die voorbestemd was het volk te leiden
zoals Moses het volk heeft geleid naar een nieuw leven
en later David als Gods uitverkoren herder en Koning.
Dit kind openbaart Gods liefde en barmhartigheid.
Elk mens die dit kind omarmt
Elk mens die dit kind ontvangt
Elk mens die dit kind aanschouwt
krijgt deel aan dit nieuwe leven,
een nieuw era —tijdperk - breekt door dit kind voor u aan.
Een nieuwe tijd begint met de geboorte van dit kind,
die geen angst kent en geen weet van zonde heeft,
die met gerechtigheid vrede op aarde bracht,
die de mens in zijn waardigheid herstelde en kwaad en beproevingen doorstond
en die op God vertrouwde heel zijn leven tot in het uur van zijn dood.
God kijkt door de ogen van dit kind
naar de wereld en de mensen in het nieuwe jaar
God glimlacht en straalt door dit kind
en brengt vreugde en geeft betekenis aan de tijd.
God omarmt met de uitgestrekte armen van dit kind
de arme, geringste, zieke en zondaar,
en openbaart zijn liefde aan ieder mensenkind,
afkomstig uit alle lagen van de samenleving.
uit alle windstreken; Noord, Oost, Zuid, West.
Zegt dan ook niet met Kerst zoals in de dagen van Herodes:
er is geen plaats en toekomst voor je, mensenkind.

Geeft degene die komt in de Naam van de Heer en in vrede
een plekje in je hart en je leven.
Het Kerstverhaal weerklinkt in onze dagen niet alleen
in de katholieke kerk maar wereldwijd,
in vele ook niet-christelijke landen, plaatsen en huizen,
want het bevat een boodschap voor elke beschaving.
Het heet “gastvrijheid” beoefenen.

Een eenvoudig paar, een jonge vrouw hoogzwanger,
onderweg met haar man op zoek naar een onderkomen voor de nacht,
in de geboorteplaats waar zij zich moesten laten inschrijven
krijgt Jozef overal dit te horen: er is geen plaats.

Ze vonden die nacht geen onderdak bij de mensen,
wel buiten in de velden in een grot zo wil het verhaal.

Het gebrek aan gastvrijheid
Is een grote armoede waar een kind, een mens, onder lijdt.

Ja, je bent welkom in Gods Naam zou het antwoord moeten zijn.
De kern van het Kerstverhaal is een wonderlijke vertelling
over God die onder ons komt en niet welkom is.

Zonder dat we het weten ontvangen we misschien een engel, een heilige, een zondaar,
een mens, die je toekomst geeft.

Zo komt God in dit pasgeboren kind in Bethlehem onder ons
en leidt Hij - zijn volk- naar een nieuwe tijd.

Laat ons zingen met engelen in koor:

Eer zij God in den hoge,

Op aarde vrede aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft.




