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ZONDAG 10 SEPT  

Ziekenzondag     

ZONDAG 17 SEPT 

24e zondag Vredesweek 

 
      

 

ZONDAG 24 SEPT 

Vredeszondag 

ZONDAG 1 OKT 

26e zondag door het jaar   

Overleden 

25 aug Maria Fransen-Gabriël 

20 aug  Lies Evers-Deenen      

15 aug Truus Willems-v. Osch  

 

 

 
 

 

 

 

  18 juli Ger Verstegen-Zegers   

18 juli Maria v.Elst-Coppens        

8 juli M. Jansen-vd Boogaard                   

3 juli Lenie Cornelissen-vd Berg 

Doopsel  3 sept                         

Lef, Evi en Fien Bosman            

te Westerbeek 

Doopsel 10 sept                           

Alisha Wolfraad te Beugen 

  

September is voor velen een melancholische maand. De grote vakantie is 

voorbij, men gaat weer aan het werk en bij menigeen is de bankrekening zo 

goed als leeg na de extra kosten in de vakantie en de start van het nieuwe 

schooljaar.  

De zon verliest aan kracht, de bladeren vallen van de bomen, het wordt eerder 

op de avond donker. Spinnen komen weer in huis. De kinderen gaan gelukkig 

weer naar school. Kortom: de zomer is weeral voorbij!  

De herfst is aangebroken en heeft tal van leuke kanten: de mooie kleuren van 

de bladeren, gelegenheid tot het maken van prachtige foto's, het is net warm 

genoeg voor lange wandelingen in de middag, soms is er een mooie nazomer, 

mooie zonsop- en ondergangen, men kan lekkere appel-en perengerechten 

maken, er is fruit in overvloed voor confituur.  

1 september begint het liturgische jaar binnen de Oosters-Orthodoxe Kerk. 

Voor ons katholieken loopt het liturgische jaar nog even door.  

De oosters-orthodoxe en de rooms-katholieke kerk hebben overwegend 

dezelfde geloofsleer. Er zijn wel verschilpunten waar volgende er een van is. 

De universele jurisdictie en onfeilbaarheid van de paus wordt door de 

orthodoxen niet erkend. De pauselijke suprematie wordt niet aanvaard, omdat 

deze tegen de conciliaire structuur van de kerk is. 

Bisschoppen zijn enkel opvolgers van de apostelen en niet van Christus.  

Christus staat voor de orthodoxen aan het hoofd beide kerken. 

Menigeen ziet uit naar de grote dag waarop Oost en West weer herinnigd zijn. 

Ik geloof en bid dat de ingeslagen weg van onze Paus – terug naar een 

synodale kerk – hier aan bijdraagt. Namelijk dat de Rooms-Katholieke en 

Oosters-Orthodoxe kerk weer één zijn onder Christus die het hoofd is van het 

mystieke lichaam, dat de kerk is. 

Als dit gebeurd komt er ook een eind aan de strijd en zal voor 1000 jaar er 

vrede zijn. Hoe mooi is dit vooruitzicht, dat ik in september oproep te bidden 

voor de vrede wereldwijd, tussen het Westen en het Oosten. De enige wapens,  

onze open handen, dienen wij mensen te gebruiken om verzoening en 

vergeving aan elkaar aan te reiken.  

Bidt om vrede in september. De vrede van Christus. Geen gewapende vrede, 

maar een ontwapende vrede, die Jezus in het leven uitdroeg. Vrede door 

gerechtigheid en barmhartigheid. God in waarheid en geest bidden wij om 

vrede onder alle volkeren op aarde, dat conflicten en twisten worden bijgelegd 

en de wapens worden omgesmeed tot ploegijzers. Moge uw Rijk kome en uw 

wil geschieden in de hemel en op aarde.  Door Christus onze Heer.    

  P a s t o o r  J o s  H e r m a n s 
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Gebed om vrede van Franciscus van Assisi (1181-1226)  

          Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  
          Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  
          laat mij vergeven wie mij beledigde,  
          laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
          laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  
          laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
          laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  
          laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
          laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  
          Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
          niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
          niet bemind te worden, maar te beminnen.  
          Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  
          door te verliezen, dat men vindt  
          door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  
          door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIE ACTIVITEITEN 

Ziekenzondag 
 

Zie de mensen uit de straat 
De zieke op de hoek 
Vraag hoe het met hem/haar gaat 
Vereer de zieke met een bezoek 
 

Geniet van het heden 
Ruik de bloemen in de wei 
Denk niet aan het verleden 
Dat was gisteren al voorbij 
 

Leef en proef van het leven 
Met elkaar vandaag 
Toon je in het samenleven 
En help een zieke bij iedere vraag 
 

Gezonde, 
sta bij de zieken stil,  
wees hun handen 
en bid voor ze  
 

    

4  
15.30   Hof van Loon 

Dienst Woord en 

Zang 

 

 6  
14.00 u Kerkbestuur 

vergadering 

12 
Geen ! 

geloofsbijeenkomst  

 

  

 

  

 

Bemoediging  

Het gebed om vrede is een mooie bemoediging. Voor jezelf, maar vooral ook voor anderen. Het 

gebed richt zich op het brengen van vrede. Het brengen van vrede voor anderen, brengt jezelf ook 

weer vrede, dus dat is mooi meegenomen. Toch gaat het daar niet om. Het gaat erom om precies 

te doen wat er niet van je wordt gevraagd, precies te brengen wat er niet aanwezig is en niet wordt 

verwacht. Het is een gebed waarin je jezelf aanbiedt als instrument. Je biedt jezelf aan om actief 

ingezet te worden op plekken waar het donker is om licht te zijn, desnoods alleen maar door je  

woorden. Uiteindelijk was het ook Franciscus die zei: ‘Evangeliseer. Desnoods met woorden.’ Maar 

van geloof getuige je als je woorden niet zonder daden zijn, zei Jezus. 
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