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VAN DE REDACTIE

In deze dagen voor Kerstmis wordt de
vreugde om dat grote feest helaas ook
dit jaar overschaduwd door de
beperkingen die nog steeds gelden in
verband met de COVID-pandemie. Toch
hopen we dat u ondanks de onzekere tijd
hoop houdt en gelooft in de boodschap
van Kerstmis: God is met ons. U vindt in
deze uitgave onder andere een
toelichting op het synodaal proces en
door het parochiebestuur wordt het
belang benadrukt van uw deelname aan
de ‘Actie Kerkbalans. Met enige trots
melden wij u over het nieuwe altaar in de
kerk van St. Anthonis en we besteden
aandacht aan het feest van de onnozele
kinderen.

De redactie is in gesprek gegaan met drie
vrijwilligers van de deelparochie
Groeningen en met een trouwe
parochiaan uit St. Anthonis. U leest over
het nuttige werk van de Zonnebloem en
we informeren u over de lopende
Adventsactie. Ook ontbreekt uiteraard

het liturgisch rooster voor Kerst niet.

De redactie wenst u veel leesplezier en
ondanks alles een Zalig Kerstfeest en een
Gezegend 2022!
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COLLECTES EN ACTIE KERKBALANS: HARD NODIG

Beste parochianen,

Graag wil ik u als penningmeester meenemen in de financién van de parochie en een beroep op u
doen voor de actie Kerkbalans die in januari weer van start zal gaan (in Overloon eerder).

Jaarrekening en financiéle positie van de parochie

Zoals u weet is de financiéle positie van de parochie erg zwak en nu heeft helaas ook het
coronavirus geen positieve invloed gehad op onze cijfers. Er zijn lange tijd geen vieringen geweest
of vieringen met een beperkt aantal gelovigen. Dit effect is helaas dus ook terug te zien in de
jaarrekening van 2020. We sluiten 2020 af met een negatief resultaat van €359.000,-- , dat is ruim
€50.000,— meer aan tekort dan in 2019. Het parochiebestuur maakt zich hierover dan ook ernstig
zorgen.

Binnenkort zal het parochiebestuur weer een jaarvergadering houden met alle vertegenwoordigers
van de deelparochies, waarbij zal worden ingezoomd op de financiéle positie van de parochie en
zal gesproken worden over welke maatregelen er noodzakelijk zijn om ons hoofd boven water te
houden. Dergelijke tekorten kunnen wij geen 10 jaar meer volhouden.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Dit is het thema voor de actie Kerkbalans die volgende maand van start gaat. Alle parochianen
krijgen dan weer een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiéle bijdrage. We hopen dat
we ook in 2022 weer op u mogen rekenen, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de
generaties na ons van grote waarde. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die
verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog
voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Ik wil u dan
ook dringend vragen om mee te doen met de actie Kerkbalans en het toezeggingsformulier in
januari ruimhartig in te vullen.

Een nieuwe manier van collecteren

Tenslotte meld ik u nog dat we binnenkort in St. Anthonis (net als nu reeds in Oeffelt) beginnen met
een nieuwe manier van collecteren en het betalen voor een kaarsje: Givt. Dit is een systeem
waardoor kerkgangers digitaal kunnen geven, zonder contant geld. Het werkt met een
smartphone en een zender in het collectemandje. De gever geeft in de app aan hoeveel hij of zij
wil geven en haalt de telefoon langs de zender in het mandje om de gift te doen. Net als bij
contant geld blijft de gever anoniem, het systeem is veilig en het maakt de collecte makkelijker
voor de parochianen en voor de parochie. Als het in St. Anthonis bevalt willen we Givt geleidelijk
ook in andere deelparochies invoeren. Zo blijft de kerk bij de tijd en klaar voor de toekomst!

Ton Lansdaal, penningmeester



KERSTMIS ZEGT: VREEST NIET, GOD IS MET ONS!

Het laatste parochieblad van het jaar ligt alweer voor u. We gaan het tweede jaar afsluiten waarin
corona onderdeel is geworden van ons dagelijks leven. Ondanks de vaccinaties blijft momenteel
het aantal coronabesmettingen stijgen. De angst neemt toe. Maar als we langere tijd in angst leven
is dat funest voor lichaam én geest.

De Bijbel draagt ons op om niet te vrezen. God weet welke grote schade vrees in ons leven
aanbrengt. Zijn opdracht aan ons is daarom heel duidelijk: Vrees niet! Dit is geen optie, iets dat we
misschien kunnen doen, maar een opdracht, een bevel. God wil ons aanmoedigen om zonder angst
te leven en in elke moeilijke en beangstigende situatie te vertrouwen op Hem.

Soms kunnen we erg veel moeite hebben met vertrouwen in God, geloof in Zijn kracht en beloften.
Als we de Bijbel lezen, krijgen we een heel ander beeld van angst. In alle situaties dat de mensen in
de Bijbel angst hadden voor vijanden, gevaar, ziekte, de dood, de toekomst, gebrek, mislukking,
falen, schuld, afwijzing etc. heeft God altijd één antwoord: “Vreest niet en vertrouw op Mij"!

Dit is niet gemakkelijk gezegd, kortzichtig of onrealistisch. God komt niet met ingewikkelde
oplossingen aan. Hij wil alleen dat we ons afkeren van alle angst en ons richten op Hem. Dan zal
rust, vrede, vreugde, overwinning en visie voor het leven gaan komen. Als we echt gaan beseffen
dat God onze Vader, onze Schuilplaats en onze Rots is, dan kunnen we niet meer angstig zijn.
Daarom mogen we niet vrezen. God wil zo graag dat de mensen Hem vertrouwen in alle dingen
van het leven. Dat is Zijn oorspronkelijke doel met de mens.

Jezus, Maria en Jozef mogen we als ons voorbeeld
nemen. Zij vreesden niet maar vertrouwden op

God. De engel Gabriél zei tot Maria: “Vrees niet
Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.

Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter

wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.”
Maria zei: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij
geschiede naar uw woord!” Haar verloofde Jozef
wilde in stilte van Maria scheiden toen bleek dat

zij voordat ze gingen samenwonen zwanger was.
Toen verscheen Jozef in een droom een engel van
de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de Heilige Geest.
Ontwaakt uit de slaap nam Jozef zijn vrouw tot zich”
Christus vreesde niet om mens te worden. Hij zal zijn
volk redden uit hun zonden. God zelf geeft ons het
teken: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een
zoon ter wereld brengen en men zal Hem de naam
Immanuél geven. Dat is in vertaling: God met ons”.
Het pastorale team wenst u alvast een Zalig Kerstmis en een Gelukkig 2022.

Jantje Bax, pastoraal werkster 5
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SYNODAAL PROCES: MEEDENKEN OVER DE KERK

Over twee jaar, in oktober 2023, komen bisschoppen van over de gehele wereld samen in Rome
rond het thema “synodale Kerk". Opmerkelijk, want het is niet gebruikelijk de Kerk als “synodaal” te
zien. Een “synode” is vooral een bijzondere vergadering van paus en bisschoppen rond een bepaald
thema, zoals dus over twee jaar.

Nu gaat het juist over de gehele kerkgemeenschap als gelovigen die samen op weg zijn. Samen op
weg: vanuit het Grieks is daaruit het woord synode ontstaan. Vandaar dat ook gesproken kan
worden van een synodaal proces: het gezamenlijk onderweg zijn. Waarheen? Uiteindelijk naar het
Rijk Gods. En dat betekent dat wij als katholieken moeten gaan beseffen wat onze taak is, en dat we
samen moeten spreken over hoe we het doel van ons kerk-zijn (het evangelie verkondigen en
leven) kunnen bevorderen.

Paus Franciscus wil daarom dat alle geledingen van de kerk met elkaar én de wereld in gesprek
gaan, voordat de synode in Rome bijeenkomt. Dit wordt nu het “synodaal proces” genoemd, dat in
oktober van start ging. Het gaat erom te komen tot een praktische en realistische Kerk, die reageert
op concrete noden en behoeften ter plaatse, en zo missionair naar buiten treedt. Het pad naar de
synode wordt beschreven als een “samen reizen’, om na te denken over hoe gemeenschap te
beleven, actieve deelname te bereiken, en zich open te stellen voor missie.

De eerste stap voltrekt zich in elk bisdom ter wereld. De kernvraag is hoe dit samen op weg zijn
plaats vindt in elk bisdom, en hoe de H. Geest ons uitnodigt verdere stappen te nemen om hierin te
groeien. Natuurlijk moet het proces van gezamenlijk op weg zijn leiden tot de verkondiging van het
evangelie.

De Nederlandse bisdommen hebben uit de tien door Rome voorgestelde kernthema's er drie
uitgekozen: vieren, missie en participatie (deelneming). Bij vieren kunnen we ons bijvoorbeeld
afvragen hoe we vanuit de H. Mis onze levensbeslissingen laten beinvioeden. Bij missie hoe we
geroepen zijn vanuit onze doop het geloof uit te dragen. En bij participatie zou een vraag kunnen
zijn hoe verschillende groepen mensen in onze gemeenschap elkaar ontmoeten.

Op dit moment (half november) is nog niet echt duidelijk hoe het bisdom 's-Hertogenbosch denkt
het gevraagde proces vorm te geven. In ieder geval moet het een en ander eind september
volgend jaar resulteren in een stuk met de bevindingen dat naar Rome gaat. De documenten die
sturing dienen te geven zijn in het Nederlands op de officiéle website van de RKK te vinden
(www.rkkerk.nl).

Kapelaan Donders



EEN GESPREK OVER VERLEDEN EN TOEKOMST...

Het is het kleinste kerkgebouw in onze parochie: de kapel in Groeningen. Mede dankzij de
inzet van mensen uit de lokale gemeenschap lukt het om hier af en toe nog vieringen te
hebben, missen maar ook doopjes. De redactie sprak met Frans Kusters, Sjef Versteegen en
Albert Theunissen. Frans verzorgt sinds ongeveer 15 jaar het onderhoud aan de kapel en zijn
vrouw bespeelt het harmonium. Sjef is al ruim 27 jaar koster en ook zijn vrouw is al jaren
actief in de kapel met het verzorgen van de bloemen. Albert is vice-voorzitter geweest van
het parochiebestuur in Groeningen en zit al jaren in het bestuur van SANK (St. Antonius en
Nicolaas Kapel). Het parochiebestuur is later samengevoegd met Vierlingsbeek, om zo meer
vrijwilligers te vinden.

De kapel is in 1497 gebouwd en bestond
oorspronkelijk alleen uit het gedeelte van
het priesterkoor. Destijds behoorde de kapel
toe aan de toenmalige kasteelheer. Later is
de kapel uitgebouwd tot de huidige kapel.
Volgens Frans is er een boek gemaakt door
de heer Leget met de oude geschiedenis
over de kapel. Ten tijde van de
beeldenstorm is de kapel 50 jaar lang
onttrokken geweest aan de eredienst. Net
na de 2e WO is geprobeerd om van
Groeningen een eigen parochie te maken,
maar dit is niet gelukt. Het stuitte op veel
weerstand en was eigenlijk ook niet
realiseerbaar in samenhang met een eigen
priester. De samenwerking tussen
Vierlingsbeek en Groeningen is altijd goed
geweest. De missen werden druk bezocht.
Toch liep het kerkbezoek geleidelijk aan
terug. Door een gebrek aan priesters was er op een gegeven moment om de week een
gebedsviering. Hierdoor liep het kerkbezoek nog sneller terug. Inmiddels was het bestuur van
Groeningen en Vierlingsbeek samengevoegd. In Vierlingsbeek vonden ook jongerenmissen plaats,
in Groeningen niet. In Groeningen beschikte men ook niet, zoals in Vierlingsbeek wel het geval was,
over een gregoriaans koor. Misdienaars waren wel aanwezig in Groeningen. Kerkelijke uitvaarten
vonden plaats in de kerk van Vierlingsbeek. Uitvaarten in kleine kring konden echter wel
plaatsvinden in de kapel van Groeningen. In de tijd dat pastoor Lamers en later pastoor De Vree in
de kapel de mis voorgingen werd ook het geven van godsdienst op school als belangrijk gezien. Dit
veranderde echter met de komst van pastoor Theunissen.




... VAN DE MOOIE OUDE KAPEL IN GROENINGEN

Na het vertrek van pastoor Theunissen werd de kapel van Groeningen onderdeel van de
fusieparochie Maria, Moeder van de Kerk en bestond het pastoraal team uit pastoor Kerssemakers,
kapelaan Raaphorst, kapelaan Rodeyns en kapelaan Janssen. Het fusieproces verliep moeizaam. Er
vond een keer per maand een eucharistieviering plaats in de kapel van Groeningen. Toch zijn de
dorpsbewoners van Groeningen nog steeds verbonden met de kapel. Eenmaal per jaar vindt er een
gildeviering plaats, gevolgd door de traditionele Kopkesmert en met Pasen is er een
openluchtviering. Het vinden van een voorganger voor de gildeviering was echter wel een
probleem. Gelukkig heeft men pastor Ruud Willems bereid gevonden en is hij daarmee tot
‘gildepriester’ gebombardeerd. Af en toe vindt er een doopviering plaats in de kapel.

Op de vraag of de heren een positieve ontwikkeling zien voor de kapel in Groeningen antwoordt
men dat er geen positieve en ook geen negatieve ontwikkelingen zijn, maar dat er sprake van een
stilstand is. Groeningen heeft een jonge gemeenschap en een actieve dorpsraad en is blij met zijn
kapel. De kapel is een verbindende factor, het middelpunt van het dorp en de gemeenschap.

Albert geeft aan dat de Kerk en het kerkbezoek in de loop van de tijd eigenlijk altijd een soort
golfbeweging maken. Gezien de leeftijd van Frans, Sjef en Albert probeert men opvolgers te
zoeken, maar dit valt niet mee.

o v B @R s g

In februari en april 2022 zal er een eucharistieviering plaatsvinden in de kapel, waarna, afhankelijk
van de opkomst, bekeken zal worden of de vieringen een vervolg krijgen. De redactie bedankt
Frans, Sjef en Albert voor het gesprek en hoopt dat zij nog vele jaren hun vrijwilligerstaken uit
kunnen voeren. 9
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EEN JAAR LANG OP WEG MET EVANGELIST LUCAS

We zijn begonnen aan een nieuw liturgisch jaar, het C-jaar. Dat betekent dat we in de
zondagsvieringen (hoogfeesten uitgezonderd) het evangelie van Lucas volgen. In grote lijnen komt
dat uiteraard overeen met wat Mattelis en Marcus berichten over het leven van Jezus, maar net als
zij legt Lucas eigen accenten, deels door toe- en invoegingen die we niet bij die andere
evangelisten vinden. Een voorbeeld daarvan is het geboorteverhaal van Jezus, zoals we dat horen
in de kerstnachtmis. Opvallend is ook de aandacht die Lucas schenkt aan Maria. Zo is door dit
evangelie een ware spiritualiteit gegroeid rond de Moeder Gods, met mariale devoties, zoals de
rozenkrans. Minder bekend zijn de tien evangelische deugden van Maria; negen daarvan zijn
ontleend aan het Lucasevangelie: zuiverheid, wijsheid, deemoed, geloof, toewijding,
gehoorzaamheid, armoede, geduld, barmhartigheid, medelijden. De drie grote lofzangen in het
getijdengebed komen alle uit het Lucasevangelie: de lofzang van Zacharias (Lc. 1,67-80), de
lofzang van Maria (Lc. 1,46-55) en die van Simeon (Lc. 2,29-32).

Typisch voor Lucas is dat hij het leven van Jezus verhaalt als een tocht, een opgaan naar Jeruzalem.
Jezus' leven begint in de stal te Betlehem en ook wat betreft zijn verdere leven zal Lucas Jezus
voorstellen als een arme en thuisloze. In Nazareth, waar hij opgroeide, en in andere plaatsen waar
Hij predikt is Hij niet welkom of wordt Hij afgewezen. Toch volhardt Hij in zijn zending en gaat naar
Jeruzalem, de stad Gods - eindpunt en (letterlijk) hoogtepunt van zijn leven, waar hij aan een kruis
omhoog gegeven zal worden. Maar Jeruzalem is tevens de stad waar Hij uit de doden zal verrijzen.
Dankzij het lijden, sterven en verrijzen van Christus is er verlossing en heil voor allen die in Hem
geloven. Lucas benadrukt dat Jezus is gekomen voor alle mensen: zowel Joden als heidenen. Het
heil dat God had aangeboden aan Israél, het volk van het eerste Verbond, vindt in Jezus zijn
definitieve en volmaakte belichaming en is voortaan gericht op de hele mensheid. (zoals al
aangegeven door Simeon). De universele gerichtheid van Lucas blijkt uit zijn aandacht voor
niet-Joden: de Romeinen (Bv 7,1-10), Samaritanen (Bv 9,51-56), en Gerasenen (Bv 8, 26-39) en is te
verklaren omdat hij zelf geen Jood was, maar een heiden die tot geloof gekomen was.

Lucas heeft Jezus niet zelf gekend en behoorde net als Marcus dus niet tot de kring van de twaalf
apostelen. In het begin van zijn evangelie geeft hij trouwens toe dat hij geen ooggetuige is
geweest van alles wat hij zal schrijven. Maar zijn informatie is wel betrouwbaar omdat ze afkomstig
is van echte ooggetuigen (o.a. de apostelen Filippus en Jakobus). In de traditie wordt hij ook
beschouwd als vriend en metgezel van de heilige Paulus, met wie hij enkele missiereizen gemaakt
zou hebben. Dat laatste is niet zeker, de teksten spreken elkaar op dit punt tegen.

Naast zijn evangelie schreef Lucas ook nog een ander werk dat in het Nieuwe Testament bewaard is
gebleven: de Handelingen van de Apostelen, in feite een verslag van het begin van de Kerk dankzij
het optreden van Petrus en Paulus. Naar inhoud vertonen de Handelingen structurele
overeenkomsten met het evangelie. Zoals Jezus in één grote reis van Nazarth naar Jeruzalem de
Blijde Boodschap verkondigt, zo verspreiden Petrus, en vooral Paulus, al rondreizend het evangelie
tot aan de uiteinden der aarde. Op deze wijze draagt de Kerk het heil (dat in Jezus belichaamd
wordt) verder uit over de hele wereld. Een belangrijke rol hierin speelt de Heilige Geest, die de
apostelen in staat stelt en bezielt om het geloof te verkondigen (denk aan Pinksteren).

We vieren Lucas op 18 oktober en hij is de patroonheilige van o.a. artsen en schilders. 1



WI1J NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum

17-09-2021

24-09-2021

06-10-2021

09-10-2021

26-11-2021

01-12-2021

Naam en woonplaats

Mien van den Broek

88 jaar, Wanroij

Lina Theunissen-Wientjes
90 jaar, St. Anthonis
Marth Peeters-Litjens

86 jaar, St. Anthonis

Piet van Els

95 jaar, St. Anthonis

Erna van Dommelen-van den Bosch
96 jaar, Boxmeer
Mieneke Jans-Schaminée
90 jaar, Beugen

6;) 17 september 2021 is te Nijmegen overlednh
pater Frans Weersink, priester van de Congregatie
van het Heilig Sacrament. Pater Weersink werd per
16 september 1989 benoemd tot pastoor van de
parochies H. Cornelius te Wanroij en H. Paulus te

uit welke functie hem wegens

emeritaat per 1 augustus 1997 eervol ontslag is

Landhorst,

verleend. Moge hij rusten in vrede.

4

WU VIERDEN

de doop van:

12-09-2021
17-10-2021
24-10-2021
07-11-2021
05-12-2021

Noah Willemssen, Overloon
Alexander Voets, Vleuten
Luca Graat, Groeningen
Teun Schalk, Overloon

Jill van der Cruijsen, Beugen

12

GOEMANS

uitvaartzorg
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Dag en nacht bereikbaar op

0485 523 043

Nyw.goemansuitvaartzora.n

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid




OVERZICHT KERSTVIERINGEN

Hieronder vindt u het rooster van de vieringen tijdens de Kerstdagen. Dit rooster karh
onderhevig zijn aan wijzigingen of aanpassingen. Wij verzoeken u dan ook voor de meest
actuele informatie onze website te raadplegen: mmvdk.nl. Daarnaast kunt u op kerstavond
de nachtmis (zonder kerkgangers) vanuit de kerk in Wanroij volgen via een lifestream

/

,

-

\:rerbinding met de link: http://bit.do/kerstmmvdk
EUCHARISTIEVIERINGEN
Vrijdag 24 december: 16.00 uur Kerk Oploo
Zaterdag 25 december: 1e Kerstdag Zaterdag 1 januari: H. Maria, Moeder van God
Tijd Locatie Tijd Locatie
09.00 uur Kerk Beugen 09.00 uur Kerk Beugen
09.00 uur Kerk Wanroij 10.30 uur Kerk Oeffelt
09.00 uur Kerk Westerbeek 10.30 uur Kerk St. Anthonis
10.30 uur Kerk Oeffelt 10.30 uur Kerk Wanroij
10.30 uur Kerk Overloon
10.30 uur Kerk St. Anthonis
Zondag 26 december: Feest H. familie Zondag 2 januari: Driekoningen
Tijd Locatie Tijd Locatie
09.00 uur Kerk Oploo 09.00 uur Kerk Oploo
09.00 uur Kerk Wanroij 09.00 uur Kerk Wanroij
10.30 uur Kerk Oeffelt 10.30 uur Kerk Oeffelt
10.30 uur Kerk Overloon 10.30 uur Kerk Overloon
10.30 uur Kerk St. Anthonis 10.30 uur, Kerk St. Anthonis
EE BEZICHTIGEN KERSTSTALLEN
Zaterdag 25 december: Zondag 26 december:

14.00-16.00 uur Kerk Beugen
12.00-16.30 uur Kerk St. Anthonis
10.00-16.00 uur Kerk Qeffelt
13.00-16.00 uur Kerk Wanroij
\” .00-16.00 uur Kerk Westerbeek

10.00-16.00 uur Kerk Qeffelt
12.00-16.30 uur Kerk St. Anthonis
13.00-16.00 uur Kerk Wanroij
13.00-17.00 uur Kerk Oploo




EEN MAN MET EEN MENING: THEO VAN ELS ...

In het laatste nummer van “Binding” schreef onze pastoor: “Het is herfsttij in de Kerk, in de
zin dat die allengs meer kale takken vertoont”. De redactie ging hierover in gesprek met een
trouwe kerkganger, Theo van Els uit St. Anthonis. Theo is vrijwel in elke eucharistieviering in
zijn woonplaats aanwezig en vaste deelnemer aan de maandelijkse geloofshijeenkomsten -
kortom, een man wiens geloof dierbaar is. Hoe staat de Kerk er volgens hem voor?

Theo is geboren en opgegroeid voor de Tweede Wereldoorlog, in een traditioneel katholiek gezin:
vader en moeder en meerdere kinderen. De moeder van Theo had ruimere opvattingen over het
geloof had dan zijn vader. Theo was voorbestemd op het ouderlijk bedrijf te gaan werken;
uiteindelijk is hij in de recreatie gekomen. Het Tweede Vaticaans concilie in de jaren 60 heeft bij de
familie Van Els niet veel veranderingen gebracht. Theo zegt steeds een trouwe kerkganger te zijn
geweest. Nadat hij zijn echtgenote leerde kennen is het geloof zeker niet afgenomen. Deze kwam
uit een erg christelijke streek (Zoeterwoude) wat er toe heeft bijgedragen dat er alles aan gedaan
werd om ook de kinderen een gelovige opvoeding te geven. Er werd thuis over het geloof
gesproken, gebed voor en na het eten was vanzelfsprekend. Theo is, zo blijkt, steeds dezelfde
gelovige gebleven met zijn eigen mening, die hij met aangename woordspelingen kan ventileren.
Hij heeft een open, gezonde kijk op veel dingen. Zijn geloof is het belangrijkste wat er is.

De veranderingen in de beleving van het geloof zijn o.a. gekomen door de invloed van de tv, aldus
Theo, omdat er veel meer informatie op ons af is gekomen. Ook de mobiliteit en bereikbaarheid
zijn veranderd. Dit alles heeft de reikwijdte gewijzigd. Vroeger had je een wekelijks
radioprogramma waar de geestelijke het geloof verkondigde: en daar luisterde je naar. De afname
van het aantal priesters na het concilie is ook een gevolg van de veranderende maatschappij.
Vroeger werd het geloof er in gepompt: als je bidt, raak je niet van het geloof. Maar je moet eerst
geloven; het een kan niet zonder het ander. Volgens Theo is het geloof nu individualistischer terwijl
het vroeger heel massaal was, het meelopen met de ander.

Bruidjes in een processie; een van de weinige herinneringen
aan het Rijke Roomse Leven van vroeger.
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... OVER GELOVEN EN DE KERK VROEGER EN NU

Theo is van mening dat we het goede moeten doen in solidariteit naar elkaar. Dit hebben we te
pakken, maar de vorm (o.a. massale bedevaarten en volle kerken) hebben we verloren. Willen we
het geloof verder brengen dan moeten we een verdiepingsslag maken. We kunnen hiervoor
handvatten aanreiken: gebed, bezinning en misschien moeten we terug naar de vroegere
catechismus en de vraag stellen: waartoe zijn wij op aarde?

O.L. Heer heeft één wereld geschapen. Al het hogere is het mysterie van het geloof en daar komen
we nooit achter. Het geloof moet een mysterie blijven, we moeten blijven zoeken. We hebben een
feestelijk geloof, het kerkelijk instituut daarin is veranderd. Dat is heel jammer. Op eigen
levensvragen proberen we zelf een antwoord te geven.

Het onlangs geopende synodale proces geeft iedereen de mogelijkheid mee te denken en te praten
over de toekomst van onze kerk. De bevindingen moeten “van onder” komen en mogen geen
theologisch werk zijn. Het eigen geloof moet gerespecteerd worden. Theo van Els is van mening
dat voor verandering van/in onze kerk de basis goed moet zijn. Van onderen af moet geprobeerd
worden derden te overtuigen dat het anders moet.

De redactie dankt Theo van Els. Hij gaf met duidelijke woorden aan dat het volgens hem op dit

moment niet goed gaat met onze kerk. Het geloof, waarin hij is opgegroeid en gevormd, is hem
dierbaar en het doet hem pijn de teloorgang van de katholieke Kerk zo te moeten beleven.
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VEEL HELPENDE HANDEN VOOR ZWARE TAAK:

Bij het sluiten van kerken komt religieus erfgoed beschikbaar voor andere kerken. In de H.
Antonius Abt kerk in St. Anthonis is onlangs een altaar geplaatst waarop het tabernakel een plaats
heeft gekregen. Dit tabernakel stond voorheen op een smal, houten console en was bovendien
vanuit de kerk nauwelijks zichtbaar.

De bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkelijke kunst, pastoor EM.L. (Frits) Ouwens, informeerde
pastoor Van der Sluis dat er uit de in 2012 gesloten H. Hart kerk te Eindhoven een altaar
beschikbaar was dat goed zou passen in de kerk van St. Anthonis. Na een bez;cht;gmg was onze
pastoor dezelfde mening toegedaan. De vraag
was echter: hoe komt dit zeer zware altaar
naar St. Anthonis want het geheel bestaat uit
een zestal massief marmeren zuilen met
daarop een massief marmeren blad van
ongeveer 2000 kg.

Hiervoor werd Piet van de Rijt met

zijn gepensioneerde natuursteenmedewerker
benaderd en vervolgens werd het altaar door
zijn chauffeur opgehaald en opgeslagen op
het bedrijf. Hier werd al het marmer door de
gepensioneerde medewerker gereinigd en
werden zwarte, granieten voetstukken aan

de zuilen bevestigd zodat het geheel hoger
komt te staan.




PLAATSEN 'NIEUW' ALTAAR IN KERK ST. ANTHONIS

Het plaatsen van het altaar was een klus die de nodige voorbereiding vergde. Met de hulp van Piet
van de Rijt, vrijwilligers van de kerk en leden van het St. Antoniusgilde werd de klus geklaard. Nadat
een aantal kerkbanken was weggehaald werd er een oploop gemaakt om het zware materiaal op
het priesterkoor te kunnen krijgen. Natuurlijk werden de vloertegels beschermd om barsten te
voorkomen. Met speciale hulpmiddelen werd het tabernakel opzij geschoven en kregen
vervolgens de zuilen hun plaats. Tot slot werd het blad met behulp van een pompwagen op de
zuilen gelegd. Zonder materiéle schade waren de werkzaamheden uitgevoerd en was de klus na
drie dagen geklaard.

Het tabernakel, dat geflankeerd wordt door twee engelen die na de sluiting van de kerk in
Maashees naar deze kerk verhuisden, is nu vanuit de kerk goed zichtbaar, zoals wenselijk is.
ledereen die meegeholpen heeft hartelijk dank voor de inzet ok de kerk in St. Anthonis weer iets
mooier te maken!
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DE ONNOZELE KINDEREN, ONGEWILD MARTELAREN

Op 28 december mag volgens de traditie het jongste kind in
het gezin bepalen wat er gegeten wordt. Op die dag vieren
we namelijk de Onnozele Kinderen. Het is een naam die vaak
aanleiding is tot misverstanden. Het oud-Nederlandse woord
‘onnozel’ betekent ‘onschuldig: Het gaat om de kinderen die
volgens de Bijbelse overlevering het slachtoffer werden van
koning Herodes, die het pasgeboren kind in Betlehem, de stad
van David, als een bedreiging zag voor zijn eigen positie.

Van de wijzen uit het oosten (die we vieren op het hoogfeest van de Openbaring des Heren,
eigenlijk op 6 januari maar in 2022 op 2 januari) hoorde koning Herodes dat er een koningskind
geboren zou zijn in zijn land. Uit angst voor zijn positie liet hij alle jongetjes van onder de twee jaar
in Bethlehem en omgeving vermoorden: 'Zodra Herodes bemerkte, dat hij door de Wijzen om de
tuin geleid was, ontstak hij in hevige toorn; hij zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem en heel
het gebied daarvan al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger, in overeenstemming met de
tijd waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig had gevraagd. Toen ging in vervulling het woord dat door
de profeet Jeremia gesproken was: "Een klacht werd in Rama gehoord, geween en luid gejammer:
Rachel, wenend om haar kinderen, wil niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn" (Mt. 2, 16-18).

Historisch gezien zijn er geen aanwijzingen dat deze slachtpartij heeft plaatsgevonden. Wel is het
zeker dat Herodes heel wat mensenlevens op zijn geweten heeft; zo liet hij velen van zijn naaste
familieleden ombrengen uit angst dat zij zich van zijn troon zouden meester maken. Matteus wilde
met dit verhaal verwijzen naar een profetie van Jesaja: 'Een twijg ontspruit aan de stronk van Jesse'
(Jes. 11,01). Daarmee wordt aangegeven dat de stamboom van Jesse (de vader van de grote koning
David) niet meer is dan een schijnbaar dode stronk, rest van een omgehakte boom. En dat, terwijl
het volk van oudsher geloofde dat uit die stamboom ooit nog eens de Messias zou voortkomen,
degene die de wereld zou omvormen tot een tuin van vrede. De stamboom was dus dood, volgens
Jesaja. Maar uit die dode stronk zou toch weer een nieuwe takje ontspruiten... Datzelfde gegeven
verbeeldt Matteus door het verhaal van de kindermoord: de hele familie van David in één klap
weggevaagd. De hoop op een Messias uit het huis van David kijkt dus vervlogen, maar Mattelis
wijst op de ene spruit waardoor God iets nieuws laat beginnen: Jezus!

Sinds de 5e eeuw werden de omgebrachte jongetjes van Bethlehem als de eerste martelaren
beschouwd; zij hebben weliswaar niet bewust en uit vrije wil hun leven voor Christus gegeven (oals
Stefanus, de eerste ‘echte’ martelaar die we op 26 december gedenken), maar werden toch gedood
omuwille van Christus. Volgens de Griekse traditie waren het er veertienduizend, volgens de Syrische
beliep hun aantal vierenzestigduizend. Enorme en dus vrijwel zeker overdreven aantallen, maar dat
doet niets af aan de betekenis van dit feest: dat van meet af aan mensen die tot Christus behoren
tot slachtoffer zijn gemaakt. Dat is nu helaas nog altijd het geval in veel landen en daar mogen we
ons bewust van zijn — net zoals we mogen beseffen, wanneer we voor het kribje staan, dat nu ook
nog heel wat ‘onnozele’ kinderen het leven wordt ontnomen in de moederschoot.
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ADVENTSACTIE VOOR SAFEHOUSE IN RUKEVOORT

In het voormalige klooster van O.LV. van Lourdes in Rijkevoort is sinds eind 2020 een zogenoemd
safehouse gevestigd om vrouwen die uit een verslavingskliniek komen te helpen een nieuw leven
op te bouwen. Initiatiefnemers zijn broer en zus Bregje en Peter Peters uit Schaijk. Peter was zelf
jarenlang verslaafd en het was moeilijk de juiste hulp en begeleiding te vinden. Bregje heeft hem
na het afkicken opgevangen. Die ‘veilige plek” was zijn redding. In 2017 hebben ze samen de
verslavingszorgorganisatie Point O opgericht.

In Rijkevoort is plaats voor twintig vrouwen die werken aan een nieuw bestaan na een verslaving
aan drank, drugs of gokken. Zij worden daarbij geholpen door acht medewerkers met een
zorgachtergrond. Er is 24 uur per dag, zeven dagen in de week begeleiding en toezicht. Bisdom Den
Bosch heeft zijn zegen gegeven aan het project. Safehouse Rijkevoort ontvangt op dit moment
geen giften maar wordt grotendeels gefinancierd vanuit de WMO.

Afkicken en een nieuwe start maken na een verslaving is bijzonder moeilijk. Daarbij speelt de
ondersteuning van geliefden maar ook van dieren een belangrijke rol. Een grote wens is daarom
een kippenren, waarbij de bewoonsters zorg dragen voor de kippen: voederen, eieren rapen, water
verversen, het hok uitmesten enzovoorts. Dit draagt bij aan het nemen van dagelijkse
verantwoordelijkheden, respect tonen en zorg dragen. Tevens geeft het rust en afleiding, kan het
gevoelens van eenzaamheid verminderen, het geestelijk welzijn bevorderen en helpen om zich
open te stellen naar de buitenwereld, wat enorm belangrijk is voor het herstelproces.

Het project is erop gericht dat de vrouwen, door zorg te dragen voor de kippen, meer besef van
eigenwaarde en verantwoordelijkheidszin krijgen. Voor het houden van kippen is een nachthok en
de aanleg van een kippenren nodig. Een klusjesman maakt het nachthok met daarin zitstokken en
legnesten. Voor de kippenren wordt rond een grasveldje een hekwerk geplaatst. Het gedoneerde
geld wordt gebruikt voor een (deel van) het hekwerk en de materialen voor het nachthok. De eieren
uit eigen productie komen op het dagelijks menu van de vrouwen te staan.

= 3 iy Ry
= v

Draagt u de Adventsactie 2021 een warm hart toe? Dan kunt u uw gift voor het project van het
Safehouse Rijkevoort overmaken op:

NL65RABO 0155 9485 98 ten name van RK Parochie Maria, Moeder van de Kerk onder vermelding
van Adventsactie 2021. Achter in onze kerken staan ook collectebussen.

Uw gift kan tevens in de brievenbus bij het parochiecentrum, Lepelstraat 13A, 5845 BK, St. Anthonis.
De Adventsactie loopt van 28 november tot en met 24 december 2021.

Namens de vrouwen van Safehouse Rijkevoort alvast hartelijk dank voor uw gift. 19



DE ZONNEBLOEM: TIJD, AANDACHT EN ZORG...

Binnen de grenzen van onze parochie zijn
verschillende organisaties actief die in hun
doelstellingen het omzien naar de medemens
hebben verwoord. Deze leggen hun eigen
accenten op verschillende items en dat maakt ze
uniek. Ook vanuit ons geloof is de zorg voor
onze naasten een groot goed. Zo zijn er vele
raakvlakken met onze parochie-activiteiten. Dit
bracht ons op het idee om hierover in gesprek te
gaan met één van deze organisaties, de
Nationale Vereniging de Zonnebloem. Waarom?
“De Nationale Vereniging de Zonnebloem is
opgericht op 29 april 1964 als voortzetting van
de stichting De Zonnebloem die opgericht was
op 17 januari 1949. De Vereniging stelt zich ten
doel, met name door de inzet van
vrijwillig(st)ers, het welzijn te bevorderen van
personen met een langdurige lichamelijke
beperking — vooral diegenen onder hen die
dreigen te vereenzamen.

De Vereniging is vanuit haar oorsprong een
katholieke organisatie. Vanuit deze identiteit
vindt de Vereniging bij het verwezenlijken van
haar doelstelling zeker ook levensvragen
belangrijk. “Trouw aan deze grondslag stelt de
Vereniging zich open voor iedereen, van welke
levensbeschouwing ook (uit de statuten).

De Zonnebloem is landelijk, regionaal en lokaal
georganiseerd. Verschillende deelparochies van
onze parochie kennen een afdeling van de
Zonnebloem. Wij hadden een gesprek met twee
leden van de afdeling St. Anthonis e.o. : Frans
Smulders uit St. Anthonis en Hennie van Wanroij
uit Westerbeek.

Het gesprek begon al meteen met de corona-
maatregelen, temeer daar op de avond van het
interview de persconferentie hierover plaats zou
vinden. Hennie en Frans moesten melden dat
vele activiteiten van de Zonnebloem hierdoor
op een (zeer) laag pitje zijn komen te staan.

Hennie vertelde dat zij in Westerbeek samen met
drie andere vrijwilligsters vele taken uitvoert. Zij

beschrijfft één op één activiteiten als
huisbezoeken en rolstoelwandelen, maar er zijn
ook vakanties en boottochten. Die laatste twee
vinden plaats in samenwerking met meerdere
Zonnebloem-afdelingen (regionaal). Frans vult
aan dat dit ook niet anders kan worden
georganiseerd omdat er op de eerste plaats
voldoende vrijwilligers moeten zijn om de
gasten te begeleiden. Maar dat er ook genoeg
gasten moeten zijn omdat het anders wel een
heel dure aangelegenheid wordt.

De afdeling St. Anthonis e.o. heeft een bestuur
van 6 personen die de taken organiseren en de
ongeveer 30 vrijwilligers aansturen. Frans legt
uit dat naast het organiseren van activiteiten,
uiteraard zorgen voor voldoende financién en
het samenbrengen van de vrijwilliger én de gast
de belangrijkste taken zijn. Hij benadrukt dat de
privacy binnen de Zonnebloem een groot goed
is. Het “hoofd bezoekregelingen” is degene die,
als enige, wel het e.e.a. van de gasten weet: om
de juiste begeleider met de juiste gast te
kunnen matchen. Je mag wel spreken van een
afgeleid beroepsgeheim.



... VOOR ZIEKEN EN OUDEREN IN EIGEN OMGEVING

Bij het noemen van de naam de Zonnebloem
denken velen terecht meteen aan de vele
huisbezoeken die de vrijwilligers afleggen, Maar
ook aan de jaarlijkse loterij. De opbrengst
hiervan geeft de Zonnebloem o.a. de financiéle
mogelijkheden om haar taken uit te voeren.

Hennie vertelt ook over de nationale ziekendag,
traditioneel op de tweede zondag van
september. De nationale ziekendag begint in
Westerbeek vaak met het samen vieren van de
Eucharistie in de kerk. Hierin worden ook enkele
door een Zonnebloemmedewerkster gemaakte
of uitgezochte teksten voorgelezen. Tijdens de
viering staan er Zonnebloem-boeketjes in de

kerk die na de viering door de vrijwilligers naar
de gasten worden gebracht. De gasten zeggen
het een meerwaarde te vinden dat die vanuit de
viering naar hen toe worden gebracht.

Frans benadrukt dat de =zorg van de
Zonnebloem, zoals omschreven in de statuten,
is gericht op mensen met een lichameljke
beperking, langdurig zieken, vooral via
huisbezoeken. Het zijn vaak ouderen maar niet
uitsluitend. Ook andere mensen met een
lichamelijke  beperking behoren tot de
doelgroep. Afdeling Sint Anthonis e.o. kent ook
een groep ‘jongere ouderen’ die de “medioren”
worden genoemd.

Frans en Hennie spreken met veel passie en
enthousiasme over de contacten die de
vrijwilligers en gasten met elkaar hebben. Ook
spreken zij uit, dat het vaak niet alleen voor de
gast heel goed is om contact te hebben en deel
te kunnen nemen aan de activiteiten, maar dat
het 66k voor de vrijwilliger een bron van
inspiratie en genoegdoening is om dit werk te
kunnen doen.

Evenals in andere vrijwilligersorganisaties is het
werven van vrijwilligers niet altijd makkelijk. Bij
de Zonnebloem wil men ook graag in contact
gebracht worden met mensen die gebruik
zouden willen maken van de Zonnebloem-
activiteiten.

Een oproep aan de lezer daarom. Als u mensen
kent die als vrijwilliger actief willen zijn voor de
Zonnebloem, maar ook =zeker wanneer u
mensen kent waarvoor de activiteiten van de
Zonnebloem een verrijking zouden zijn in hun
leven, dan is een telefoontje naar het
parochiesecretariaat of de Zonnebloem-
afdeling St. Anthonis e.o (Marie-José Fransen,
0640940517) een eerste stap. Het is goed en
dankbaar werk waar je mensen blij mee maakt
en zelf blij van wordt!
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Verspreiding:

Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 10.000
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
maandag 1 maart 2022

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail:
secretariaat@mmvdk.nl

Redactie:
Hoofdredacteur: pastoor Norbert van der Sluis
Redactieleden : Pierre van den Berg

Diana Jakobs

Jo Michiels

Jos Schaminée

Frans Wouters

Foto's:

De foto's op de cover en op pagina 8, 9, 15, 16,
17, 20 en 21 zijn gemaakt door Wilma van der
Meulen.

Op de cover staan Frans Kusters, Sjef Versteegen
en Albert Theunissen.

Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:
Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.: NL65RABO0155948598
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling (PCI):
Bankrekeningnr.: NL11RABO0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

Het huidige bestuur bestaat uit:

de heer F.van Waes B.agr.Sc. (vice-voorzitter)

Mr. G. Gruijters (secretaris ad interim)

de heer A.G.A. Lansdaal (penningmeester ad
interim)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE
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UITZIEN @i KIK

Het wordt koud, de muizen werken hard aan hun
wintervoorraad. Martje Muis was het eerste klaar en
daarna is ze gaan klimmen, in haar eentje, naar het orgel
en nog hoger, de toren in. Daar zit ze nu, bij de klokken.
Ze kijkt naar buiten. Het is hoog. Het is eng. Maar Martje
heeft alleen maar oog voor de verte. Want ze verwacht
iemand. Haar zus Geurtje komt logeren met Kerstmis!
Er is niets heerlijkers, vindt Martje, dan een gast
verwennen. Vooral als het je zus is! Ze tuurt in de verte
of ze misschien een glimp van Geurtje ziet, een neus,
een staart. Maar nee. Martje voelt zich raar: blij en
tegelijk doodongelukkig. Wachten is z6 mdeilijk! Ze
roetsjt langs de balken terug omlaag en gaat naar Kikker.

Puzzel

Hier zie je zeven puzzelwoorden.

Wat zien ze er raar uit!! bat komt zo:

de woorden kijken de verkeerde kant op!
Zet jij ze de goede kant op? Let op:

hun beginletter ontbreekt bij alle zeven
dezel{de letter. bie zit in het woord ADVENT.
Puzzelen maar!

Uitzien naar ...

heghalre
ghnithcawre
Negadhoz rei :

Neoisi 1’”.
terproo rh’

ressolre
® neduohlo

Uit de Bijbel

Miin ziel verlangt naar de Heer
zoals wachters uitzien naar de morgen.
Ik zie uit naar Hem, nog méér
dah wachters Naar de morgen!

Naar Psalm 130:6 i

-

Die zit op zijn wijwaterbakje, diep in gedachten.

‘Kik, hoe kan ik z6 blij én ongelukkig tegelijk zijn?" vraagt
ze. ‘Tja,’ zucht Kik, ‘Dat is een typisch adventsgevoel. Je
wacht op de komst van je zus. Je zet alles klaar. Je voelt
al hoe licht en warm Kerstmis zal zijn. Maar nu is het
nog koud en moet je blijven geloven. Probeer glimpen
te zien, Martje!” ‘Dat héb ik geprobeerd, met het verste
uitzicht, maar geen glimp van mijn zus!’ Kik neemt haar
mee naar de adventskrans. ‘Kijk, als alle vier de kaarsjes
branden, komt je zus. Elke week een glimp erbij.” Dat
stelt Martje gerust. Wachten dus. De krans heeft alvast

een heerlijk geurtje... e

uden, verlosser, verwachting, vier zondagen.



