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VAN DE REDACTIE

Als christenen krijgen wij net als iedereen
te maken met allerlei beproevingen -
met pijn en verdriet, met ziekte (corona)
en oorlog (Oekraine). Hopelijk vinden we
in ons geloof de kracht, de steun en de
troost die we juist dan nodig hebben.
Dat is immers de kern van de blijde
boodschap, de belofte van Pasen: dat
God ons met zijn liefde nabij is, wat er
ook gebeurt.

We hebben geprobeerd er ook deze keer
toch een positief en gevarieerd
parochieblad van te maken. Daarin onder
meer aandacht voor de vastenactie en
het synodaal process, maar ook
gesprekken met kosters in Oeffelt en
vrijwilligers van het hospice in St
Anthonis. Verder staan we uitgebreid stil
bij het eeuwfeest van de kerk in
Westerbeek, dat deze zomer gevierd gaat
worden. Ook is er een lezenswaardige
bijdrage over het getijdengebed en
uiteraard vindt u, naast de personalia,
ook het overzicht van de vieringen in de
Goede Week, waar u van harte welkom
bent.

We wensen u een goede veertigdagentijd
als voorbereiding op Pasen, vanuit de
binding met Christus (en met elkaar)
waaraan ons parochieblad zijn naam
ontleent. Laat zijn licht ons leiden in

goede en slechte tijden!
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PASEN, HET FEEST DAT GODS LIEFDE OVERWINT

Ik schrijf dit stukje op 5 maart. De oorlog in Oekraine is de tweede week ingegaan en niemand weet
hoe lang dit verschrikkelijke lijden nog zal duren, noch hoe de toekomst voor het land en de
mensen eruit ziet. Zal er een rechtvaardige en blijvende vrede komen, zodat mensen kunnen leven
in vrijheid, herenigd met hun dierbaren? We mogen ervoor blijven bidden en vragen dat het kwaad
niet overwint. Dat laatste hangt echter niet alleen van wereldse machthebbers af, maar evenzeer
van onszelf en de keuzes die wij in ons eigen leven maken. Niet voor niets begint de
veertigdagentijd met het evangelie van Jezus, die in de woestijn door de duivel op de proef gesteld
wordt. Hij gaat niet in op die bekoringen, maar geldt dat ook voor ons? Hebben wij de kracht en de
moed om nee te zeggen tegen alle verleidingen? Juist deze veertigdagentijd mogen we ons
daarvan bewust zijn en waar nodig ons leven vernieuwen en veranderen.

Laat u niet misleiden: christen zijn, Christus navolgen, vraagt om moed en volharding. Het is de
voortdurende strijd tussen goed en kwaad, liefde en haat, licht en duisternis, die zich afspeelt in de
wereld en in ons eigen hart, tot God de definitieve overwinning behaald zal hebben. Over die strijd
gaat het ook in het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 12 begint met een
teken aan de hemel: de poging van een vuurrode (!) draak om het kind van de vrouw die gaat
baren te verslinden. Het lijdt geen twijfel dat de draak satan is en de vrouw Maria (we lezen deze
passage ook op het hoogfeest van haar Tenhemelopneming). Nadat deze poging mislukt is breekt
er een oorlog in de hemel uit, waarbij Michaél en zijn engelen moeten “oorlogen” tegen de draak.
De hemelse heerscharen overwinnen dankzij het bloed van het Lam, maar ook daarna volgt nog
strijd tot aan de uiteindelijke zege van Christus, zijn komst in heerlijkheid en het laatste oordeel dat
gepaard gaat met het nieuwe, hemelse koninkrijk, waar God zal heersen in de eeuwen der eeuwen.
Met Pasen vieren wij dat Christus voor ons reeds de dood verslagen heeft, door zijn lijden en
sterven op het kruis en zijn opstanding uit de doden. Daarom is dat onze hoop en onze
verwachting: dat Gods liefde groter en sterker is dan alles wat ons op aarde aan ellende en leed kan
overkomen en dat ook ons eens nieuw leven wacht in het licht van zijn liefde. Tot het zover is
moeten we bijven vechten tegen alles wat die liefde verduistert, om ons heen en in onszelf. Daarbij
mogen ook wij de voorspraak inroepen van de aartsengel Michaél, bijvoorbeeld met de woorden
van paus Leo XllI, die op 13 oktober 1884 na de ochtendmis in zijn privékapel een visioen had en
kort daarna een gebed schreef dat de gelovigen voortaan na iedere doordeweekse mis moesten
bidden. In 1960 maakte paus Johannes XXIll een einde aan deze verplichting en raakte het gebed
ten onrechte in de vergetelheid. Het luidt:

Heilige Aartsengel Michaél, verdedig ons in de strijd;

wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,

drijf Satan en de andere boze geesten,

die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,

door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Doe dus, beminde parochianen, wat Paulus schrijft: “Zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht.
Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel, dan

kunt ge staande blijven, strijdend tot het einde” (Ef. 6, 10,11.13). Zalig Pasen! .
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VASTENAC IE

De jaarlijkse Vastenactie heeft dit keer als motto Je land is je leven' en staat in het teken van
het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote
uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt
kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen
beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen
met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond
willen exploiteren, bijvoorbeeld voor een palmolieplantage of een waterkrachtcentrale.

Deze landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering
van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft
ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale
gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo'n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten.
In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over
landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen
van een menswaardig bestaan en in Brazilié ontvangen zestig families materialen en begeleiding
bij het opzetten van een tuinbouwproject.

Hoe kunt u helpen?

Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar u met de Vastenactie aankunt bijdragen:
+ €23 :reparatie drinkwatersysteem voor één familie

+ €45 :één bijenkorf voor een bijenhoudersgezin

+ €74 :een kleine plantenkas om groenten te laten kiemen

Steun Vastenactie: elke gift telt!

Doet u ook weer mee met de Vastenactie 2022? Dat kan via de Vastenactie 2022 op de Goede
Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken, of door rechtstreeks uw gift over te maken op
het rekeningnummer van Vastenactie:

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. In de betaalomschrijving zetten:
Campagne 2022: Je land is je leven. Parochie Maria, Moeder van de Kerk te St. Anthonis.

Dus het campagnethema, de naam én de plaats van de parochie in de betaalomschrijving zetten
omdat banken geen gegevens meer meegeven bij de betaling en Vastenactie de betalingen goed
wil verwerken. Alvast hartelijk dank voor uw gift!
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U Z1J DE GLORIE: HET ULTIEME PAASLIED

In de meeste Nederlandstalige liederen die in de kerk gezongen worden met Pasen komt in de tekst
wel een ‘Alleluia’ voor. Dat is begrijpelijk en terecht, want na de hele veertigdagentijd mag het
‘Alleluia’ in de paaswake voor het eerst weer klinken, als teken van onze vreugde om de verrijzenis
van Christus, die voor ons de belofte inhoudt dat ook wij eens met Hem deel krijgen aan het eeuwig
leven. Uitzondering hierop is het prachtige, majestueuze paaslied ‘U zij de glorie’ Het is een zeer
tekstgetrouwe vertaling van de hand van Jan Willem Schulte Nordholt (1929-1995) van het lied “A
toi la gloire, o Ressuscité!’ De tekst hiervan werd geschreven door de Zwitserse predikant Edmond
Budry (1854 — 1932), terwijl de melodie ontleend is aan het oratorium Judas Macabaeus’ van Georg
Friedrich Handel (1685-1759).

De tekst stelt de triomf centraal van Gods mensgeworden liefde op zonde en dood. Die overwinning
is behaald door het verlossend lijden en sterven van onze Heer en zijn opstanding uit de doden,
zodat Hij met de Vader in de heerlijkheid van het hemels koninkrijk is. Dat is zijn glorie, maar
daarmee ook de onze; immers, zoals Irenelis van Lyon schrijft: Gods glorie is de levende mens, maar
het leven van de mens is het aanschouwen van God. Dat is waarnaar we mogen uitzien, vol hoop en
verwachting, en vandaar dat dit lied ook vaak te horen is bij uitvaarten. Ons Pasen hier op aarde is
voorbode van het altijddurende geluk in de hemel!

Uzij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen van 't verwonnen grat.
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, Blijd" en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer. 7



VAN TWIST TOT SAAMHORIGHEID ROND DE KERK:

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de kerk in het ontginningsdorp Westerbeek (toen nog De
Twist) werd ingewijd. Alle reden om hierbij stil te staan en daarom zijn we met de heren Jan
Gerrits, Frans van der Heijden en Martien van den Oever van de deelparochieraad van
Westerbeek in gesprek gegaan over het ontstaan van deze kerk, de pastoors, hun invloed en
de gebruiken in en rond de kerk.

We merkten snel dat het drie bevlogen vrijwilligers zijn die met enthousiasme praten over
hun parochie, hun kerk en hun dorp. Ze zijn ook al druk bezig met de voorbereidingen om het
jubileum groots te vieren; hiertoe is vanuit de dorpscodperatie Samen 1 Westerbeek een
werkgroep gevormd. Onderdeel van de activteiten is een eucharistieviering waarmee het 100
jaar bestaan van de parochie/geloofsgemeenschap/kerk in Westerbeek gemarkeerd wordt.

Westerbeek heette destijds De Twist. In 1858 werd daar het eerste huis gebouwd. Nadat zich meer
pioniers gevestigd hadden kwam er ook behoefte aan een kerk want het gaan “kerken” in Oploo
nam veel (reis)tijd in beslag. De eerste bewoner van dit gebied ging te rade bij de pastoor van
Oploo, die adviseerde de hisschop te benaderen. Na het bezoek aan de bisschop werd er actie
gevoerd om de kerk zo snel mogelijk te realiseren.

Toen er in Oploo en nieuwe pastoor kwam bleek dat deze een andere mening had over de
begonnen actie. Na de nodige onderhandelingen met de nieuwe pastoor en hulp van de pastoor
van De Rips waren de priesters van het H. Hart (scj) bereid de geestelijke zorg van De Twist op zich
te nemen. De gemeenschap moest dan kerkelijk bij De Rips komen en er mochten geen financiéle
voorwaarden worden gesteld. Ook moest er een goede verbinding tussen deze twee dorpen
komen. In 1921 werd de kerk aanbesteed voor een bedrag van f 30.000,00. De inwoners zamelden

f 20.000,00 in en het restant kwam van de gemeente Sambeek. De gemeente Vierlingsbeek schonk
10 jaar lang f 200,00. Het aanvoeren van de materialen geschiedde door de inwoners zelf. Bij
bisschoppelijk decreet van 14 september 1922 werd het rectoraat van het H. Hart van Jezus te De
Twist opgericht. Rector van Asseldonk en de kerkmeesters A. Kerkhof en A. van Lankveld konden de

bouw succesvol voltooien en op 23 september 1922 werd de kerk plechtig in gebruik genomen.
8



WESTERBEEK VIERT DIT JAAR 100-JARIG BESTAAN ...

De kerk was het middelpunt van de parochie. De rectors/pastoors hebben als geestelijk adviseur
en/of stimulator veel bijgedragen aan wat op sociaal en cultureel gebied moest worden
opgebouwd. Hierbij mag zeker niet vergeten worden de oprichting van een RK lagere school in
1921. Deze school kwam in de latere gymzaal, nadien gemeenschapshuis. De inzegening van de
nieuwe school geschiedde op 8 december 1959. Maar ook de Toneelclub, de Jonge Boerenstand, de
Boerinnenbond (KVO) en rijvereniging “de Peelruiters”, KPJ, waren verenigingen waar de pastoor als
geestelijk adviseur bij betrokken was.

De volgende priesters gingen voor in de kerk van de H. Hartparochie:

rector Van Asseldonk, stichter en eerste rector, van 1922 — 1937; rector Heuvels 1937 -1956;

rector Henneveld 1956 — 1959; pastoor Meffert 1959 — 1964; pastoor Evers 1964 — 1982.

De laatste vier waren woonachtig in de pastorie naast de kerk. Van rector Heuvels kwam het voorstel
om voor De Twist een andere naam te zoeken. Na veel “getwist” in commissies en gemeenteraad
werd rond 1940 besloten het dorp Westerbeek te noemen. Op 7 oktober 1960 werd het rectoraat
verheven tot parochie, met als naam ‘het H. Hart van Jezus” en pater Meffert als eerste pastoor.

Voor de oorlog was er in Westerbeek een grote devotie voor de H. Gerardus Majella. Deze devotie
werd erg bevorderd door rector Heuvels. In 1947 werden bij gelegenheid van het zilveren feest van
het rectoraat twee kapelletjes aan de kerk gebouwd: het ene als doopkapel, het andere als St.
Gerarduskapel. Rector Henneveld wilde graag verwarming in kerk en pastorie en maakte daar ook
werk van: daags voor Kerstmis 1958 was de oliestookverwarming een feit.

In 1964 kwam pastoor Evers. Onder zijn pastoraat kwam er een dames- en een kinderkoor dat in de
kerstnacht voor het eerst optrad. In mei 1967 bracht Mgr. Bluyssen een bezoek aan Westerbeek. Hij
kwam het nieuwe altaar consacreren. Op 16 september 1972 werd het 50-jarig bestaan van de
parochie Westerbeek gevierd, een feest waarbij de hele gemeenschap werd betrokken.




... MET FEESTELIJKHEDEN, EEN EXPOSITIE ...

Na de verhuizing van pastoor Evers in 1982 kwam er geen nieuwe pastoor in de pastorie en sloot de
parochie zich aan bij Elsendorp. Hierbij droeg pater Naessens (scj) van 1982 — 1985 zorg voor de
zielzorg. Op 23 juni 1985 was de installatie van pater C. Hoefs (sss) als pastoor van Westerbeek door
deken F. Gelens (sss). Per 1 december 1994 werd hem eervol ontslag verleend en had de parochie
geen eigen pastoor meer. De parochie kreeg toen een waarnemend pastoor in de persoon van H.
Tolboom (msc) die pastoor was in Overloon. In de praktijk was pater C. Vink (sss) van 1994 tot 1997
de pastor en daarna administrator van Westerbeek; toen hij in 2001 eervol ontslagen werd, volgde
de herbenoeming van pater Tolboom tot waarnemend pastoor. In die periode werd ook de
Pastorale Eenheid Overloon, Stevensbeek en Westerbeek opgericht. De diensten werden vanaf
1997 verzorgd door pater G. Stegeman (o.praem) van de abdij van Berne te Heeswijk. Bij de grote
fusie van parochies in 2010 is ook deze geloofsgemeenschap deel geworden van de parochie Maria,
Moeder van de Kerk.

In en rond de kerk hebben in de afgelopen 100 jaar heel veel blijde en droevige gebeurtenissen
plaatsgevonden. Bij kerkelijke feesten en jubilea gaf de toen nog bestaande (kerkelijke) fanfare St.
Gerardus acte de préséance. Het voortbestaan was op enig moment niet meer mogelijk en nu zorgt
het Metropeelorkest voor muzikale opluistering in het dorp. In 2008 hebben vele parochianen hun
steentje bijgedragen aan de actie "Hart voor Westerbeek” om de renovatie van de kerk te kunnen
afronden. Het leverde uiteindelijk ongeveer € 70.000,00 op.

Jammer genoeg is er nog maar een eucharistieviering per maand in de kerk. Net als in andere
deelparochies is dit een van de gevolgen van onze veranderende maatschappij. Communicanten
zijn schaars en er worden eigenlijk geen huwelijken meer in deze kerk gesloten. Afgelopen jaar
waren er drie begrafenissen op de begraafplaats. De pastorie is in 2013 verkocht aan een
parochiaan. De vraag is of dit lot de kerk bespaard zal kunnen blijven.

Waren er in het verleden steeds
voldoende vrijwilligers voor
allerlei (bestuurlijke) taken in
de parochie te vinden,
tegenwoordig is dit aantal
helaas minimaal. Het is erg
moeilijk om vervanging of
aanvulling te krijgen voor

de parochiéle taken en dat
baart zorgen.

10




... EN EEN HEILIGE MIS IN SEPTEMBER

Twee opvallende personen die veel voor de gemeenschap betekend hebben waren de heren
Toontje van Lankveld, die zich vooral inzette voor kerk en school en Handrie van Haandel, vele jaren
actief als raadslid. De laatste is een van de personen die in het dorp geéerd zijn met een
straatnaam, net als rector van Asseldonk en de voormalige burgemeester Stevens van de gemeente
Sambeek. Westerbeek heeft overigens in de loop der tijd ook een aantal religieuzen voortgebracht.

In september zal het 100-jarig bestaan van deze (deel)parochie op grootse wijze in en rond de kerk
worden gevierd. Er is al een speciale vlag voor dit jubileum ontworpen en op sociale media is al
informatie te vinden (Facebook: 100 jaar Westerbeek). Op 10 september is er een dorpsfeest voor
alle ruim 700 inwoners en gaan de kerkdeuren open voor een expositie met beeld en geluid. In de
voormiddag zijn er feestelijkheden voor de jeugd, ‘s middags komt er een grootse relinie voor
oud-dorpsgenoten en de avond is gereserveerd voor iedereen uit het dorp. Op 30 september en 1
oktober vindt in een tot feestzaal omgebouwde schuur op Siberié, grondgebied van deze
deelparochie, “Showtime” 100 jaar Westerbeek plaats, een productie van Toneelgroep Westerbeek
en het Metropeelorkest.

Na afloop van de feestelijkheden zal de deelparochieraad zich beraden op de zorgelijke
toekomstige ontwikkelingen. Hierin zal de opbrengst van de actie Kerkbalans worden
meegewogen, maar ook de concrete betrokkenheid en inzet van vrijwilligers waar nood aan is.

De redactie wenst alle parochianen van Westerbeek veel succes met de voorbereidingen en een
geslaagd feest. En met dit 100-jarig jubileum VAN HARTE PROFIOCIAT.!
1



WI1J NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats =
08-12-2021 Lies Rooijmans-Claes, 92 jaar, Overloon —J =
25-12-2021 Nicolien Teunissen, 54 jaar, Boxmeer

18-01-2022 Toon Burgers, 86 jaar, Oeffelt
18-01-2022 Piet van Sambeek, 75 jaar, St. Anthonis
20-01-2022 Piet Cruijsen, 99 jaar, Overloon —
09-02-2022 Harrie Baltussen, 91 jaar, Wanroij
12-02-2022 Agnes van Leur, 84 jaar, Beugen
15-02-2022 Jan Nabuurs, 80 jaar, Overloon

/

Op 18 januari jl. is, geheel onverwachts en achter het stuur van de buurtbus, Piet van Sambeek
overleden op de leeftijd van 75 jaar. Piet heeft gewoekerd met zijn talenten en zich op tal van
terreinen en velerlei wijzen ingezet en verdienstelijk gemaakt voor de dorpsgemeenschap in St.
Anthonis. Ook onze parochie is hem veel dank verschuldigd voor wat hij, onder meer als lector,
koorlid en secretaris van het parochiebestuur, voor de kerk heeft betekend. We zullen zijn
betrokkenheid, energie en enthousiasme missen en wensen Johanna, de kinderen en
kleinkinderen de nodige sterkte om dit verlies te verwerken.

\ /

Uitgevoerd in zes wasreliéfs:

A) Emmausgangers

B) De Levensboom

C) De Eucharistie

D) Nieuw Begin

E) Chi-Rho Kruis

F) Vredesduif

Verkrijgbaar in de maten 25, 30, 40

®)
BOCA KAARSEN GROEP

www.boca.n Tel, 073-5492511

- t2, €1 60 Con Bohdie s utmits f
LLES g@ﬁnuﬂﬁhm
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Donderdag 14 april: WITTE DONDERDAG

herdenking Laatste Avondmaal en instelling van de Eucharistie
19.00 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans

19.00 uur, kerk St. Anthonis, kapelaan Donders

19.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis

Vrijdag 15 april: GOEDE VRIIDAG,

herdenking van het lijden en sterven van de Heer

15.00 uur, kruisweg, Kerk Oploo

15:00 uur, Kruisweg Mariakapel Vierlingsbeek

15.00 uur, Kruisweg St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

19.00 uur, plechtigheden Kerk Wanroij, kapelaan Donders

19.00 uur, plechtigheden Kerk Oeffelt, pastor Tullemans

19.00 uur, plechtigheden Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis
19:00 uur, Kruisweg Kerkhof Maashees

Zaterdag 16 april: STILLE ZATERDAG Paaswake
21.00 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans

21.00 uur, kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis
21.00 uur, Kerk Wanroij, kapelaan Donders

Zondag 17 april: PAASZONDAG Verrijzenis van de Heer
09.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis

09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Donders

10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans

10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders

10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

Maandag 18 april:

09.00 uur, kerk Westerbeek, kapelaan Donders

10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

15.00 uur, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis

Bovenstaand rooster voor de Goede Week is onder voorbehoud. We verzoeken u dan ook
voor de actuele versie van het rooster onze website te raadplegen: www.mmvdk.nl.
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HET GETIJDENGEBED: HULPMIDDEL EN BRON...

In de christelijke traditie neemt het
getijdengebed een belangrijke plaats in.
‘Getijdengebed’ is onze vertaling van wat in het
Latijn liturgia horarium wordt genoemd.
Eigenlijk betekent horarium ‘uren, maar toch is
‘getijdengebed’ een goede vertaling. Door op
vaste uren te bidden wisselen gebed en werk
(het ora et labora uit de regel van Benedictus)
elkaar af zoals eb en vloed. Zo wordt de hele
dag geheiligd, van ‘s morgens vroeg tot 's
avonds laat. Een tweede naam is het goddelijke
officie (officium divinum). ‘Officie’ betekent
plicht of opdracht. Christus heeft ons de
opdracht gegeven om vurig en volhardend tot
God te bidden, zoals Hij zelf deed. Een derde
naam is het breviergebed (breviarium). ‘Brevier’
betekent een verkorte samenvatting. In de
Middeleeuwen werd het getijdengebed door de
kloosterlingen samen gebeden en gezongen
vanuit immens grote boeken. Met het ontstaan
van nieuwe kloosterordes, zoals de franciscanen
en dominicanen, leefden veel kloosterlingen in
kleine gemeenschappen waarbij ze er op uit
trokken om te preken. Daarom werd er een
verkorte versie gemaakt, waarin de gebeds-
teksten heel compact samengebracht werden.
In de late Middeleeuwen raken overigens ook
de schitterend verluchte getijdenboeken voor
de geletterde en rijke adel in zwang. Een vierde
naam is tenslotte ‘het werk van God’ (Opus Dei).

Het getijdengebed is de rijkste bron van gebed
voor christenen. ledere gelovige wordt uit-
genodigd om in de eigen omstandigheden deel
te nemen aan het getijdengebed. Het wordt
dan ook over de hele wereld gebeden - privé of
samen, al dan niet gezongen, in kloosters en
kathedralen, in arme wijken en paleizen. Voor
leken is het bidden van het getijdengebed een
vrijwillige keuze, maar voor priesters, diakens en
kloosterlingen is het een verplichting.

De aparte delen van het getijdengebed worden
‘uren’ genoemd. Deze gaan terug op gebruiken
die we van het Jodendom hebben geérfd.
Joodse priesters werden geacht 's morgens en s
avonds een offer op te dragen en daarbij ook te
bidden). Uit die traditie ontstonden meerdere
momenten om de dag te heiligen. Uiteindelijk
vielen de offers weg en bleef alleen het
geestelijke ‘offer van gebed’ over. In de psalmen
lezen we: “Ik prijs U God zevenmaal elke dag
omdat Gij oordeelt naar recht” (Ps 119, 164). De
namen voor de uren van de dag werden door
joden en Romeinen geteld vanaf zonsopkomst.
Daarom kunnen de namen van sommige
gebedsuren voor ons vreemd overkomen (zo
gaf Jezus de geest “op het negende uur’, maar
dat is halverwege de middag, rond 15.00 uur).
Hier volgen de gebruikelijke namen en tijden:



... VOOR HET GEESTELIJK LEVEN VAN GELOVIGEN

Vanaf middernacht kan men al de nachtwake of
‘vigilie' bidden (wanneer het later wordt
gebeden ook wel ‘metten’ genoemd). In dit
gebedsuur wordt voorgelezen uit de Schrift en
uit belangrijke werken van auteurs uit de
christelijke  traditie. Daarom  wordt dit
gebedsuur ook de ‘lezingendienst’ genoemd.
De teksten worden omkaderd door het zingen
van psalmen en op zondagen en hoogfeesten
de hymne Te Deum laudamus. Leken en priesters
bidden de lezingendienst vaak overdag.

Vanaf + 6:00 uur mag het morgengebed of
lauden gebeden worden: dit is vooral een lof-
en dankgebed omwille van de nacht die voorbij
is en de nieuwe dag die ons is geschonken.

Om = 9:.00 uur mag het voormiddaggebed of
terts worden gebeden als officie van het derde
uur rond het middaguur mag het middaggebed
of sext worden gebeden als officie van het
zesde uur en om + 15:00 uur is het tijd voor het
namiddaggebed of noon (officie van het
negende uur).

Om + 18:00 uur mag het avondgebed of vespers
worden gebeden, waarin God vooral wordt
gedankt om wat ons doorheen de dag is
geschonken.

Aan het einde van de dag wordt tenslotte de
dagsluiting of completen gebeden. We blikken
terug op de dag, vragen vergeving voor onze
zonden en zegen over de komende nacht.

In veel kloosters onderhoudt men vijf van deze
gebedsuren: het morgengebed en de
lezingendienst, het middaggebed (vaak in
combinatie met de eucharistie), het avond-
gebed en de dagsluiting. Er zijn echter ook
kloosters en abdijen waar alle zeven
gebedsuren worden gebeden.

Alle uren of getijden worden geopend met een
openingsvers en afgesloten met een slotvers en
zegen. Verder wordt er steeds een hymne
gezongen, gevolgd door een aantal psalmen en
aangevuld met de lofzang van Zacharias in het
morgengebed, de lofzang van Maria (het
Magnificat) in de vespers en de lofzang van
Simeon in de completen. In het hart van elke
gebedstijd staat een lezing uit de H. Schrift,
gevolgd door een kort antwoordvers. In het
morgen- en avondgebed worden ook
voorbeden uitgesproken voor Kerk en wereld;
deze worden afgesloten met het Onze Vader. Elk
gebedsuur eindigt met het slotgebed, het
slotvers en soms ook een zegen.

De psalmen nemen dus een belangrijke plaats
in. Wie het volledige getijdengebed bidt zal in
een cyclus van vier weken bijna alle 150
psalmen gebeden hebben. Het getijdengebed
is echter niet altijd hetzelfde. Al naar gelang de
tijd van het jaar (advent, kersttijd, vasten,
paastijd ...) of het feest veranderen sommige
psalmen, hymnen, teksten, en gebeden.
Hierdoor ontstaat er door het hele jaar heen een
rijke afwisseling.

Om het getijdengebed te bidden kun je
aansluiten bij het gebed van kloosters en
abdijen die hun kerk of kapel daarvoor
openstellen. Je kan het ook privé bidden
wanneer je daarvoor het getijdenboek
aanschaft (er bestaat een goedkope en minder
omvangrijke versie: het Klein Getijdenboek) en
tegenwoordig is het ook mogelijk om de
getijden on-line te bidden via het internet.
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ER IS ELKE WEEK WERK IN DE KERK: IN GESPREK...

Vroeger werd voor elke parochiekerk een koster aangesteld. Deze woonde vaak in de zogenaamde
kosterij, meestal een huis van de parochie dicht bij de kerk. Het was heel normaal dat de koster een
gemiddelde werkweek maakte van zestig tot zeventig uur, terwijl het loon zo laag was dat de
meesten er een bijbaantje als begrafenisondernemer of grafdelver bij moesten nemen.

Tegenwoordig worden de kosterstaken in de parochie vervuld door een of meer enthousiaste
vrijwilligers. Zo ook in Oeffelt. In 2010 gaf mevr. Riek Daanen - Philipse aan dat het haar teveel werd
om alle kosterstaken in haar eentje uit te voeren. Al heel snel waren er 3 vrijwilligers die enthousiast
aan de slag wilden. Naast Nellie Meulenpas, die later is verhuisd en gestopt is, werden Marian
Verwerda en Henk Kuijpers door Pastor Tullemans gevraagd voor deze functie. Na enkele
instructies en een aantal keren “meelopen’, werden de werkzaamheden door de nieuwelingen
opgepakt en uitgevoerd. In 2018 trad Frank Coenen toe tot de kostersgroep. Recent heeft Ruud
Olieslagers, na zijn verhuizing naar Oeffelt, de huidige groep compleet gemaakt. Voor Ruud waren
de werkzaamheden bekend omdat hij al eerder als koster actief was in zijn geboorteplaats.

De drie kosters spreken vol lof over ‘hun’ pastor Tullemans en de samenwerking met hem, waardoor
ze hun kosterschap met veel plezier vervullen. Henk meldt dat de taakverdeling binnen de groep
kosters onderling wordt besproken en vervolgens per half jaar in een rooster wordt vastgelegd. De
‘dienst’ van de koster loopt van zondag tot zondag en alle werkzaamheden in die betreffende week
worden dan uitgevoerd. Als de dienstdoende koster verhinderd is, vindt spontaan ruil of overname
van een of meer diensten plaats. Frank, Marian en Henk geven aan dat de samenwerking in goede
harmonie verloopt en dat men altijd op elkaar kan rekenen.

De taken van de koster zijn heel divers en omvatten o.a. het openen en sluiten van het kerkgebouw,
de Mariakapel en de urnenkapel en het in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor de
reguliere vieringen, huwelijken, dopen en begrafenisdiensten. Daarnaast zorgt de koster voor het
klaarzetten en opruimen van de benodigdheden voor de viering zoals altaarboek, lectoren-boek en
de kelk met toebehoren en het klaarleggen van de priesterkleding.

De koster bedient ook de verwarmings- en
geluidsinstallatie en verricht zo nodig klein
onderhoud. Ook bewaakt de koster de
voorraden offerkaarsen, altaarkaarsen,
hosties etc.

Daarnaast zijn er bijkomende werkzaam-
heden, zoals het luiden van de kerkklokken
voor de diverse vieringen en bij het over-
lijden van een parochiaan (het zogenaamde
overluiden).
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... MET DRIE ENTHOUSIASTE KOSTERS IN OEFFELT

Liturgisch hoogtepunt is de Goede week, met als kroon op het kerkelijk jaar, het Hoogfeest van
Pasen. De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag vormen één geheel, het
z.g. Paastridutim. Tijdens het Paastridulim is het takenpakket van de koster afwijkend en zijn er
iedere dag 2 andere kosters die dienst hebben.

Op Witte Donderdag wordt na de viering, nadat het heilig Sacrament is overgebracht, het altaar
ontbloot; alle spullen worden in stilte verwijderd en overgebracht naar de sacristie. Op Goede
Vrijdag vindt na het lezen van het lijdensverhaal de kruisverering plaats. Hierbij worden de
aanwezigen uitgenodigd om een brandend kaarsje te plaatsen bij het grote houten kruis, dat na de
Witte Donderdagviering op het Priesterkoor is geplaatst en voorzien is van een paars doek.

Aan het begin van de Paaswake wordt buiten bij de hoofdingang van de kerk het Paasvuur
ontstoken en vindt de wijding van het vuur plaats. De Paaskaars wordt gewijd en vervolgens naar
binnen gedragen en geplaatst op het priesterkoor nabij het hoofdaltaar. Tijdens het binnendragen
van de Paaskaars kunnen de aanwezigen hun kaarsje ontsteken aan de Paaskaars. Na het Heilig
Evangelie wordt het doopwater gewijd waarmee de aanwezigen, na het uitspreken van de
hernieuwde doopbeloften, worden gezegend.

% ! : :
Het afgelopen jaar konden de vieringen in de Goede Week vanwege de coronamaatregelen helaas
niet op de traditionele manier plaatsvinden. Ze zijn doorgegaan in aangepaste vorm zonder
aanwezigen, maar konden via livestream thuis gevolgd worden om zo toch de Goede Week mee te

beleven. Hopelijk kunnen de vieringen dit jaar zonder beperkingen plaatsvinden.

Henk, Marian en Frank spreken hun zorg uit of het kerkbezoek na corona weer op het niveau van
voor de pandemie zal komen. Ook maken ze zich wel zorgen over het vinden van nieuwe kosters
en andere vrijwilligers in hun deelparochie. Dit blijkt toch steeds lastiger te worden en heel veel
vrijwilligers zijn al op leeftijd.

We bedanken Frank, Henk en Marian voor het openhartige gesprek en hopen dat zij de
deelparochie Oeffelt nog lang van dienst kunnen zijn als koster. 17
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HET SYNODAAL PROCES IN DE KERK: OOK VOOR U!

Wie zijn wij als Kerk, waarheen zijn we op weg en hoe kunnen we onze zending in de wereld zo
goed mogelijk waarmaken? U bent als gelovige uitgenodigd om deel te nemen aan de synodale
raadpleging over deze belangrijke onderwerpen. In 2023 zullen bisschoppen van over de hele
wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te adviseren over de toekomst van de
katholieke Kerk. Deze vergadering, bisschoppensynode genoemd, zal plaats vinden in oktober
2023.

Wat zijn de thema's?

Het onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap,
participatie en missie’. Om hierover in gesprek te gaan, zijn er vanuit Rome tien thema'’s aangereikt,
waarvan de Nederlandse bisschoppen er drie hebben uitgekozen waar in het bijzonder de
aandacht naar uitgaat.

Het hoofdthema is “als Kerk samen op weg" Wat betekent ‘samen op weg' voor u? Hoe vindt het
plaats in uw parochie? Hoe kunnen we het ‘samen op weg zijn’ bevorderen? De subthema's zijn:

Vieren
‘Samen op reis’ kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en
de viering van de Eucharistie. We vieren ons geloof. Wat betekent dat voor u? Krijgt u door het
vieren zin om ‘samen op weg te gaan, Kerk te zijn? Hoe inspireren gebed/meditatie/eucharistie u?
Bent u tijdens een viering wel eens geraakt door het Woord van God, door Jezus die zichzelf geeft
aanu?

Medeverantwoordelijk voor missie

Synodaliteit staat in dienst van de zending van de Kerk, waarbij al haar leden worden opgeroepen
om deel te nemen. Wat ziet u als de missie van de Kerk? Hoe krijgt ons geloof handen en voeten in
het leven van iedere dag? Hoe kunnen wij meehelpen aan de opdracht om het Evangelie te
verspreiden?

Dialoog in Kerk en samenleving

Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook wederzijds begrip mogelijk.
Denkt u dat er kansen liggen voor de Kerk om in gesprek te gaan met de samenleving? Hebben we
oog voor wat er rondom ons (als Kerk) gebeurt? Welke noden ziet u in Nederland en de wereld?
Hoe kan de Kerk een bijdrage leveren aan het lenigen van de noden in onze omgeving?

Hoe kunt u reageren?

U kunt over elk van de thema's uw gedachten doorgeven via de weblink:
https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL

U kunt zelf kiezen op welke thema’s en vragen u wilt ingaan, en er is ook nog de optie om uw
mening te geven over andere onderwerpen. Op de site van ons bisdom, www.bisdomdenbosch.nl
vindt u meer informatie. Laat van u horen!
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DE COCON, EEN FIJN BUNA-THUIS-HUIS...

Wanneer wij nadenken over de laatste fase van ons leven komen er vele vragen bij ons op. Veel
zaken kunnen we regelen, maar dat geeft ons nog geen antwoord op de vraag hoe wij de
laatste, terminale fase zullen/willen beleven. Wat willen we nog gezegd hebben aan onze
naasten? We spraken hierover met vier vertegenwoordigers van een bijzondere organisatie die
mensen in hun laatste levensfase nabij zijn en steunen met betrokkenheid, aandacht en zorg.

De stichting VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg) Land van Cuijk is een regionale
vrijwilligersorganisatie. Als de zorg thuis niet
meer lukt, biedt hospice de Cocon in St
Anthonis zorg die gericht is op geborgenheid
en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
De persoonlijke wensen van de gast staan
hierbij centraal. VPTZ heeft een landelijk
kwaliteitskader ontwikkeld. De ondersteuning
wordt geleverd in aanvulling op en in
samenwerking met de mantelzorg en de
zorgprofessionals zoals huisarts, thuiszorg en
geestelijke zorg. Het hospice biedt plaats aan
vier gasten.

De wrijwilligers van stichting VPTZ zullen
uiteraard ook niet direct een antwoord weten
op alle vragen die mensen bezig houden in de
laatste levensfase. Zij zorgen wel voor een sfeer
die het mogelijk maakt om zich ook zo op het
afscheid voor te bereiden: door goede,Cocon
zijn er menselijke verzorging, door nabij te zijn
en door indien gewenst contact te leggen met
mensen die kunnen steunen en helpen doordat
ze praten en vooral luisteren.

Leo Kranendonk is een van de zeven
bestuursleden. Het bestuur heeft als taak de
doelstellingen, die in de statuten zijn bepaald,
te realiseren. Belangrijk is dat de Cocon onder
de aandacht blijft omdat de Cocon een schakel
is in de zorgverlening in de terminale
levensfase. De Cocon ontvangt subsidies van
het rijk en de gemeente. Giften en donaties
blijven welkom. De gasten betalen een vast
bedrag per dag voor hun verblijf.

Jeanne Willems is een aantal jaren werkzaam als |

vrijwilliger in hospice de Cocon. Ze heeft de

afgelopen jaren als vrijwilliger bij terminaal
zieken s nachts thuis bij mensen gewaakt. Sinds
enige tijd is ze ook werkzaam bij de Cocon zelf.
Marietje Bens is als vrijwilliger werkzaam in het
hospice en Miranda van den Broek is een van de
drie codrdinatoren, die ervoor zorgen dat de
dagelijkse gang van zaken bij de Cocon en bij
het thuis waken goed loopt. De codrdinator
verzorgt het intake gesprek, thuis of in het
ziekenhuis. Dit is in overleg met de huisarts
en/of de thuiszorgorganisatie. Heel soms komt
het voor dat een opname niet gerealiseerd
wordt omdat er onvoldoende faciliteiten zijn.

De verblijfsduur in een hospice is bepaald op 3
maanden; deze termijn kan in sommige
gevallen verlengd worden. Ook komt het voor
dat een gast weer naar huis gaat, of naar een
verzorgings- /verpleeghuis. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door zestig vrijwilligers voor
de Cocon en zeven voor het thuiswaken.



... MET PERSOONLIJKE AANDACHT EN ZORG

De aanwezigen vertellen over de basiscursus en
de vervolgcursussen die nodig zijn wanneer je
als vrijwilliger gaat werken in de Cocon. Het er
zijn voor de gasten is de belangrijkste vorm van
zorgverlening. De Cocon staat, ook letterlijk,
midden in de maatschappij en volgt de
maatschappelijke, politiecke en  kerkelijke
ontwikkelingen.

Jeanne en Marietje schetsen een dagprogramma
zoals dat er in de Cocon uitziet. Er wordt
gewerkt in blokken van 4 uur, er zijn twee
vrijwilligsters aanwezig. Zij starten om 07.00 uur.
Na elke dienst vindt er een mondelinge
overdracht plaats en van de bijzonderheden is
er een schriftelijke vastlegging. Waar mogelijk
ondersteunt de vrijwilliger de thuiszorg en
verricht hij/zij ook huishoudelijke taken. De
vrijwilliger is de gastvrouw/heer, deze hoeft
geen zorgachtergrond te hebben.

Indien dit wenselijk/mogelijk is voor de gasten,
wordt er gezamenlijk ontbeten en koffie
gedronken. De warme maaltijd wordt door
familieleden van de gasten meegebracht. In het
hospice wordt niet volledig gekookt, gasten
hebben een wensdieet en mogen doorgeven
wat ze graag willen, zoals samen een soepje
maken, een ei bakken, warme vis halen, frietje of
een lekker toetje. Er kan veel! Naast het bieden
van een luisterend oor aan de gasten vinden er
ook activiteiten plaats zoals spelletjes,
voorlezen, wandelen en muziek luisteren.

Het is mogelijk dat vrijwilligers van VPTZ thuis
komen waken, ‘s nachts en overdag, om zo de
naasten van de terminaal zieke te ontzorgen. Bij

het waken thuis wordt gewerkt in blokken van 8
uur in de nacht. Uren overdag zijn in overleg.
Zoals gezegd spreekt men bij de Cocon over een
bijna-thuis-huis. In deze fase van het leven
kunnen vele, soms grote levensvragen bij de
gasten opkomen, die zij nog graag
bespreekbaar willen maken. In de scholing van
de vrijwilligers wordt hier aandacht aan besteed
en dit wordt met de gast en de familie
bespreekbaar gemaakt. Daarvoor zijn vaak ook
contacten nodig met de religieuze omgeving
van de gast. Het is daarom ook belangrijk dat de
geestelijk begeleidster, Riene Lomme, altijd
kennis komt maken met de gast, waarbij zij
luistert naar de vragen. Zij zal desgewenst
contact leggen met de parochie, diakonie of
andere vertegenwoordigers. Ook het uitreiken
van de H. Communie en de laatste sacramenten
wordt zo geregeld.

De redactie bedankt Miranda, Marietje, Leo en Jeanne en spreekt haar bewondering uit voor hun
mooie werk voor terminaal zieken. We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over dit zo
belangrijke onderwerp, dat sterk met het leven is verbonden: de terminale zorg in de Cocon en in
de thuissituatie. Wanneer u gebruik wilt maken van de aandacht en zorg voor uw naasten of

wanneer u interesse heeft in het

vrijwilligerswerk
www.vptzlandvancuijk.nl of bel naar 0485-381927.

raden we u de website aan:
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Parochiebestuur:
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MARIA, MOEDER VAN DE KERK
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De pastoor heeft lelijke dingen gezegd tegen de kosteres
mevrouw Bontje. Omdat ze iets ... tamelijk doms heeft
gedaan. Het zat zo. Al maanden stonden in de kelder
geknutselde huizen van dozen met kartonnen daken die
leken op golfplaten. Op een huis stond ‘Kraamkliniek’.
Op een ander ‘School’. Ze waren gebruikt voor de
Veertigdagen-actie. ‘Rommel!’ dacht mevrouw Bontje.
‘Daar komen maar muizen in. Ik zal ze netjes opruimen’.
Ze had de dozen platgestampt en bij het oud papier
gedaan. Nu was er weer een Veertigdagen-actie, De
pastoor wilde opnieuw de huizen neerzetten met een
collectebus erbij. Hij zocht en zocht. Toen mevrouw
Bontje zei dat ze de dozen had opgeruimd, werd hij
woest... ‘Hoe kwam u erbij om dat te doen, dacht u
helemaal niet na? , < —

’-

Weet je wie enorm veel weet?
Een profeet, een profeet!

g

Viet omdat hi) heeft gestudeerd,
maar de Geest van God hem leert
_ wat echt goed is, wat verkeerd.

Weet je wat hij zegt daarom? éﬂ-’
'Keer je om, keer je om! é

Kik eens écht naar hoe Je doet,
is dat voor een ander goed?
Keer je om Naar hoe het moet!

Uit de Bijbel

God zegt: 'Bliff niet vastzitten

aah wat vroeger allemaal is gebeurd.
1k ga iets hieuws maken!
Het is al qan het kiemen,
let maar op.f’

.
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Dacht u dat de armoede in de wereld was opgelost?’ Ja,
de pastoor ging hard tekeer. Mevrouw Bontje begon te
snikken. ‘lk wilde ...alleen maar... de kelder netjes maken
... het spijt me!!” De pastoor is met een grom
weggelopen. Kikker en de muizen kijken toe. ‘Is het nu
weer goed?’ piept Maarten muis. 'Ze zei: het spijt me.
Dan is het toch weer goed??’ Kik zucht. ‘De pastoor
moet zich 6ok omkeren.’ Wat ‘omkeren’ is, snapt
Maarten niet. Wel dat de pastoor niet boos mag blijven.
Gelukkig komt hij terug en legt mevrouw Bontje alles
rustig uit. Zij gaat naar de winkel om lege dozen te halen.
En die middag knutselen ze samen.
Heel gezellig.

! % Wees hiet trots zoals een pauw.
Bl Voel berouw, voel berouw!

Wees eenvoudig, maar hiet dom,
Vast en bid, maak recht niet krom.
God vergeeft je, keer je om!

Veertlg dagen duurt de test.
boe Je best! boe Je best!
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