


VAN DE REDACTIE

Deze uitgave van Binding heeft een
bijzonder thema. Het lijkt er op dat in dit
nummer verleden, heden en toekomst in
de artikelen worden weergegeven. U
kunt lezen over de renovatie van de kerk
in Wanroij, die in het verleden is
gebouwd en dus al jarenlang een baken
is binnen de lokale gemeenschap. Om de
toekomst van dit gebouw veilig te stellen
is groot onderhoud nu nodig. Tevens een
artikel over het afscheid van Jantje Bax
en onze pastoor van der Sluis. Zij blikken
terug op het verleden, hun benoeming
en ervaringen, maar vertellen ook over
hun toekomst. Een fotocollage bij het
afscheid van kapelaan Donders brengt
ook heden en verleden bij elkaar. Bij
gelegenheid van het 800-jarig bestaan
van de kathedraal in ‘s-Hertogenbosch
was er een speciale Hoogmis en
bijeenkomst voor vrijwilligers die een
pauselijke onderscheiding hebben. De
redactie sprak met 4 gedecoreerden uit
onze parochie en waarom zij, ook in de
toekomst, deze versierselen met trots
willen dragen. Het bestuur van de
Parochiéle Caritas Instelling schrijft over
stille armoede, die juist in deze tijd onze
aandacht vraagt. Onze parochie gaat de
toekomst in met een nieuwe pastoor, Jos
Hermans. Hij stelt zich voor.

Hopelijk inspireert dit nummer u op weg
naar Kerstmis!
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JANTJE BAX VERTREKT NA "PRACHTIGE TLJD"

Meer dan zeven jaar heb ik als pastoraal werkster mee mogen werken als lid van het pastoraal team
in onze parochie Maria, Moeder van Kerk. Per 1 oktober 2022 ga ik een nieuwe uitdaging aan met
een goed toekomstperspectief als geestelijk verzorger bij een zorginstelling in 's-Hertogenbosch.

In maart 2015 heb ik van het parochiebestuur de opdracht gekregen om onder de
eindverantwoordelijkheid van pastoor Van der Sluis taken te verrichten op de werkterreinen
catechese en diaconie. In de catechese heb ik me gericht op de codrdinatie en begeleiding van de
voorbereiding op de sacramentencatechese (doopsel, eerste communie en vormsel). Wat betreft de
tussentijdse catechese was er twee jaar een kinderclub. Een jongerenclub kwam niet van de grond
vanwege gebrek aan belangstelling. In de diaconie ging het om twee aandachtspunten, namelijk
het coordineren en toezien op een goed verloop van zowel de Advents- als de Vastenactie. Alsook
het treffen van voorbereidingen om te komen tot het opzetten van een parochiéle caritas instelling.
Tevens heb ik meegewerkt aan de maandelijkse familiemissen en geloofsbijeenkomsten.

Al mijn werkzaamheden heb ik in deze jaren met veel plezier verricht in een goede collegiale
samenwerking met pastoor Van der Sluis, de overige leden van het pastorale team te weten
kapelaan Donders, pastor Tullemans en Gerda Willems, het parochiebestuur, de secretaresse Diana
Jakobs en de vrijwilligers.

Met volle inzet rond ik de lopende zaken af zodat mijn taken op een goede manier overgedragen
kunnen worden aan pastoor Hermans en zijn pastoraal team.

Graag wil ik iedereen danken voor de aangename samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen.
Ik heb een prachtige tijd in de parochie gehad en voelde me echt thuis. Ik wens de nieuwe pastoor,
het pastoraal team, het parochiebestuur, de vrijwilligers en de parochianen van de parochie Maria,
Moeder van de Kerk een vruchtbare en gezegende pastorale toekomst toe. Dit wens ik ook pastoor
Van der Sluis toe als pastoor-deken van de parochie H. Willibrord te Valkenswaard en kapelaan
Donders in zijn nieuwe parochie.

We blijven met elkaar verbonden, in dankbaarheid,
in geloof, hoop en liefde.

Deo gratias en wellicht tot ziens!

Jantje Bax




DE ENE PAROCHIE EN DE VELE DORPEN:

Voor de zomervakantie kwam het bericht van het bisdom dat pastoor Norbert van der Sluis een
benoeming krijgt in een andere parochie. Een mooie gelegenheid voor een interview met hem
door Gonny Stroeken en Anjo Welles, beiden lid van de pastoraatsgroep.

De benoeming in onze parochie is alweer acht jaar geleden. Wat waren de verwachtingen en
ambities en wat is daar van terecht gekomen?

In oktober 2014 werd Norbert van der Sluis geinstalleerd als pastoor van onze parochie Maria,
Moeder van de Kerk. Als introductie in het nieuwe werkgebied was er een gesprek met zijn
voorganger Roland Kerssemakers die voor een aantal jaren naar Chili vertrok. Van de parochie
Liempde (N.Br) met één kerk in één dorp (hoewel ook hier het fusieproces begon) kwam hij nu
terecht in een grote gefuseerde parochie met veertien deelparochies en een pastoraal team. Dat
was wel een enorme overgang. Van een kleine parochie waar je als pastoor alles zelf moet doen
naar een parochie waar je niet alleen pastoor bent maar ook een team aan moet sturen en
managen. Daarnaast waren de parochies wel gefuseerd maar er was minder eenheid dan de
pastoor had verwacht. Er waren grote verschillen tussen de dorpsgemeenschappen en elk kerkdorp
probeerde zijn eigenheid zoveel mogelijk te verdedigen. In de praktijk bleek dat een heel
weerbarstige situatie te zijn. Pastoor van der Sluis had gehoopt dat er meer gezamenlijkheid
binnen de parochie zou ontstaan met bijvoorbeeld een jaarlijks parochiefeest waar iedereen bij
elkaar komt. De jaarlijkse bedevaarten naar Smakt en Kevelaer waren hierin wel een goed initiatief,
maar dat is beperkt gebleven tot een kleine groep deelnemers.

De liturgische lijn welke pastoor van der Sluis voorstaat
is die van de Wereldkerk. In een tijd waar de
geloofsbeleving en de invulling daarvan door
parochianen erg uiteen lopen zijn de meningen
hierover verdeeld. Pastoor van der Sluis is zich daarvan
bewust.  Maar er is ook waardering voor het
consequente volgen van deze lijn en de manier waarop
hier invulling aan wordt gegeven. Goede ervaringen
zijn er met de pastoraatsgroep, die samengesteld is uit
vertegenwoordigers van de meeste dorpen. Het
bespreken en samen van gedachten wisselen over
diverse beleidsmatige zaken is als zeer positief ervaren.
QOok zijn de leden van de pastoraatsgroep actief in hun
parochiegemeenschap, wat korte lijnen oplevert voor
het uitwisselen en terugkoppelen van informatie.




PASTOOR VAN DER SLUIS BLIKT TERUG BlJ VERTREK

In welke parochie liggen de nieuwe werkzaamheden, wat zijn de nieuwe uitdagingen en wat
geeft u uw opvolger mee?

Pastoor van der Sluis is benoemd in de parochie Valkenswaard. Deze parochie omvat ook de dorpen
Aalst, Waalre, Dommelen en het buurtschap Borkel en Schaft. Hij komt terecht in een pastoraal
team samen met een kapelaan en diaken en zal daarnaast de functie van deken gaan vervullen van
het dekenaat Geldrop-Heeze-Valkenswaard. De ervaringen in onze parochie zullen zeer dienstbaar
zijn. Maar elke parochie is natuurlijk weer anders. Een uitdaging is het om zodanig invulling te
geven aan overeenkomsten, dat de eigenheid binnen zekere marges bewaard blijft en niet ten
koste gaat van de eenheid. Dat bevordert de cohesie.

Met zijn opvolger pastoor Hermans heeft inmiddels een gesprek plaats gevonden. Hem is een
stukje geschiedenis meegegeven van de afgelopen acht jaren in onze parochie. In de eerste week
van september is met hem kennis gemaakt waaronder ook met de pastoraatsgroep. Verder wil
Norbert van der Sluis zijn opvolger niet voor de voeten lopen. De definitieve samenstelling en
invulling van het pastoraal team is nog onzeker, want ook kapelaan Donders en pastoraal werker
Jantje Bax gaan vertrekken. Aan het bisdom de taak om hierin te voorzien.

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Van nature is pastoor Norbert van der Sluis een solist, zo zegt hij zelf. Hij is ook niet de persoon met
de aangeboren gezelligheid die de Brabanders wel hebben. Dit ervaart hij soms ook wel als een
gemis in zijn werk. Gemakkelijk een praatje aanknopen werkt als smeerolie in de communicatie.
Toch hebben wij hem tijdens de vergaderingen met de pastoraatsgroep leren kennen als een
vaardig gespreksleider die iedereen de ruimte gaf, ervoor waakte dat het gesprek soms helemaal
afdwaalde, en toch tot besluiten wist te komen zonder iemand te kort te doen. Met plezier heeft hij
de afgelopen 8 jaar hier gewerkt. Overplaatsen naar elders had wat hem betreft ook nog wel op
een later tijdstip gemogen, maar hij is klaar voor de nieuwe uitdaging.

Het interview eindigde met de volgende woorden van Pastoor: “Ik ben dankbaar voor alle mensen
waar ik mee heb samengewerkt. Ondanks moeizame dingen waren er ook zaken die goed gingen
en kan ik terugkijken op een vruchtbare samenwerking"

Wij wensen Pastoor Van der Sluis heel veel succes in zijn nieuwe werkomgeving en ook privé ‘alle
goeds!

KFSCHEID PASTOOR VAN DER SLUIS \

Pastoor van der Sluis neemt op zondag 2 oktober om 10.30 uur in de eucharistieviering in de kerk
van St. Anthonis afscheid van de parochie Maria, Moeder van de Kerk. We nodigen u van harte uit
hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend is er een informeel samenzijn in de Schakel met de
gelegenheid om pastoor Van der Sluis persoonlijk te bedanken en succes te wensen in zijn nieuwe
parochie.

@ochiebestuur /
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RENOVATIE KERK WANROLJ

Elke monumentale kerk heeft — meer nog dan een woonhuis — regelmatig onderhoud nodig. Bij de
H. Corneliuskerk te Wanroij was dit alweer enige tijd geleden. Hoog tijd dus om de nodige
achterstallige werkzaamheden te verrichten en er zo voor te zorgen dat dit monument in goede
staat blijft. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door erkend restauratieaannemer Van
Dinther te Schaijk met onderaannemers Van de Kimmenade uit Helmond voor het lei- en loodwerk
en schilder Selten uit Wilbertoord, met begeleiding van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch.

Er is direct na de bouwvakantie begonnen met een flinke schilderbeurt van de kerk. Daarvoor is
een hoogwerker nodig om de dakkapellen en gootlijsten van de kerk te kunnen bereiken en te
schilderen. Voor het schilderen van de torenluiken is zelfs een flinke kraan nodig. Bij enkele luikjes,
dakkapellen en gootlijsten is ook houtwerkherstel nodig. De grote deuren aan de voorzijde van de
kerk zullen er uit gehaald worden, aan de onderzijde hersteld, geschilderd en weer teruggeplaatst
worden. In de tussentijd zal hier een nooddeur worden geplaatst.

De hoogwerker zal tevens ingezet worden om de hardsteen afdekblokken bij de steunberen te
controleren en waar nodig te vervangen. Er zal een steiger komen bij de zuidbeuk om de
bestaande leien en loodaansluitingen te vervangen en hetzelfde geldt voor de bitumen
dakbedekking van het platte dak tussen de sacristie en de kerk, waar al eerder enkele lekkages zijn
geweest. Tot slot wordt bij de sacristie loszittend metselwerk hersteld en worden de ijzeren
kozijnankers vervangen.

Al met al een flinke klus met ook een forse
kostenpost: deze wordt geraamd op zo'n =
€ 180.000,--. Gelukkig kan er aanspraak
gemaakt worden op diverse
subsidieregelingen, maar dan nog komt
er een groot bedrag voor rekening van
onze parochie. Aangezien het toch al
zware tijden zijn om de parochie
financieel draaiende te houden is de
steun van de parochianen/inwoners hard
nodig om het groot onderhoud aan de
kerk uit te kunnen voeren. Daarom start
in Wanroij de actie: 'Geef voor de
Corneliuskerk. Het woord ‘Geef’ heeft

hier twee betekenissen. Ten eerste mogen de inwoners van Wanroij terecht trots zijn op hun
prachtige kerk. Maar hopelijk hebben ze er dan ook wat voor over om dit beeldbepalende gebouw
in stand te houden voor het dorp. Vandaar de oproep om een financiéle bijdrage te leveren aan de
actie: ‘Geef voor de Corneliuskerk’. Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnr.
NL40RABO0156208911 o.v.v. Corneliuskerk. Namens de deelparochieraad Wanroij alvast dank voor
uw bijdrage!



PASTOOR JOS HERMANS: SAMEN ......

Beste parochianen,

Ik ben Jos Hermans en met ingang van 1 oktober aanstaande mag ik jullie pastoor zijn in de
parochie Maria, Moeder van de Kerk.
Dinther

lk ben geboren te Dinther en 55 jaar. Mijn §
ouders zijn overleden en mijn broer Maarten '
runt Herberg Thijssen in Vierlingsbeek. Na de
lagere school behaalde ik het LTS- en .
MTS-diploma elektrotechniek en propedeuse :
aan de HTS in Eindhoven. Vervolgens deed ik =
een paar jaar werkervaring op als r
elektrotechnisch  tekenaar  (meet- en B
regeltechniek) bij het Bossche bedrijf Wemo. Ik ==
ben jaren lid van de harmonie Sint Servaes in [§ '
mijn geboorteplaats geweest en nog steeds &
klarinettist in de blaaskapel De Bokkeblaozers W%

andere aandachtsvelden zoals Stichting Jong he
Nederland HDL. Als jeugdteam behaalden we

vele prijzen op districts,, provinciale en n; vader Adriaan Hermans, moeder Mieke Habraken,
nationale toernooien. zanen Maarten en Jos

Ook was ik jaren lid van schietverenging Hedilo en acoliet in de kerk. Met 18 jaar was ik in Dinther lid
van de parochievergadering en op 21-jarige leeftijd was ik lid van het kerkbestuur. De Kerk won het
uiteindelijk toch van de techniek en mijn roeping kreeg steeds meer gestalte.

Ik ben theologie gaan studeren aan de Katholieke Theologische Faculteit in Tilburg.

Na twee jaar voltijd basis studie klassiek theologie verruilde ik Tilburg voor de priesteropleiding aan
het Sint Janscentrum in Den Bosch: ik vond en vind dat de Kerk meer heeft aan mij als priester dan
enkel theoloog. In 1996 werd ik door Mgr. ter Schure tot priester gewijd. Vorig jaar heb ik het zilver
priesterfeest mogen vieren.

Spiritualiteit

Gezien mijn opleiding aan het Sint Janscentrum zal het u niet verbazen dat ik veel belang hecht aan
spiritualiteit. Spiritualiteit als een voortdurende bezinning op hoe je vanuit het geloof in een
persoonlijke God je leven inhoud en vorm kunt geven. Vandaar uit laat je zaken en doe je dingen
die soms tegen de stroom van de tijd ingaan. Maar uiteraard kunnen mensen vanuit een andere
inspiratie ook tot soortgelijk gedrag komen. Geen claim op exclusiviteit dus, wel nadruk op de grote
waarden die in het eigen, bewust gekozen en beleefde, katholieke geloof besloten liggen. Geloof
dat daarnaast ook een stuk geheel eigen cultuur representeert.



«.... MET MENSEN EEN NIEUWE TLUD TEGEMOET

'Reizen’

Geloven is meer dan woorden alleen, het moet ook in daden tot uiting komen. Behalve in de
persoonlijke levenssfeer gebeurt dat in kerken ook zo goed mogelijk in werkgroepen voor zieken-
en ouderenpastoraat, diaconie, missieontwikkelings- en vredesvraagstukken, jeugdpastoraat
etcetera.

Ik heb geen blauwdruk klaar liggen voor hoe die werkgroepen moeten functioneren: "Als je vanuit
een vaste agenda, een soort 'masterplan’ werkt haal je de spanning en de geest eruit. Ik ga bij de
werkgroepen luisteren en ook kijken hoe ze het doen. Dan respecteer je het beste wat hen
beweegt. Te grote gedrevenheid is daarbij gevaarlijk; als je een echte gemeenschap wilt zijn moet
je rekening houden met het tempo van de langzamen.

Natuurlijk heb je als priester een eigen positie en verantwoordelijkheid, heb je ook een idee waar je
uit wilt komen. Maar de weg naar dat doel is niet bij voorbaat al duidelijk, is vaak een kronkelweg.
Soms moet je de weg zoeken, even langs de kant gaan zitten om na te denken. Dat is helemaal niet
erg, want ook het reizen zelf is al de moeite waard".

En in het licht van synodale proces, waar de katholieke kerk vorig jaar een begin mee heeft
gemaakt, zeg ik: "kom en ga mee op weg een nieuwe tijd tegemoet".

Jeugd

Een belangrijk aandachtspunt voor mij is jongeren weer meer bij de Kerk te betrekken. Onze
zielzorg is vruchteloos zonder een christelijke opvoeding van onze kinderen.

Van hun ouders moeten de kinderen binnen de parochie — gezinspastoraat - de bagage van
waarden en normen meekrijgen waarmee ze later hun eigen weg gaan. Ook die weg is soms een
kronkelweg en dat is ook best te begrijpen. Vaak besef je pas wat je hebt meegekregen als je
ergens anders bent geweest.Misschien reizen jongeren daarom ook wel zo veel, verkennen ze
allerlei mogelijkheden.

Ik denk dat je jongeren alleen kunt aanspreken als je zelf authentiek bent, laat zien uit welke
spirituele bron je leeft en werkt. En hoe je vandaar uit doet wat je persoonlijk goed acht en
dagelijks je leven dankzij God tevens inhoud krijgt. Dat is een positieve vorm van individualiteit,
denk ik.

Zo wil ik ook functioneren: laten weten dat je er bent om, al dan niet via activiteiten, gezamenlijk
antwoorden op levensvragen te vinden, het te vieren, vorm en inhoud te geven.

Verwachtingen

Ik hoop dat ik er aan kan bijdragen dat het geloofsleven in de parochie Maria, Moeder van de Kerk
weer aantrekt. Dat méér mensen gaan inzien dat 'geloven’ niet oubollig en conservatief is, maar
het leven verrijkt, vult en voedt. Dat de banken weer bezet zijn omdat mensen zeggen:

"Daar kom ik graag, in het huis van de God waar het geloof als inspiratiebron wordt gevierd".
Daarom wil ik kijken of het mogelijk is weer dagelijks de Eucharistie te vieren en de Vespers te
bidden met enkele gelovigen. Elke dag een H. Mis lezen is natuurlijk best een belasting; maar het
voedt mij en u die gelooft in God.

Welkom ook voor een lekker bakkie koffie op parochiecentrum Lepelstraat 13 A.
Graag hoop ik u snel te ontmoeten.

Pastoor Jos Hermans
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STILLE ARMOEDE ‘SCHREEUWT’ OM AANDACHT

Als je toch al moeite had de eindjes aan elkaar te knopen, of soms heb je gewoon pech, dan is 2022
geen leuk jaar. De vaste lasten zijn in korte tijd zo'n beetje verdubbeld en de boodschappen zijn
fors duurder. Vast herkenbaar en vervelend, maar met gezond verstand en de hand op de knip gaat
voor de meesten onder ons het leven gewoon verder.

Help ons armoede te signaleren.

Of toch niet? Ook in uw omgeving kunnen zomaar mensen zijn waarbij het water aan de lippen
staat. Kortom stille armoede zit ook in onze dorpen. Uit ervaring weten we dat mensen moeite
hebben hulp te vragen, schaamte zit vaak in de weg. Voorbeelden waaruit armoede kan blijken:
kinderen gaan zonder ontbijt naar school, geen lidmaatschap van een vereniging, versleten en
slecht zittende kleding, achterstallige betalingen, geld lenen bij kennissen, nooit op vakantie,
slechte meubels en het vermijden van zorg uit angst voor de kosten of een contact vermijdende
houding. Zie deze opsomming echt als mogelijke voorbeelden.

PCl kan hulp bieden.

In onze parochie kunnen wij wellicht helpen. Daar waar officiéle instanties afhaken of niet snel
genoeg handelen, kunnen wij individuele gevallen tegemoet komen met een eenmalige bijdrage
of mensen op het spoor zetten van de juiste instanties.

Wij zijn de PCI: Parochiéle Caritas Instelling van de Parochie Maria, Moeder van de Kerk. Wij zijn een
zelfstandig orgaan met een onafhankelijk bestuur met als doel alle mensen in onze omgeving met
tijdelijke of acute financiéle nood te helpen. We werken daarbij samen met sociale en
maatschappelijk instanties en de andere Caritas instellingen in het Land van Cuijk.

Bent u zelf in nood of mensen in uw directe omgeving? Stuur ons een bericht naar
caritas@mmvdk.nl en wij nemen contact met u op. Vanzelfsprekend gaan wij hier zeer
vertrouwelijk mee om.

Bestuur Parochiéle Caritas Instelling

1



WI1J NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats

13-06-2022 Anny Teunissen-Verplak

84 jaar, St. Anthonis
18-06-2022 Toos Albers-Griintjes

92 jaar, Wanroij
26-06-2022 Fien Jacobs-Janssen

96 jaar, Overloon
12-08-2022 Door Aben-Cornelissen

97 jaar, Wanroij
13-08-2022 Henk van Tilburg

79 jaar, Oploo
03-09-2022 Tien Hellegers

89 jaar, Boxmeer

WL VIERDEN

De doop van Lisa van Leuken uit Overloon op 21-08-2022.

VIERINGEN ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

Deze vindt u vanaf oktober op onze website.
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WEEKENDVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

1e zaterdag: 1e zondag: 4e zaterdag: 4e zondag:

19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo 19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij 19.00 uur Overloon  09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt (gebedsd.) 10.30 uur Oeffelt
10.30 uur St. Anthonis 10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon 10.30 uur Overloon

2e zaterdag: 2e zondag: 5e zaterdag: 5e zondag:

19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo 19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo

19.00 uur Westerbeek 09.00 uur Wanroij 09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt 10.30 uur Oeffelt
10.30 uur St. Anthonis 10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon 10.30 uur Overloon

3e zaterdag: 3e zondag:

19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo ROZENKRANSGEBED OKTOBER
09.00 uur Wanroij

10.30 uur Oeffelt
10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon

ledere dinsdag om 18.30 uur in Wanroij.

ﬁscheid van de pastoor, de kapelaan en de pastoraal werkster !

Hoe gek kan het gaan, ben je geneigd te zeggen als je hoort dat in een parochie gelijktijdig zowel
de pastoor als de kapelaan door de bisschop elders worden “gezonden”.

Als daar nog bijkomt het vertrek van de pastoraal werkster zijn alle leden van het oorspronkelijke
pastorale team van onze parochie naar een andere werkplek in ons bisdom.

Er ontstaat een gevoel van “onthand zijn".

Gelukkig blijft catechist mevrouw Gerda Willems uit Overloon in functie om onze nieuwe pastoor
pastoraal bij te staan. Met ingang van het nieuwe pastorale jaar (1 september) wordt rond deze
datum overplaatsing van priesters langzaamaan traditie in parochies in ons bisdom.

Wellicht heeft een en ander mede te maken met het feit dat de bisschop tegenwoordig de
beschikking heeft over een zeer beperkt aantal priesters.

Het is jammer afscheid te moeten nemen van zowel de pastoor, als de kapelaan, als de pastoraal
werkster.

De redactie wil hen hartelijk dankzeggen voor de prettige samenwerking die er was, maar ook voor
het aandragen van onderwerpen en de (spontane) wijze van het aanleveren van tekst voor dit
parochieblad.

Wij wensen pastoor Van der Sluis in de parochie H. Willibrord te Valkenswaard in het dekenaat
Geldrop - Heeze, veel arbeidsvreugde.

Vanzelfsprekend wensen wij ook kapelaan Donders en mevrouw Jantje Bax dit van harte toe.

De redactie /
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PAUSELIJK GEDECOREERDEN GEEERD...

In het kader van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan nodigde Mgr. De Korte dit voorjaar alle
pauselijk gedecoreerden in ons bisdom uit om naar de kathedraal te komen. Een viertal
gedecoreerden uit onze parochie heeft aan deze uitnodiging gevolg gegeven en werd,
samen met vele anderen, op woensdag 29 juni, hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en
Paulus, door de bisschop ontvangen als blijk van grote waardering voor hun inzet voor Kerk
en samenleving. Die dag, al in de vroege ochtend, vertrokken de dames mevr. M. Hubers uit
Vierlingsbeek, mevr. J. Aarden uit St. Anthonis en de heren A. de Jong uit Maashees en J.
Schaminée uit Beugen naar 's-Hertogenbosch. Het was de eerste keer dat pauselijk
gedecoreerden in zo'n groot verband bij elkaar kwamen. Reden voor de redactie om met
eerdergenoemde personen in gesprek te gaan.

Meteen bij het begin van ons interview beginnen ze uitvoerig te vertellen hoe ze deze dag hebben
ervaren en vooral hoe ze van het gezellig samenzijn hebben genoten. De dag begon om 10.30 uur
met een pontificale Eucharistieviering in de Sint-Jan. Natuurlijk hadden ze tijdig voor aanvang van
de viering een plekje in de kathedraal gezocht. In de zeer goed bezette Sint-Janskathedraal
heetten achtereenvolgens de plebaan Vincent Blom en bisschop Mgr. De Korte de gedecoreerden
hartelijk welkom. Mgr. De Korte zei het geweldig te vinden dat zovelen aan de uitnodiging gevolg
hadden gegeven en zei ook dat de Kerk niet zonder de vrijwilligers kan functioneren. Hij sprak
waarderende en lovende woorden voor de gelovigen die waren gekomen en roemde hen voor
hun vele vrijwilligerswerk. Niet alleen bij de opening, maar ook in zijn preek en in zijn slotwoord
liet hij duidelijk merken dat hij heel dankbaar was voor al die inzet.

De viering stond natuurlijk in het teken van het jubileum van de St. Jan, welke naam repeterend
terugkwam. Verder werden de gebeden gevolgd van de liturgische kalender. Het Schola Cantorum
verzorgde de gezangen en deze massale volksviering met geweldige samenzang maakte veel
indruk op onze vier parochianen. Voor de viering had de ceremoniarius van de bisschop enkele
gedecoreerden, waaronder mevr. M. Hubers, uitgenodigd om tijdens de offerande de gaven mee
aan te dragen. Een speciale inbreng dus voor mevr. Hubers!

Bijzonder vonden onze parochianen dat in de voorbede door de bisschop werd afgeweken van de
gebruikelijke aanroepingen, maar dat hij vroeg te bidden om roepingen tot het priesterschap. Ook
was een constatering dat de aanwezigen in overgrote meerderheid senioren waren. Dat is niet zo
vreemd omdat de uitreiking van een pauselijke onderscheiding altijld pas na vele jaren
vrijwilligerswerk, dus op latere leeftijd, plaatsvindt. Maar niet alleen de senioren vonden deze
viering speciaal. Een kleinkind van een van onze parochianen die zijn oma naar Den Bosch
begeleidde vertelde dat ook hij heel blij was dat hij deze bijzondere viering mee mocht maken.
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... MET PONTIFICALE MIS IN BOSSCHE ST.-JAN

Na de viering was er een gezamenlijke lunch in het vroegere bisschoppelijk paleis. Onze
parochianen vertellen dat dit een gezellig en gemoedelijk, informeel samenzijn was. De bisschop
bewoog zich tussen de gasten als “gelijke” Hij sprak met zoveel mogelijk mensen en was duidelijk
geinteresseerd in de mens achter de vrijwilliger. Toevallig kwam hij het eerst bij onze parochianen
en hoefde zich toen nog niet te haasten. In het gesprek kwam o.a. het gebrek aan priesters, zeker
ook in onze parochie, aan de orde waarbij de bisschop vertelde dat in ons bisdom 20% van de
priesters die thans opgeleid zijn uit het buitenland komen. Het gesprek, staande aan een
“hangtafel’, was “onder ons’, ook vanuit de bisschop. “Hij buurtte”; zo is de beleving. Onze
gedecoreerden spreken van een hartelijke, gastvrije en open ontmoeting.

Ons gezelschap heeft ook nog gesproken met de vicaris Theo Lamers, de pastoor-deken uit Cuijk,
en de ceremoniarius Freek van Genugten. Beiden zijn zeker geen vreemde in onze parochie.

Aan het einde van ons gesprek bevestigen alle vier de geinterviewden dat ze een indrukwekkende
en leuke dag hebben mogen beleven die lang in hun geheugen zal blijven.

Zij antwoorden nog bevestigend op onze vraag of ze een jaarlijkse bijeenkomst van pauselijk
gedecoreerden in parochieel verband op prijs zouden stellen om zo elkaar informeel te kunnen
ontmoeten. Gencemd werd hierbij bijvoorbeeld in en na de eucharistieviering bij het
patroonsfeest van onze parochie Maria, Moeder van de Kerk op de maandag na Pinksteren.

De redactie dankt de gedecoreerden voor dit interview en hoopt dat ze nog lange tijd en met
plezier hun pauselijke erkenning kunnen dragen en hun vrijwilligerswerk voor onze parochie
willen voortzetten.
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zittend v.l.n.r.:

Jacqueline Aarden (St. Anthonis),
Marietje Hubers (Vierlingsbeek),
staand v.l.nr.:

Jos Schaminée (Beugen) en
Toon de Jong (Maashees)
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BRINKKIOSK ST. ANTHONIS INGEZEGEND

St. Anthonis kreeg dankzij de medewerking van veel vrijwilligers een prachtige (muziek)kiosk op de
Brink. De initiatiefnemers voor de realisatie van deze kiosk hebben duidelijk heel goed nagedacht
wat er allemaal kon en moest gebeuren om de opening van de kiosk zo goed mogelijk te laten
gebeuren op 8 juli. Het was ook een juist idee van de Stichting Brinkkiosk om de pastoor uit te
nodigen de kiosk naar goed katholiek gebruik in te zegenen. Inzegening is de naam voor
zegeningen waardoor bijv. aan een gebouw, school,
woning enz. een blijvende bestemming gegeven
wordt. Deze zegeningen plaatsen het gewone leven

in het licht van Gods aanwezigheid. De pastoor gaf
graag aan de uitnodiging gevolg. Na de verwelkoming
van de genodigden en vele belangstellenden trok het
St. Antoniusgilde op naar de kerk om zijn gildeheer
pastoor van der Sluis af te halen. Bij de kiosk hield

de pastoor een mooie en passende toespraak over

het inzegenen. Hij zei dat wij in ons geloof eigenlijk
van alles zegenen maar een kiosk was voor hem de
eerste keer, dus heel bijzonder. Kenmerkend voor een
kiosk, aldus de pastoor, is dat deze open is omdat er
geen muren zijn. Dat deed hem denken aan het lied
“Zo maar een dak boven wat hoofden” van Huub
Oosterhuis. “Deze kiosk is voor muziek, die mensen

in het hart kan raken en verbinden en dat geldt

ook voor ons geloof] aldus pastoor van der Sluis.
Hierna zegende hij onder tromgeroffel de Brinkkiosk in. "

BOCA KAARSEN, hét adres voor:

Altaarkaarsen Devotiekaarsen Kerkartikelen
Bedrukte kaarsen  Doopkaarsen Mariakaarsen
Devotielichtjes Gelegenheidskaarsen Offertafels

Ecolichtjes Herdenkingskaarsen Paaskaarsen

Hosties Noveenkaarsen

Huwelijkskaarsen
Galvaniweg 20 - Schijndel www.boca.nl
Tel. 073 5492511 - Email infozuid@boca.nl
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GEEN KERK ZONDER LUIDKLOKKEN ...

Een kerkklok wordt geluid voor verschillende religieuze doeleinden. Traditioneel worden ze vooral
gebruikt om gelovigen naar de kerk te roepen voor een eucharistieviering. Vo6r de introductie van
kerkklokken in de christelijke kerk werden verschillende methoden gebruikt om de gelovigen te
roepen: op trompetten spelen, op houten planken slaan, schreeuwen of een koerier gebruiken. In
het jaar 604 keurde paus Sabinianus officieel het gebruik van klokken goed.

Klokken worden, voordat ze worden opgehangen, net als een kerkorgel altijd gezegend. Dit geeft
aan hoe belangrijk de klokken in de katholieke kerk zijn. Ook komt het voor dat aan klokken een
naam wordt toebedacht. Dit kan zijn van bv. een heilige maar ook van een gulle parochiaan die de
desbetreffende klok heeft geschonken. Klokken zijn er in verschillende grootte en zwaarte. De
zwaarste klok in ons land hangt in de Grote Kerk te Dordrecht en kent een diameter van 252 cm en
een gewicht van 9830 kg.

ledereen herkent het karakteristieke geluid van de klokken van de kerk in zijn/haar kerkdorp.
Generaties lang hebben deze klokken al geluid bij belangrijke gebeurtenissen, van religieuze
hoogtijdagen tot rampspoed en alles daar tussenin.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland en Belgié een grote klokkenroof plaats;
honderden klokken werden door de bezetter opgeéist en omgesmolten. De klokkenroof vloeide
voort uit de zogeheten Metaalverordening die rijkscommissaris Seyss-Inquart op 23 juli 1942 had
uitgevaardigd. Want de bezetter zat te springen om metaal en sleepte dat overal vandaan. Ook de
drie klokken uit de toren van St. Anthonis werden weggehaald. Geregistreerd staat waar die
klokken door de bezetter naar toe zijn gebracht. Na de oorlog is het gezegde ontstaan “Wie met
Gods klokken schiet, wint de oorlog niet”. De huidige klokken dateren dus van na de oorlog (1950).

In de tijd dat er nog geen radio was, geen polshorloges e.d. en een zakhorloge nog tamelijk
kostbaar bezit was, had de torenklok een vrij belangrijke functie in het dorpsleven. Mensen
onderweg en op het veld aan het werk bleven op de hoogte van de tijd als ze de klok konden
horen slaan of luiden.

Behalve als tijdaanwijzer had de klok ook betekenis als boodschapper. Dat was in het bijzonder het
geval als er iemand in het dorp is overleden. Dan had het “ovverleujen” (overluiden) plaats.

Dat gebeurt trouwens nog op verschillende
manieren in alle kerkdorpen van onze
parochie. Men heeft veelal een bepaald
tijdstip van overluiden nadat het overlijden
bij de pastoor kenbaar is gemaakt.

twee van de drie klokken uit St. Anthonis
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... ALS OPROEP TOT KERKGANG OF GEBED

Aan de manier van luiden is vaak te horen of het overlijden een kind, een man of vrouw betreft. Bij
een kind wordt alleen de kleinste van de drie klokken gebruikt. Als een vrouw is gestorven wordt
het luiden begonnen met de lichte klok en als een man is overleden met de zware klok. Na inzetten
van het luiden wordt na enkele minuten de lichte c.q. de zware klok toegevoegd. Samen luiden de
klokken vervolgens een aantal (meestal 8) minuten. Het “ovverleuje” was vroeger een van de
burenplichten. Nu is het een taak van de koster.

Dit overluiden schijnt volgens de volkskundigen een in ons land vrij uitzonderlijk gebruik te zijn. Zij
zien er een gekerstend gebruik in van het met trommels of andere instrumenten gerucht maken,
dat in een heidense tijd diende om na het overlijden van iemand de boze geesten te verdrijven.

Behalve het luiden voor de kerkdiensten en het overluiden was er ook het luiden 's middags en s
avonds. Om twaalf uur werd het Angelus gebeden. Dat gebeurde overal. Ook als de mensen in het
veld aan het werken waren en het Angelus of de “middag” werd geluid zeeg men op één knie neer
voor het “Engel des Heren". Het Angelus luiden tegen het vallen van de avond (18.00 uur) werd het
“Heilig aovond-leuje” genoemd. Het Angelus luiden gaat op een speciale manier. Je hoort direct na
het slaan van 12.00 uur: 3 x “"slaan’, pauze, dan 3 x “slaan’, pauze, dan 3 x
luidt het een volle minuut ter afsluiting.

Het romantische lied “Het Angelus klept in de verte” was dus heel lang werkelijkheid. Net zoals het
(over-)luiden een speciale betekenis heeft zou het een goed gebruik zijn dat het Angelus luiden,
voor zover het niet meer gebeurt, weer wordt ingevoerd. Het is immers een onderdeel van het
kerkelijk luiden.

Tijdens het paastridutim zwijgen de klokken na het Gloria in de H. Mis op Witte Donderdag tot in
de Paaswake. Dat leidde tot het gezegde: "De klokken zijn naar Rome". De klokken brachten dan
volgens de volksoverlevering Paaseieren mee uit Rome, die in de tuin verstopt werden en door de
kinderen gevonden moesten worden.

i,

slaan’, pauze en dan

In katholieke kerken hangt in de regel een sacristieklok naast de ingang van de sacristie. Deze
wordt in het begin en aan het einde van de heilige mis één keer geluid of geslagen.

Het luiden van de kerkklokken was vroeger altijd “handwerk”. Hoe leuk was het voor misdienaars
om dan het touw goed vast te pakken en zich los van de grond te laten lichten! Tegenwoordig gaat
het luiden op vaste tijden middels een elektrische installatie. Alleen buiten de vastgestelde tijden
moet het luiden handmatig ingeschakeld worden.

Regelmatig worden de klokken in onze kerken gecontroleerd. De diverse delen van de klok (zoals
de juk, schouder, klankboog en klepel) die te maken hebben met “het slingeren” krijgen dan een
controlebeurt. Maar ook naar andere delen die te maken hebben met de slagkwaliteit en veiligheid
van de klokken wordt gekeken. We willen immers niet dat de klokken zwijgen...
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Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van
10.000 exemplaren.
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door Wilma van der Meulen.

Op de cover staan pastoor van der Sluis en
pastoor Hermans.

Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:
Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.: NL65RABO0155948598
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling (PCI):
Bankrekeningnr.: NL11RABO0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

Het huidige bestuur bestaat uit:

de heer F.van Waes B.agr.Sc. (vice-voorzitter)

Mr. G. Gruijters (secretaris ad interim)

de heer A.G.A. Lansdaal (penningmeester ad
interim)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE
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& Danken

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres
mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote
dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: ‘Er liggen
wel hénderd pakken koekjes op de tafel ... en broodjes,
appels, chocola, zéveel lekkers!’ Kik lacht: ‘Zozo. Dan
moeten jullie nog veel geduld hebben.’ ‘Hoezo??’ piepen
de kleinsten verbaasd. ‘Om te zien wat er zondag voor
jullie overblijft natuurlijk!’, zegt Kik. Mopperend
drentelen de muizen naar buiten: ‘Kik begrijpt het niet.
Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfffl’

‘s Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de
muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te
knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn,

% KK

De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje
schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen
zoeken. Jullie zijn onddnkbare gasten!” briest hij.

De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien.

Ze piepen: ‘Het was heel lekker, Kik, bedankt!’ Kik blaast:
‘Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.” De muizen
denken na. ‘0. We moeten mevrouw Bontje bedanken!’
Weer schudt Kik zijn hoofd: ‘Zij heeft het jullie niet
gegéven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen
bedanken voor wat je krijgt!’ Hij gaat door: ‘Altijd wordt
er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit
meer!’ De muizen schamen zich. Ze hebben het
dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed?

‘Dank je wel, Kik’ zeggen ze zacht.

Franciscus van Assisi (181-1226) deed niets liever dah God bedanken, Op het eind van ziin leven

maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. bit noemen we het Zonnelied,

Hoogste God, ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt,
alles waar u plezier in schept!
Broertje zon, die Staat te stralen
en ons licht laat ademhalen.
Zusje maan en wolken sterren
die ons groeten van zo verre,
allemaal door u bedacht

als een feest van dag en Nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ohs goedgezind.
Dank u wel voor zusje water

met haar heldere geklater.

Dank u ook voor broertie vuur

Uit de Bijbel

\fiemand kah alle daden van God beschrijven, niemand
is hem dankbaar genoes. Zo machtiy en zo goed is hij.
Gelukkig ziin mensen die leven volgens zijn regels,

die qltijd het goede doen. Ppsalm 106:2-3 BGT

die ons leidt door ‘t donker uun
mooli en vrolijk z{jn gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht. -
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons dllen weet te voeden
met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlijk om te ruiken.

bank u voor mensen die hiet klagen,
maar tegenslag en ziekte dragen,
die ahderen hun schuld vergeven. ;
Ze zijn een teken van uw vrede.
Dank u zeHs voor zusje dood,
daarin bljjkt uw liefde groot.

Wie leeft met God gaat niet verloren.
Zing en dank Hem, laat je horen
= —— =
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