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VAN DE REDACTIE

De decembermaand, het kerstnummer
staat vol verhalen van mensen die op
weg durven gaan. Dat is ook wat ons in
het nieuwe jaar binden zal.
Samen op weg gaan in geloof en
vertrouwen om ruimte te creéeren voor
wat de toekomst brengen zal en voor
degene die naar ons toekomt.

We weten niet wie op ons pad komt en
met ons mee trekt in het nieuwe jaar. Je
kunt alleen op pad zijn en met velen.
Enkele pelgrims uit ons midden vertellen
over hun ervaring op weg naar Santiago
de Compostela, de tocht die hun bindt.
Zo vertelt pastor Harrie Tullemans over
zijn Kerstervaring in Tanzania waar hij als
missionaris onder de mensen was. In de
Bijbel (Mt 2:1-23) staat het verhaal van de
drie Koningen (Wijzen) uit het Oosten,
die op reis waren om de pasgeboren
Koning der Joden een huldeblijk en hun
geschenken te offeren. Maar ook de
herders, die hun kudde weidden in het
veld, trokken op om het pasboren kind,
de Redder, te aanschouwen.

Laten wij in 2023 samen optrekken in de
parochie Maria, Moeder van de Kerk en
bijeen komen in geloof rond Jezus, de
Vredesvorst, onze Heiland en Redder en
God loven en prijzen om zijn (weder-)
bindt

miljoenen mensen die geloven in het Rijk

komst. Het verhaal van Jezus

Gods. Veel leesplezier.
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De ezel,

kom je overal tegen, in het echt en in tal van verhalen. Maar ook onderweg op pleinen en bij
gebouwen. Sinds de ezel, uit het verhaal van Jozef en Maria, die zwanger op reis waren om zich in
te laten schrijven in Bethlehem, vertelt mij de gastvrouw, hebben alle ezels een kruis op hun rug.
Kijk maar na, elke ezel draagt een kruis!

Als eenvoudig lastdier werd in die dagen Maria met het ongeboren kind door een ezel gedragen,
om daarna met de os stil te staan bij het kind dat gewikkeld in doeken in een kribbe lag.

Beiden hebben in het hele kerstverhaal een Bijbelse betekenis welke teruggaat op Jesaja 1,3:

"Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israél weet van niets, mijn volk heeft
geen begrip." Deze zelfkritiek van lIsredl, verwoord door de profeet, wordt door de kerkvaders in
verband gebracht met het kind Jezus in de kirbbe. En er is nog een tekst die op het kerstgebeuren
toegepast wordt. Habakuk 3,2: "In het midden van twee dieren zult Gij herkend worden."

Kerstwens: draagt allen zorg voor elkaar, heb begrip en ken je meester in het leven.
God komt onder ons in het kleine en de kwetsbare, die liefde en zorg nodig heeft. Lees het verhaal
van de barmhartige Samaritaan, die de gewonde langs de weg verzorgd heeft en op zijn ezel zet
om die te brengen naar een herberg waar deze kan herstellen van zijn wonden. (Lc. 10, 25-37)

De ezel wordt nog al eens als dom en koppig getypeerd, maar dat is opdat hij vaste gewoontes
erop na houdt. Als mens kunnen we allen aan de ezel een voorbeeld nemen, onverzettelijk en

onafscheidelijk trouw, heeft de ezel ook zijn streken die je hem niet afleert. Zalig Kerstfeest.
Z



WOORD VAN HET BESTUUR

Beste parochianen,

Vanuit de redactie van ons parochieblad is mij gevraagd een stukje te schrijven namens het
parochiebestuur.

Graag wil ik u als penningmeester van de parochie meenemen in de financién van de parochie en
wil ik met u vooruitkijken naar de actie Kerkbalans die in januari weer van start zal gaan (In
Overloon zal zoals traditioneel dat daar gebeurt eerder actie worden gevoerd).

Jaarrekening en financiéle positie van de parochie

In de afgelopen bestuursvergadering van het parochiebestuur is de jaarrekening over het boekjaar
2021 vastgesteld en ingediend bij het bisdom. Ook dit jaar sluiten wij af met een negatief resultaat
Zoals u weet is de financiéle positie van de parochie erg zwak en nu heeft helaas ook het
coronavirus geen positieve invloed gehad op onze cijfers. Met het vertrek van pastoraal werkster
Jantje Bax is er op het personele vlak ook bezuinigd. De vacature die door haar vertrek is ontstaan
wordt niet opgevuld. Maar ook met deze bezuiniging zal het resultaat voor het jaar 2022 niet
voldoende bijgesteld zijn om de cijfers zwart te laten worden.

Het parochiebestuur maakt zich hierover dan ook ernstig zorgen. In ieder geval moet u weten dat
wij dit geen 10 jaar meer volhouden.

Nu de energiewereld op zijn kop staat, door de oorlog in Oekraine heeft dit ook gevolgen voor onze
parochie. De gasprijs zal vanaf januari flink gaan stijgen. 1m3 gas kost dadelijk bijna € 4,--. Deze
prijzen zijn voor ons niet te betalen. We hopen dan ook op uw begrip als de kerken in onze
parochie dan ook minder warm zijn dan u van ons gewent bent. We draaien de kachel namelijk een
stukje terug of zetten hem zelfs uit. We zoeken naar andere oplossingen om te vieren, zoals in de
sacristie of bij ruimte van een kerkgebouw. Ook hiervoor vragen wij uw begrip.

Afscheid
Het Bijbelboek Prediker (Pred 3:1-11) geeft het al aan. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”
Ik ga afscheid van u nemen als penningmeester van de parochie Maria Moeder van de Kerk. Vanaf
mei 2018 ben ik -vanuit mijn functie bij het bisdom van ‘s-Hertogenbosch- bestuurslid van uw
parochie. Vanaf 1 januari heeft de bisschop mij gevraagd andere werkzaamheden op te pakken en
hierdoor kan ik de werkzaamheden niet meer voortzetten voor de parochie Maria Moeder van de
Kerk. Met veel plezier heb ik mij ingezet voor uw parochie. Ik heb gemerkt dat er in iedere
deelparochie veel betrokken mensen zijn, die hart voor de zaak hebben. Met de leden van de
besturen van de deelparochies heb ik op een hele prettige manier samen mogen werken. Vanuit
deze plaats in het parochieblad Binding doe ik dan ook een oproep
voor een goede opvolg(st)er. Er is nog veel te doen, maar dat maakt
het ook een mooie uitdaging. Kom en help pastoor Hermans en meld
u bij hem om te bezien of u de nieuwe penningmeester kunt zijn. Ik
wens u alle goeds en uiteraard Gods Zegen over u en de parochie.
Ton Lansdaal

Penningmeester a.i.




BINDING VANUIT
"ALGEMEEN
PRIESTERSCHAP"

Beste parochianen, voelt u zich met anderen
die gedoopt zijn nog op een of andere wijze
verantwoordelijk om aan de opdracht van het
“algemeen priesterschap” deel te nemen? Is u
bekend dat u daarin participeert?

In beginsel heeft u in heel de kerk er deel aan,
op grond van het geloof en de opdracht die
eenieder ontvangt bij het doopsel. De
onderdompeling met water en heilige Geest
maakt u ledemaat van de gemeenschap van de
Kerk, die geroepen is het leven te heiligen. De
kerk vervult zonder ophouden, jaar in en jaar
uit, deze zending naar de woorden van Jezus.

KERST IS NABLJ - Gezegend die komt in naam
van de Heer.

De komst van de Heer, de geboorte van Jezus,
luidt het nieuwe jaar in.

Reden voor ons allen om op 25 december,
gelijk we zingen: "komt allen te samen onder
sterren blinken”, één van de kerstvieringen in
de parochie bij te wonen en tevens te
participeren in het algemeen priesterschap!

Is bij u ruimte voor deelname aan het
algemene priesterschap?

Paus Franciscus heeft gevraagd met elkaar het
synodale proces aan te gaan (lees :samen op te
trekken) luisterend rond de heilige Schriften je
roeping te ontdekken. Het priesterschap van
alle gelovigen, de kerkgemeenschap in het
geheel, is voor allen die gedoopt en gevormd
zijn de kans om, meer dan ooit, vanaf de plaats
waar hij of zij woont het leven, werk en
dagelijks bestaan te heiligen. Heel de Kerk, de
geloofsgemeenschap van Christus, dient deze
priesterlijke taak van Jezus. Het is onze
groepsidentiteit. (1 Petrus 2, vers 9). Dat enkele
mannen vanuit de groep door Jezus zijn
verkozen op bijzondere wijze ZIJN dienstwerk
voort te zetten, (lees: het gewijde

priesterschap), is historisch en theologisch
verankerd in heel de kerk. Deze mannen
wijdden hun leven aan Christus en het
dienstwerk van de kerk.

Een voorbeeld, of baken van geloof, hoop en
liefde dienen zij die gewijd zijn onder u te
zijn.

Op de eerste plaats staan wij die geloven voor
een gezamenlijke taak en de gewijde priester,
vaak als eigen herder van een
geloofsgemeenschap, draagt de zorg dat alle
gelovigen dagelijks hun priesterlijke taak
kunnen uitoefenen. Het gebed dat hij namens
heel de kerk verricht is een uitnodiging aan alle
gedoopten om zich erbij aan te sluiten. De
dankzegging in de eredienst, het prijzen van
God in het dagelijks gebed, zowel
gemeenschappelijk als individueel, is een
baken van geloof en een bron van licht in de
duisternis en chaotische tijden. Het licht van
die ene heldere ster, die met Kerstmis
schitterde, wijst naar de plaats waar God mens
geworden is.

Moge dit licht ook in het nieuwe jaar volop
schijnen!

Binding door gelovig op weg te zijn. Dit is een
van mijn goede voornemens om dagelijks met
u op te trekken ondanks kou, regen en sneeuw.
Ik wil met u wegen zoeken om aan God
huldeblijk te brengen door Jezus Christus, onze
Heer, zodat in heel de parochie u dagelijks aan
het algemene priesterschap kunt deelnemen.

Mijn hoop is dat van uw goede voornemens er
een is, te willen participeren in het “algemene
priesterschap” van heel de kerk. En dit kunt u
doen door op zondag, de eerste dag van de
schepping, de dag van de verrijzenis, waarop
heel de kerk samen komt om mee te vieren dat
Jezus leeft.

Ik hoop u vaak te mogen begroeten in het
nieuwe jaar door Christus onze Heer. 5
Pastoor Jos Hermans



Toegewijd & Dienstbaar

T 0485 -80 06 45 info@marcotoonen.nl

M 06 - 55 87 55 35 www.marcotoonen.nl
Dag en nacht persoonlijk bereikbaar
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BUITENGEWOON JUBILEUM "ERELID" HERENKOOR

Harry Fransen uit Oploo vierde op maandag 21
november zijn 98ste verjaardag.

Op zijn 18e verjaardag mocht hij lid worden van het
herenkoor St. Caecilia in Oploo. Gedurende die vele
jaren heeft hij met zijn zang een enorm aantal
diensten mee opgeluisterd en daarmee de kerk en de
gemeenschap van Oploo (en soms ook daarbuiten)
zijn hele leven trouw gediend. Hij stond altijd paraat
voor vieringen van allerlei aard in de kerk en het
dorp, van huwelijksmissen tot begrafenissen.

Ook de vele repetities heeft hij trouw en met plezier

bezocht.
Van het samenzijn en samen zingen met de koorleden kan hij enorm genieten. Hij voelt dit als een

(h)echte vriendschap. Voor Harry is lid zijn van het herenkoor St. Caecilia een zeer belangrijk deel
van zijn leven. Daar moeten andere zaken voor wijken en dat vindt hij heel gewoon. Hij vindt het
heel erg jammer dat op dit moment zijn gezondheid het niet meer toelaat om de repetitie te
bezoeken en in de kerk te zingen. Thuis probeert hij dit nog wel te doen en zingt hij mee met
muziek op een cd. Een leven in het teken van het koor kan men rustig stellen.

Tijdens de Ceciliaviering op zondag 20 november jl. werd speciale aandacht besteed aan zijn
80-jarig jubileum. Dit is echt uniek. Vanwege zijn gezondheid kon Harry helaas zelf niet aanwezig
zijn.

Een delegatie van het herenkoor St. Caecilia bezocht Harry thuis. Op deze manier kreeg zijn 80-jarig
jubileum op gepaste wijze aandacht.

Namens het herenkoor St. Caecilia, het parochiebestuur en de parochiegemeenschap Oploo
feliciteren wij Harry en zeker ook zijn echtgenote en familie van harte met het bereiken van deze
prachtige mijlpaal.

oukgagion el lafboctding

aangepast.

BOC "' AARSE Noord - Almere - T +31 (0)88 400 59 00 E infonoordiiboca.ni
A N GROEP Zuid - Schijndel - T +31 (073 549 25 11 E infozuid@bocanl
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.

In januari gaat de Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’ Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze parochie een brief met het verzoek voor
een jaarlijkse financiéle bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een
ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis
te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge
mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van
morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het
toezeggingsformulier in januari ruimhartig in.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk
van morgen!

ﬁen nieuwe manier van collecteren \
Binnenkort start de parochie op twee plaatsen (Oeffelt en Sint Anthonis) met een nieuwe manier
van collecteren en het betalen voor een kaarsje. De parochie is een samenwerking aangegaan met
GIVT.

Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is
eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas betalen. Met dit in
gedachten is Givt ontstaan. Givt maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier te geven aan
de collecte zonder contant geld, waarbij de viering zo min mogelijk wordt verstoord.

Givt werkt met een smartphone, een Apple of een Android, en een Givt-zender in de collectezak of
collectemand. De gever geeft in de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon
langs de zender in de mand of zak en de qift is gedaan. Het lijkt daarom heel erg op geven met

@tam geld. /
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WI1J NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats

14-09-2022 Maria Rienkens-Henckens

81 jaar, Grubbenvorst
26-09-2022 Henk Lange

89 jaar, Oeffelt
29-09-2022 Max Derks

83 jaar, Wanroij
12-10-2022 Mariet Derks-Derks

92 jaar, Wanroij
08-11-2022 Adrienne Latuni-Grijsbach

84 jaar, Boxmeer
17-11-2022 Jan Hendriks

97 jaar, Overloon
27-11-2022 Leo de Wit

81 jaar, Oeffelt

f(ERSTCONCERTEN \

Oeffelt
12 december om 19.30 uur door Stadskoor Maessanghers

Oploo
17 december om 19.30 uur door muziekvereniging Excelsior

Overloon
17 en zondag 18 december om 19.30 uur door Fanfare de Vriendenkring

St. Anthonis
18 december om 19.00 uur door muziekvereniging St. Cecilia

Vierlingsbeek
23 december van 18.30 - 21.00 uur door de jeugdbeweging

Westerbeek
Qdecember om 19.30 uur door Metropeelorkest /
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OVERZICHT KERSTVIERINGEN

-

/Hieronder vindt u het rooster van de vieringen tijdens de Kerstdagen. Dit rooster kan
onderhevig zijn aan wijzigingen of aanpassingen. Wij verzoeken u dan ook voor de meest
actuele informatie onze website te raadplegen: www.mmvdk.nl.

EUCHARISTIEVIERINGEN

Donderdag 22 december: Maandag 26 december: 2e kerstdag

Tijd Locatie Tijd Locatie

15.30 uur op 't Hoogveld St. Anthonis 09.00 uur Kerk Westerbeek
09.00 uur Kerk Wanroij

Vrijdag 23 december: 10.30 uur Kerk St. Anthonis

14.00 uur Dorpshuis de Poel Rijkevoort

Zaterdag 24 december Zondag 1 januari: H. Maria, Moeder van God

15.00 uur De Lookant Wanroij 09.00 uur Kerk Oploo

19.00 uur Kerk Beugen 09.00 uur Kerk Wanroij

19.00 uur Kerk Overloon (gebedsdienst) 10.30 uur Kerk Oeffelt

21.00 uur Kerk Oeffelt 10.30 uur Kerk Overloon

21.00 uur Kerk St. Anthonis 10.30 uur Kerk St. Anthonis

21.00 uur Kerk Wanroij

22.30 uur Kapel Groeningen

Zondag 25 december: 1e kerstdag

09.00 uur Kerk Beugen

09.00 uur Kerk Wanroij

09.00 uur Kerk Oploo

10.30 uur Kerk Oeffelt (herdertjesviering)
10.30 uur Kerk Overloon

10.30 uur Kerk St. Anthonis

mERDERTJESVIERINGEN
Zaterdag 24 december

17.00 uur Kerk Oploo
18.00 uur Kerk St. Anthonis




PELGRIMEREN NAAR.......

In dit artikel verslag van het gesprek met 5 mensen die de pelgrimstocht naar SANTIAGO DE
COMPOSTELA één of zelfs meerdere keren hebben gemaakt. Te voet of met de fiets. Bijna iedereen
heeft wel eens gehoord van Santiago de Compostela. En velen kennen ook wel iemand die daar
meer over weet of meer over kan vertellen. Wij hebben deze mensen ontmoet en uitgenodigd om
over hun eigen ervaringen te vertellen en over hun ontmoetingen met pelgrims uit binnen- en

buitenland. Van Japan tot Amerika, Van Afrika tot

Qost Europa. Van overal ter wereld zijn er mensen die
besluiten om de Camino de Santiago te gaan lopen of
fietsen. Om dat besluit te nemen moet je wel goed
weten waaraan je begint. Vanuit onze parochie is de
afstand zo'n 2620 km. Maar je kunt ook een ander
vertrekpunt nemen. B.. starten in Frankrijk of
Noord-Spanje. De laatste 190 km, voor het eindpunt
in Santiago, moet wel daadwerkelijk zijn gelopen of
gefietst om de oorkonde te verkrijgen.

PELGRIMEREN

Pelgrimeren is zo oud als de mensheid en een
universeel gegeven in alle godsdiensten.

Het ultieme doel is ontmoeten van mensen en
misschien wel God. Je kunt diepere gesprekken
krijgen van mens tot mens. Vroeger ging de tocht
vooral van kerk naar kerk. Pelgrims willen misschien
opnieuw onderkennen wat belangrijk is in hun eigen
leven, in het samenleven met de andere mensen, in
hun relatie met — of de zoektocht naar — dé ander, het
bovennatuurlijke, meestal God genoemd.

TERUGKOMST PLANNEN

Vaak wordt gedacht dat het vertrekmoment het
moeilijkst te plannen is. Maar volgens ‘onze’ pelgrims
is dat de terugkomst. Je weet niet hoelang de
pelgrimage precies gaat duren. Nadat je de beslissing
hebt genomen, begint de voorbereiding. En een
goede voorbereiding kost tijd, maar ook dan: haast

In de middeleeuwen was het Heilig
Land in de katholiecke kerk het
belangrijkste bedevaartsoord. Vanaf de
zesde eeuw werd ook Rome, met het
graf van apostel Petrus, een belangrijke
bestemming voor pelgrims. Na de
‘ontdekking van het graf’ van apostel
Jakobus in de negende eeuw werd ook
Santiago de Compostela een voornaam
reisdoel voor pelgrims. Daarmee
noemen we enkel de drie belangrijkste
pelgrimsoorden in de katholieke kerk.
Er waren en er zijn nog vele andere
pelgrimsplaatsen.

JAKOBUS IN HET NIEUWE TESTAMENT

Jakobus werd geroepen terwijl hij aan
het werk was op het schip van zijn
vader Zebedels, samen met zijn broer
Johannes. Wellicht was hij een neef van
Jezus. Tijdens de prediking van Jezus
volgde Jakobus hem van zeer nabij en
werd een van de drie belangrijkste
discipelen, naast zijn broer Johannes en
Petrus. Volgens Handelingen 12:2 werd
hij door Herodes Agrippa | met het
zwaard ter dood gebracht.

je niet. Jan Stoffelen (Vierlingsbeek) volgde eerst een cursus Spaans. Voor zijn bagage nam hij een
karretje mee en een stoeltje om indien nodig zijn benen even rust te kunnen geven. Met gelukkig
veel goed weer liep hij van camping naar camping. Jan ging terug met het vliegtuig.
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«eeee. SANTIAGO DE COMPOSTELA

v.l.n.r.: Carla van de Weijer, Cor Verberk, Cor Janssen, en Tiny Janssen

AANKOMST

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Bij aankomst is bij velen emotie zichtbaar. Hand in hand, lachend,
soms huilend gaan pelgrims de ‘finish’ over en ontmoeten elkaar op het plein voor de basiliek.
Sommigen vliegen elkaar in de armen. Anderen liggen uitgeput al of niet met de armen omhoog
op de grond. Je ziet mensen waarvan je onderweg dacht dat ze deze eindstreep niet zouden halen.
En misschien twijfelde je daar als wandelaar zelf ook wel eens aan. Deelnemers, uit alle continenten,
wisselen ervaringen en bijzonderheden van de tocht uit. In Santiago zijn er voldoende tijdstippen
om de Eucharistie te kunnen vieren in de Basiliek van de Heilige Jacobus. Ook onderweg worden
na afloop van een viering pelgrims naar voren gevraagd voor de pelgrimszegen. Vaak denken we
dat het niet de jongsten zijn die deze tocht lopen. Maar eenmaal daar zie wel best veel jongeren.
Ben je op 25 juli in Santiago, de naamdag van Jacobus de Meerdere, dan is er volop feest in
Santiago. Aansluitend kun je nog een tocht van enkele dagen maken naar Fisterra (en/of Muxia), de
plek aan de Atlantische Oceaan waar het lichaam van Jacobus in een stenen boot aan land kwam.
Symbolisch werden tot voor enkele jaren, daar schoenen en/of kleding verbrand. Dat is dan
werkelijk het einde van de pelgrimage. De meeste pelgrims gaan op een andere, makkelijkere wijze
huiswaarts. Soms alleen of worden opgehaald door familie of vrienden.
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EEN BIJZONDERE BELEVING

Oefenen met hoeveelheid bagage deden ook Cor en Tiny Janssen (Beugen). Zij oefenden eerst een
fietstocht van Vézelay(Frankrijk) naar huis. Een jaar later de echte Camino van Vézelay naar
Santiago. Vanaf de laatste 200 km voor Santiago tot Santiago geeft recht op de oorkonde van de
Camino. Ze gebruikten een pelgrimspas die ook als stempelkaart dienst deed om onderweg te
laten afstempelen. Op vertoon van deze kaart bij aankomst in Santiago en voldoende afgelegde
kilometers gaf deze recht op de bijbehorende oorkonde, het zogeheten "Compostelaat"
Onderweg hebben vooral de fietsende pelgrims soms verkeer als gevaar gezien. Alle pelgrims
ontmoeten veel vriendelijkheid en spontaniteit van bewoners langs de route in en buiten de
dorpen. De route is makkelijk te volgen. Vooral in Spanje door pijltjes en borden. Er is in Nederland
een genootschap, waar je alle informatie kunt krijgen en ook de pelgrimspas. En er zijn speciale,
actuele reisgidsen. ledereen kan de pelgrims herkennen aan de Jacobsschelp die meestal zichtbaar
wordt gedragen. Hoe dichter bij Santiago hoe drukker door meer pelgrims op de route.

ONDERWEG

Altijd iets gehad met bedevaarten zegt Cor Verberk (Oploo). Hij is vaak naar Handel geweest, maar
ook 15 keer naar Lourdes om te helpen bij ziekenbedevaarten. In 2017 en 2018 liep hij naar
Santiago. Het kan ook helpen het verlies van naasten te verwerken. Belangrijk is om tijdens de
pelgrimage tijd te nemen en open te staan voor wat er op je afkomt. De spreuk ‘Wie gelooft haast
zich niet’ zag hij al tijdens de eerste loopdag bij de rotonde in Elsendorp. Tijdens de tocht is er vaak
tijd om over levenszaken na te denken. De ‘betrekkelijkheid van het leven wordt dan dieper
ervaren’ wordt regelmatig genoemd. Maar ook Hoop en vertrouwen dat alles weer goed komt.

“ff~ (.,

t"¢
' l"’

Carla van de Weijer (Oploo) heeft de pelgrimstocht twee maal gelopen. En een keer onderbroken na
overlijden van haar moeder. Ook zij geeft het belang aan van goede voorbereiding. Ze wijst op de
vele boeken die zijn geschreven met reiservaringen. En met tips die onderweg bijzonder nuttig zijn.
Bijvoorbeeld . op het platteland in Frankrijk zijn duidelijk minder voorzieningen zoals winkels. Goed
plannen voor voldoende brood en water is nodig. Water is meestal nog wel aan te komen maar
brood kan al lastig zijn. Op het platteland wel wat vaker hinder van honden.
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TE BEZICHTIGEN KERSTSTALLEN

Datum + tijd Locatie

25 december van 13.00 - 16.00 uur Beugen

25 en 26 december van 11.30 - 12.30 uur Oeffelt

27 t/m 31 december van 14.00 - 16.00 uur Oeffelt

25 en 26 december van 11.30 - 17.00 uur St. Anthonis
25 en 26 december van 11.00 - 17.00 uur Vierlingsbeek
25 en 26 december van 13.30 - 16.30 uur Wanroij

25 december van 11.00 - 16.00 uur Westerbeek

Midden in de winternacht
ging de hemel open
die ons heil ter wereld bracht

. !‘r&“-.‘ *;-'u-‘.
antwoord op ons hopen. ™ S5
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KERSTERVARINGEN

Mij is gevraagd iets te vertellen over het kerstgebeuren in Afrika. Hoe heb jij, geboren en
opgegroeid in een westerse cultuur, Kerstmis in Afrika beleefd en gevierd?

‘Er was in de herberg geen plaats voor een zwangere moeder...'en naar aanleiding van dit vers
hebben westerse schrijvers in de loop der eeuwen hun fantasie de vrije loop gelaten. Het arme
kindje voor wie geen plaats was in de herberg en geboren moest worden ergens buiten in een
open stal, slechts verwarmd door de lijffswarmte van een os en een ezel. Een zielig en aandoenlijk
verhaal. Schrijvers van kerstverhalen zoals Charles Dickens, lieten zich inspireren door dit contrast
van het behaaglijke “binnen’, waar rijke, soms gierige mensen wonen , en de koude gure
buitenwereld waar arme mensen zich ophouden, op zoek naar wat sprokkelhout om hun koude
woning, waarin verkleumde kinderen wachten, een beetje op te warmen. Mensen smelten weg in
knusse romantiek en in hun fantasie zijn ze bereid tot verregaande gastvrijheid aan kwetsbaren en
buitengesloten mensen, gesymboliseerd in het kwetsbare en uitgesloten kerstkind.

Afrika kent deze romantiek niet. Wij in ons koude klimaat hebben een binnen cultuur, maar in Afrika
speelt het sociale leven van mensen zich buiten af. Er wordt buiten geleefd, en de hut is er alleen
om’‘s nachts in te schuilen.

Ook met kerst heerst er een totaal andere sfeer als hier in Nederland. Klimatologisch al. In Europa is
kerstmis een mid-winterfeest, in Afrika eerder een mid-zomerfeest. December is de heetste maand,
ergens tussen de kleine en grote regens.

Nee, het kerstfeest is in Afrika geen romantisch feest. Wat ik om me heen zag was eigenlijk het
kerstgebeuren zelf, het was geen romantiek, maar de realiteit van elke dag. Ze zeggen niet zoals
wij: het kind is tweeduizend jaar geleden in een vieze stal in Palestina geboren, maar zij zeggen: het
kind is bij ons geboren, in onze wereld, in onze leefsituatie. Mensen die in comfortabele stenen
huizen wonen zoals in Nederland, zijn geneigd deze leefruimte voor mens en dier een “stal” te
noemen, maar voor de mensen in Afrika is dat helemaal geen stal, maar een volwaardige woning,
waar gasten ontvangen worden, waar iedereen, gezeten rond het vuur, zich thuis kan voelen en
waar kinderen zich veilig en geborgen weten.

-
En toen Hij geboren werd, hoefde Hij niet op nd te slapen, op een geitenvel, zoals al die

andere I:inderil. Nee, waar kun je beter_li dan op mals stro, in Afrika is dat
olifantengras. Jezus had het helemaal niet; n. Het verhaal van de zielige baby,

geboren ergens in een vieze stal komplei n voerbak, kun je in de Afrikaanse
bush niet kwijt.
‘Het kind Jezus werd in een Im'bbe gelegd Wertelt het verhaal. Een dergelijke voerbak voor

dieren is onbekend in Afrika. Ook niet de Eufopese uitvoering daarvan, de wieg. Het kind
hangt, wanneer het niet drinkt, op de rug van de moeder. Het is dicht bij de moeder maar
heeft toch voldoende privacy. Op die vertrouwde hangplek achter op de rug kan het de
wereld om zich heen bekijken, en als het honger heeft wordt het in een handige draai naar de
voorkant gehaald en na het drinken heeft het kind aan de voorkant verder niets meer te
zoeken en wordt met eenzelfde handige draai weer haar achteren gezwaaid, Het schijnt
bewezen te zijn dat lichamelijke contact van huid op huid, in de eerste levensfase van het
kind heel belangrijk is voor een gezonde uitgroei.




VAN PASTOR HARRY TULLEMANS

Voor ons is het kerstkindje een ‘knuffel’ in een doos . Wij in Nederland hebben een ‘knuffelcultuur’
We sturen knuffels naar de arme Afrikaanse kindertjes, terwijl we niet beseffen dat jonge kinderen
daar hun broertjes en zusjes op de rug dragen, en helemaal geen behoefte hebben aan knuffels van
kunststof.

Nog steeds moet ik denken aan mijn eerste kerstfeest diep in de binnenlanden van Afrika, dat was
december 1968. |k werd naar een buitenpost gestuurd van Maskat, twaalf uur lopen van de
hoofdpost, om samen met die mensen kerstfeest te vieren. Die gebeurtenis heeft een enorme
indruk op me gemaakt, juist omdat de hele entourage zoveel leek op het kerstverhaal van Lukas
wat ik die nacht voorlas.

Juist die nacht was er een kindje geboren. Stel je voor : een grote ronde hut. binnen is het
woongedeelte, waar mensen ‘s nachts schuilen, want overdag leven ze buiten. En rondom die hut,
daaraan vast gebouwd is er een buitengedeelte, en daarin slapen de beesten, het vee, geiten,
kippen, noem maar op. De mensen willen hun dieren dicht bij zich hebben. Nogal logisch, want s
nachts lopen er dieven rond, die het op het vee gemunt hebben, of er is een leeuw of luipaard in de
buurt, op zoek naar prooi.

Uit de verre omtrek waren de mensen samengestroomd, want er was een baby geboren en als dat
gebeurt komen de mensen van de hele stam bij elkaar. De hele gemeenschap is dan aanwezig,
want een kind is geen eigendom van een biologische vader en moeder, maar behoort tot de hele
stam en dient door de hele gemeenschap te worden begroet en aanvaard.

De herders in het veld. Ze waren er : de Maasai. Er waren zoveel Maria’s aanwezig met kinderen op
hun rug, of aan de borst. En ze dansten allemaal rond het pas geboren kind, en wat ze
improviserend zongen heeft me diep geraakt :"tukeni tukamlole imwana koneka, ayuwa mwidago”.
Laten we gaan kijken naar dat kind dat zojuist geboren is, kijk hier is het , aan de borst van de
moeder. Een lied dat ze bij elke geboorte zongen. Dit kind is niet 2022 jaar geleden ergens in
Palestina geboren, maar hier bij ons.

En ineens werd er een ander lied aangeheven :"hatuna zawadi isipokuwa moyo wetu”. We zijn arm
en hebben het kind niets te bieden. We komen met lege handen. Het enige wat we kunnen
aanbieden is ‘moyo wetu’ ons hart. De blijdschap van simpele mensen om het ontstaan van nieuw
leven, de geboorte van een mensenkind van Godswege geschonken, dat vraagt om asiel.

Dat was mijn eerste kerstervaring bij die eenvoudige mensen in de bush. Maar tegelijkertijd komt
ook mijn laatste kerstervaring in Afrika naar boven. Uganda 1998, in het grote ziekenhuis van
Kampala. Hoe kon ik de vrede van kerstmis brengen aan mensen die stierven aan aids? Wat voor
boodschap had het kerstkind voor deze mensen die zich totaal verlaten voelden ? We hadden die
nacht een schitterende kerstviering in de kerk van Mulago. Er waren die dag meer dan duizend
mensen in de kerk. Met al die prachtige koren kon je met recht spreken van een hemelse sfeer. Het
was tijdens die viering dat we heel spontaan voelden dat we iets te delen hadden met de mensen
die hier niet bij konden zijn.

Met de hele gemeenschap zijn we toen na de kerstviering naar het Mulago ziekenhuis gegaan. Van
het collectegeld hebben we onderweg bananen, mango’s, brood en suiker gekocht om aan de
mensen uit te delen. En al zingend verspreiden de mensen zich over al die zalen, 1600 bedden telt
dat ziekenhuis van Mulago en even voelden de zieken dat ze niet vergeten werden. En ze zongen
mee: ‘Kweli, Mkombozi wetu amekuja’ : werkelijk de Verlosser is gekomen. 19
Ik wens u allen mooie kerstdagen.



TEGELS & NATUURSTEEN
VOOR IN EN OM UW WONING

v’ Vloertegels
v Wandtegels
v’ Terrasvioeren NATUURSTEENBEDRIUF
v’ Vensterbanken

Q
v Deur- & Raamdorpels
—/mﬁ“_m
ALTIID SCHERPE

De Staat 31
TEGELHANDEL 5845 GD
v.d. j b.v. tel: 0485-382614
SINT ANTHONIS tegels@vdrijt.nl
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e overnachten In het hospice |s“24 uur per dag iemand aanwezig.

op onze steun. -

:

Op zondag 27 november start de Advent, een tijd waarin we verwachtingsvol uitzien naar Kerstmis:
de (weder)komst van onze Verlosser. Het is ook de-periode waarin we onze steun geven en onze
solidariteit aan huipbehoevenden tonen.

Delen smaakt naar meer —i
Het thema van de Adventsactie: deferx smaakt naar meer. Dit jaar willen we in de parochie de
Hospice de Cocon ondersteunen met onze bijdrage. De actie is voor het project dat ervoor zorgt
dat termlnaal zieke mensen uit dewude omgeving vanLand van Cuijk de juiste zorg krijgen.

Hospice: \lrl jwilligers Palliatieve ‘-,I'erminale Zorg

Hospice de Cocon is gevestigd in een mooi vrijstaand huis, gelegen in de dorpskern van Sint
Anthonis, met de klemschahghel_d en intimiteit van een woonhuis. Het hospice biedt plaats aan
vier gésteh Elke gastenkamer is volledig-ingericht; maar biedt ook de mogelijkheid voor
persoonluke spullen. Het meenemen van huisdieren is bespreekbaar.

Bezoek is,.na overleg met de gas;, altijd welkom. Het hospice heeft een gezamenlijke huiskamer,
woonkeuken en binnentuin. Er is ok een logeerkamer, zodat naasterrde mogelukhe;d hebben om

— e
1

E ; Dienstingang

De kori;ende weken van de Advent zal ons gebed op weg naar Kerstm
VOOF dquuwnlllgers zijn en = de gasten en kunnen zij rekene
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o Elke dag gezond en gevarieerd eten?
Dat kan met de maaltljden van Vers aan Tafel!

Ontdek het gemak van Vers aan Tafel Maaltljdservice:

Bestel via www.versaantafel.nl/maaltijdbox-hollands of via 085401 64 44.
Geef actiecode 22PMMK door om te profiteren van uw persoonlijke korting!

BLOEMENHUIS

DEWINGERD

SINT ANTHONIS
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Verspreiding:

Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 8.930
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
dinsdag 28 februari 2023

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail:
secretariaat@mmvdk.nl
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De foto op pagina 16 is gemaakt door Martin
van Dommelen.

De foto op de cover is van de synodale weg van
de duitse bisschoppen.

Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:
Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.: NL65RABO0155948598
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling (PCI):
Bankrekeningnr.: NL11RABO0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Parochiebestuur:
de heer J. Hermans, voorzitter
(0485-471246)

Het huidige bestuur bestaat uit:

de heer F.van Waes B.agr.Sc. (vice-voorzitter)
Mr. G. Gruijters (secretaris ad interim)

de heer A.G.A. Lansdaal (penningmeester ad
interim tot 01-01-2023).

De hoop voor het nieuwe jaar is dat we met
parochianen de verschillende bestuursfuncties
kunnen gaan invullen..

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE

23



Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt
voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer
Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die
danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: ‘Let
it snow, let it snow.... Kosteres mevrouw Bontje is er
helemaal niet blij mee. “Meneer Blok,” foetert ze,

“dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!”
“lawel!” zegt hij. “Want Kerst is een VROLIJK feest en
iedereen houdt van sneeuw, nou, dan kamen ze vrolijk
binnen, een witte Kerst voor niks!” Mevrouw Bontje
wordt rood. “U hebt het mis, de mensen komen voor
stilte en verwondering over de geboorte van
het kind Jezus!”

Stilte

) KiK

“Ja, precies,” zegt meneer Blok, “midden in de
winternacht was dat! Het HAGELDE en ‘t SNEEUWDE
en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it
snow!” Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de
sneeuwman op OFF. “Meneer Blok, snap het nou: die
sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de jonge
familie. Z6 arm was het Jezuskind toen hij op aarde
kwam! Voor ons!” Eindelijk wordt meneer Blok stil-
“0. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja.” Hij pakt de
sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw
Bontje weerklinkt door de stille kerk.
Een paar weken later heeft meneer Blok een roze
engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen

' en weer en zingt ‘Stille Nacht’. Nou vooruit.
Die mag blijven. In het zaaltje.
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Uit de Bijbel

God, ik ben rustig en stil,

ik voel me veilig bij U,

zoals een kind in de armen
vah zijn moeder. Psalm 131,2

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriéns



