‘H,

Doggewugen vertellen

c3- el

Staan we er nogq vij stil?

MET PAROCHIE MARIA, MOEDER VAN DE KERK
JAARGANG 8 NR 3, PASEN 2023




VAN DE REDACTIE

De Binding bevat dit keer meerdere
interviews, waaronder een terugblik
op de eerste 100 dagen van onze
pastoor. Rector Nobert Swagemakers
in het
bijzonder tot het priesterschap en hij
het Sint

De nieuwe kapelaan

gaat in op zijn roeping,

geeft een inkijk in
Janscentrum.
stelt zich voor en geeft inzicht in zijn
levenswandel, waar zijn hart ligt en
waar hij voor gaat.

Binding schenkt dit jaar ook weer
aandacht aan de vasten: 'minderen is
meer. Wij onthouden ons iets en
minderen, opdat wie gebrek heeft
meer heeft.

Voor de gezinnen met kinderen bevat
Binding een tweetal activiteiten voor
de Goede Week. U vindt het overzicht
van de vieringen op bladzijde 10 en
11.

Naast dat de parochie zich voorbereidt
op het Hoogfeest Pasen gaan we in
Mei En bij de

laatste persoonlijk

weer op bedevaart.
reis op aarde,
afscheid van een dierbare, is de keuze
voor een duurzame uitvaart van
oudsher 't verrijzenisgeloof geweest.
Tot slot lopen de voorbereidingen van
de communicanten en vormelingen
volgens plan en kijken zij met ons uit

naar hun grote dag.
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nde karakters

De grote verscheidenheid die er in deze wereld is, is geen gevolg van de zondeval, maar een
rijk gegeven van de schepping. Honderden verschillende bloemen, vlinders, vogels en
andere dieren tonen ons de wijsheid van de Schepper. Zo zijn er ook onder de mensen
verschillen in karakter en aanleg, die we mogen zien als wijsheid van God. Het bestaan van
verschillende karakters is niet te herleiden tot de zondeval, maar tot de wijsheid van de
Schepper. Wonderlijk divers is het leven, wat een rijkdom. Jezus heeft twaalf mannen
uitgekozen om apostel te zijn, maar ze waren lang niet in alles eender. De impulsieve Petrus
verschilde veel van de bedachtzame Johannes, en beiden verschilden van de
melancholische Thomas. De onderlinge verschillen worden ook tijdens Jezus’' optreden in
Galiléa en Judéa zichtbaar. Petrus treedt op de voorgrond: hij neemt steeds eerst het woord.
Hij is snel klaar met zijn oordeel en ontkomt daarbij niet aan zelfoverschatting. We zien bij
Thomas na de opwekking van Lazarus dat hij niet mee naar Judéa wil. Thomas voorziet

problemen en hij gelooft in wat hij met eigen ogen kan zien.

Eenzelfde geloof

De verschillende karakters heeft Jezus niet in de weg gestaan, deze mannen tot apostel te
maken. Als we de genoemde apostelen volgen in de weken van Jezus" lijden en verrijzenis,
dan zien we de verschillen tussen hen nog beter. Petrus heeft heel impulsief gezegd, dat hij
zijn Meester nooit zou verloochenen. En in Gethsémané trekt hij impulsief het zwaard.
Petrus overschat zichzelf weer eens. Met zijn onbezonnen handeling helpt hij Jezus niet.
Niet lang daarna heeft hij Jezus driemaal verloochend. Jezus had al gezegd, dat Hij voor
hem zou bidden opdat zijn geloof niet zou bezwijken. In de vroege ochtend na Pasen zien
we Petrus zich naar het graf haasten.

Thomas' liefde

Thomas voorzag moeilijkheden, toen Jezus weer naar Judéa wilde gaan. Hij zag Jezus dood
voor ogen. Toen Jezus dan ook gevangen genomen werd en Thomas met de andere
discipelen in de donkere nacht wegvluchtte kon hij zich een leven zonder Christus niet
voorstellen. Zo'n leven was voor hem leeg en zinloos, dood. Toen hij wist, dat Jezus op
Golgotha gestorven was, was Thomas diep bedroefd. De hoop was verviogen en het geloof
was bij hem met Jezus aan het kruis gestorven. Zijn verdriet had hem er van weer houden
bij de andere apostelen te zijn de eerste keer. Het geloof echter herwon het bij Thomas van
zijn karakter, acht dagen later onderstreept Jezus dit als Hij zegt ,omdat je Mij gezien hebt
gelooft ge, zalig die niet zien en toch geloofd hebben!"

Leidt een nieuw leven

Jezus leeft. Ook onze karakters mogen verschillend zijn maar dit staat een leven in Christus
en opname in het geloof niet in de weg. Maar laat nooit je karakter het geloof overheersen.
Karakters kunnen botsen, geloof daarentegen verbindt. En in die geest komen wij keer op
keer samen op de eerste dag van de week, de dag van de verrijzenis, naar de woorden van
de Heer: vrede zij u.

Moge het geloof dat ons samen brengt met Pasen al onze karakters met elkaar verbinden en
moge, hoe verschillend eenieder van ons is, wij één zijn in onze getuigenis van Gods grote
daden en werken. Zalig Pasen. Pastoor Jos Hermans



IK BEN DE NIEUWE KAPELAAN - Sipko van der Vinne

Op vrijdag 27 januari was ik op uitnodiging van onze Bisschop bij hem op bezoek. Ook
vicaris-generaal Lamers nam deel aan het gesprek. Mgr. De Korte zei mij het voornemen te hebben,
mij te benoemen voor de Parochie Maria Moeder van de Kerk, met woning dichtbij de H. Matthias
in Oploo. Op zondag 29 januari vertelde ik dit mijn parochianen in Nijmegen, en enkele dagen later,
collega’s. Op 16 februari ben ik hier komen wonen. Pastoor Jos Hermans heeft mij gevraagd mij
voor te stellen aan u in het parochieblad.

Met mijn tweelingbroer ben ik geboren in 1964, in het Friese Smallingerland, in een gezin met nog
twee zussen en drie broers. Mijn vader was predikant. Ik ben dus opgegroeid op de pastorie naast
de kerk. Ik was nog te klein, en wij verhuisden al te gauw naar Zuidoost Drenthe, om echt
herinneringen te hebben aan Friesland.

In Klazienaveen heb ik best wel een fijne jeugd gehad, met een schoolkameraad. Het dorp lag als
een lint langs het kanaal, met een woonwijk en een turffabriek. De turf werd gewonnen aan de
andere kant van de grens, in Duitsland, en verwerkt in Klazienaveen. De fabriek produceert nu
Norit. Het dorp was overwegend Rooms-Katholiek. Het werd “het Rome van het Noorden”
genoemd. Priesters en predikanten hadden regelmatig werkbezoeken met elkaar, bijvoorbeeld
naar tuinbouwbedrijven. De vestiging van Brabantse boeren kwam eerst later op gang, na de
uitbraken in Brabant van de varkenspest. Als tiener was ik lid van de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie. In het veengebied liggen kleine maar uitzonderlijk mooie reservaten, met wilde
herten die er geboren worden, boekwei, naaldgras en zonnedauw.

Het huidige Klazienaveen is met nieuwe bedrijven bijna vastgegroeid aan Emmen. Door de snelweg
naar Duitsland en het vrije verkeer van personen en goederen, is het welvarend geworden.

In Emmen ligt mijn adolescentie en de middelbare schooltijd. En ik kan het eerlijk zeggen: ik vond
het fijn om naar de kerk te gaan. Vanaf mijn veertiende was dit zondags naar de kerk van mijn
ouders, en op doordeweekse dagen, en zeker in vakanties, naar de Heilige Mis: 's ochtends in het
Karmelietenklooster of ‘s avonds in Emmerschans; maar ook in Barger-Oosterveld, een
bedevaartplaats van St. Gerardus van Majella. In deze laatste kerk ging ik ook met mijn moeder
naar de Matteus Passion. De begraafplaats waar mijn ouders nu rusten, is in de buurt van deze kerk.
Op mijn zestiende had ik priesterroeping. Er over praten kon ik met een Duitse priester, die op Texel
pastoraat deed voor vakantiegangers uit het Bisdom Muenster.

Net als vicaris-generaal Lamers, deed ik mijn theologie opleiding in Heerlen. In het eerste studiejaar
werd ik opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk. In Spanje orienteerde ik mij op het
kloosterleven,

Tijdens mijn stagejaar vanuit Heerlen, ging ik ook wijsbegeerte studeren, met langdurige
student-assistentschap bij een hoogleraar. Ik ben afgestudeerd in kerkgeschiedenis, dogmatiek en
dogmageschiedenis.

Al op de middelbare school werkte ik, naaast het lezen van boeken, ook graag met mijn handen. Dit
was bij een agrarier. Tijdens mijn studie wijsbegeerte had ik werk bij een transportbedrijf, en over
verschillende jaren in dezelfde fabriek, veelal 's nachts, zodat ik overdag college kon volgen. Met
verschillende vaste werknemers daar, katholieken en moslims, kon ik het goed vinden. Zij wisten
dat ik priester wilde worden, zorgden ervoor dat het uitzendbureau mij opriep, en leerden mij van
alles om het werk handig te doen.



VERVOLG VAN MUJN LEVENSVERHAAL

Ik heb godsdienstles gegeven in het middelbaar onderwijs, maar orde houden ging mij niet in elke
klas even goed af, terwijl leerlingen daar wel behoefte aan hebben, en een goede leeromgeving
nodig hebben. De didactiek en het les geven is mij overigens goed van pas gekomen tijdens mijn
pastoraat in Lith en Maren-Kessel, in de catechese aan kinderen en jongeren.

In 2003 heeft Mgr. Hurkmans mij tot priester gewijd. Ten opzichte van de leeftijd waarop ik
priesterroeping heb gekregen, valt mijn wijding laat. Maar daar ben ik achteraf in een bepaald
opzicht ook blij om. Het is niet verkeerd om op een leeftijd dat je innerlijke rust vaste vorm heeft
gekregen, het pastoraat en het bestuur op je te nemen in een parochie. De vorming in het Sint
Janscentrum had mijn belangstelling, en de stage in Kevelaer had ik niet willen missen. Dat ik die
stage mocht doen, ben ik nog steeds dankbaar voor.

Vooral met mgr. Lescrauwaet van het Sint Janscentrum, zelf op jonge leeftijd een bekeerling, had ik
een goede band.

Mijn moeder was bij mijn wijding. Nog steeds vind ik het zo bijzonder van mijn ouders, dat zij, zelf
protestant, mij financieel hebben geholpen te studeren en priester te worden.

Als pastoor ben ik wel eens gepakt door collega’s op het gegeven, eerst in mijn eerste studiejaar toe
te zijn getreden tot de Rooms-Katholieke Kerk. Aan eerbied en hartelijkheid voor je ouders denken
zij niet. Veelal zijn zij jongere collega’s, die zelf in hun jeugd nooit een katholieke kerk van binnen
zagen. Dat ik de benoeming voor de Parochie Maria Moeder van de Kerk zo snel kon aanvaarden,
houdt verband met de fijne jaren in Lith en Maren-Kessel. Het Brabantse platteland. Het
parochieleven had er spontaniteit, zonder dat er een beleidsplan overheerste. De pastorie deelde ik
met parochianen, zonder een opdeling van het huis: voor koorrepetities; Vormselcatechese;
huwelijksvoorbereiding; vergaderingen; het koffiedrinken van vrijwilligers. Zelfs Doopfeesten,
aansluitend aan het Doopsel in de kerk, werden sporadisch gehouden bij mij op de pastorie. Mijn
huishoudster was gastvrouw en kosteres. Zij vroeg daar op haar leeftijd geen vergoeding voor. Zij
had gemoedelijkheid, en zorgde misschien nog beter voor de parochianen dan voor mij. Door haar
toedoen, maakte ik in een korte periode kennis met veel parochianen. Soms vond ik het wel moeilijk
een beroep te doen op vrijwilligers, omdat zij al zo veel deden en ik hen niet wilde kwijtraken.

Van iemand die wijsbegeerte heeft gestudeerd,
zou je het niet verwachten, maar mijn hart ligt bij
de Eucharistie, Gods Moeder, het
rozenkransgebed, het Heilig Hart, omdat hier het
gevoelsleven wordt aangesproken. Van de kerken
en kapellen in de Parochie Maria Moeder van de
Kerk valt mij op, dat zij zo mooi er bij liggen.

Dit geldt ook voor de parochiéle begraafplaatsen.
Je ziet dat er toewijding achter schuilgaat, van
parochianen met bezieling.

Kapelaan Sipko van der Vinne 5




'IK DENK DAT IK WEL LEVEN BRENG IN DE BROUWERLJ’

Gesprek met pastoor Jos Hermans na zijn eerste 100 dagen in de parochie Maria Moeder van de
Kerk.

Op verzoek van de redactie van Binding hebben Anjo Verhoeven en Gonny Stroeken een interview
afgenomen met pastoor Jos Hermans. Dit artikel is een weerslag van dat gesprek. Er was een
afspraak gemaakt op maandag 6 februari op het parochiecentrum. In verband met de drukke
agenda van de pastoor was de afspraak eerst nog verschoven van 16.00 uur naar 16.30 uur. Daar
aangekomen bleek dat pastoor drie verschillende afspraken tegelijkertijd had. In elk zaaltje van het
parochiecentrum zaten mensen op hem te wachten. En wonder boven wonder bleef hij daar
redelijk rustig onder. Dit illustreert hoe druk hij het heeft. Waar voorheen de pastoor nog op de
steun van kapelaan Donders en van pastoraal werkster Jantje Bax kon terugvallen, moet Jos
Hermans in zijn eentje alle ballen in de lucht houden.

Door Diana, trouwe steun en toeverlaat, van een kopje koffie voorzien, begonnen we aan het
gesprek. Op de vraag met welke opdracht, intentie Jos Hermans naar Sint Anthonis is gekomen,
antwoordde hij dat zijn opdracht als pastoor in elke parochie hetzelfde is namelijk als herder leiding
geven aan de geloofsgemeenschap en de opbouw daarvan, sacramenten toedienen en samen
kerkzijn. De overplaatsing naar de parochie Maria Moeder van de Kerk kwam voor hem op het juiste
moment. Alles kwam op het goede moment samen op zijn levenspad. Kort na de dood van zijn
vader begon een nieuw fase, terug naar het Brabantse waar hij zich heel goed thuis voelt.

Overplaatsing naar een andere parochie betekent dat je in een bestaande situatie komt die is zoals
die is. Daar moet je je weg in vinden en voortborduren op wat er is. Een tendens die de kerk overal
parten speelt is dat kerk-zijn niet meer vanzelfsprekend is. De kerk zou een plek moeten zijn waar
mensen in dit turbulente leven zichzelf en ook elkaar terugvinden. Het geloof zou als een soort
rode draad door de levenswegen van de parochianen moeten lopen. Maar de kerk is naar de marge
verdwenen. Ook hier! Pastoor ziet nog wel betrokkenheid bij de kerk maar met name onder de
oudere generatie. Een grote zorg voor de pastoor en het bisdom is dan ook het in stand houden
van wat er nog is. En dan gaat het niet alleen over het vastgoed maar ook over het geestelijk leven.
Als het geloof in balans zou zijn dan zou de kerkbalans ook geen probleem zijn. In de huidige tijd
moet de kerk een missionaire kerk zijn. Actief en naar buiten gericht. Maar gemeenschapsvorming
is lastig binnen een individualistische samenleving.

Op dit moment wordt er nog steeds gewerkt aan ondersteuning voor de pastoor. (De bisschop heeft
hier invulling aangegeven inmiddels met benoeming van kapelaan Sipko van der Vinne)

De pastoor kan in deze grote parochie onmogelijk alles alleen blijven doen. Hij komt op dit moment
niet verder dan de dingen die zich aandienen. Geleefd door de waan van de dag. Tijd om te werken
aan een visie voor de toekomst en aan een beleidsplan voor de parochie is er niet. Hulp van een
bestuur heeft hij ook niet want de diverse bestuursfuncties zijn jammer genoeg nog steeds vacant.
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Als pastoor zou Jos Hermans graag een pastoor zijn die voorop gaat in het geloofsleven;
richtinggevend en samen met de mensen. Door de drukte is hij helaas nog niet in de gelegenheid
geweest om alle deelparochies te bezoeken (afgezien van de vieringen). Maar zodra hij daarvoor
ruimte krijgt, wil hij kennis maken met de lokale kartrekkers. Ontmoetingen vindt hij erg belangrijk.
Hij wil graag onder de mensen zijn. Allereerst komt hij ergens binnen als mens, daarnaast hoopt hij
als priester soms iets toe te kunnen voegen in de contacten.

Op onze slotvraag: ‘Wat is een kenmerk van de nieuwe pastoor?’ was het antwoord kort en bondig
'k denk dat ik wel leven in de brouwerij breng’!

Samen... met mensen op weg
naar een nieuwe tijd

PASTC  SHERMANS

KENNISGEVING (HER-)BENOEMING

Pastoraal team
Per 15 februari heeft Mgr. de Korte kapelaan Sipko van der Vinne benoemd voor de parochie Maria,
Moeder van de Kerk. Naast de benoeming van 60% heeft de kapelaan een studieopdracht van het

bisdom.

Kerkbestuur

Vicaris-generaal Lamers heeft Gideon Gruijters voor een tweede termijn herbenoemd in de functie
van secretaris van de parochie Maria, Moeder van de Kerk. Hij is aftredend per 1 januari 2026 en niet
terstond benoembaar.

Proficiat met de benoeming. Persoonlijk kijk ik uit naar een vruchtbare samenwerking met beiden en
wens ik kapelaan Sipko en secretaris Gideon veel goed werk in de parochie toe.

Pastoor Jos Hermans, voorzitter bestuur.



_5.'.\" .
- ;Ct .- .. .
A

Met hart
en ziel
betrokken

/*/ .
Kerkpad 17 Sint Hubert
T.0485 47 00 00



VASTENAC IE

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van een waardig leven voor
gevluchte Syriérs in Libanon. Syrische vluchtelingen in Libanon leven in vreselijke
omstandigheden. Ze zitten veelal samengepakt in geimproviseerde tentenkampen, zonder
basisvoorzieningen.

Sinds de oorlog in Syrié in 2011 begon, staken anderhalf miljoen vluchtelingen de grens over. Dat is
bijna een kwart van de Libanese bevolking. En het overgrote deel is er nog steeds. Intussen zit
Libanon in een diepe crisis: er is gebrek aan voedsel en elektriciteit en de werkeloosheid is
torenhoog.

We richten ons op 440 gezinnen, verdeeld over acht vluchtelingenkampen in de Bekaa-vallei.

In totaal bereiken we ongeveer 2000 mensen, de meesten daarvan zijn kinderen.

We werken samen met Sawa, een lokale organisatie die vluchtelingen uit Syrié ondersteunt in
Libanon.

Het project bedraagt € 30.000,--. Daar willen wij als parochie dit jaar graag aan bijdragen.

Steun Vastenactie: elke gift telt!
Doet u ook weer mee met de Vastenactie 20237 Dat kan via de Vastenactie 2023 op de Goede
Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken of rechtstreeks uw gift overmaken op het
rekeningnummer van Vastenactie:

NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. In de betaalomschrijving zetten:
Campagnethema 2023: Een waardig leven voor gevluchte Syriérs in Libanon.

Steun Vastenactie: elke gift telt.
Alvast hartelijk dank voor uw gift

ADVENTSBIJDRAGE VOOR HOSPICE "DE COCON" \

Voor Kerstmis, tijdens de advent, het afgelopen jaar hielden we een extra collecte voor "hospice de
Cocon" in St. Anthonis.

Inmiddels is de bijdrage overgemaakt aan de stichting, met dank aan alle parochianen voor de

€ 338,-- die is opgehaald.

o
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

PALMZONDAG
We herdenken de intocht van Jezus onze Heer in Jeruzalem. met palmpaastakken die worden
gezegend en uitgereikt om daarna het passieverhaal te lezen.

Biechtgelegenheid maak gebruik van de geboden gelegenheid voor Pasen het sacrament van
boete en verzoeing te ontvangen. Laat je met God en je naasten verzoenen deze dagen.

PAASTRIDUUM
De Kerk nodigt haar gelovigen uit het Pasen van de Heer te vieren. Houd je agenda vrij 6-9 april.

WITTE DONDERDAG

De priester die met de bisschop samen de Chrismamis heeft gevierd en de wijdingsbeloften heeft
hernieuwd wordt met de olie voor de zieken en voor de geloofsleerling en met Chrima weer naar
de parochie gezonden om aldaar zalvend, helend en verzoenend de parochianen nabij te zijn en
het evangelie te verkondigen en de sacramenten toe te dienen. Vandaag viert de priester met de
gelovigen de instelling van de Eucharistie en met de voetwassing toont hij dienaar te zijn. Na de
Mis wordt 't allerheiligste sacrament in het rusttabernakel uitgesteld. En in stilte gaat men daarop
naar huis. De luidklokken zwijgen en zijn naar Rome en keren pas terug op stille zaterdag.

GOEDE VRIUDAG

De gelovigen komen om drie uur in de middag bijeen en lopend langs de kruiswegstaties in de
kerk. En biddend overwegen we het lijden van Jezus, die aan het kruis sterft om in doeken
gewikkeld voor het Grote Pasen in een graf wordt neergelegd, waarna iedereen huiswaart keert
om in de avond opnieuw bijeen te komen voor het lijdensverhaal en de kruishulde. Met van thuis
meegebracht bloemen of een kaarsje wordt hulde gebracht aan de Heer, die door zijn dood aan
het kruishout ons verlost heeft.

STILLE ZATERDAG

We komen in stilte in het donker van de avond bijeen en houden wake in de kerk, na het Paasvuur
ontstoken te hebben en daarop het licht van Christus, de Paaskaars binnen te dragen. Gedurende
de wake lezen we in dit licht van het verrijzenisgeloof de verhalen, die vertellen over Gods grote
daden. Het licht van Christus verdrijft de duisternis van ons ongeloof tegen de ochtend van de
eerste dag waarmee de wake eindigt en wij onze doopbeloften hernieuwen om als erfgenamen
van Gods belofte Pasen als eeuwige instelling te vieren.

PAASZONDAG

Op de achtste dag, zondag, begin van nieuwe week, vernemen wij dat Jezus is verrezen en leeft.
Het graf waarin Hij in neergelegd is leeg. Hij is aan de vrouwen en de leerlingen verschenen. En tot
Hij wederkomt vieren we in de Eucharistie - het Pasen van de Heer - vieren wij ons geloof.
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

WITTE DONDERDAG 6 april
15.30 uur, voor bewoners zorgcentrum op 't Hoogveld (uitreiking palmtak)
Herdenking Laatste Avondmaal - Instelling van de Eucharistie

19.00 uur, Kerk Oeffelt
19.00 uur, Kerk St. Anthonis
19.00 uur, Kerk Wanroij
20.30 uur, Kerk Overloon,

GOEDE VRIJDAG 7 april

Bidden van de Kruisweg
15.00 uur, Kerk St. Anthonis
15:00 uur, Mariakapel Vierlingsbeek
15.00 uur, Kerk Wanroij
19.00 uur, Kerkhof Maashees

Viering met Lijdensverhaal en kruishulde
19.00 uur, Kerk Wanroij
19.00 uur, Kerk Oeffelt
19.00 uur, Kerk St. Anthonis
20.30 uur, Kerk Overloon

STILLE ZATERDAG 8 april - Paaswake
21.00 uur, Kerk Oeffelt

21.00 uur, Kerk St. Anthonis

21.00 uur, Kerk Wanroij

23.00 uur, Kerk Overloon

PAASZONDAG 9 april - Verrijzenis van de Heer
09.00 uur, Kerk Beugen

09.00 uur, Kerk Oploo

09.00 uur, Kerk Wanroij

10.30 uur, Kapel Groeningen

10.30 uur, Kerk Oeffelt

10.30 uur, Kerk Overloon

10.30 uur, Kerk St. Anthonis

TWEEDE PAASDAG 10 april:
09.00 uur, Kerk Westerbeek
10.30 uur, Mariakapel Vierlingsbeek

15.00 uur, zorgcentrum de Lookant Wanroij
Bovenstaand rooster voor de Goede Week is onder voorbehoud. We verzoeken u dan ook voor
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de actuele versie van het rooster onze website te raadplegen: www.mmvdk.nl.



WL NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats Datum Naam en woonplaats
30-11-2022 Annie van de Voort-van Lankveld 15-01-2023 Stiena Arts-Linders

82 jaar, Oploo 83 jaar, Maashees
06-12-2022 Hanna Venhuizen 26-01-2023 Gerda Vos-van de Ligt

89 jaar, Boxmeer 67 jaar, Wanroij
17-12-2022 Jan van Oijen 03-02-2023 Piet Jenniskens

86 jaar, Boxmeer 89 jaar, Oploo
19-12-2022 Door van Tienen-Sommers 09-02-203 Harrie de Kleijne

94 jaar, St. Anthonis 89 jaar, Landhorst
05-01-2023 Sjef van de Kolk 15-02-2023 Harry Fransen

89 jaar, Wanroij 98 jaar, Oploo
07-01-2023 Cisca van den Oever-van de Kolk 25-02-2023 Bertha van de Steeg-

93 jaar, Oploo van der Poel
13-01-2023 Jan van de Voort 86 jaar, Wanroij

85 jaar, Oploo 01-03-2023 Marietje Verheijen-
15-01-2023 Jeanny Hijl-Verberk Hendriks

89 jaar, Cuijk 90 jaar, Overloon

f//
Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Wiel Hendriks op 7 januari jl. en op 26

januari Gerda Vos.

™,

Wiel was jarenlang was penningmeester en lid van de deelparochieraad en Gerda was organiste in
de kerk van Wanroij.

Wij zijn hen zeer erkentelijk en dankbaar voor hun jarenlange inzet voor onze parochie en wensen
| hun nabestaanden heel veel kracht en sterkte toe de komende tijd.

b y

WL VIERDEN DE DOOP VAN:

Datum Naam en woonplaats
27-11-2022 Bram Crusio uit Westerbeek
18-12-2022 Josh Polman uit St. Anthonis
15-01-2023 Jens Bos uit Westerbeek
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PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR BEN BUIJSSEN

In onze parochie zijn tal van vrijwilligers actief. Zo ook het dorp
Oeffelt, waar Ben Buijssen voor pastor Tullemans en de kerk van
grote waarde is en dit al vele jaren.

Het is al weer wat langer geleden, namelijk 6 november 2022
dat hij uit handen van pastoor Hermans en pastor Tullemans de
pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et pontifice' ontving.
Hierbij is het bijbehorende versiersel tijdens deze
zondagsviering, in het bijzijn van de parochianen en familie
opgespeld.

De onderscheiding wordt uitgereikt aan katholieke gelovigen
die ten minste 45 jaar oud zijn en zich gedurende ten minste 25 |
jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het katholieke geloof ll

of de Kerk.
Ben voegt zich in het rijtje van andere parochianen, die het dorp

telt en die onze waardering verdienen. Ben is getrouwd, heeft

een gezin en is een trotse opa. Hij is lid van de pastoraatsgroep
en zit in tal van werkgroepen. Ben is acoliet en de 'rechterhand'
van pastor Tullemans.

PAASEIEREN ZOEKEN

EERSTE PAASDAG 9 APRIL
TUDSTIP 11.30 UUR

LOCATIE: BRINK 10

Voor gezinnen, ouders met jonge

kinderen, communicanten en

vormelingen.

BEL/MAIL dat je komt v6or 4 april

Het pastoraal team en vrijwilligers van de Parochie
Maria, Moeder van de Kerk wensen u een

EEN ZALIG PASEN
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DE MENS IS GEEN ROBOT

In de laatste Binding plaatste onze pastoor een artikel met als kop: Binding vanuit "Algemeen
Priesterschap”. Hierin lezen we dat wij met z'n allen mogen/kunnen deelnemen in het “algemene
priesterschap”. De priester/pastoor is echter belast met het "bijzonder priesterschap”.

In de jongste redactiebijeenkomst kwam naar aanleiding van dit artikel het idee om de Rector van
het Sint-Janscentrum (Norbert Swagemakers) te vragen of hij wil meewerken aan een interview
voor het Paasnummer. De 4e zondag van Pasen is het nl. Roepingenzondag, maar ook is hij de
rector van het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch, het opleidingsinstituut voor de priesters van
het Bossche bisdom. Eerder was hij pastoor in vier parochies in ons bisdom.

Sommige parochianen hebben hem inmiddels zien voorgaan tijdens een van de zondagvieringen
in enkele van onze deelparochies.

De redactie is bij de rector op bezoek geweest en heeft hem mogen interviewen over het

priesterschap: de weg daarnaar toe en het priester zijn.
De weg naar de wijding als priester heeft de rector in

fases afgelegd. Was bij hem al vroeg het gevoel dat de
Kerk een bijzondere plaats in zijn leven had, het werd
gaandeweg steeds meer duidelijk dat zijn leven tot
het priesterschap zou leiden.

Vanuit de gezinssituatie met contacten in de Kerk én
gebed kwam bij hem, tijdens zijn middelbare
schoolperiode, Mavo/Havo/VWO, het gevoel van
roeping. Om op die vraag antwoord te vinden kon hij
na zijn eindexamen een soort van tussenjaar in

Amerika beleven waarin hij op zoek ging naar het
antwoord.

Bij terugkomst in Nederland heeft hij zich gemeld bij het Sint-Janscentrum om daar de
priesteropleiding te mogen vaoltooien.

In de studietijd in de jaren ‘90, bestond nog het beeld van een pastoor in een parochie met één
kerk. Bij de eerste benoeming in de parochie Binnenstad te Tilburg bleek de parochie een
gefuseerde parochie met drie kerklocaties te zijn en een pastoraal team. Tegenwoordig werkt
iedere pastoor in teamverband. Samenwerking in een team biedt de mogelijkheid om samen naar
de parochie te kijken en gezamenlijk beslissingen te nemen. Het is belangrijk dat ieder lid van het
team uitdraagt wat gezamenlijk besloten is, ook als je persoonlijk een andere mening liet horen in
de gesprekken van de besluitvoering. In 2020 werd hij gevraagd om rector te worden in dit
Sint-Janscentrum.

Op onze vraag wat hij vindt van de opleiding tot priester geeft de rector aan dat de opleiding in
deze tijd aan veel eisen moet voldoen. Er is een academische vorming in filosofie en theologie maar
er moet ook veel gedaan worden aan persoonsvorming. Enige kennis van bestuurskunde zou
handig zijn. Het is echter niet eenvoudig om de hoeveelheid vakken om priesters te vormen in zes
jaar te proppen.

Het programma dat sowieso vereist is zit al heel erg ‘vol. lets wat zeker nodig is in de huidige tijd
van parochiefusies is enige kennis van dienstbaar leiderschap om op een goede manier leiding te
kunnen geven.



DIE JE IN ELKAAR MOET ZETTEN

Zulke processen om pastoors op te leiden vraagt
veel meer dan de pastorale/theologische kennis
en kunde van een priester/pastor.

In de hele maatschappij veranderen rollen in de
loop van de tijd.

Een boerderij in de jaren vijftig is niet te
vergeliiken met een hedendaags agrarisch
bedrijf. De boer van toen en de boer van nu
kunnen niet op dezelfde manier werken ook al
blijft het werk in wezen herkenbaar.

Zo is ook de rol van de priester is veranderd. Stond de pastoor vroeger met de notabelen van het
dorp in hoog aanzien, nu staat hij midden tussen de mensen in de gemeenschap. Dit vraagt een
andere houding!

Het Sint-Janscentrum omvat niet alleen de opleiding tot priester maar ook de opleiding tot
(permanent) diaken en catechist. Deze opleiding valt onder de noemer van het
Sint-Bonifatiusinstituut. Op dit moment zijn er geen nieuwe aanmeldingen voor de
priesteropleiding maar wel die van diaken en catechist.

Het imago van de Kerk, aldus de rector, is niet goed en daar hebben we last van. Het is een
uitdaging waar we voor staan om het beeld dat de Kerk bij mensen oproept, positief te maken. Om
dit concreet te maken noemt hij de noden in de samenleving waar de kerk dienstbaar aan kan zijn,
bijvoorbeeld de eenzaamheid van mensen die richting zoeken. Van priesters in deze tijd wordt
gevraagd op de samenleving betrokken te zijn. Hierbij is er een spanningsveld omdat er een kloof
is ontstaan tussen de samenleving en de Kerk. Voor de priesters zelf is het spanningsveld om
tegelijkertijd duidelijk te zijn én uitnodigend. Dit is een paradox want een parochie die
uitnodigend is hoeft niet aan duidelijkheid en kracht te verliezen.

Onder de studenten die zich aanmelden zijn wat vaker late roepingen d.w.z. dat deze mannen al
een beroepskeuze hebben waarin zij werken. Zij worden begeleid in het volgen van hun roeping.
Studenten die tijdens hun studie theologie een priesterroeping gewaar worden, vormen op dit
moment de grootste groep.

De rector beaamt dat de keuze bij “late roepingen” vaak een bewustere keuze is hoewel voor iedere
persoon het moment van de keuze een bewust momentis.

In deze tijd is het maken van keuzes over het algemeen niet eenvoudig. De tendens is om
gaandeweg een pad te kiezen van waar iemand over vijf jaar wil zijn. Er wordt veel veranderd van
vakgebied of baan in de eerste jaren wat erop lijkt dat keuzes vaak vluchtig zijn. Misschien past het
in een tijd waarin een mens in de wereld van alle mogelijkheden niets wil missen.

Wanneer men tot de opleiding wordt toegelaten is de groepsdynamiek belangrijk. Het leven in het
grote huis van het Sint-Janscentrum is ook vormend.

Nu het Sint-Janscentrum te groot is geworden wordt er nagedacht over de ruimtelijke invulling van
het gebouw. Wie kunnen er wonen, verblijven en gevormd worden?
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In de opleiding wordt aangegeven dat de priester, diaken en catechist ook maatschappelijk
ingesteld zou moeten zijn en waar spiritualiteit een belangrijke plek inneemt. Een parochie
gemeenschap laat haar spiritualiteit zien in de manier waarop zij gemeenschap vormt. Dat is in de
liturgie in de kerk maar ook in haar activiteit naar buiten toe. De kerk is een plek waar je kunt
rouwen / trouwen/ kaarsje opsteken / bidden en bezinnen. Spirituele vorming is wezenlijk voor de
opleiding in de vorming tot het priesterschap.

Een priester geeft invulling aan het samen vieren van de Eucharistie, het bezoeken van zieken, het
bijstaan in moeilijke situaties in het leven, het samenzijn met parochianen. Van deze
eerstelijns-werk wordt iedere pastor gelukkig. De comfortzone van ons priesters wordt gevormd
door de vieringen van de sacramenten. Het geeft ook de mogelijkheid om een band te krijgen
met- en interesse te tonen voor de mens.

Naast de eerstelijns pastorale zorg is er ook, net als in verschillende andere beroeps-groepen, een
tweede en derde lijn waar het gaat om invulling geven aan de organisatie. Het gaat om de
organisatie van de totale parochie rondom de vragende mens. Je zou kunnen denken aan
specifieke pastorale taken. Een van die taken is de bereikbaarheid van de Kerk, dat mensen de
parochie weten te vinden als het nodig is.

De redactie vroeg aan rector Swagemakers hoe er kenbaarheid gegeven wordt aan de
mogelijkheid om voor priester te studeren? Hij vraagt zich af of het mogelijk zou zijn om via de
basis- en middelbare scholen meer inhoud te geven aan de herkenbaarheid van de Kerk, waar de
Kerk voor staat. Hij vraagt zich ook af of presentatie op de open dagen van het voortgezet
onderwijs zinvol kan zijn. Zou het mogelijk zijn dat wij iets van onze kwaliteit kunnen aanbieden
aan scholen? Daarbij denkt hij aan onderwerpen als: hoe houd je een samenleving respectvol en
open? Kunnen wij iets aanreiken als er gesproken wordt over trouw en dienstbaarheid bij de
persoonlijke inzet van iemand in de maatschappij?

De rector zou graag zien dat we als parochies iets ontwikkelen om een vangnet te zijn om mensen
op te vangen zodat we elke gedoopte medemens het gevoel kunnen geven dat hij/zij onderdeel is
van een groter geheel. We moeten werken aan een klimaat van erkenning, waardering en
perspectief.

Hij heeft een vast overleg met andere priesteropleidingen in ons land. Het parochieleven zoals we
dat altijd gekend hebben is niet meer zo levensvatbaar. Als priester wil je niet zonder de kerk. Maar
je moet naar buiten treden en je kunt dit niet zonder parochie. Hij is van mening dat de Kerk
“mondiger” moet worden. We komen uit het rijke Roomse leven en zijn nadien iets geweerd. We
moeten ons weer meer presenteren en blijven “ademen” en ontwikkelen.

Bisschop Hurkmans heeft gesproken over het thema: ‘Groeien in geloven / Geloven in groei;
bisschop de Korte over het thema: ‘Bouwen in vertrouwen'’

Daaraan wil rector Swagemakers inhoud geven in zijn opleidingscentrum.

Het vormen van priesters in deze tijd vraagt om maatwerk. Huidige studenten moeten we ruimte
bieden om zich te oriénteren op het priesterschap waarbij de naastenliefde een voorname plaats
inneemt. Het hart is belangrijk zoals dat in de zorg en in het onderwijs belangrijk is. In onze
samenleving is daar grote behoefte aan naast alle zakelijke vorming die de overhand heeft
gekregen door economische principes.

Om dit goed uit te werken voor de priesteropleiding zijn contacten met priesteropleidingen in
andere bisdommen belangrijk en zal nieuw beleid moeten worden ontwikkeld.

Tot slot zei de rector treffend:

16 “De mens is geen robot die je in elkaar moet zetten”.
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/RECTIFICATIE N\

In de vorige editie van Binding is bij de groepsfoto op pagina 16, behorende bij het interview
over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, de naam van de heer Jan Stoffelen per
akbuis niet vermeld. Onze excuses hiervoor. j
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Duurzame uitvaart: begraven worden vanuit de Kerk.

Steeds vaker zijn de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘verduurzaming’ een belangrijke
overweging bij het maken van keuzes. Groen, Ecologisch, Co2 neutraal zijn norm
geworden bij wat mensen ondernemen. Het gaat ook bij een begrafenis — uitvaart - er om
dat de keuzes die worden gemaakt bijdragen aan een leefbare wereld, nu en in de
toekomst. Zo is een uitvaart, om vanuit de Kerk de begraven te worden, een wel te
overwegen keuze en goede optie. In het dorp waar je wieg heeft gestaan en het leven
zich heeft afgespeeld kies je een laatste gedenk- en rustplaats, ecologisch en groen, maar
meer nog waardig en respectvol nemen we afscheid van je in geloof.

De uitvaartwereld blijft door nieuwe ondernemers en zzp-ers in deze branche groeien en
de keuze is groot. Parochianen die vanuit de parochiekerk begraven willen worden
kunnen naast aan familieleden ook aan de pastoor hun wens kenbaar maken met de
vraag naar het sacrament der zieken.

De gedachte aan een grote kerk, een kleine familie en het beperkte aantal genodigden,
die weinig of niet meer in de kerk komen, maakt dat men afziet van een kerkelijke uitvaart
en niet kiest voor een persoonlijke uitgeleide tijdens een Requiemmis.

Los van het aanbod aan teksten, rituelen en gezangen, heb ik als eigen herder, pastoor
van de parochie, ook de mogelijkheid om in kleinere ruimte en intiemere sfeer persoonlijk
afscheid te nemen van u als parochiaan.

Bel en ik maak een afspraak voor een pastoraal bezoek om kennis te maken en uw vragen
te beantwoorden.

Ik kan mij voorstellen dat U kiest voor alleen begrafenis/ bijzetting met een absoute op
het kerkhof, zegening van het graf om daarna op zondag tijdens de vaste Eucharistie de
overledene te gedenken waarin u het gedachteniskruisje een plaats geeft in de
gedachteniskapel.

Maar ook een traditionele requiemmis zonder of met eigen inbreng/keuze van liederen en
teksten is in overleg met mij prima mogelijk.
Voor meer info: https://parochiemmvdk.net/brochure-uitvaart/

Ik hoop u te kunnen ontmoetten op een te houden parochieavond en met u in gesprek te
gaan. Beoogde data: dinsdag 18 april in Beugen, donderdag 20 april in Maashees, vrijdag
21 april in Oeffelt, maandag 24 april in Overloon, dinsdag 25 april in Rijkevoort,
donderdag 27 april in Wanroij, vrijdag 28 april in St. Anthonis.

Definitieve program, alsook tijd en locatie volgt.
Op naar Pasen. Pastoor Jos Hermans



GA MEE OP BEDEVAART

Op bedevaart gaan kan een belangrijke impuls geven
aan je geloof. Het doet goed om in een andere
omgeving met veel gelijkgezinden samen te vieren en
te bidden op voorspraak van de heilige die daar vereerd
wordt. Zo trekken jaarlijks miljoenen katholieken naar
bekende bedevaartsoorden zoals Lourdes en Fatima.

Wij zoeken het niet zo ver, maar houden als parochie
een mini-bedevaart naar Kevelaer.

Op zaterdag 13 mei gaan we naar Kevelaer, waar we om 14.00 uur beginnen met de mis in de
kaarsenkapel. Hierna ‘Kaffee mit Kuche' en als afsluiting het rozenkransgebed.

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het parochiecentrum. We
nodigen u van harte uit om mee te gaan en zo samen ons geloof te beleven!

Daarnaast organiseert de Stichting Overloonse bedevaart
een bedevaart naar Lourdes van donderdag 4 t/m dinsdag 9 mei 2023.

Voorafgaand aan de bedevaart vindt er op zondag 30 april

om 10.30 uur in de kerk van Overloon een eucharistie Lourdesviering plaats

die muzikaal wordt opgeluisterd door het dames/herenkoor.

Na terugkomst van de bedevaart is er op zondag 16 juli

om 10.30 uur in de kerk van Overloon een Lourdesviering

met muziale opluistering van het koor Logeko.

Na afloop van de viering op 30 april en op 16 juli is er gelegenheid om koffie te drinken.

-
Huispaaskaarsen 2023 e gyl SR
| (B) Agnus Dei, (C) Vrede,
(D) Vredesduif en (E) Chi-Rho Kruis

Verkrijgbaar in de volgende maten
6x25cm model B tm E

8x 30 am model At/m E

8x 40 cm model A t/m E

8x 60 cm model A t/m E
Meer informatie?

Bekjk onze website of bel ons

SOCA 2 s
T +31(0)T3549 25 11

I(AARSEN E infozuid@boca.n
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PALMPASENSTOK

Hier volgt omschrijving van de betekenis van de verschillende onderdelen van de Palmpasenstok.
QOuders en kinderen wens ik succes met het knutselen van een palmpaasstok voor palmzondag.

Het palmtakje doet ons denken aan de intocht van Jezus in Jeruzalem (Palmzondag)

(deze takjes liggen op palmzondag klaar bij de ingang van de kerk).

Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag).

De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus

niet kende (Goede Vrijdag).

Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag).

De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw
leven (Paaszondag).

Verder:
+ Slingers met ronde vormen - symbool voor de kringloop van het leven
(geboren worden / sterven / opstaan na de dood)
+ Een slinger met 12 ongepelde pinda’s als symbool voor de twaalf apostelen
+ 30 rozijntjes aan een slinger als symbool voor de 30 muntstukken
die Judas betaald kreeg voor het verraden van Jezus.
- Versiering met gele strikken of bloemen als symbool voor de lente,
hoop en vertrouwen in wat komt.
+ Mandarijntjes als symbool voor de spons met water en azijn
die Jezus te drinken kreeg toen Hij aan het kruis hing
+ Lekkere snoepjes om te vieren dat het feest is: Jezus leeft, Hij is uit de doden opgestaan.

Van harte welkom,

kinderen en ouders met je zelfgemaakte palmpaasstok op Palmzondag.
Kom naar een van de familievieringen.

We trekken in processie met de mooi versierde stok door de kerk

en begroeten diegene die komt in de Naam van de Heer.

Speciaal welkom aan de communicanten en vormelingen in deze viering.

Eerste heilige Communievieringen

Zondag 16 april om 10.30 uur in de parochie San Salvator te Oeffelt
Zondag 23 april om 10.30 uur in parochiekerk Sint Antonius Abt te St. Anthonis.

Vormselviering

Zaterdag 27 mei om 19.00 uur in de parochiekerk Sint Antonius Abt te St. Anthonis
Vormheer mgr. Mutsaerts 21
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Verspreiding:

Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 8.930
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
dinsdag 20 juni 2023

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail:
secretariaat@mmvdk.nl

Redactie:
Hoofdredacteur: pastoor Jos Hermans
Redactieleden : Pierre van den Berg
Diana Jakobs
Jo Michiels
Jos Schaminée
Frans Wouters

Deelparochies

Beugen: Maria ten Hemelopneming

Groeningen: St. Antonius en Nicolaas

Landhorst: H. Paulus

Ledeacker: H. Catharina

Maashees: H. Antonius Abt

Oploo: H. Matthias

Oeffelt: San Salvator

Overloon: HH. Theobaldus en Antonius
van Padua

Rijkevoort: H. Rochus

St. Anthonis: H. Antonius Abt

Stevensbeek: H. Jozef

Vierlingsbeek: H. Laurentius
Wanroij:

Westerbeek:

H. Cornelius
H. Hart van Jezus

Voor vieringen: zie www.mmvdk.nl

Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:
Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.: NL65RAB0O0155948598
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling (PCI):
Bankrekeningnr.: NL11TRABO0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Pastoraalteam:

Pastoor AJ.M. Hermans (per 1-10-2022)
Pastor H.G.M. Tullemans cssp (per 1-9-2012)
Kapelaan S.van der Vinne (per 15-2- 2023)

Parochiebestuur:

pastoor Jos Hermans, voorzitter (0485-471246)
Het huidige bestuur bestaat uit:

de heer F.van Waes B.agr.Sc. (vice-voorzitter)
Mr. G. Gruijters (secretaris ad interim)

Hopelijk kunnen we snel met parochianen de
verschillende bestuursfuncties invullen..

MARIA, MOEDER VAN DE KERK
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Soberheid KiK

Mevrouw Bontje en de pastoor lopen door het zijpad ‘Allemensen!” kreunt hij, ‘Dit wist ik niet. Maar ... dit
naar de trap die naar de kerkzolder leidt. Kik volgt ze is te veel werk voor ons tweeén, mevrouw Bontje!’
nieuwsgierig. Wat gaan ze doen met die bezems en ‘Neenee! NU moeten we doorzetten!” zegt zij beslist.
vuilniszakken? ‘EINDELIJK is het zo ver, meneer ‘Als u de knutsels in vuilniszakken stopt, dan doe ik de
pastoor!’, roept de kosteres blij, ‘De BEZEM erdoor! kranten en de kleren.’ De pastoor kan het niet goed.

Weg met die overbodige spullen!” ‘Nou en of; zegt de Hij wil elk knutselwerk bewaren. Elke krant is interes-
pastoor, ‘want preken over soberheid kan ik wel, maar  sant. Mevrouw Bontje pept hem op: ‘Straks is de hele

ik moet ook het goede voorbeeld geven!’ Kik klimt zolder vrij! Versoberen geeft RUIMTE! “Warempel,
achter ze aan, de eerste trap op, en de tweede. Dan mompelt de pastoor, ‘het kan wel een jongerenzolder
staan ze op de enorme zolder onder het schuine dak. worden!!” Ineens gaat het opruimen makkelijk.

Het is er koud en duister. Mevrouw Bontje knipt het Kik hupt weer naar beneden. Dit moet ik de muizen
licht aan en de pastoor krijgt de schrik van zijn leven. vertellen, denkt hij. Maar hoe? ... ‘Er komt een

De zolder staat stampvol kasten, stoelen, kapstokken, jongerenzolder en ... jullie raken je speelplek kwijt.’

dozen. Er liggen knutsels, kranten en ... muizenkeutels.  Versoberen, dat vinden de muizen vast moelluk?

Versje s ﬂé =

Versoberen geeft ruimte en vasten geeft rust. sy Z :

Soms is het niet nodig, soms is het een must! —

Kun jij consuminderen, of koop je steeds meer? “—
En denk je: vooruit maar, iets nieuws, nog één keer.

) Ben je dan tevreden, of jeukt het weer gauw? - -
Je kast is propvol en waar laat je het nou?

Totdat je tussen zéveel spulletjes leeft L
dat niets meer bijzondere betekenis heeft. -

Maak veertig dagen ruimte, bid, mijmer en vast. -

Maak van je ziel een opgerunmde kast. >

Want waar moet God wonen, als in jou niets meer past? -
i =

Uit de Bl]bel

Jezus zei: Maak Je geen grote zorgen over wat je zult etelly
wat je zult drinken, welke outfit je qan moet trekken.

Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal Nodig hebt
Zoek eerst het koninkrilk van God en zijn gerechtigheid,
dan krilg Je dat alles erbj).

Naar Mattelis 6,31-33
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