


VAN DE REDACTIE

Dit nummer beginnen we met het goede
nieuws van uitbreiding van het bestuur.
Cecile Vloet stelt zich voor op blz. 3.
Verderop in dit nummer haar ervaringen
in het leven oa. in India. In onze
parochie spelen gilden ook na eeuwen
nog steeds een kleurrijke rol. Verder is er
goed nieuws uit Vierlingsbeek waar
kerkelijke activiteiten weer plaats kunnen
hebben in de voormalige Laurentiuskerk.
Mogelijk dat zo in de toekomst er nieuwe
BINDING groeit tusen de inwoners en de
parochie.

Daarnaast kunt u in de nummer lezen
over de geestelijke verzorging in
verpleeg- en (t)huiszorg en het kleurrijk
verslag van de communicanten en de
vormelingen op 16 en 23 april in Oeffelt
en St. Anthonis.

Personalia en schema van de vierigen
staan op blz. 12 en 13.

Even over de landsgrens voor de jaarlijkse
parochiebedevaart naar Kevelaer die
met de eerste landelijke Misdienaarsdag
samen viel.

Een uitgebreid verslag van Cecile Vloet en
Anne van Well over hun religieuze reis
Heel dichtbij is de Sint

beslist de

naar India.
Catharinekapel in Ledeacker
moeite waard voor een bezoek. Daar
ontmoet je ook de H. Donatus. Voor
kinderen een gebed op de achterkant
van deze boordevolle BINDING met U!.
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CECILE VLOET STELT ZICH VOOR

Het parochiebestuur heeft me gevraagd mezelf voor te stellen.

Ik ben in 1968 geboren in St. Anthonis en opgegroeid aan de Sambeeksedijk en ik heb twee
kinderen van 33 en 24 jaar. Met mijn partner Anne woon ik in Beugen. Veel van mijn voorouders en
familie zijn, gedoopt, getrouwd en begraven in de kerk van St. Anthonis.

Er zijn in mijn leven verschillende moeilijke situaties geweest waarin g
ik heb leren bidden en daarin steun ervaren heb. 22
Het mooiste in de kerk vind ik de stilte-aanbidding van het
Allerheiligste, de monstrans aanbidding. Vooral om dan in stilte te
zitten in de nabijheid van Christus, de waarheid.

In 1992 begon ik met het werk als energetisch therapeute en dit
werk doe ik nog steeds. Dagelijks help ik mensen op geestelijk, |
emotioneel, mentaal en fysiek niveau. In 2016 ben ik begonnen met
het organiseren van spirituele reizen en retreats, zowel in Nederland
als in het buitenland. Inmiddels heb ik meer dan 30 jaar St
praktijkervaring als erkend natuurgeneeskundige en energetisch
therapeute.

In 2018 heb ik een stichting opgericht om mensen onvoorwaardelijk
te kunnen helpen, tijdens de reizen die ik samen met mijn partner
maak. Ik wil me graag dienstbaar maken aan de parochie Maria,
Moeder van de Kerk, omdat ik vind dat het waardevolle dat de kerk te bieden heeft niet verloren
mag gaan. En omdat ik het belangrijk vind dat mensen samenkomen voor God om tot inkeer en
groei te komen.

Cecile Vloet

A
- N

Vanuit het bestuur zal Cecile zich ontfermen over communicatie, vrijwilligersbeleid en het
bevorderen van de ‘Binding’ onderling en zal zij in deze ook aanspreekpunt zijn voor

vertrouwenskwesties.
We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking met elkaar tot opbouw van onze parochie.

Bestuur
Pastoor Jos Hermans
Frans van Waes

Gideon Gruijters
- S




GILDEN EN KERK

In de redactievergadering, ter voorbereiding van deze uitgave van Binding, is gesproken over
welke groepen een contact hebben met het kerkelijk gebeuren. Een van deze groepen zijn
ongetwijfeld de gilden.

Het koningschieten bij de onderscheidene gilden, deze periode, en de onlangs door het St.
Matthiasgilde in Oploo georganiseerde Kringgildedag van de kring Land van Cuijk, zijn voor
de redactie aanleiding de daadwerkelijke huidige band van onze “parochie gilden” met de
plaatselijke kerk te benoemen.

Maar liefst zeven deelparochies in onze parochie Maria, Moeder van de Kerk prijzen zich
gelukkig met een gilde t.w. Beugen (St. Antonius, St. Sebastianus en Heilig Sacramentsgilde),
Groeningen (Het Sint-Anthonius en Sint-Nicolaasgilde), Maashees (Sint Joris en Sint
Anthoniusgilde), Oeffelt (gilde Salvator Mundi), Oploo (Sint Matthiasgilde), Overloon (Sint
Theobaldusgilde) en St. Anthonis (gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint
Antonius Abt). Het gilde in Groeningen kent de meeste leden; het gilde uit St. Anthonis is het
jongste in deze rij.

Op onze uitnodiging om met de redactie in gesprek te gaan hebben de meeste gilden
gereageerd en zo zaten wij op de zonnige vrijdag voor Pinksteren bijeen met mevrouw
Marjon Hermans (Groeningen) en de heren Frans Kusters, (Groeningen), Jos Verbeeten (St.
Anthonis), Riny van de Vorst (Oploo), en Peter Janssen (Overloon).

Op de vraag hoe de huidige band van de gilden is met de plaatselijke kerk werd door de
aanwezigen aangegeven dat die band er nog steeds is maar dat deze op onderdelen
onderwerp van gesprek is.

Om hierover duidelijkheid te krijgen is er door de Noord Brabantse Federatie van
Schuttersgilden en het bisdom samen een Commissio Mixta in het leven geroepen. In deze
commissie hebben zitting vertegenwoordigers van de gilden maar ook de Bisschop van ons
Bisdom. In de commissie wordt o.a. gesproken over de relatie van het gilde met de kerk in
zijn algemeenheid en met de (plaatselijke) parochie, aangepast aan de huidige tijd.

In ons gesprek wordt duidelijk dat elk gilde een eigen manier van werken heeft. Als basis
geldt hierbij de zgn. Caert. Dit is het huishoudelijk reglement van het gilde waarin onder
andere de functies binnen het gilde worden benoemd zoals bijvoorbeeld: hoofdman,
gildeheer, beschermheer of -vrouwe. Deze functies zijn per gilde verschillend.

De gilden hebben zo dus de mogelijkheid om invulling te geven aan hun eigen activiteiten en
tradities. Elk gilde heeft een patroonheilige. De naam van het gilde verwijst naar deze
heilige.

Het feit dat de vrouwen ook een functie binnen het gilde kunnen hebben betekent dat de
gilden veel van tradities houden, zoals o.a het koningsschieten, het teren, maar dat zij wel
meebewegen in de maatschappelijke ontwikkelingen anno 2023.

De deelname van de leden is nu heel divers. Was er in het verleden nog sprake van adellijke
families; op de dag van vandaag kan eenieder lid worden van het gilde. Toch is het vaak,
vooral bij de al lang bestaande gilden, een opvolging binnen families: vader op zoon.
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Was er in het verleden nog sprake van adellijke families; op de dag van vandaag kan eenieder
lid worden van het gilde. Toch is het vaak, vooral bij de al lang bestaande gilden, een opvolging
binnen families: van vader op zoon.

De relatie wereldlijk gezag en kerkelijk gezag zien we terug bij de gezamenlijke overvendeling
van de burgemester of beschermheer/-vrouwe’ en de pastoor.

De geschiedenis van de gilden gaat terug tot ver in de Middeleeuwen en kent ook hoogte- en
dieptepunten. Voor wat de gilden in onze parochie betreft is de Tweede Wereldoorlog wel een
breekpunt geweest. Zo is het gilde van Oploo op een laag pitje komen te staan, ondanks dat zij
een rijk verleden had. Rond de jaren 1980 is het Matthiasgilde weer opgebloeid.

Op het Sint Anthonius- en sint Nicolaas gilde van Groenigen heeft de oorlog in het
voortbestaan geen invloed gehad.

Voor het Theobaldusgilde uit Overloon betekende de oorlog dat er heel veel verloren is gegaan.
Overloon werd, zoals bekend, volledig verwoest. Toch werd het gilde vanaf 1948 weer actief en
kon zo op deze manier ook een bijdrage leveren aan de heropbouw van Overloon. Het sinds
1926 slapende gilde in St. Anthonis is in 2006 nieuw leven ingeblazen.

Opgemerkt wordt dat van oorsprong de taak/rol van het gilde is: ‘Bescherming van huis en
haard; Vanuit de traditie beschermt het gilde de kerkgemeenschap, vandaar de relatie met de
parochie. Hoe dit in de praktijk uitpakte of hoe dit in de huidige tijd gestalte krijgt wordt verder
niet besproken. Een van de gilde tradities is het koningschieten. Zoals gezegd was de
Kringgildedag in Oploo mede aanleiding voor dit interview. Qok bij het koningschieten gelden
typische gildetradities; als eerste schiet het kerkelijke gezag ( de pastoor) en aansluitend de
vertegenwoordiger van het wereldlijk gezag (de burgemeester).

Tradities en gebruiken zijn voor de gilden belangrijk. Niet voor niets zijn in 2013 de tradities van
de Brabantse Schuttersgilden erkend als immaterieel erfgoed. Als onderdeel van cultureel
erfgoed, gebaseerd op de Unesco Conventie uit 2003 zijn de gildetradities waardevol omdat ze
uiting geven aan een culturele identiteit en diversiteit binnen Europa.

Niet alleen de zichtbare activiteiten worden benoemd. Ook de wekelijkse activiteiten zoals de
wekelijkse bijeenkomsten waarin de vaardigheden worden geoefend of gerepeteerd worden
genoemd: kruisboogschieten, bazuinblazen, trommelen en vendelen worden genoemd als
activiteiten. Ook het “"buurten” hoort hierbij. Dit alles in een sfeer van verbondenheid,
vriendschappelijkheid en aandacht voor elkaar: de broederschap van het gilde. Dat zijn
gildebroeders en gildezusters onder elkaar en dat willen zij uitdragen naar de plaatselijke
(kerk)bevolking.

De redactie dankt de aanwezigen voor het prettige gesprek en wil hen graag alle succes
wensen bij de activiteiten die zij weer gaan organiseren en wensen ook de inwoners van de
verschillende deelparochies veel kijkplezier hierbij. En tot slot: wanneer er lezers zijn die
interesse hebben voor de gildeactiviteiten; zij kunnen zich melden om kennis te gaan maken
met het gilde uit hun dorp.



Toegewijd & Dienstbaar

T 0485 -80 06 45 info@marcotoonen.nl

M 06 - 55 87 55 35 www.marcotoonen.nl
Dag en nacht persoonlijk bereikbaar



Goed Nieuws voor Béék

Afscheidsvieringen in voormalige Laurentiuskerk weer mogelijk

In 2020 heeft de Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) de voormalige Laurentiuskerk
van de parochie gekocht met als doel het gebouw te behouden voor het dorp en
maatschappelijk, sociaal en cultureel dienstbaar te maken en houden voor de inwoners
en verenigingen van Vierlingsbeek-Groeningen.

Op verzoek van Stichting Laurentius Vierlingsbeek heeft onlangs het Bisdom Den Bosch
bij woorden van Bisschop De Korte, aangegeven dat er afscheidsvieringen in de
voormalige Laurentiuskerk mogen plaatsvinden.

De bisschop wil bij deze dan ook toestaan: Onder de verantwoordelijkheid van de pastoor

van de parochie - Jos Hermans - kunnen liturgische, godsdienstige, of religieuze activiteiten

gehouden worden. Ook niet-kerkelijke afscheidsbijeenkomsten zijn toegestaan met
instemming van de pastoor.

Neem voor een doop, huwelijk, jubileum, avondwake, uitvaartmis of andere kerkelijke
viering en ook voor niet kerkelijke afscheidskomsten contact op met pastoor Hermans:
0485 - 471246. Vervolgens neemt u ook contact op met de eigenaar/beheerder van het
voormalig kerkgebouw SLV of onderstaande persoon.

Verder heeft zich inmiddels een kleine werkgroep gevormd die familie en betrokkenen
van de overledene behulpzaam kan zijn bij het verzorgen en aankleden van de
voormalige kerkruimte: Werkgroep Ondersteuning Afscheid.

Peter Verdijk is de contactpersoon van deze werkgroep. Heeft u vragen naar aanleiding
van bovenstaande kunt u contact opnemen met info@laurentiusvierlingsbeek.nl of met
Peter Verdijk 06-14211575

Bestuursmededeling:

Het parochiebestuur van Maria, Moeder van de Kerk deelt mee dat per 1 mei de administratie
van het kerkhof in Vierlingsbeek waar Lambert Litjens jaren zorg voor heeft gedragen en op
uitstekkende wijze heeft bijgehouden is overgedragen.

Hij stopt na jarenlange belangenloze inzet voor de gemeenschap en wij danken Lambert voor
zijn bijdrage.

Wilbert Wijnhoven zich bereid verklaard de taak en zorg voor de kerkhofadministratie namens
het parochiebestuur op zich te nemen. Hij wordt hierbij ondersteund door Jeannette
Leenders. Heeft u vragen inzake kerkhofbeheer in Vierlingsbeek kunt u met Wilbert contact
opnemen. Mobiel 06-485335079

Bij geen gehoor kunt u het parochiesecretiraat bellen 0485-471246.
Namens het kerkbestuur
Pastoor Jos Hermans



GEESTELIJKE VERZORGING PANTEIN

In de parochie wonen, werken en leven mensen met elkaar. Soms wordt dat leven
gedwarsboomd door problemen met de gezondheid. Er is iets met je lijf, of je voelt je
psychisch niet goed. Het eerste adres is om dat te bespreken is de huisarts. Soms zijn de
problemen van jezelf of een naaste zo erg dat langdurige ondersteuning of een opname in
een zorginstelling nodig is. In onze regio is Pantein daarbij één van de organisaties die het
meest dichtbij is. Er is wijkverpleging, het Maasziekenhuis en verpleeghuiszorg.

Problemen met je eigen gezondheid of één van je naasten kunnen
ook een weerslag hebben op geestelijk vlak. Daarover kan je spreken
met de parochiepriesters. Pantein heeft ook geestelijk verzorgers in
dienst. Momenteel zijn wij met zijn tweeén: Evelien Roode en Wim
Smeets. Laten we ons even kort voorstellen.

Ik, Evelien, werk voornamelijk in de regio Cuijk (Castella) en Haps (de
SchitteRing.) Daarnaast ben ik als geestelijk verzorger aangesteld
binnen het Maasziekenhuis in Beugen.

Totdat onze Vakgroep Geestelijke Verzorging op volle sterkte is,
verricht ik hand en spandiensten op andere locaties van Pantein
wanneer dit nodig is. |k noem mijzelf algemeen geestelijk verzorger.
Deze term gebruik ik bewust om aan te geven dat ik graag mensen
ontmoet..... met en zonder levensbeschouwelijk of kerkelijk stempel.
Spreken van hart tot hart, je écht gehoord weten en samen zin en troost zoeken en vreugde delen,
zijn voor mij werkwoorden.

Met veel plezier woon ik ruim 24 jaar in Grave met mijn echtgenote. Ik geniet van de contacten met
vrienden en familie, van de omgeving afstruinen met onze Labrador Suuz, familiebezoek in
Zwitserland en nog zoveel andere zaken.

Ik, Wim, werk vooral op locaties Wanroij (De Lookant) en Mill
(Aldenhorst, Meijhorst en Buitenhorst), maar in afwachting van
een nieuwe collega ben ik ook beschikbaar voor mensen op de
locaties St Anthonis (Hoogveld), Overloon (Hof van Loon) en
Boxmeer (herstelkliniek, Madeleine, Orangerie en Symfonie). Ik
heb een katholieke achtergrond en werk met een zending van de
bisschop van Den Bosch. Als geestelijk verzorger ben ik er
natuurlijk voor alle bewoners van Pantein en ook voor het
personeel. Via Syntein ben ik ook beschikbaar voor bezoek bij
mensen thuis, bijvoorbeeld via de wijkverpleging of de huisarts.
Zelf woon ik met mijn gezin in woongemeenschap Het Klooster-

huis te Sambeek. Ik ben graag in de tuin en besteed mijn vrije tijd graag aan sporten, wandelen,
fietsen en lezen en natuurlijk samenzijn met familie en vrienden. Wij werken samen met de
parochiepriesters en met allen die zich inzetten voor het welzijn van de inwoners van de parochie.
Binnen Pantein zijn wij oproepbaar via de verzorging en verpleging, de arts of de cotrdinatoren per
locatie. Wist u dat er in het Maasziekenhuis en op diverse locaties ook een stiltecentrum is?
8 Informatie en contact: geestelijkeverzorging@pantein.nl



COMMUNICANTEN

Elk voorjaar tussen Pasen en Pinksteren
bereiden kinderen thuis en in de [
parochie zich voor op de feestelijke dag
dat ze voor de eerste keer volledig aan |
de Eucharistie moge deelnemen en dat
ze de eerste Helige Communie
ontvangen uit handen van de pasto(o)r.

17 communicanten uit Beugen en Oeffelt
hebben op zondag 16 april hun 1e
Heilige communie in de San Salvator
kerk in Qeffelt ontvangen.

En op zondag 23 april mochten in de H.
Antonius kerk in St. Anthonis 6 jongens en
meisjes uit Overloon, Ledeacker en St.
Anthonis hun 1e Heilige communie doen.

Na de grote vakantie starten we weer met
het aanmelden voor komende jaar.

Heeft u een kind in de leeftijd van 7/8 jaar
of ouder die komend jaar aan de
voorbereiding van de Communie wil mee
doen? Laat het ons weten, enkelen hebben
zich al opgegeven. Meer informatie volgt
nog. Heeft u vragen bel ons gerust.

Op Pinksterzaterdag ontvingen de

vormelingen in St. Anthonis door VORMELINGEN

handoplegging en gebed van
hulpbisschop Rob Mutsaerts de
bevestiging in hun geloofsleven.
Zij op hun beurt bevestigden de
opdracht van het doopsel en het
ontvangen geloof van de kerk.

-

Dit jaar hebben de werkgroepen van de
Onze Lieve Vrouwe parochie te Boxmeer
en onze parochie samen jongeren
voorbereid. Dit smaakt naar meer!

De pastoor Ben Wolbers o.carm. en
pastoor Jos Hermans feliciteren de
ouders en vormelingen met dit
sacrament. 9
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NIEUWS UIT BEUGEN

Twijfels over uitvaart?

Vragen over een naderend afscheid en wat de parochie kan, wil doen, speelt een grote rol bij de
beslissing om wel of niet te kiezen voor een kerkelijke uitvaart. Maar ook de kinderen,
kleinkinderen en de ontkerkelijking, maken de keuze voor een uitvaart in de parochiekerk niet
vanzelfsprekend. Echter het is een goede keus voor wie heel zijn leven heeft geloofd.

Oprechte vragen en zorg die geuit worden, daar kerkgangers en parochianen van het dorp steeds
vaker niet in de geloofsgemeenschap bijeenkomen maar veeleer in een besloten en kleine
gelegenheid van een uitvaartcentrum of crematorium samenkomt, waren reden dat het onderwerp
in de pastoraatsgroep een agendapunt werd.

Wat kunnen wij voor u doen? Voor u betekenen bij een afscheid?

In een veranderende uitvaartwereld en toename van nieuwe ondernemers/begeleiders dient de
parochie zich te profileren. Onze pastoor lichtte toe wat de mogelijkheden zijn vanuit de
geloofsgemeenschap, de kerk, rondom een afscheid, de viering, overluiden, gedachteniskruisje,
begraven, absoute, zegening graf, muziek en eigen inbreng, de gedachtenis door het jaar tot de
gedachtenis met Allerzielen.

De christelijke symbolen en katholieke rituelen drukken het verrijzenisgeloof uit.

We verwijzen en gedenken naar de belofte van Pasen. De hoop, het geloof in leven na de dood,
geeft ons troost op de dag van het afscheid van een familielid, vriend, goede bekende en
parochiaan. Essentieel voor een uitgeleide door een parochie is de Absoute en het opdragen van
een heilige Mis ter intentie van de overledene. De traditionele uitvaartmis op de dag zelf van
begraven of crematie blijft natuurlijk een optie, ook als je maar met een kleine familie bent.

De optie is eenvoudig om de ruimte in de kerk kleiner en intiemer te maken.

Voor meer info belt u het secretariaat.

PRACHTIGE UITVOERING MISA CRIOLLA

Met veel plezier kijken we terug op het eerste concert dit jaar van het Weijerkoor in ons
kerkgebouw. Op zondagmiddag 4 juni zongen zij met toewijding Zuid-Amerikaanse liederen en de
Misa Criolla o.L.v. hun nieuwe dirigent Loes Wijnhoven. Het eerstvolgende concert zal plaatsvinden
op zondag 19 november. Het Weijerkoor zal dan het Requiem van Gabriel Fauré ten gehore
brengen. Meer info: www.weijerkoor.nl




WL NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum

05-03-2023

11-03-2023

13-03-2023

15-03-2023

22-03-2023

25-03-2023

12-04-2023

Naam en woonplaats

Bert van den Boom

85 jaar, Oeffelt

Piet Jochijms

92 jaar, Beugen

Nelly Verschuuren-van den Broek
89 jaar, Wanroij

Toon Verberk

85 jaar, Oeffelt

Mientje Bergmans-Nuijen
89 jaar, Boxmeer

Harrie Kaanen

90 jaar, Vierlingsbeek
Sjef Broeks

89 jaar, Beugen

Datum

17-04-2023

01-05-2023

14-05-2023

31-05-2023

02-06-2023

09-06-2023

16-06-2023

Naam en woonplaats

Koos Verstegen

86 jaar, Stevensbeek
Jacques Haerkens

97 jaar, Wanroij

Gonny Nabuurs-Bloemen
95 jaar, Overloon

Annie Jilissen-Cornelissen
95 jaar, Boxmeer

Jan Baltussen

94 jaar, Wanroij

Riek Graat-Zegers

86 jaar, Vierlingsbeek
Mietsie Graat-Jilisen

92 jaar, Beugen

WL VIERDEN HET KERKELLJK HUWELIJK VAN:

Datum Naam en woonplaats

13-05-2023 Marie en Samuel Willems uit Stevensbeek
Datum Naam en woonplaats

08-04-2023 Nick en Jay Sprock uit Geldrop
16-04-2023 Jill Derks uit Oploo

09-07-2023 Boudy Peters uit St. Anthonis

12




OVERZICHT WEKELIJKSE LITURGIE

Maandag 18.45 uur Vespers - via Teams
Dinsdag 09.00 uur H.Mis - Kerk H. Antonius Abt — Brink 10 St. Anthonis
(1e/3e/5e) 09.30 uur H.Mis - ontmoetingsruimte Kievitshof Landhorst

18.45 uur Vespers - via Teams

Woensdag 09.00 uur H.Mis - Kerk St. Matthias — Grotestraat 15 Oploo
18.45 uur Vespers - via Teams

Donderdag 15.30 uur H.Mis - Zorgcentrum Op 't Hoogveld — St. Anthonis (bewoners)
18.45 uur Vespers - via Teams

Vrijdag 09.00 uur H.Mis - Kerk H. Antonius Abt — Brink 10 St. Anthonis
09.30-10.00 uur  Uitstelling Allerheiligste Sacrament
18.45 uur Vespers - via Teams

Zaterdag 15.00 uur H.Mis - Zorgcentrum Lookant — Zichtstraat 1 Wanroij

19.00 uur Eucharistie - Kerk H.Maria tenhemelopneming - Kerkplein 3 Beugen
(2e vd maand) 19.00 uur Eucharistie - Kerk H.Hart van Jezus - Stevensstraat 68 Westerbeek
(4e vd maand) 19.00 uur Gebedsdienst- Kerk H.Theobaldus — 14e Oktoberplein @ Overloon

Zondag 09.00 uur Eucharistie - Kerk St. Matthias — Grotestraat 15 Oploo

09.00 uur Eucharistie - Kerk St. Cornelius — Kerkplein 2 Wanroij

10.30 uur Eucharistie - Kerk H. Antonius Abt — Brink 10 St. Anthonis
1e/2e/3e/5e 10.30 uur Eucharistie - Kerk H.Theobaldus - 14e Oktoberplein 9 Overloon

Vespers op Ma, Di, Wo, Do, Vr. om 18.45 uur

kunt u deelnemen via teams van Microsoft
Inloggen vanaf 18.30 uur

vergaderings-id: 396 705 636 247

Wachtwoordcode: LvPxfg

ga naar https://parochiemmvdk.net/getijdengebed/

Bovenstaand overzicht is standaardrooster dat we in onze parochie hanteren. Soms zijn er
wijzigingen en incidenteel extra vieringen, zoals bij hoogfeesten. Voor deze wijzigingen en
aanpassingen raden wij u aan om onze website te volgen.

https://parochiemmvdk.net/kerkelijk-jaar/
vindt u het actuele rooster, inclusief de vermelding wie de celebrant is.
Klik op de link en de gebeden en lezingen komen te voorschijn. 13



TEGELS & NATUURSTEEN
VOOR IN EN OM UW WONING

v’ Vloertegels
v Wandtegels
v’ Terrasvioeren NATUURSTEENBEDRIJF
v’ Vensterbanken

Q
v Deur- & Raamdorpels
—/mﬁ“_m
ALTIID SCHERPE

De Staat 31
TEGELHANDEL 5845 GD
v.d. j b.v. tel: 0485-382614
SINT ANTHONIS tegels@vdrijt.nl

www.vdrijt.nl
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PAROCHIEBEDEVAART KEVELAER

Wat was het een mooie pelgrimage op 13 mei naar Kevelaer. Onze parochie reisde met 20
gelovigen naar dit Maria-oord, waar in een zonovergoten centrum de Mariaverering mocht
plaatshebben. Onze bedevaart viel samen met de voor de eerste maal gehouden Landelijke
Misdienaarsdag in deze bedevaartplaats.

Voor de misdienaars en acolieten is deze dag een
dankjewel voor de trouwe dienst aan het altaar. §
Hun aanwezigheid en de muziekkorpsen zorgden
voor een speciale sfeer.

Na samenkomst bij de Genadekapel was er voor de
deelnemers een  Eucharistieviering in de
Kaarsenkapel waarin kapelaan Van der Vinne
voorging. Tijdens de viering zegende hij de door
onze pastoor meegegeven bedevaartkaars om die
vervolgens te ontsteken.

Deze kaars krijgt een plek in deze bijzondere kapel
en zal branden voor onze gelovige gemeenschap.
Na de viering was er een gezellig samenzijn in het
Priesterhuis waar de aanwezigen gezamenlijk koffie
of thee dronken, met een stuk heerlijke Duitse
taart.

De parochiebedevaart werd afgesloten met het
bidden van het Rozenkransgebed in de
kaarsenkapel.

Na dit gebed gaf kapelaan van der Vinne ons de Maria-zegen en keerden wij voldaan naar huis terug.

LOURDES 4 t/m 9 mei 2023
Pastoor Hermans trok met 17 pelgrims uit Overloon naar Lourdes. Dagelijks hebben we ons geloof
gevierd op het Heiligdom, vele mooie herinneringen zijn mee naar huis genomen. Het is een

heel bijzondere reis geworden. Met dank aan iedereen die deel heeft genomen.

Zondag 16 juli sluiten we om 10.30 uur de bedevaart met H. Mis in de kerk te Overloon af.
Bent u erbij in 2024. 15



WIE JE WERKELUJK BENT ..............

De religieuze reis naar India

Twee van onze parochianen, Cecile Vloet en haar partner
Anne van Well hebben onlangs een religieuze reis naar
India gemaakt. Een reis van twee maanden waarin ze veel
gezien, beleefd en vooral aan innerlijk gevoel ervaren
hebben.

Toen wij hoorden van hun spirituele reis hebben wij contact
met hen gezocht en gevraagd of ze bereid waren hun |
medewerking aan een interview te verlenen.

Cecile en Anne zijn in 2018 voor de eerste keer naar India
gegaan. Hun reis duurde toen 4 weken. Beiden reizen
graag en Cecile is therapeute en doet aan handoplegging
en afstandsbehandelingen bij mensen.

Cecile en Anne zijn begin dit jaar voor de 3e maal naar India
gereisd.

Ze maakten de reis om harmonie te zoeken en een diepere
verbinding met God te mogen ontvangen. Want daar |
draait het om, zowel in ons land als in India. Beiden zeggen \\ S -

e - e

daar veel gebeden te hebben voor en met mensen die er om vroegen. Ze hebben enkele van de
vele tempels en kerken bezocht, meegevierd met de lokale gelovigen en samen gegeten.

De Maria-verering in Velankanni, het Lourdes van India, was zeer indrukwekkend. Daar was een plek
waar Maria 3 keer verschenen is. Het water van de vijver daar wordt gezien als het genezend heilig
water en wordt beschouwd als bron van Goddelijke genade.

De vele bedevaartgangers die ze ontmoet hebben hadden hun hulp niet nodig omdat die reeds de
spiritualiteit gevonden hadden. De mensen leven veel op straat en sommigen waren bijzonder blij
en vooral dankbaar dat ze aandacht kregen en niet aan hun lot werden overgelaten.

Cecile heeft in India veel aan handoplegging en gebed gedaan. Zowel voor de mensen uit India
maar ook voor mensen uit ons land die er om vroegen (afstandsbehandelingen). Ze hebben het
geluk gehad enkele dagen met een aantal zusters te mogen reizen. Dit bracht hun op plaatsen
waar ze anders niet zouden zijn gekomen.

Ook hebben ze “wensbomen” gezien vol met wensen en vragen. Een boom was speciaal voor een
kinderwens of voor de wens van kleinkinderen. Het was daar gebruikelijk dat je ook het gewenste
geslacht mocht vragen. De spiritualiteit leeft heel erg in India. De redenatie is: alles wat je positieve
aandacht geeft verandert, wordt zachter en lichter en krijgt een ander toekomstperspectief. Al
vroeg in de ochtend zijn de mensen al bezig met zingend te bidden met mantra’s om hun huizen te
beschermen.

In 2018 hebben Cecile en Anne in India een weeshuis bezocht en daar “lichtwerk” verricht. Het komt
daar vaak voor dat kinderen te vondeling worden gelegd omdat het (voortijdig) ongehuwd
zwanger zijn als een schande over het gezin en de familie wordt gezien, en de zwangere bang is

om “verbannen” te worden.
16




cesssseeeees IS NIET KAPOT TE KRIJGEN

Kinderen met polio hebben van haar bijzonder aandacht gehad.

De handoplegging bij die kinderen was haar manier van communicatie en zij merkte dat de
kinderen daar gelukkig door werden. Tijdens het interview noemen Cecile en Anne voorbeelden
van contacten, gesprekken en healings in India. Heel bijzonder om naar te luisteren wat dit alles de
mensen en onze reizigers heeft gegeven. Ze hebben ook gemerkt dat ze ooit machteloos stonden.
Een dialoog lukte niet altijd. Ze waren wel goed om geld te geven. Cecile geeft aan daardoor niet zo
snel teleurgesteld te zijn en denkt dat hun inzet als nawerking wel invloed heeft.

Cecile en Anne zeggen door hun reis het gevoel te hebben dat ze zeker iets hebben kunnen
betekenen, al zal het misschien soms later door de betrokkenen als zodanig ervaren worden.

Anne voegt toe dat de mensen in India een eigen cultuur hebben. De westerse informatie wordt
opgezogen en ze weten enorm veel van onze cultuur. Zij weten veel meer van ons dan wij van hen.
India is chaos, dus niet overal is het licht. Afwisselend hadden we positieve en negatieve ervaringen
tijdens onze reis, vertelt Cecile. De kunst is dan verbonden te blijven met de Heilige Geest. Dat is
ook de uitdaging, al deze ervaringen van afwisselend positieve en onplezierige situaties zetten je
onder druk, maar maken je ook sterker, want wie je werkelijk bent, zegt Cecile, is niet kapot te
krijgen.

Wij zijn 's morgens al aan te invullen wat we tot de avond gaan doen. In India leven ze meer in het
moment en daardoor kent India minder stress. Cecile herkent in India veel van het "uitzingen” van
het geloof in de katholieke kerken. Dat deed haar goed. Anne zegt met jongeren gesproken te
hebben die zeggen dat ze zuinig zijn op hun tradities en dat dit hen juist de kracht geeft.

Cecile sluit af met de opmerking dat alles draait om de ontmoeting met God. “De rest is allemaal
bijzaak"

Om hun ervaringen inhoud te geven heeft Cecile, voor hun reis in 2018, een stichting opgericht. De
stichting heeft twee doelen:

— Het ondersteunen van haar healingwerk en verspreiden, zodat haar bereik groter wordt. Dit werk
staat onder andere ten dienste van de andere activiteiten van de stichting. Het heeft ook een
autonome, spirituele betekenis in het verbinden van mensen onderling en met Moeder Aarde.

— Het ontwikkelen van opbouwende activiteiten in gemeenschappen van mensen en dieren, waar
de negatieve gevolgen van de problemen van deze tijd het sterkst worden gevoeld.

Foto: Anne en Cecile met op de
achtergrond de Arunachala
berg (de berg van God, een van
de oudste en heiligste bergen
van India)
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VERVOLG INTERVIEW CECILE EN ANNE

De laatste jaren gaf Cecile healingen vanuit:

Bethlehem Jerusalem de geboorteplaats en het graf van Christus (Israél). San Maries de la Mere
(Frankrijk), Vezelay, relikwieén van H. Maria Magdalena (Frankrijk), Nevers, het graf van Bernadette
(Frankrijk), Santiago de Compostella het graf van de apostel Jacobus (Spanje), Lourdes (Frankrijk),
Het graf Hildegard van Bingen in Bingen (Duitsland), en het graf van de apostel Thomas in
Chennai/Madras (India).

Eind mei hebben mensen behandelingen ontvangen te San Giovanni Rotondo, waar het graf van
pater Pio is, vanuit de rots van waar aartsengel Michael is verschenen in Italié.

Voor meer info over de stichting verwijzen wij u naar: www.happynewworldfoundation.com

Het was de redactie op dat moment niet bekend dat Cecile Vloet door onze bisschop per 1 mei
benoemd zou worden tot lid van het bestuur van onze parochie Maria, Moeder van de Kerk. Zij stelt
zich elders in dit blad aan u voor.

Cecile en Anne, hartelijk dank voor jullie openhartig interview.

NA DE GROTE VAKANTIE BEGINNEN WE

Nu al bellen ouders me met de vraag "wanneer is

de eerste heilige communie”, "ik wil mijn kind aanmelden
en opgeven voor de communie volgend jaar" en dan

zeg ik even geduld te hebbben.

Beste ouders en opvoeders uw interese voor

de voorbereiding op de communie doet me deugd

en de werkgroep zal nadat zij het afgelopen jaar .
heeft geévalueerd spoedig met informatie komen over de voorbereiding en het aanmelden voor
het komend jaar. Dit zal ergens in september zijn, maar u kunt alvast uw interesse doorgeven door
ons te bellen of mailen dan hoort u direct van ons.

Aan de hand van het projet "Gods Grootste Geschenk" zal de start van de voorbereiding in
november zijn. Daarvéor zullen er informatieavonden gehouden worden. Praat met elkaar er over.
Maar ook als u kind niet gedoopt is en in groep 4 zit of er het vorig jaar niet van gekomen s, is het
van harte welkom om aan dit mooie leerzame project deel te nemen.

Ik heb er zin in en kijk uit met u samen zoveel mogelijk kinderen vanuit alle dorpen in de parochie
voor te bereiden op de feestelijke dag waarop ze voor de eerste maal volledig kunnen deel nemen
aan de Eucharistie.

Namens de werkgroep Pastoor Jos Hermans

BIJDRAGE AAN PROJECT "EEN WAARDIG LEVEN VOOR GEVLUCHTE SYRIERS IN LIBANON"
Voor de Vastenaktie 2023 is de gezamenlijke opbrengst € 4.562,39.
Ruim een zevende deel van het totaal bedrag € 30.000,- is door u in onze parochie middels de
collecte en de goede doelen week bij elkaar gebracht.
Dank daarvoor.
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Donatus in de Sint Catharinakapel in Ledeacker

Op 30 juni vierden we de naamdag van de Heilige Donatus.

Voor de verering van de H. Donatus in de periode 1860 -1973
kwam onze deelparochie Ledeacker voor in de rij van
bedevaartsplaatsen. Graag willen wij u nader kennis laten maken
met deze Donatusdag en hebben hiervoor onder andere het KDC
BiN-dossier Ledeacker geraadpleegd.

Dit devotiebeeld stelt de H. Donatus voor als Romeins
legioensoldaat. Zijn linkerhand steunt op een schild, waarop
bliksemschichten zijn afgebeeld. Zijn rechterhand heft hij met een
priemende wijsvinger ten hemel. Het houten beeld is 102
centimeter hoog en is omstreeks 1860 vervaardigd.

Tot 1963 stond het beeld in het priesterkoor, daarna in de nieuwe
Donatuskapel. De reliek 'Ex crure Sti Donati' ('Uit het onderbeen
van St. Donatus') kwam in 1854 via de uit Ledeacker afkomstige
kruisheer P. Takken naar Ledeacker.

Vervolgens kwam in 1860 de verering van de H. Donatus op gang.
Op initiatief van een aantal parochianen werden in 1860 missen
gezongen ter ere van de heilige Donatus, omdat kort na elkaar
door blikseminslagen twee branden waren ontstaan.

In oktober 1861 verkreeg pastoor A. van Geffen (1851-1867) toestemming van bisschop J. Zwijsen van
Den Bosch om de reliek van Donatus te laten vereren in de parochiekerk. Vervolgens werd op kosten
van enkele weldoeners het duidige devotiebeeld aangekocht. Pastoor Van Geffen wilde in 1863 de
initiatieven van zijn parochianen belonen door een aflaat aan te vragen; ‘wegens de grote drukte te
Rome' strandde deze poging.

Hij beproefde daarop de intentie van de gelovigen door hen ter ere van de H. Donatus op diens
feestdag te laten biechten en communiceren, hoewel zij nog geen aflaat konden verdienen.
Ongeveer de helft van de communicanten voldeed aan deze bijzondere oproep. Voor Van Geffen was
dat genoeg reden om opnieuw een aflaat aan te vragen:

In 1891 kwam het tot een georganiseerde verering en kon men voortaan een volle aflaat op
Donatusdag (30 juni) en in het octaaf (8 dagen later) verdienen.

Jaarlijks kwamen op Donatusdag vele gelovigen op bedevaart naar Ledeacker om gevrijwaard te
blijven van blikseminslag. Al werd in 1963 nog een Donatuskapel in gebruik genomen, tien jaar later,
bij het 175-jarig bestaan van de parochie, stond Donatus niet meer in de belangstelling.

Nadat de kerk van Ledeacker aan de eredienst was onttrokken kwam dit devotiebeeld naar de
parochiekerk van St. Anthonis. Het beeld is weer in Ledeacker teruggekeerd. De werkgroep van de St.
Catharinakapel in Ledeacker plaatste het beeld van deze heilige ruim voor zijn naamdag in deze
ruimte. Medio juli moet het beeld van Donatus ruimte maken voor het beeld van St. Catharina.
Donatus zal jaarlijks rond zijn feestdag enkele weken in de Catharinakapel een plaats krijgen. 19
Voor belangstellenden is de kapel dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.



VIA LIVE-STREAM BINDING MET DE PAROHIE

Beste mensen,
naast de mogelijkheid om persoonlijk de vieringen in de kerk bij te wonen, wat te preferen is,
kennen we al de mogelijkheid om vieringen te volgen. Menigeen maakt hier gebruik van.

In de parochiekerk San Salvator te Oeffelt worden de vieringen al geruime tijd live-uitgezonden op
Youtube kanaal "Kerk Oeffelt"

De live-vieringen in het Land van Cuijk, die vanuit Overloon werden uitgezonden, zijn al enige tijd
verplaatst en komen nu wekelijks tot u vanuit de parochiekerk te Cuijk.

Dank aan de inzet van de vrijwilligers ter plaatse waardoor deze uitzendingen hebben kunnen
plaatsvinden of nog worden gerealiseerd. Dankzij de ondersteuning van een parochiaan uit
Stevensbeek is nu de voorziening om diensten vanuit de parochiekerk H. Antonius Abt live uit te
zenden gerealiseerd.

Fijn en goed voor familieleden, vrienden en goede bekenden, die gebonden zijn aan thuis vanwege
ziekte en/of leeftijd, of het gebrek aan mobiliteit. Maar ook voor hen die in het buitenland wonen en
niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk aanwezig te zijn biedt de live-uitzending uitkomst.

Zeker fijn als er afscheid van een dierbare is. Maar ook bij een doop of huwelijksviering.

Bijkomend voordeel is dat je ook later nog eens de dienst terug kunt kijken.

Vooraf zal altijd de vraag worden gesteld of u het op prijs stelt dat de dienst wordt uitgezonden.
Alleen het priesterkoor en diegene die mee helpen in de viering komen in beeld.

U als kerkganger en parochiaan kunt ongezien en gerust in de kerk plaats nemen.

De bewaartermijn dat de beelden online te zien zullen zijn is een maand.

Langs deze weg hopen wij u geinformeerd te hebben.

Vanaf juli zal via het Youtubekanaal "R.k. Parochie Maria, Moeder van de Kerk"
de liturgie te volgen zijn vanuit St. Anthonis. Klik zonder dat het u iets kost op abonneren
en u krijgt voor elke uitzending een vooraankondiging.

De doordeweekse vieringen in de andere parochiekerken en kerkgelegenheden worden opgenomen
en worden later toegevoegd.

Fijn dat er moderne communicatiemiddelen zijn echter zij vervangen niet de echte aanwezigheid en
persoonljke deelname van diegenen die in staat zijn om te komen naar de vieringen.
De oproep om persoonlijk de viering bij te wonen blijft staan.

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen, als u verhinderd bent vanwege ziekte of gebrek aan mobilteit en u wilt graag de

communie ontvangen om zo het geloof en de verbondenheid met de biddende kerk te bevestigen,

kunt u contact opnemen met onze pastoor of de kapelaan. Ook zo houdt u Binding met de parochie.



HET SYNODALE PROCES

Het woord synode is afgeleid van het samengestelde Griekse woord auv o6oc¢ (sun odos),
dat 'samen op weg' betekent, van ouv (sun) = samen, 66¢¢ (hodos) = de weg)

Vraagt u zich af waarheen leidt de weg?

Mieke Telkamp vraagt in haar lied, geschreven door Karel Hille, een Nederlands journalist,
televisieproducent, schrijver en tekstdichter, gezongen op de melodie van Amazing Grace,
zich in 1971, meer dan 50 jaar geleden, dit al af.

Aan paus Franciscus, die Synodale proces twee jaar geleden afgekondigd heeft, vraag ik dan ook:
waarheen leidt de weg? Vertelt U ons dan van uw voorstelling waar de weg ons heen leidt.

Is het een nieuwe wereld (orde) - een nieuwe kerk (orde)?

Geloof me, Franciscus heeft als geen ander weet wie in dit proces de leiding heeft.

Het moet bij hem bekend zijn waarheen we samen naar op weg zijn.

Is het naar een "great reset”, "We will build better back" en implementatie van "Agenda 2030"?
Gelijk u uw vakantiebestemming kent, kent Franciscus het beoogde doel van het synodale proces.
De vraag is gerechtvaardigd bij dit synodale proces: waarheen leidt de weg...?

Confusius zei: “De weg is het doel”. Hoe ziet volgens u de weg, onze bestemming, eruit?

Jezus verkondigde: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader tenzij
door Mij. Een uitdaging vooral wie Jezus nog niet kent.

Zoek Jezusin deze vakantietijd dan heb je je doel bereikt.

Ter inspiratie zie op youtube hoe deze artiest uitbeeld waar de weg heen leidt.
https://youtu.be/iV7 1 TIKLftU

Waarheen leidt de weg die we moeten gaan.

Waarvoor zijn wij op aard.

Wie weet wat er is achter ster en maan.

PegERREuurt 209 GETacht. MAAK EEN MOOIE VAKANTIEFOTO
Waar ligt het land waar we mogen zijn Bezoekt u tijdens uw vakantie een bijzonder
En WSt 1E8Ha285 die ons wacht godsdienstig plekje of gebouw, maak dan een
Waar is de geest die met ons leeft foto en stuur die naar onze redactie.

Die ons de vrede geeft

Uit de inzenders kiest de redactie de mooiste foto

Waar staat de poort die ons binnen laat mede op grond van het bijgevoegde verhaal.

En die ons ook beschermt

Hoe veel offers werden er gebracht
Toch nog blijft het nacht Met uw instemming wordt deze geplaatst in de

volgende Binding.

Waar dan is het licht op ons duistere pad
De hand die ons geleidt Als voorbeeld van een mooie vakantie foto en

En hoe lang, ja hoe lang nog duurt de tijd bijgevoegd verhaal zie pagina 16-18.
Dat wij zijn bevrijd

( Waarheen leidt de weg die we moeten gaan
Waarvoor zijn wij op aard
Wie weet wat er is achter ster en maan
Hoe lang duurt nog de nacht)
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Jaargang 8, nummer 4, juli 2023

Verspreiding:

Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 8.930
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
dinsdag 5 september 2023

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl

Redactie:
Hoofdredacteur: pastoor Jos Hermans
Redactieleden :Pierre van den Berg
Diana Jakobs
Jo Michiels
Jos Schaminée
Frans Wouters

Deelparochies

Beugen: Maria ten Hemelopneming

Groeningen: St. Antonius en Nicolaas

Landhorst: H. Paulus

Ledeacker: H. Catharina

Maashees: H. Antonius Abt

Oploo: H. Matthias

Qeffelt: San Salvator

QOverloon: HH. Theobaldus en Antonius
van Padua

Rijkevoort: H. Rochus

St. Anthonis: H. Antonius Abt

Stevensheek:  H.Jozef

Vierlingsbeek:  H.Laurentius

Wanroij: H. Cornelius

Westerbeek: H. Hart van Jezus

Voor vieringen zie
https://parochiemmvdk.net/kerkelijk-jaar/

Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:
Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.: NL65RABO0155948598
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling (PCI):
Bankrekeningnr.: NL11RABO0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Pastoraal team:

Pastoor A.J.M. Hermans (per 1-10-2022)
Pastor H.G.M. Tullemans cssp (per 1-9-2012)
Kapelaan S. van der Vinne (per 15-2-2023)

Parochiebestuur:

pastoor Jos Hermans, voorzitter (0485-471246)
Het huidige bestuur bestaat uit:

de heer F. van Waes B.agr.5c. (vice-voorzitter)
Mr. G. Gruijters (secretaris ad interim)
mevrouw Cecile Vloet (lid)

MARIA, MOEDER VAN DE KERK
I'.a\.l.tli.‘}.('}illl-l -
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Bidden

‘Sssst!” doen de muisjes tegen elkaar. ‘Ssst! Kik slaapt!’
Het is waar. Kik zit op zijn wijwaterbakje en heeft zijn
ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe.
‘Als je slaapt, moet je toch liggen?” fluistert er één,
‘Misschien kunnen we Kik even neerleggen’. ‘En een
kussentje maken voor onder zijn hoofd!’ roept een
ander. Ze slepen van overal pluis en spinrag bij elkaar,
waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen
ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! ‘Wat ...
doen jullie?’ zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert
te bewaren. ‘We helpen je met slapen!’ roepen de

of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent.

muisjes. ‘Ik sliep niet, zegt Kik, ‘Ik zat te mediteren.
Dat betekent dat je stil bent, niet kwaakt j\:

‘Oooohh,” knikken de muisjes, ‘Mogen wij meedoen??’
Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw
springt hij weer rond. ‘Nee! Het lukt niet, metineren’
Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit
moeten. ‘Geeft niet, zegt Kik. Je kunt ook bidden. Dan
doe je 66k je ogen dicht en geeft geen piep, maar ...
je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt.
God luistert naar je. Als je uitgebeden bent, voel je je
anders!’ Dat proberen de muizen meteen. Ze hebben
hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht.
Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt
zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten.
Dat heeft hij nou altijd willen hebben.

Lieve God, doe ik het goed
als ik tot U wil gaan bidden?
Met mijn handen in het midden,
z0 mijn hoofd en z6 mijn voet?

God, wat vindt U mooie taal?
Mag ik kinderwoorden spreken
of deftige, zoals in preken
waar ik haast in slaap bij val?

Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Gebruik bij het bidden geen massa woorden
zoals sommige mensen. bie denken dat ze vanwege
hun overvioed aah woorden verhoord zullen worden.
Doe ze hiet ha. Je Vader in de hemel weet wat Je hodig
hebt voordat Je het Hem vraqgt!  Naar Mattelis 6:7

Noem ik U lief, of goed, of groot?
Hoe moet ik uw aandacht vragen,
moet ik blij zijn, mag ik klagen?

'k Heb nu al last van ademnood!

God, heel wat heb ik gezegd.
Was het bidden? Het zal wel wennen
als U mij béter leert kennen.
Morgen probeer ik het dan echt!
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