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VAN DE REDACTIE

Deze tijd van het jaar is er een van gezelligheid in
huis met kaarsjes aan en de (gas)haard die
brandt. We maken ons op voor het vieren van
kerst en wij als redactie hebben geprobeerd er
voor u weer een aantrekkelijke kersteditie van te
maken.

Zo vindt u naast de vaste rubrieken als personalia,
Geloven door de tijd, de kinderpagina en het
(kerst)rooster een interview met twee van de
vrijwilligers van de bloemsiergroep uit Overloon
en Wanroij. Ook besteden we aandacht aan de
pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia en
Pontifici, die de oud bestuursleden Fons van
Heusden en Toon de Jong op zondag 7 oktober
ontvingen, voorafgegaan door een feestelijke
eucharistieviering in verband met de voltooiing
van de restauratie van de kerk in Oeffelt. Tevens
krijgt u informatie over de PCl, de jaarlijkse
adventsactie en de actie Kerkbalans 2019. Twee
vaste deelnemers aan de maandelijkse geloofs-
bijeenkomst maken u hopelijk enthousiast om
ook aan te sluiten bij deze interessante avonden.
Ook treft u een bijdrage aan over de feestelijke
inzegening van de kapel in Ledeacker.

Wij wensen u veel leesplezier met deze kersteditie
en voor u en degenen die u dierbaar zijn mooie,

warme feestdagen en een gezegend 2019!
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KERSTMIS: AARDSE VREUGDE OM EEN HEMELS FEEST

We staan weer vlak voor ‘de feestdagen, zoals de periode van Kerstmis tot na Nieuwjaar in de
volksmond wordt genoemd. Uiteraard worden we in de reclame en de media aangespoord om er
vooral alles aan te doen om er ook echt een feest van te maken: als we al niet een korte vakantie of
stedentrip plannen, dan moeten we toch zeker een kerstmarkt, concert of ander evenement
bezoeken - om over de voor de inmiddels gebruikelijke culinaire overvloed maar te zwijgen. Dat
past helemaal in de tendens in onze samenleving om maximaal te genieten en zo mogelijk van elke
dag een feestje te maken. Alle weekenden is er overal —- met uitzondering van de gemeenten in de
‘bible belt’ - van alles te doen voor jong en oud, want stel je voor dat we gewoon zelf, in gezin of
familie of met vrienden, iets zouden moeten ondernemen... Daarmee heeft een bekend boek van
enkele decennia geleden nog niets aan actualiteit ingeboet; het heeft de veelzeggende titel: ‘We
amuseren ons kapot.

Ik spreek dan ook liever niet over ‘de feestdagen’ Het gaat eind december maar om één feest:
Kerstmis. We vieren dan dat het licht van Gods liefde doorbreekt in de nacht van ons bestaan — een
Licht dat al het tijdelijke aardse genot in de schaduw stelt en waarbij al onze vluchtige vrolijkheid
verbleekt. In dat mensenkind mogen we God ontmoeten, die ons nabij komt opdat wij eens en
voorgoed bij Hem zijn. Daartoe gaat Jezus zijn levensweg, die Hem voert naar het kruis. Hij is het
lijden niet uit de weg gegaan, Hij heeft niet van elke dag een feest willen maken. Als christenen
moeten we dat beseffen en voor ogen houden. Natuurlijk gunt God ons vreugde, natuurlijk hoeven
we ons niet voortdurend te versterven - ook Jezus zelf deed dat niet en werd daarom door de
Farizeeén voor ‘gulzigaard en wijndrinker’ uitgemaakt.

Het gaat er echter om dat we ons niet laten
meeslepen door mensen om ons heen, voor
wie plezier en vertier, consumptie en mate-
rieel welbevinden de enige drijfveer en zin
van hun leven vormen. Als gelovige mensen
moeten we aan dat alles ons hart niet
hechten en ons heil er niet van verwachten —
we moeten ons hart hechten aan Hem die
onze Heiland is, die mens met ons geworden
is om ons deel te geven aan de hemelse
heerlijkheid. Dat geluk, dat eindeloos en
grenzeloos is, moet onze hoop en onze
verwachting zijn; dat perspectief moet ons

leiden op onze levensweg. Want al die
feestdagen die we zelf maken gaan voorbij en er zijn in ieders leven onvermijdelijk dagen die niet
vreugdevol, laat staan feestelijk zijn. De vreugde die ons na dit leven wacht echter is eeuwig en
overtreft alles wat we hier op aarde kunnen ervaren. Kerstmis is daarvan de aankondiging en de
voorbode. Ik wens u dan ook van harte een Zalig Kerstfeest!
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Een goede uitvaartverzorger
laat uw gevoel spreken...

F

* adviseren U kunt ons ook bellen wanneer u
bijv. een Dela polis heeft of een
* maatwerk andere uitvaartverzekering.

* transparant

* ontzorgen

* hoge service

* kwaliteit Land van Cuijk en Maasduinen

* verbinding T.0485 - 52 1111 (dag en nacht)
metder egio info@schrijen.com | www.schrijen.com




ADVENTSACTIE VOOR MOZAMBIQUE: GEEF!

Over enkele weken is het Kerstmis - bij ons een feest van overvloedig genieten. Dat is niet voor
iedereen zo en daarom is de Advent een mooie gelegenheid om iets te doen voor mensen die het
minder goed hebben. De Adventsactie van onze parochie Maria, Moeder van de Kerk is dit jaar
bestemd voor het project van de confrater van pater Theo Ewals uit Overloon, lid van de
Congregatie van het Heilig Sacrament. Extra mooi omdat de paters Sacramentijnen cok gedurende
vele jaren actief waren in Stevensbeek!

Pater André van Zon is al vele jaren met hart en ziel verbonden aan de straatarme mensen in
Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Daar lukt het hem, met hulp van de plaatselijke bevolking,
iets van een menswaardig bestaan op te bouwen voor 180 gehandicapten, kinderen en
jongvolwassenen, die zonder de steun van pater André geen enkele kans maken. Zijn broer, Sjef
van Zon, runt, met medewerking van anderen, de Stichting Mutanyana Weru (vertaald; “Ons Thuis”)
die zorgt dat de gelden rechtstreeks terecht komen bij pater André van Zon. Er blijft daardoor niets
aan de strijkstok hangen. Dat is heel belangrijk. Uw gift wordt dus goed besteed!

U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op bankrekening NL32 ABNA 0570 9723 45 tn.w.
Stichting Mutanyana Weru te Venhorst o.v.v. Adventsactie 2018 MMK. Achter in onze kerken staan
ook collectebussen. Bij voorbaat dank voor uw gift namens de allerarmsten in Maputo. Bent u
geinteresseerd dan kunt u ook rondkijken op de website: www.mutanyanaweru.nl.




BLOEMSIEREN, EEN PLEZIER VOOR JEZELF...

“Bloemen houden van mensen en mensen houden van bloemen. Deze uitspraak heeft zeker
betrekking op degenen die werk maken van de bloemversiering in onze parochiekerken. Dat klinkt
ook door in het enthousiasme waarmee de dames Jeanne Peeters, Ine Minten en Jo Graat onze
redactie te woord hebben gestaan in onze serie om ‘werkers’ in onze parochies in beeld te zetten.

In Overloon is een groepje wekelijks actief om de bloemstukken te maken of bij te houden. Jeanne
Peeters is er eigenlijk als hulp bij de siergroep gekomen. Maria van Mil en Gonnie Nabuurs zijn de
siergroep, maar hebben hulp nodig omdat zij het al jaren doen en soms ervaren dat het moeilijker
wordt. Jeanne vertegenwoordigt hen nu bij dit interview en vertelt enthousiast over de manier
waarop ze wekelijks bezig zijn met de bloemen. Vaak worden er nieuwe bloemstukken gemaakt
voor het altaar en voor de lezenaar. Wanneer nodig, worden de dorre bloemen verwijderd en
worden er nieuwe bloemen ‘bijgestoken

In Wanroij is Jo Graat al vanaf 1992 actief in de bloemsiergroep. Zij had een bloemschikcursus van
‘bloei en groei’ gevolgd in Boxmeer en met deze kennis kon zij goed aan de slag in de
(deel)parochie Wanroij. Zij werken in Wanroij met een groep van ongeveer van ongeveer 10
personen en hebben volgens rooster de zorg voor de bloemen in de kerk. Ine Minten is sinds juni
1999 actief als lid van deze bloemsiergroep en met veel betrokkenheid vertelt zij over hoe zij
ideeén opdoet en deze verwerkt in de bloemstukken. Het lijkt toeval maar twee van de drie dames
zijn ook lid van de kerkkoren in hun parochie dus zij kunnen het resultaat van het bloemschikken
vanuit verschillende 'hoeken’ bekijken.

De dames zijn het met elkaar eens dat de versiering van kerk met bloemen ten dienste staat van de
erediensten. Er is een boek waarin aangegeven wordt welke kleuren er gebruikt moeten worden.
Dit ter ondersteuning van de kleuren in de liturgie. In het kerkelijk jaar is er ook een moment dat er
géén bloemversiering kan zijn in de kerk. Hiervoor heeft de bloemsiergroep overleg met de koster
en de pastoor. Dat betekent dat er soms uitbundig versierd kan worden en op een ander moment
meer ingetogen en sober (maar eigenlijk kunnen bloemen niet sober zijn!).




... DAT BUDRAAGT AAN MOOIE VIERINGEN

Door het verschil van het aantal leden van de siergroepen is ook het overleg heel verschillend. In
Wanroij is er overleg tussen de verschillende groepjes (meestal duo's) over de samenstelling van de
bloemstukken. In Overloon hebben de drie dames wekelijks contact.

Het is voor de dames een uitdaging om alles zo mooi mogelijk te maken en dan zo zuinig mogelijk
om te gaan met de financién. Om dat te bereiken worden er bloemen uit particuliere tuinen
gebruikt en zo gaan ze in de herfst op pad om in het bos mooie herfsttakken te verzamelen. In
Wanroij is er een budget afgesproken waarmee zij door het jaar genomen uitkomen. In Overloon
worden de bonnetjes ingeleverd en vergoed. In beide plaatsen worden de bloemen gekocht bij de
plaatselijke bloemist, waarbij ze ook advies vragen en krijgen. De dames merken op dat er ook veel
mooie kunstbloemen en kunstbloemstukken zijn die je ook zou kunnen gebruiken. Toch geven zij
de voorkeur aan echt! In Overloon staan op de zijaltaren en bij de kruisjes voor de overledenen
orchideeén of kunstbloemen.

Het is elke keer een feest om mooie bloemstukken te maken, en ook de kerkelijke feesten zijn
verschillend, waarbij steeds nagedacht wordt welke creaties gemaakt kunnen worden. Er is
bijvoorbeeld overleg met de bouwers van de kerststal om een goede afstemming en verdeling van
de bloemen/kerststerren te maken. Bij vieringen zoals de Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk en
Uitvaarten is er overleg met de betrokkenen of de werkgroepen.

Tot slot van dit gesprek steken de dames hun trots op wat ze doen niet onder ‘stoelen of banken’ Zij
doen een oproep aan de lezers van Binding om eens te komen kijken wanneer ze aan het
bloemschikken zijn. Het is gezellig en er is koffie met een koekje. Ze roepen lezers, en dan vooral
jongeren, op om eens te komen kijken en te merken hoeveel voldoening het bloemschikken voor
de kerken van onze parochie geeft. DOE MEE!!
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DE PCI DOET GOED VOOR MENSEN DICHTBLJ

Het is alweer een jaar geleden dat in de Binding een publicatie is verschenen over de PCl, de
Parochiéle Caritas Instelling. Daarom nu een update: wie zijn we, wat doen we, hoe staan we er
voor?

De PCl is een zelfstandig onderdeel van de parochie met als doel om gelden te beheren, te
verwerven en te besteden ten behoeve van mensen in onze directe omgeving, die in (vaak
tijdelijke en acute) financiéle nood verkeren. Dat kan iedereen zijn, ongeacht afkomst of geloof.
Want hoe goed het ook in Nederland op sociaal gebied is geregeld, toch zijn er ook nu nog
mensen die buiten het sociale vangnet terecht komen en uiteindelijk aankloppen bij of
doorverwezen worden naar de caritas (de “armenfondsen” van vroeger).

Maar de mensen lopen niet te koop met hun problemen! Of men weet de weg niet, of men schaamt
zich....l In een aantal deelparochies/dorpen zijn enkele vertrouwenspersonen bereid gevonden om
in deze voor velen gevoelige problematiek een rol als contactpersoon naar de PCl te vervullen
(maar ook niet meer dan dat; ze wijzen alleen maar door, lossen de problemen niet zelf op!). We
hopen dat dit ook In andere dorpen gaat lukken.

Vorig jaar hebben we 500 flyers verspreid in kerken, buurthuizen, dokterspraktijken en aangeboden
aan maatschappelijke en gemeentelijke organisaties zodat zij, als hun bijdrage onmogelijk is of te
kort schiet, bij de PCl een aanvraag tot ondersteuning kunnen doen. Ook hebben we contacten
met andere PCl-instellingen (Boxmeer en Cuijk) en met diverse organisaties op maatschappelijk
gebied, zoals Sociom en Schuldhulpmaatje.

De PCl heeft een startkapitaal, waarvan een gedeelte is belegd via het bisdom. Dat is dit jaar pas
gerealiseerd en daarom overstijgen op dit moment de kosten (hulpverlening en bankkosten) de
baten. De PCl is dus grotendeels afhankelijk van schenkingen en eventuele acties.

Daarom willen we graag de inwoners van onze dorpen, maar ook het lokale bedrijfsleven, attent
maken op de mogelijkheid om een donatie te doen aan de PCl. Denk daarbij aan een feestelijke
gelegenheid of jubileum waarbij je ook iets goeds wilt doen voor een ander....Maar ook, gewoon,
met de komende feestdagen....

Misschien woont u in een dorp waar de kerk noodgedwongen gesloten is en heeft u uw
kerkbijdrage stopgezet. Dan kunt u toch, vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid, de lokale
gemeenschap steunen door een bijdrage aan de PCl, een bijdrage die ten goede komt aan mensen
die het echt nodig hebben. Wij willen u graag deze suggestie in overweging geven...! Mocht dit u
aanspreken, neem dan a.u.b. zelf contact met ons op; vanwege de nieuwe AVG-bepalingen zijn we
terughoudend met gegevensbestanden.

De PCl staat open voor voorstellen uwerzijds over zowel de inkomsten als de besteding van de
geldmiddelen, dus als u een idee hebt: schroom niet om dit kenbaar te maken! Dit kan simpel via
mail (caritas@parochiemariamoedervandekerk.nl) of met een briefje naar het parochiecentrum:
Lepelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis.

Eventuele bijdragen (incidenteel of jaarlijks terugkerend) kunnen worden overgemaakt naar ons
bankrekeningnummer: NL 11 Rabo 0318 18 31 37.

Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019!

Fred van Bree, penningmeester PCl 9



GELOOFSBIJEENKOMSTEN: GESPREKSAVONDEN...

Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving. Daarom is het goed om ons te
verdiepen in het geloof. Geloven we liberhaupt nog wel of leven we liever zonder God en
gebod? Of hebben we wel iets met God maar niets met de Kerk? Kerk zijn worden we door
samen met liturgie, diaconie en catechese bezig te zijn, te bouwen aan onze
parochiegemeenschap. Geloven in God zonder Kerk, zonder andere gelovigen om ons heen,
kunnen we misschien best even volhouden, maar het is niet de bedoeling. Gelovigen hebben
elkaar namelijk nodig. Sinds drie jaar zijn er in onze parochie geloofsbijeenkomsten waar we
met elkaar over het geloof in ons dagelijks leven kunnen praten. We spraken met twee vaste
deelnemers: Willy Peters uit St. Anthonis en Truus Reintjes uit Wanroij.

Wat houdt een geloofsbijeenkomst in?

Willy: Tijdens een geloofsbijeenkomst wisselen
we met elkaar van gedachten over hoe we in
het leven staan en welke rol geloof daarin
speelt. Door ons geloof kunnen we meer aan!
Het geloof is voor mij de basis in mijn leven.
Truus: ledere 2e dinsdag van de maand komen
we bij elkaar en praten we over een bepaald
onderwerp dat te maken heeft met ons
katholiek geloof.

Voor wie zijn de avonden bedoeld?

Willy: De geloofsbijeenkomsten zijn bedoeld
voor parochianen uit alle deelparochies.
ledereen is welkom, jong en oud! Ik zelf ga
iedere maand naar de geloofsbijeenkomst met
mijn vrouw Miny.

Truus: |k ga altijd met een groepje gein-
teresseerde mensen uit Wanroij. We hebben al
een gezellig onderhoud in de auto voor we bij
het parochiecentrum in St. Anthonis aankomen.
ledereen is van harte welkom.

Waarom neem je eraan deel?

Willy: 1k kijk enorm uit naar de geloofs-
bijeenkomst onder leiding van pastoor Van der
Sluis en pastoraal werkster Jantje Bax.
Hoofdzakelijk neem ik deel om mijn geweten te
toetsen. Indien nodig pas ik mijn leefgedrag
aan. lk vraag me dan af op welke manier ik een
bijdrage kan leveren om dienstbaar te zijn in
onze parochiegemeenschap en samenleving.
Truus: lk vind het goed om in gesprek te gaan
over zaken die je raken, die je interesseren en
die er toe doen in het dagelijks leven. Ook vind
ik het goed om te horen wat over een bepaald
onderwerp verteld wordt of hoe anderen er
over denken.



... DIE ZORGEN VOOR BEZINNING EN BEZIELING

Hoe kom je tot de gespreksonderwerpen?
Willy: ledereen mag meedenken over de
gespreksonderwerpen.

Truus: ledere maand staat er een ander thema
centraal. Soms bepalen we samen het
onderwerp en anders wordt het door de
gespreksleider aangegeven. De pastoor begint
vaak met een YouTube filmpje over het thema.
Laatst kwam er een filmpje van Herman Finkers
langs. Het is dus echt niet saai, want iedereen
die wat te zeggen heeft, doet zijn zegje en dat
kan soms best lachwekkend zijn. De onder-
werpen die we bespreken zijn erg divers. Ook is
Maria, de Moeder van de Kerk, wel eens aan de
orde gekomen. Ik begrijp wel, dat de vrouw
altijd een belangrijke rol blijft spelen in de Kerk
ook in deze tijd.

Is een geloofsbijeenkomst ook interessant
voor mensen die niet gelovig zijn?

Willy: Jazeker! Mensen die niet gelovig zijn
kunnen kennis maken met het geloof. Zij
kunnen ook de inspiratie zien van ons leven
door het geloof. Het geloof geeft ons richting,
houvast en steun in ons leven,

Hoe ga je om met wat besproken is?

Willy: In de dagen erna levert het genoeg
gesprekstof voor mij en mijn vrouw thuis. Onze
levenshouding wordt erdoor verrijkt. We
worden gestimuleerd om op de juiste manier
verder te gaan en er te zijn voor de mensen in
onze omgeving.

Hoe zou je parochianen willen motiveren om
mee te doen?

Willy: Het is een voorrecht deel te kunnen
nemen aan de geloofsbijeenkomst. De
gesprekken gaan erover dat God met ons
begaan is en we er niet alleen voor staan. Hoe
we rechtvaardig kunnen leven door het geloof.

Hoe we op God kunnen vertrouwen, zelfs in
tijden van twijfel en tegenspoed. Het is heel
bijzonder om het geloof in het leven van
anderen te mogen beluisteren. Het geloof helpt
ons met de problemen in ons leven. Geloven en
ernaar leven is echt zo gek nog niet!

Truus: Op zo'n avond zie je goed hoe de mensen
zich tot elkaar verhouden, hoe we vertrouwen
moeten hebben en luisteren naar elkaar. Het
geloof geeft mij kracht en troost en de moed
om klaar te staan voor de naaste. Dat is in de
geest van deze tijd soms erg moeilijk, maar de
essentie van het leven is toch: mens zijn onder
de mensen zoals God het bedoeld heeft.

De geloofshijeenkomsten zijn iedere 2e
dinsdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur
in het parochiecentrum, Lepelstraat 13 A, St.
Anthonis.

Opgeven:
bax@parochiemariamoedervandekerk.nl

of 06-30517629
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WI1J NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats

GOEMANS 7
21-09-2018 Gerrit Verheijen uitvaartzorg
77 jaar, Oploo
24-09-2018 Toon van den Hoogen
72 jaar, Wanroij

25-09-2018 Gonnie Cornelissen-Beckers
78 jaar, Overloon

05-10-2018 Miet Nabuurs-van de Kolk

86 jaar, Wanroij vm/o M&@
16-11-2018 Thijs Nabuurs

88 jaar, S5t. Anthonis
20-11-2018 Sjef Bongers m

87 jaar, Wanroij hm&h’c@
27-11-2018 Annie van der Zanden-Schiks 0

87 jaar, Wanroij
28-11-2018 Gerrit Willems

82 jaar, Wanroij
01-12-2018 Piet Sommers

79 jaar, St. Anthonis

WL VIERDEN

de doop van:

Datum Naam en woonplaats

23-09-2018 Juliétte Hol, Oeffelt
30-09-2018 Noud van Zwam, Oeffelt
14-10-2018 Milan Graat, Groeningen
21-10-2018 Sara Rongen, Wanroij
25-11-2018 Lis en Wim Heiming, Beugen
02-12-2018 Mathis van de Weijer, Oploo
09-12-2018 Jelle van Wanroij, St. Anthonis

Boxmeer - 0485523 043 - Sambeek

Wiy goemansuitvaartzorg.nl

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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OVERZICHT KERSTVIERINGEN

EUCHARISTIEVIERINGEN

Maandag 24 december:

Tijd

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
22.30 uur
23.00 uur

Locatie

Kerk Beugen (herdertjesmis)

Kerk Landhorst

op ‘t Hoogveld St. Anthonis, (woord &
communieviering)

Kerk Qeffelt

Kerk Overloon

Kerk St. Anthonis

Kerk Wanroij

Kapel Graeningen

Kerk Oploo

Dinsdag 25 december: (1e Kerstdag)

Tijd

09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
10.15 uur
10.30 uur
10.30 uur
11.30 uur

Locatie

Kerk Beugen

Kerk Wanroij

Kerk Westerbeek

Kerk Oploo

Kerk Oeffelt (herdertjesmis)
Kerk Overloon

Kerk St. Anthonis

Woensdag 26 december:

Tijd

11.00 uur

Locatie

Kerk 5t. Anthonis (kindje wiegen)

HERDERTJESVIERINGEN

Maandag 24 december:
Tijd Locatie

17.00 uur Kerk Oploo
18.00 uur Kerk 5t. Anthonis
18.00 uur Kerk Westerbeek

19.00 uur Kerk Overloon
19.00 uur Kerk Wanroij

Dinsdag 25 december: (1e Kerstdag)

Tijd Locatie

08.00 uur Kerk Landhorst

Dinsdag 1 januari: Heilige Maria,
moeder van God (Hoogfeest)

Tijd locatie

09.00 uur, Kerk Beugen
10.30 uur, Kerk St. Anthonis
10.30 uur, Kerk Oeffelt
10.30 uur, Kerk Wanroij

Vrijdag 25 januari vindt in de kerk van 5t. Anthonis weer een Taizé-viering plaats. Aanvang 19.00
uur, na afloop is er koffie.




PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT...

Het afgelopen jaar heeft de San Salvatorkerk in Oeffelt geruime tijd in de steigers gestaan, nadat
het parochiebestuur had ingestemd met een grondige onderhoudsbeurt. Nu het gehele gebouw
en de entree er weer netjes bijlagen was dit een reden voor een feestje op zondag 7 oktober 2018.
In de inleidende woorden bij de eucharistieviering vertelde een trotse pastor Tullemans, dat hij
zeer ingenomen was met de renovatie. Er waren nu in ieder geval geen fysieke obstakels meer om
de kerk binnen te gaan. In de eucharistieviering gingen zowel pastor Tullemans als pastoor Van der
Sluis voor om te benadrukken dat dit een bijzondere zondag was. De viering werd muzikaal
ondersteund door prachtige koorzang door het parochiekoor o.Lv. Kathelijne Mutsaarts-Semne.

De renovatie van de kerk was maar één reden voor dit mooie feest. De tweede reden werd duidelijk
nadat pastoor Van der Sluis aan het slot van de viering het woord nam. Het was enkele kerkgangers
al wel opgevallen dat er afgevaardigden van andere deelparochies en oud- bestuursleden in kerk
waren.

In zijn woord stond de pastoor stil bij het feit hoe belangrijk het is om in onze grote parochie Maria,
Moeder van de Kerk mensen te hebben die zich volop inzetten voor alle zaken die ‘handjes’ vragen
in de (deel)parochie(s). Hij sprak zijn oprechte dank uit aan al diegenen die zich aldus verdienstelijk
maken.

Op deze wijze kwam hij bij de tweede reden waarvoor deze dag was georganiseerd. De vele
kerkgangers hoorden de pastoor zeggen dat hij twee aanwezigen bijzonder wilde bedanken en in
het zonnetje zetten. Hij vroeg deze beide heren naar voren te komen en kon zo aan Toon de Jong
en Fons van Heusden de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice uitreiken, het hoogste
ereteken dat een leek van de Paus kan ontvangen.




... ALS ERKENNING VOOR BESTUURLUKE INZET

Bij de uitreiking door pastoor Van der Sluis stond deze stil bij de grote verdiensten en bestuurlijke
kwaliteiten van Toon de Jong en Fons van Heusden. Beiden hebben zich vol overtuiging ingezet
voor hun deelparochie, voor de parochie Maria, Moeder van de Kerk en voor het katholieke geloof.

Toon de Jong is 35 jaar actief geweest in uiteenlopende functies. Als lector, lid van de liturgiegroep
tot vice-voorzitter van het parochiebestuur. Jarenlang in de Heilige Antonius Abt parochie in
Maashees, en van 2012 tot 2018 als bestuurder in het overkoepelende bestuur van de Maria,
Moeder van de Kerk parochie, de fusieparochie waar Maashees inmiddels deel van uitmaakt. Ook
nu nog is Toon de Jong actief in de kerk: samen met zijn vrouw Tiny zingt hij in het kerkkoor van de
parochie Smakt-Holthees.

Fons van Heusden is 24 jaar secretaris geweest van de San Salvator parochie in Oeffelt en
vervolgens 6 jaar (van 2012 tot 2018 ) secretaris van het overkoepelende paraochiebestuur. In totaal
dus 30 jaar lang secretaris. Fons van Heusden was als zodanig verantwoordelijk voor de secretariéle
werkzaamheden die komen kijken bij het besturen van een kerkgemeenschap. Daardoor was hij
het bestuurlijk “geheugen” van de parochie(s). Dat en zijn bestuurlijke ervaring en inzicht hebben
gemaakt dat Fons van Heusden een belangrijke rol heeft gespeeld in de Oeffeltse San Salvator
parochie en daarna in de fusieparochie. Fons van Heusden is als lector ook nu nog actief in zijn
Oeffeltse geloofsgemeenschap.

Na de uitreiking werden alle bezoekers in de gelegenheid gesteld om beide heren en hun
echtgenotes in de sacristie te feliciteren. Het ontbrak daarbij uiteraard niet aan koffie en vlaai. Het
was een bijzonder ontmoetingsmoment voor velen. De beide heren hebben dit feestje ‘s middags
in huiselijke kring verder gevierd. Deze mooie zonnige dag werd in Maashees door de harmonie
afgesloten. Zij zorgde voor een muzikale happening en brachten aan Toon en Tiny een serenade
voor hun huis met uiteraard de pauselijke onderscheiding op de revers.

We kunnen terug kijken op een bijzondere dag met en voor bijzondere mensen.
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DE HEILIGE JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST...

Op 27 december viert de Kerk het feest van
de heilige apostel en evangelist Johannes.
Hij is ook patroon van ons bisdom: zijn beeld
staat pal naast de kathedraal in Den Bosch
en de adelaar die zijn symbool is siert het
wapen van het Bossche bisdom. Maar wat
weten we van deze Johannes?

Het Johannesevangelie is het vierde van de
evangelies die in de canon van de Bijbel zijn
opgenomen. Het wijkt nogal af van de andere
drie, in zoverre er weinig handelingen van Jezus
in staan, maar des te meer uitspraken - vaak in
de vorm van lange monologen of soms heftige
twistgesprekken. Zoals voor alle evangelies
geldt, staat ook de auteur van het vierde
evangelie ter discussie. De Kerk heeft het van
oudsher aan de apostel Johannes toege-
schreven. Een bekend commentaar op de Bijbel
vermeldt: ‘Van alle evangelién weerspiegelt het
vierde het duidelijkst de persoonlijkheid van de
menselijke auteur. De evangelist Johannes is
volgens deze visie dezelfde als de apostel met
die naam, die in dat vierde evangelie aangeduid
wordt als ‘de beminde leerling’. Overigens zijn in
de Bijbel ook drie brieven van Johannes
opgenomen, die vrijwel zeker door dezelfde
persoon geschreven zijn.

Wat staat er in de Bijbel aan gegevens over de
apostel Johannes? Johannes was inwoner van
Betsaida, een stad in Galilea aan de noordelijke
oever van het Meer van Tiberias. Zijn ouders
waren Zebedells en Salome, en Jacobus (de
Meerdere) was zijn broer. Ze waren vissers en
runden een bedrijf met hun vader (die mogelijk
uit een priesterlijk geslacht afkomstig was). Ze
behoorden - met Petrus en Andreas, ook twee
visserbroers- tot de eersten die Jezus riep., toen
ze ‘in de boot met hun vader Zebedeus hun
netten aan het schoonmaken waren! Meteen
‘lieten ze de boot en hun vader achter en
volgden Hem! (Mt 4, 21-22). Waarschijnlijk was
Johannes ook leerling van Johannes de Doper,
totdat hij ‘het Lam van God’ heeft gezien (Jn 1,
35-39).

Dikwijls hebben Johannes en zijn broer Jacobus
Jezus verdedigd met grote ijver. Zij hebben
Jezus gevraagd om vuur te zenden over de
Samaritanen, die Hem verworpen hadden. (Lc 9,
54) Geen wonder dat ze ‘Donderzonen’ werden
genoemd (Mk 3, 17).

Geleidelijk aan kwam Johannes tot het inzicht
dat het in de missie van Jezus ging om de liefde
van de Vader voor de mensen (1 Joh 4 : 8, 16).
God als ‘de liefde’ is een centraal thema in het
evangelie van Johannes. Jezus betoont die
liefde ook op bijzondere wijze aan Johannes:
deze mag bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de
gedaanteverandering op de berg, maar ook in
de hof van olijven wanneer Jezus aan zijn lijden
begint. Het is ook aan Johannes dat Jezus op
het kruis de zorg voor zijn moeder toe-
vertrouwt. In veel kerken vinden we deze scéne
in een beeldengroep terug. Een prachtig
voorbeeld hiervan is de Middeleeuwse kruis-
groep uit Vierlingsbeek die nu de kerk in St. An-
thonis siert.



... DEGENE DIE ONS DE LIEFDE VOORSCHRUFT

Johannes stond ook dichtbij Petrus. Beiden
waren vissers uit Betsaida, ook al waren ze qua
karakter heel verschillend - Petrus is vooral de
man van de actie, bij Johannes staan gevoel en
bezinning voorop. Op belangrijke momenten
treden ze vaak samen op: zo gaan zij op
paaszondag samen naar het graf van de Heer.
Johannes bereikt het graf voo6r Petrus, maar hij
wacht op hem en laat hem als eerste naar
binnen gaan (Joh. 20, 3-10). De Handelingen
van de Apostelen vermelden dat Johannes en
Petrus na de Hemelvaart van Jezus naar de
tempel gingen om te bidden (3, 11 en 2, 46-47).
In het eerste concilie van Jeruzalem (ca. 50)
wordt Johannes daarom één van de pijlers van
de Kerk’ genoemd samen met Petrus en
Jacobus.

Volgens de H. Polycarpus van Smyrna (+ ca. 155)
- die een leerling van de apostel Johannes was
- ging Johannes later naar Efeze waar hij
toezicht had over een aantal kerk-
gemeenschappen in Klein-Azié. De H. Ireneus
van Lyon, Eusebius van Caesarea en andere
kerkelijke schrijvers vermelden dat Johannes in
ballingschap ging naar het eiland Patmos en
daar de Apocalyps (de Openbaring, het laatste
bijbelboek) schreef (c.95). Daarna keerde hij
terug naar Efeze en schreef er zijn drie brieven
en het evangelie.

Over het einde van het leven van Johannes
weten wij niet veel. Verondersteld wordt dat hij
de enige apostel is die niet de marteldood stierf.
Een mooie anekdote over zijn latere jaren
verschijnt in  het commentaar op de
Galatenbrief door de H. Hiéronymus. De
leerlingen van de oude man Johannes droegen
hem naar hun samenkomsten omdat hij niet
meer goed kon lopen. Dikwijls herhaalde
Johannes dan: ‘Kindertjes, heb elkander lief"

Zijn leerlingen vroegen hem waarom hij dat
altijd zo dikwijls zei . Hij antwoordde: ‘Dit is het
gebod van de Heer, en dat alleen is voldoende
als jullie het onderhouden!

De heilige Johannes is onder meer patroon van
theologen en priesters; van schrijvers, drukkers
en boekhandelaren, lithografen, beeldhouwers,
schilders en glazenmakers. Hij wordt
aangeroepen tegen brandwonden, epilepsie,
vergiftiging, hagel, onweer en storm. Daarnaast
geldt hij als de beschermheilige van
vriendschap, ziekenhuizen (wekte mensen op
uit de dood) en voor een voorspoedige reis.

Johannes afgebeeld als de beminde leerling
die met Maria onder het kruis stond. Dit beeld
maakt deel uit van de kruisgroep uit
Vierlingsbeek die een plaats gekregen heeft in
de kerk te 5t. Anthonis.
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CATHARINAKAPEL IN LEDEACKER INGEZEGEND

Op zondag 9 september was de feestelijke opening en inzegening van de Catharinakapel in
Ledeacker. Morgens werd de rode loper uitgelegd, de vlaggenmast geplaatst en werden tafels,
statafels en heel veel stoelen van 't Dorpshuus neergezet. Binnen en buiten was alles opgefleurd
met prachtige bloemen. Tegen twee uur waren alle stoelen bezet! Tientallen inwoners,
oud-inwoners en genodigden waren naar het zonovergoten kerkplein gekomen. Namens de
werkgroep heette Toos Peeters iedereen welkom en vertelde hoe hard en enthousiast er gewerkt
was door heel veel Lekerse vrijwilligers. Hoe blij en trots men was op de prachtige vloer die er nu
ligt met dank aan Piet van der Rijt. Hoe geweldig het is, dat diverse elementen uit onze eigen
Catharinakerk nu een plekje gekregen hebben in de kapel. Hierna kreeg Pastoor van der Sluis het
woord voor de plechtige inzegening. Zr. Albertha die 99 jaar geleden in Ledeacker geboren werd
en de naam Marietje Bardoel kreeg, was speciaal voor de openingshandeling van Schijndel naar
Ledeacker gekomen. De eerste kaars bij Maria werd ontstoken door Suus Rongen en daarna klonk
het Ave Maria van Cuijpers gezongen door Dorthy Hoenselaar-Peters met begeleiding van Jos
Verbeeten. Tot slot heeft een enthousiaste Martien Mahler nog drie legendes verteld over onze
Catharina van Alexandrié. Op het einde van het officiéle gedeelte klonk er een daverend applaus
voor iedereen die er aan bijgedragen heeft om deze prachtige kapel te verwezenlijken. Hierna
werd iedereen uitgenodigd om de kapel te bezoeken en nog een glaasje te drinken.

Elke morgen rond 9.00 uur gaat de kapel open en voor zonsondergang - in de zomer rond 21.00
uur en in de winter rond 17.00 uur - gaat ze weer op slot.

We zijn erg blij met onze kapel. En dat blijkt, want er worden elke dag kaarsjes opgestoken.

Toos Peeters
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Marco TO‘OMI/I, Uitvaartverzorging

Toeqewijd, digwsthoon on betnalboo

Tefq(m" ;
24 uur per dag persoonlijk voor u bereikbaar,
zodat u de tijd en ruimte hebt voor uzelf en uw naasten

dienstbaon:
ook als u elders verzekerd bent

betrolboow;
zie onze website voor mogelijkheden en tarieven
of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek

T 0485 - 80 06 45 www.marcotoonen.nl

M 06 - 558 755 35 info@marcotoonen.nl




GEEF OM DE KERK IN ONZE PAROCHIE

Beste parochiaan,

Samen delen we lief en leed in de verschillende deelparochies van onze parochie Maria, Moeder
van de Kerk. Denk maar eens aan de uitvaarten en Allerzielenvieringen, waarin wij met velen
afscheid nemen van en de nagedachtenis vieren van wie ons lief waren. Denk ook aan de vieringen
met Kerstmis, waarin wij in die donkere dagen licht, warmte en geborgenheid vinden bij elkaar.

In onze individualistische samenleving zijn we op zoek naar saamhorigheid, verbondenheid en
aandacht voor elkaar. Die vinden wij, als we samen het kerkhof schoonmaken, als we samen de
kerststal opbouwen, als we een zieke en oudere medemens bezoeken, als we mensen steunen die
het moeilijk hebben. Ock op al die plekken zijn wij Kerk.

Net als bij een vereniging steunt onze Kerk op vrijwilligers, maar ze heeft daarnaast ook geld nodig
- hard nedig, want onze parochie schrijft al een aantal jaren rode cijfers. Om onze parochie levend
en gezond te houden, hebben we jaarlijks een financiéle ondersteuning van u als parochiaan
nodig.

U hecht er toch ook aan dat wij de komende jaren lief en leed met elkaar kunnen blijven delen en
vieren, dat wij onze huidige activiteiten kunnen voortzetten en nieuwe starten? U hecht er toch
ook aan dat deze verbondenheid niet verloren gaat?

Wij vragen u, als parochiaan, een bijdrage te geven aan de Actie Kerkbalans die binnenkort weer
van start gaat. Welke bijdrage vragen wij van u? Dit is erg persoonlijk; de een kan wat meer missen
dan de ander. Een voor u haalbare bijdrage is voor ons voldoende. Voelt u zich een betrokken
parochiaan en is doorgeven van geloof voor u belangrijk? Doe dan mee met de Actie Kerkbalans.
Bij voorbaat bedankt!

Met vriendelijke groet,

Pastoor van der Sluis

Actie
e Ke rkba lans
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(seloven

door de tijd - Februari

Tekst: Sipke Draisma

Volgens de kerkelijke kalender is er iedere dag wel iets te vieren. We lichten hieronder een aantal
bijzondere feesten toe die in de maand februari vallen.

2 februari: Maria Lichtmis
Opdracht van de Heer in de tempel

Het Tweede Vaticaans Concilie
heeft ervoor gezorgd dat sommige
kerkelijke feestdagen een nieuwe
naam kregen. Zo heet het feest van
Driekoningen nu‘Openbaring des
Heren’en draagt Maria Lichtmis
voortaan de naam ‘Opdracht van
de Heer in de tempel. De bedoe-
ling van de concilievaders was

dat de feesten meer verwijzen
naar degene die er de eigenlijke
hoofdrolspeler in is, namelijk Jezus
Christus. Toch zal het in de kerk
nog wel enkele generaties duren
voardat de oude namen verdwe-
nen zijn. Bovendien zijn die oude

namen vaak prozaischer en wekken
ze meteen de sfeer die bij de betref-
fende feestdag hoort.

Maria Lichtmis verwijst naar het
verhaal in Lucas 2,22-40 waar Jezus
door zijn ouders naar de tempel

in Jeruzalem gebracht wordt om
Hem aan God op te dragen. In de
tempel ontmoeten ze de oude zie-
ner Simeon en de profetes Hanna.
Simeon roept bij die ontmoeting
uit dat Jezus een’licht voor alle
volkeren’zal zijn. Op het feest van
Maria Lichtmis worden de kaarsen
gezegend die het komend jaar in
de kerk zullen branden.

10 februari: Heilige Scholastica
Zus van de heilige Benedictus

Scholastica was de zus van Bene-
dictus, de grondlegger van het
kloosterleven in Europa. Zij werd
rond 480 geboren in Nursia en
volgde haar broer later in het religi-
euze leven. Scholastica woonde met
haar medezusters niet ver van het
klcoster op de berg Monte Cassino
waar haar broer leefde, maar zag
hem niet vaker dan één keer per jaar
in een huis tussen beide kloosters in.
Scholastica mocht immers als vrouw
het mannenklooster niet betreden.
Op een avond wilde ze graag dat
haar broer bij haar in het huis bleef,
maar die weigerde omdat hij niet
buiten zijn eigen klooster wilde
overnachten. Een hevige onweers-
bui verhinderde echter dat hij het
huis waar zij verbleven verliet. Dat
bleek maar goed cok, want drie

dagen later overleed Scholastica. In
een visioen zag Benedictus de ziel
van zijn zus naar de hemel opstijgen.
Wijzer geworden door dit goddelijk
teken liet Benedictus haar lichaam
naar zijn klooster overbrengen en
legde hij haar in een graf dat voor
hem bedoeld was.

18 februari:
Fra Angelico
Engelachtige
broeder

Fra Angelico werd als Giovanni
Da Fiesole geboren nabij Florence
rond 1395. Hij trad toe tot de
orde der dominicanen en werd
een prediker door middel van
zijn schilderijen. Vanwege zijn
zachtmoedige karakter luidde zijn
bijnaam Fra Angelico, de engel-
achtige broeder. Het bercemde
San Marcoklooster in Florence
werd door hem met prachtige
fresco’s beschilderd, maar hij is
ook bekend vanwege de vele
engelen met kleurrijke vleugels
die hij schilderde. Fra Angelico
stierf in 1455 en werd door paus
Johannes Paulus Il in 1982 zalig
verklaard. Hij ligt begraven naast
zijn medezuster Catharina van
Siena, in de kerk van Santa Maria
sopra Minerva in Rome.
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Bereikbaarheid parochie

Adres:

Parochie Centrum
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

Telefoonnr.:
0485-471246

Website:
parochiemariamoedervandekerk.nl

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

Het huidige interimbestuur bestaat uit:

Mr. G. Gruijters (secretaris)

de heer A.G.G. Lansdaal (penningmeester)
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MARIA, MOEDER VAN DE KERK
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&@ AAN HET LICHT :

De muizen zitten v@scholen onder het gordijn.

Ze luisteren mee met inderen die les krijgen
over Kerstmis. Een moeder vertelt dat God naar de
mensen toekomt. “Hij is nu nog verscholen, maar
dan komt Hij aan het licht. Snappen jullie dat?” De
kinderen denken na. Over God die verschalen is en
aan het licht komt. Ze denken aan iets met sterren.
De muizen fluisteren tegen elkaar: “Wij zitten ook
verscholen, maar we willen niet in het licht komen
De moeder gaat verder: “God komt bij ons door het
kindje Jezus. Z6 komt Hij aan het licht! Als een
cadeau aan alle mensen.” Een cadeau! Dat snappen
de muizen. Ze hebben een idee. En ze vragen

I”

Maak deze kerstpuzzel met een beetje hulp van iemand die weleens kruiswoordpuzzels maakt.
om het je makkelijker te maken zijn vilf letters ol ingevuld. Heb je de puzzel ingevuld? Kijk dan of

De pastoor vertelt over God die aan h
En hij vraagt de kinderen om naar de
komen. Maar wat een schrik! In de
rommelige prop cadeaupapier. Het lijkt wel of hij zo
uit de prullenbak komt. De pastoor tilt de prop
verbaasd op en gelukkig, het kindje Jezus komt
tevoorschijn. Ze leggen het kindje zachtjes in de
kribbe. En de pastoor merkt dat de kinderen iets
hebben geleerd. Dat God soms aan het licht komt
in iets dat er armoedig uitziet. ledereen is blij met
het licht van Kerstmis. En de muizen?

Die zijn trots dat ze het kindje S
hebben verstopt. Want nu .
snapt iedereen het!

Jje met de letters in de gekleurde vakies een woord kunt vormen dat met Kerstmis te maken heeft.

Plotseling stond er een engel voor de herders, ze werden omstraald door
de glorie van de Heer Ze schrokken daar heel erg van. Maar de engel zei:
Wees niet bang, want ik breng jullie een blijde boodschap!  Lucas 2,9-10

Horizontaal

1 Hemelse boodschapper

3 Geboren in een ...

5 Niet donker, mar ...

8 Groet van de engel aan Maria,
ne%en maanden geleden

10 Lichtje aan de hemel ~

11" Dier dat bij de herders hoort %%

13 Hoe doet Je ezel?

15 Dier in de stal (zie ook 19)

16 Kerstmis qaat over de ... van Jezus

17 Iij lagen biﬁ nacht in het ...

18 Rondom de kribbe zijn wij ...

22 Geschenk

23 Hijis de ... von de vrede

Verticaal

2 'De herdertjes lagen bij ...

4 Maria en Jozef gingen op ...

6 God-met-ons (Hebreeuws

7 Geboortestod van Jezus

9 Eerste bedje van Jezus

12 Ineens, onverwachts

14" ... op aarde! (pax, sjalom)

16 Dit zingen de engeIJen

19 Dier in de stal (zie ook 15

) A
20 Voor dog en ... '
r =/

21 Ferste kerst... y

5; 16 Geboorte;

ag
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Het woord vind je ols je de leHers in deze volgorde zet: 17-19-4-5-15-3-10-6-2-16.

11 Schaop; 13 I5; 15 0
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g; 14 Vrede; 16 Gloria; 19 £zel; 20 Dauw;
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3 $tal: 5 Licht: 8 Ave: 10 Ster;

u; 23 Koni

9 Kribbe; 12 Plotselin

lossing: Horizontaal 1 Engel;
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