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VAN DE REDACTIE

Als deze editie van ‘Binding' bij u op de
deurmat valt is het feestgedruis van
carnaval voorbij en maken we ons op
voor het Paasfeest.

Wij menen er voor u weer een
aantrekkelijke uitgave van gemaakt te
hebben. Zo krijgt u een kijkje in de
keuken van een hostiebakkerij, geeft
Gerda Willems haar beweegredenen aan
voor het volgen van de opleiding tot
catechist en belichten we in deze editie
de ‘preek’ Daarnaast is er een interview
met vrijwilligers en de
locatieondersteuner van Huize Loén,
waar onlangs in de kapel de laatste
eucharistieviering heeft plaatsgevonden.
Bij de agendatips vindt u o.a. informatie
over de bedevaart naar Kevelaer en
Smakt en in ons middenblad vindt u een
overzicht van de vieringen in de Goede
Week. Ook is aan het woord Ton Meijer,
cameraman en coordinator voor de
wekelijkse uitzending van de
eucharistieviering in  Overlocn en
promoten wij de ‘Vastenactie! Daarnaast
treft u in deze uitgave ook de rubrieken
aan zoals personalia, woord van het
Pastoraal Team, het kerkelijk ABC en de
kinderpagina.
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HUISBEZOEK IN NAVOLGING VAN JEZUS

Mijn priesterschap heeft na het oplopen van een hersenschudding een zekere verdieping
gekregen. Ooit hoorde ik de uitdrukking: Als God een deur sluit, opent Hij weer een raam voor je.
Zo ervaar ik de mogelijkheid om weer en meer bij mensen op bezoek te kunnen gaan als een
verrijking. |k schrijf bewust: bezoek bij mensen, want ik bezoek geen huizen, maar mensen!
Mensen van vlees en bloed, met ieders eigen levensgeschiedenis, achtergrond en levenswijsheid.

Eens kreeq ik de vraag: “waarom komt u nu eigenlijk op bezoek?" |k gaf toen enigszins te snel het
antwoord: “om eens met u te buurten, en u nader te leren kennen”. Hier zit een kern van waarheid
in, maar het is niet de diepste reden. Voor mij geldt allereerst dat ik Jezus probeer na te volgen. Op
het moment dat Hij zijn apostelen uitzendt geeft Hij hun de opdracht in de dorpen en steden waar
ze zullen komen, te onderzoeken wie het waard is hen te ontvangen (Mt. 10,11). En bij ontvangst in
een huis moeten ze vrede toewensen en brengen.

Jezus zéIf heeft velen bezocht, soms op uitnodiging, soms nodigde Hij zichzelf uit. Een beroemd
voorbeeld van dit laatste: “Zacheus, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in Uw huis te
gast zijn” (Lc 19,5). Deze Zacheiis werd met de nek aangekeken door anderen.. Desondanks
nodigde Jezus Zich bij hem uit. Ook bezoekt Hij een Farizeeér (Lc 7,36) en Jairus (Lc 8,41). Naar deze
laatste gaat Jezus om er een gestorven dochtertje op te wekken uit de dood. In twee evangelies
worden ook zijn bezoeken aan de zussen Marta en Maria vermeld (o.a. Lc 10,38).

Voor mij geldt dat in principe iedereen bezocht kan worden. En zoals bij Jezus kan dat zijn op
uitnodiging of doardat ik mijzelf uitnodig. Soms kijken mensen me raar aan als ik dat doe, zéker als
er geen enkele aanleiding lijkt te bestaan. Zonder directe aanleiding kan het zijn dat deze of gene
het parochiecentrum, de pastoor of mijzelf geattendeerd heeft op iets dat speelt en waarbij een
bezoek goed kan doen.

Maar ik ga ook graag op bezoek bij hen die ik in de kerk leer kennen, niet uit nieuwsgierigheid,
maar uit belangstelling voor de persoon achter “de kerkganger”. En wie weet is het de Heer zelf wel
die het ingeeft en regelt dat een priester een echtpaar, gezin of alleenstaande bezoekt. Een bezoek
brengt altijd de kans mee om elkaar wederzijds beter te leren kennen. Moge de Heer ons daartoe
altijd openheid van geest geven!

Wanneer is voor mij een bezoek geslaagd? Het belangrijkste is voor mij dat degene die ik bezoek
zich heeft kunnen uitspreken, en dat ik een luisterend oor heb mogen verlenen. Datgene wat ik
heor kan wellicht ook nog een gelovige duiding ontvangen. En wat mensen mogen weten is dat
wat ze zeggen enerzijds veilig is bij mij, en anderzijds dat dit in mijn gebed aan de Heer wordt voor
gelegd. Uiteindelijk is het Jezus zelf die in ons midden is als wij elkaar mogen ontmoeten in Zijn
Naam, of dat nu in de kerk is, of in de intieme ruimte van ons persoonlijk leven thuis. Daarom dat ik
meestal véor een bezoek persoonlijk bid om Gods Geest, dat Hij het bezoek mag zegenen.

Kapelaan Donders 3
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KERKINTERIEURS ELDERS ONDERGEBRACHT

Zoals u weet hebben we het afgelopen jaar concrete stappen gezet waar het gaat om de
herbestemming van de interieurs van de gesloten kerkgebouwen in onze parochie. Op basis van de
inventarislijsten is in samenspraak met de gedelegeerde voor de kerkelijke kunst van ons bisdom is
zorgvuldig gezocht naar passende locaties elders in onze eigen parochie voor objecten die de
moeite van het behouden en bewaren waard zijn. Zo zijn er beelden en kerkelijk vaatwerk
overgebracht naar onder meer de kerken in Qeffelt, Oploo en Beugen. Uiteraard gaat dit soms
gepaard met emoties, met name van mensen die altijd betrokken zijn geweest bij 'hun' kerk.

Het meeste stof heeft - zowel letterlijk als
figuurlijk - de verhuizing doen opwaaien
van de calvariegroep uit Vierlingsbeek naar
St. Anthonis. Daar hebben trouwens ook
andere beelden en de communiebank uit
Vierlingsbeek een mooie plaats gekregen.
Dat is een aanwinst voor St. Anthonis,

maar belangrijker is dat zo de meest
waardevolle elementen uit het kerkinterieur
van Vierlingsbeek weer een plek in de kerk
hebben, waartoe ze immers bestemd zijn,
en niet naar elders in het bisdom of het
buitenland zijn gegaan maar dichtbij te zien
blijven. Een alleszins goede, verantwoorde
oplossing en het resultaat mag zeker gezien
worden, getuigen de foto's.




EEN BOEIEND BEZOEK AAN DE HOSTIEBAKKERL...

Elke week gaan er bij het uitreiken van de
communie honderden hosties door de handen
van de pastores in onze parochie. Het leek
daarom interessant om eens een bezoek te
brengen aan een hostiebakkerij. Ons werd
aangeraden om daarvoor naar de hostiebakkerij
St. Michael in Sint Michielsgestel te gaan.

Deze bleek - anders dan we vermoedden - niet
gevestigd te zijn in een statig klooster, maar in
iets wat leek op een voormalig schoolgebouw
in een woonwijk. We werden echter hartelijk
ontvangen en al snel viel het ons op dat er
gesproken werd in gebarentaal. In de inleiding
van mevrouw Rita de Werdt werd al snel
duidelijk wat de reden was. Deze hostiebakkerij
is een onderdeel van de zorgorganisatie
Kentalis en komt voort uit het voormalige
doveninstituut. Dat mevrouw de Werdt daar
trots op is blijkt later wanneer we bij de
expeditietafel komen waar vele dozen staan
met het opschrift ‘doveninstituut’

Rita de Werdt is al 43 jaar werkzaam in de
hostiebakkerij. Deze is begonnen in een groot
kloostergebouw.  Het doveninstituut werd
geleid door de zusters van de Choorstraat
(Instituut voor Doven, opgericht in 1840. Het
gebouw dateert van 1908).

In de hostiebakkerij werken 13 cliénten. Alle
voorkomende werkzaamheden worden door
deze groep gedaan en ze worden hierbij
begeleid door vijf beroepskrachten. Mevrouw
de Werdt vertelt enthousiast over de cliénten,
die het goed naar hun zin hebben. Natuurlijk
staat de kwaliteit van het product (hosties)
hoog in het vaandel maar het werkplezier in de
dagbesteding en begeleiding is eveneens van
grote waarde,

Het productieproces

De hosties moeten worden gemaakt volgens de
richtlijnen van de Raad van de Liturgie in Rome.
Dit betekent dat er water en tarwebloem
worden gekneed tot een goed deeg. Op
verzoek worden er ook glutenvrije hosties
gemaakt. Dit beslag wordt in bakovens en
handbakovens plat gebakken. De grote ronde
‘’koeken’ worden, wanneer afgebakken, en dat
gaat snel, in rekjes gezet om af te koelen.

te breken worden ze

Om niet in een
bevochtigingsruimte geplaatst om daarna
uitgesneden of uitgestanst te worden.

Sommige hosties worden met een afdruk
gebakken; hiervoor bestaan geen voorschriften.
Ocok de grote hosties voor de priester zijn
voorbewerkt met een breukgleuf en een gleufje
om een stukje af te breken.



... DIE ZORGT VOOR HET NODIGE ALTAARBROOD

Nadat de hosties zijn uitgestanst komen ze in
een machine om de beschadigde hosties eruit
te selecteren. Daarna gaan de hosties in grote
kratten om vervolgens afgewogen te worden
en in bussen gedaan. De bussen worden
luchtdicht afgesloten zodat de hosties heel
lang vers blijven. Daarna gaan er stickers op en
worden de bussen verzegeld. Deze bussen gaan
in dozen met het opschrift ‘doveninstituut,
zoals gezegd. Dan gaan ze direct naar de
parochies, de groothandel of zijn bestemd voor
de export naar Engeland en Amerika.

Het aantal hosties dat wordt gebakken ligt
momenteel op circa 35 miljoen per jaar. In het
verleden zijn er aantallen van omstreeks 180
miljoen geweest. Uiteraard wordt door de
voedsel- en warenautoriteit toegezien op het
productieproces en de hygiéne. Ook is er
toezicht op de begeleiding en zorg voor de
cliéenten en worden zorgplannen per cliént
opgesteld.

Het aantal geproduceerde hosties loopt dus
gestaag terug en er wordt nagedacht over
producten. Er is een grotere
concurrentie omdat de productie van andere
leveranciers verhuist naar de ‘lage lonen
landen’ Ook zijn er in het buitenland al hosties
met een smaakje te koop, ondanks de
regelgeving van de Raad van Liturgie.

nieuwe

We ronden het gesprek af en worden rondgeleid
in de hostiebakkerij, waar we kennis maken met
de medewerkers en de cliénten die allen laten
zien hoe trots ze zijn op hun werk en hun
product. Zo leveren ze een bijdrage aan de
Eucharistievieringen en de zieken communie
die mensen thuis of in een instelling ontvangen.

Tot slot van ons bezoek laat Rita de Werdt met
trots hog enkele krantenartikelen zien over
haar werk, haar cliénten en haar hostiebakkerij.
Eens te meer wordt duidelijk dat haar hart in dit
bedrijf en bij deze mensen ligt. Met dank voor
haar uitleg nemen wij afscheid van de

hostiebakkerij.

SAMEN KIJKEN NAAR 'DE VERWONDERING'

Kijkt u wel eens naar het programma “de Verwondering” op zondagmorgen op NPO2?

Elke zondag is er dan een interessant persoon te gast in het Boshuis bij Annemiek Schrijver
om zijn/haar verhaal te vertellen. Annemiek stelt met grote belangstelling de vragen zodat
de gast alle kans krijgt om zijn visie over persoonsontwikkeling, geloof, levenservaring en
zingeving te vertellen. Omdat behoefte aan verdieping een wens kan zijn en ook u geboeid
kunt zijn door deze gasten, hebben wij gemeend op een ochtend met een aantal mensen
samen te komen, een uitzending te bekijken en daar na met elkaar in gesprek te gaan.

De eerste bijeenkomst hebben we gepland op dinsdagmorgen 19 maart om 10.00 uur in het

MFC Oelbroeck te St. Anthonis.

Van harte WELKOM.
Werkgroep Geloofgemeenschap St. Anthonis
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WAT U WILT WETEN VOOR IN UW AGENDA

Beste parochianen,
Graag willen we u in kennis stellen van de volgende dingen die voor u van belang kunnen zijn:

« Onze website was niet meer bereikbaar. Helaas is herstel niet mogelijk, zodat momenteel gwerkt
wordt aan een nieuwe website, maar dat zal nog wel even duren. In de tussentijd hebben we een
beperkte tijdelijke website waarop u 0.a. het rooster van de vieringen kunt vinden.

« Op maandag 25 maart is er om 10.30 uur
een extra eucharistieviering in de kerk van
St. Anthonis b.g.v. het hoogfeest van Maria
Boodschap.

We staan stil bij de aankondiging door de
aartsengel Gabriél en Maria's jawoord, als
inleiding tot de vreugde van de geboorte
van onze Verlosser.

Die vreugde krijgt ook gestalte in het feit dat
dit hoogfeest - net als dat van de H. Jozef op
19 maart aanstaande -geen vastendag is!
Een mooie gelegenheid ook voor ons om ons
eigen jawoord tegenover God uit te spreken.
U bent dus van harte uitgenodigd.

« Op zaterdag 11 mei is er de parochiebedevaart naar Kevelaer. We carpoolen vanuit een paar
opstappunten en vieren om 14.00 uur de H. Mis, gevolgd door koffiedrinken en rozenhoedje dan
wel de kruisweg. Voorgaande jaren was dit steeds een mooie middag, dus van harte aanbevolen.

- Het is een goede gewoonte om te biechten voor Pasen. De pastoor is hiervoor beschikbaar op
stille zaterdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur (vrije inloop in de kerk), anders op afspraak met de

pastoor of kapelaan.

« Op Palmzondag 14 april om 14.00 uur zal de inzegening plaatsvinden van de kerkhofkapel in
Maashees.

Pastoor van der Sluis



HET EINDE VAN EEN TLUDPERK: AFSCHEID...

Kort voor de verhuizing van de bewcners naar
het nieuwe Pantein Hof van Loon spraken we in
zorgcentrum Huize Loon met de dames Mieke
Abels (locatieondersteuner), Dinie Janssen
(koster) en Riet Keizers (koorlid).

Bij hinnenkomst valt het onmiddellijk op dat het
gebouw gedateerd is en nieuwbouw beslist
geen luxe. Huize Loon is gebouwd in 1958 en
was in handen van religieuzen (De dochters van
onze Lieve Vrouw). Het is dan ook niet vreemd
dat in het gebouw een prachtige, ruime kapel is
gerealiseerd, bestemd voor de zusters en de
bewoners (en nadien ook voor huwelijken van
medewerkers, avondwakes en uitvaartvieringen
van religieuzen en bewoners).

In de kapel was toen elke dag een
Eucharistieviering en 's avonds het rozenhoedje.
De vieringen werden voorgegaan door een van
de paters van het Allerheiligst Sacrament (S5S)
uit Stevensbeek en het rozenhoedje werd
gebeden door een van de religieuzen. Ook de
katholieke feestdagen werden natuurlijk
gevierd. De paters beperkten zich tot het
voorgaan in de vieringen. Zij gingen wel, op
verzoek, “op huisbezoek” in de diverse kamers.
Toen de paters van 5SS hun voorgaan moesten
beéindigen werd dit overgenomen door de
pastoor van Overloon, laatstelijk in de persoon
van pastoor Tolboom. Sinds het ontstaan van de
parochie Maria, Moeder van de Kerk is pastoor
Van der Sluis de vaste voorganger van de
wekelijkse Eucharistieviering in Huize Loén.
Toen de zusters op leeftijd kwamen gingen zij
naar het moederhuis in Tilburg en werden
verschillende taken overgenomen door leken
en vrijwilligers. De dames zijn er van overtuigd
dat de vieringen en samenkomsten in de kapel
veel betekenis hadden voor de bewoners van
huize Loon.
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Mevrouw Janssen was in de periode dat ook
uitvaarten in de kapel plaats hadden nog geen
koster. Wel was zij de koster bij enkele
avondwakes. Ook in huize Loén was het de taak
zorgen dat de
Eucharistieviering op een goede wijze kan
plaatsvinden en dat er voldoende hosties,

van de koster om te

kaarsen en miswijn aanwezig zijn. Mevrouw
Keizers die aanvankelijk als vrijwilligster aan de
receptie zat, heeft vanaf de oprichting in 2005
met een viertal dames als koor gezongen en zo
ook op 23 december 2018 de laatste viering in
de kapel muzikaal ondersteund. Het koor
bestond eerder uit een aantal (ook mannelijke)
dorpbewoners met een organist uit Leunen.
Zoals aangegeven heeft het koortje op 23
december 2018 de laatste Eucharistieviering
gezongen. Het was, aldus de dames, een goed
bezette, mooie en sfeervolle viering, voor
gegaan door pastoor Van der Sluis, waarin hij
zijn lof en waardering uitsprak over de
ondersteuning in het verleden.




... VAN HUIZE LOON EN DE MAANDAG MISSEN

Dat het koor is gestopt komt doordat in Pantein
Hof van Loon geen ruimte meer is waar ale
bewoners samen kunnen komen. De dames
laten merken het jammer te vinden dat hier bij
de indeling van het nieuwe gebouw niet in is
voorzien. Mevrouw Mieke Abels bevestigt dat
het ontbreken van een gebedsruimte voor
bewonders een gemis zal zijn. Zij zegt toe dat ze
na de verhuizing met de pastoor naar
mogelijkheden wil zoeken om te voorzien in de
behoefte aan een plaats voor bezinning en/of
spiritualiteit. Ze geeft wel aan dat de
(ruimtelijke) mogelijk- heden beperkt zijn maar
wil graag medewerking verlenen. De geestelijke
zorg is in het beleid van Pantein duidelijk een
punt van aandacht, aldus mevrouw Abels.

Precies daarom was de wekelijkse mis
opgenomen in het activiteitenoverzicht van
Huize Lodn.

Pantein heeft het koortje gevraagd om in het
nieuwe gebouw door te gaan en in de
huiskamers te zingen. Daar moeten dan wel
financiéle middelen voor beschikbaar zijn.

Pantein kent hiervoor geen budget. Mevrouw
Abels zal kijken wat in de 5 huiskamers kan
Deze zijn het hart van de
met

plaatsvinden.
WOONgroepen  voor — mensen
lichamelijke beperking of dementie.

een

Imiddels is na de laatste Eucharistieviering op 28
januari de kapel van huize Loon gesloten. Het is
afgelopen en dat zal voor velen beslist heel raar
aanvoelen. Met het interieur is zorgvuldig
omgegaan. De zusters in Tilburg hebben laten
weten dat “de kerkattributen” in de kapel
kunnen overgaan naar de parochie. Mevrauw
Abels heeft het voornemen om in elk geval een
religieus schilderij uit de kapel een plaats te
geven in het nieuwe gebouw. Ock wil ze graag
meedenken over een plek waar een
Mariabeeldje kan staan voor bewoners die een
kaarsje willen branden of wat willen bidden.

Aan het einde van het gesprek geeft mevrouw
Abels aan dat de bewoners in de nieuwbouw
eigenlijk wonen zoals thuis, in hun eigen
omgeving. In de gezamenlijke huiskamer die
per woongroep gerealiseerd is kunnen kleine
activiteiten plaatsvinden, maar is jammer
genoeg geen ruimte bijvoorbeeld
optredens of vieringen. Het zal beslist wennen

voor

zijn voor de bewaoners.

Feit is dat er een prachtige gebedsruimte is
verdwenen. Daarmee is aan de tijd van het rijke
Roomse leven in het zorgcentrum van Overloon
een definitief einde gekomen. Het is niet anders,
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WL NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum

05-12-2018

09-12-2018

16-12-2018

23-12-2018

22-01-2019

23-01-2019

13-02-2019

26-02-2019

26-02-2019

28-02-2019

Naam en woonplaats

Nellie Heijligers-Weerepas
76 jaar, Boxmeer

Tain Haerkens

85 jaar, Oeffelt

Betsie van den Broek

87 jaar, Mill

Ad van Gils

78 jaar, Landhorst

Carla Op.Heij

59 jaar, Overloon

Jan Donkers

89 jaar, Wanroij

Riek Selten-Daverveld

94 jaar, Wanraij

Nellie Derks-Klaassen

88 jaar, Boxmeer

Theo Verstegen

85 jaar, St. Anthonis

Greet Verbruggen-van de Weijer
88 jaar, Oploo

GOEMANS 07

uitvaartzorg

WIJ VIERDEN

De doop van:

Datum

13-01-2019
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Naam en woonplaats

Mats Bos, Westerbeek

Dag en nacht bereikbaar op

0485 523 043

Elzenstraat 7, 5831 LH Boxmeer

www.goemansu tvaar l.:’O-’k_] n

Samen metu op weg naar een persoonlijk afscheid




VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Donderdag 18 april: WITTE DONDERDAG
19.00 uur, Kerk Qeffelt, pastor Tullemans

19.00 uur, Kerk Wanroij, Z.EH. Graas

19.00 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor van der Sluis

Vrijdag 19 april: GOEDE VRIJDAG, herdenking van het lijden en sterven van de Heer

15.00 uur, Kruisweg Kerk Oploo

15.00 uur, Kruisweg kerk St. Anthonis, pastoor van der Sluis
15.00 uur, Kruisweg zorgcentrum op 't Hoogveld

15.00 uur, Kruisweg kerk Wanroij

15:00 uur, Kruisweg Mariakapel Vierlingsbeek

19.00 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor van der Sluis

19.00 uut, Kerk Wanroij, Z.E.H. Graas

19.00 uur, Kerk Qeffelt, pastor Tullemans

19.00 uur, Kruisweg kerk Landhorst

19:00 uur Kruisweg Kerkhof Maashees

Zaterdag 20 april: STILLE ZATERDAG Paaswake
21.00 uur, Kerk Qeffelt, pastor Tullemans

21.00 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor van der Sluis
21.00 uur, Kerk Wanroij, Z.E.H. Graas

Zondag 21 april: PAASZONDAG Verrijzenis van de Heer
09.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

09.00 uur, Kerk, Wanroij, pastoor Van der Sluis

09.00 uur, Kerk Westerbeek, kapelaan Donders

10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans

10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders

10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

Maandag 22 april:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastoor van der Sluis
10.30 uur, Kerk Landhorst, kapelaan Donders

10.30 uur, zorgcentrum op ‘t Hoogveld, (woord&communieviering), diaken Thijssen
11.00 uur, Kerk St. Anthonis, (peuter/kleuterviering), pastoor Van der Sluis

MARIAVIERING

Op zaterdag 18 mei is er om 15.00 uur een speciale Mariaviering in de kerk van St. Anthonis. Deze

viering van gebed van averweging, stilte en zang zal worden voorgegaan door Margriet van der
Zwaan. Na afloop van de viering is er gelegenheid gezellig samen te zijn onder het genot van een
kopje koffie/thee met iets lekkers. Als Maria een plaats heeft in uw leven, bent u van harte welkom.

De gemeentelijke Lourdeswerkgroep.



EEN NIEUWE OPLEIDING TOT CATECHIST:

Wellicht herinnert u zich dat ik al eens een stukje in Binding heb geschreven over mijn functie als
pastoraal assistente in onze parochie. Deze functie is per januari 2019 vervallen. Bisschop de Korte
heeft ervoor gekozen om opleidingen aan te bieden waarbij geschoolde leken in de toekomst
pastorale teams kunnen versterken en ondersteunen. Gezien de achtergrond en ervaring van de
pastoraal assistenten is er voor ons een speciale omscholingscursus van 4 jaar tot catechist.

ik heb met beide handen de kans aangegrepen om per 1 september 2018 met deze omscheling te
beginnen. Waarom, zult u zich afvragen, ga je daar nog aan beginnen? De kerken lopen toch leeg?
Dat klopt; inmiddels zijn wij eigenlijk een missieland wat betreft het aantal katholieken die hun
geloof nog beleven door o.a. regelmatig naar een eucharistieviering te gaan en het geloof door te
geven. Niemand wil dat er kerken gesloten worden, de kranten staan er vol van. Maar als niemand
zich voor diezelfde Kerk met Jezus Christus aan het hoofd wil inzetten terwijl je wel gedoopt bent
en hierdoor kind van God bent gewarden, dan ziet de toekomst voor die Kerk er somber uit. Onze
{(groot)ouders hebben ons geleerd God te aanbidden, in Zijn huis samen te komen om te delen in
het lichaam van Christus en Zijn voorbeeld te blijven naleven. Dat is mede mijn motivatie om nu
aan dit traject te beginnen!

Daarvoor ga ik elke maand twee keer naar Den Bosch om met collega’s lessen/ bezinningsdagen te
volgen en ervaringen en tips uit te wisselen om elkaar tot steun te kunnen zijn. Mijn eerste taak
was een plan voor de komende 4 jaar te schrijven vanuit het beleidsplan van onze parochie op mijn
werkterrein, Jeugd en Jongeren en Gezinnen. Dit plan is goedgekeurd en met veel vreugde mag ik
zeggen dat ik per 1 januari 2019 van de bisschop de zending voor 1,5 jaar heb ontvangen als
catechist in onze parochie met als speerpunt: Betrekken van jonge gezinnen bij de parochie!

Wat houdt dit zoal in? Denkt u vooral aan de bekende voorbereidingen van Eerste Communie en
Vormsel. Maar ook voor peuters/kleuters heeft het geloof veel te bieden. Na de eerste Communie
begint de fase naar het Vormsel toe, de "tussentijdse catechese™ En wat zou het mooi zijn am in
meerdere kerken weer kinderwoorddiensten te kunnen opstarten en misdienaars te krijgen....

In de komende 1,5 jaar mag ik gaan bewijzen dat ik deze taak kan invullen zodat ze bijdraagt aan de
groei en bloei in onze parochie. Het is belangrijk dat ik samen met het pastoresteam en alle
werkgroepen, hopelijk ook met nieuwe vrijwilligers, mijn werk voortzet en uitbreid. Want ik kan wel
heel veel plannen hebben, alleen kan ik ze niet realiseren. Daar heb ik veel hulp bij nodig, waarbij
we samen mogen streven naar een parochie waarin we ook in de toekomst samen ons geloof
blijven doorgeven en vieren. Voelt u zich aangesproken om hier ook de schouders onder te zetten?
Meld dit dan via ons secretariaat.

Over 1,5 jaar zal blijken of mijn plannen vrucht dragen in onze parochie, om dan vervolgens een
eerste benoeming voor 4 jaar te ontvangen, die steeds met 4 jaar verlengd kan worden. Ik hoop
velen van u de komende jaren te mogen ontmoeten in onze mooie parochie!

Gerda Willems

14



GELOOF MOET WORDEN DOORGEGEVEN!

Afgelopen tweede Kerstdag hebben we in St.
Anthonis om 11.00 uur een speciale viering
gehouden voor peuters en kleuters, in de
volksmond ook wel ‘kindje wiegen’ genoemd.
Het was iets nieuws voor St. Anthonis, heb ik
achteraf begrepen. In Overloon was het toen
onze kinderen klein waren blijkbaar heel
gewoon, want mijn schoonmoeder spoorde mij,
toen mijn oudste zoon 8 maanden was, aan om
erheen te gaan, want dan werden de kinderen
gezegend. Zij vond dat heel belangrijk, mogelijk
vanuit de gedachte dat ze zo een goed jaar in
zouden gaan.

Deze viering was een aanzet voor mijn functie
als catechist. Samen met enkele ouders en hulp
van de pastoor hadden we een mooie, simpele
en kindvriendelijke viering van een half uur
gemaakt. Met een paar aloude kerstliederen die
ouders nog van hun eigen kindertijd kennen en
een simpel kerstverhaal (van Dick Bruna) met
vragen die de kinderen konden beantwoorden
zodat ze er echt bij betrokken waren. Als
begeleiding uitvergrote tekeningen die de
kinderen mochten vasthouden. Ock was er een
hoekje gemaakt waar kinderen konden kleuren.
Ze mochten gewoon rondlopen in de kerk en
verkleed komen als een persoon uit het
kerstverhaal. Alle doopouders van de afgelopen
jaren waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Spannend was het voor pastoor en mij wel.
Hoeveel mensen konden we verwachten?

Dat viel reuze mee! Na een eerste gezin dat
alleen maar even naar de kerststal kwam kijken
volgden er jonge gezinhen en niet alleen zij:
ook menig oma en opa was van de partij. Zelfs
mensen die erg benieuwd waren wat dat kindje
wiegen nou inhield.

Met ongeveer 25 -30 kinderen van pasgeborene
tot bovenbouwleeftijd begonnen De
kinderen hielpen zelf ook mee. De kaars
aansteken voor Jezus, samen het kerstverhaal
vertellen, gezellig zittend op de warme dekens
voor in de kerk op de grond, waarbij een
prachtige Renske die verkleed kwam als engel
het verhaal heel toepasselijk tot leven bracht.
Nadat de kinderen de zegen ontvangen hadden
brachten we de brandende kaars naar de
kerststal als cadeau voor Jezus. En wat zing je als
iemand jarig is: Lang zal ie leven! Daarna bleven
hog veel gezinnen gezellig koffie/ thee drinken.
Voor de kinderen was er nog volop gelegenheid
om na de ranja met koekje de kerststal te
bewonderen, kaarsjes aan te steken, de
kleurplaten te kleuren en de kerk eens grondig
te gaan bekijken.

Alle ouders en overige aanwezigen vonden het

we.

een zeer geslaagde viering. Zeker de moeite
waard om enkele keren per jaar te doen! Ook de
pastoor en ikzelf vonden het voor herhaling
vatbaar en niet alleen met Kerst. Onze dank gaat
uit naar alle mensen die aanwezig waren en
degenen die op de achtergrond een bijdrage
hebben geleverd.

Gerda Willems




ELKE ZONDAG PREKEN VOOR EIGEN PAROCHIE:

In eucharistievieringen op zondag en hoog-
feesten wordt altijd gepreekt. Voor veel
gelovigen is dit niet het hoogtepunt van de
viering; toch wordt een priester door de
kerkgangers niet in de laatste plaats
beoordeeld op de kwaliteit van zijn preken.
Maar waar moet een preek - in kerktaal: de
homilie - eigenlijk aan voldoen? Laat het
duidelijk zijn: een preek is geen enter-
tainment, maar een boodschap. Eigenlijk ligt
die boodschap besloten in de lezingen die
eraan vooraf gaan: wie preekt verkondigt
niet zichzelf of zijn eigen mening, maar wat
God ons in zijn woord zeggen wil.

Functie in de viering

De preek moet dus uitgaan van en aansluiten hij
de schriftlezingen, maar de predikant moet de
boodschap die daarin besloten ligt vertalen
naar het hier en nu van de gelovigen
(‘actualiseren’). De oude woorden moeten
opnieuw zeggingskracht krijgen voor mensen
van vandaag. Gelovigen moeten dankzij de
homilie beter begrijpen wat de betekenis van
met name het evangelie is en hoe ze die in hun
eigen dagelijks leven kunnen toepassen.

Wie preekt is dus gebonden aan het kader van
de lezingen van die dag en kan die niet zomaar
achterwege laten, zoals formeel is vastgelegd:
“De prediking moet vooral geput worden uit de
Heilige Schrift en de liturgie, omdat zij immers
verkondiging moet zijn van de wonderbare
daden van God in de geschiedenis van het heil
ofwel in het mysterie van Christus”. De homilie
moet de gelovigen echter meer bieden dan
uitsluitend een analyse of een verklaring van de
schrifttekst(en); ze is bedoeld als middel
waardoor het schriftwoord voor mensen
handen en voeten krijgt, zodat het voor hen
echt kan fungeren als blijde boodschap in hun
eigen bestaan.

De homilie is als zodanig voorbehouden aan de
priester of diaken. Onder een homilie wordt een
vorm van prediking verstaan "die deel uitmaakt
van de liturgie zelf" en waarin ‘'de
geloofsmysterién en de normen van christelijk
leven vanuit de gewijde tekst uiteengezet
worden'. Een dergelijke homilie moet tenminste
op zondagen en verplichte feestdagen worden
gehouden. Dit dient normaliter door de
hoofdcelebrant te gebeuren, maar deze kan de
preek ook aan een concelebrant toevertrouwen
of aan een diaken. Leken mogen dus geen
homilie houden, wel bestaat de mogelijkheid
dat een niet-gewijde persoon bij uitzondering
een aanvullend getuigenis geeft wanneer er in
de viering tevens een homilie wordt gehouden.
Ook is voorgeschreven dat de homilie niet
weggelaten mag worden "nisi gravi de causa".
Tenzij er een ernstige reden is, mag men de
preek niet overslaan of vervangen door een
andersoortig getuigenis (bijvoorbeeld van een
religieus of missionaris).

Typisch neogotische preekstoel in
de Corneliuskerk te Wanroij



ALS VERKONDIGING VAN GODS WOORD

Ook de functie van de homilie is duidelijk
omschreven: “Er dient met name voor te
worden gezorgd dat de homilie strikt is
gebaseerd op de heilsmysteries waarbij in de
loop van het liturgisch jaar vanuit de
bijbellezingen en de liturgische teksten de
geloofsmysteries en de normen van christelijk
leven worden uiteengezet en de teksten uit het
gewone of het eigene van de mis, of een andere
rite van de Kerk, worden becommentarieerd.
Het is duidelijk dat elke uitleg van de Heilige
Schrift moet worden herleid tot Christus (...),
maar dit dient te geschieden in de specifieke
context van de liturgische viering. Bij het
houden van de homilie dient men ervoor te
zorgen het licht van Christus te laten schijnen
over de gebeurtenissen van het leven. Dit dient
echter zo te gebeuren dat de ware en
onvervalste betekenis van het woord van God
niet wordt verduisterd door bijvoorbeeld alleen
maar te spreken over politiek of profane zaken
of door begrippen die zijn ontleend aan
pseudo-religieuze bewegingen van onze tijd als
bron te gebruiken”. De in de homilie vereiste
‘vertaling’ naar het hier en nu mag dus niet
ontaarden in louter het bespreken van de
actualiteit in christelijk perspectief, maar moet
recht doen aan hetgeen geactualiseerd wordt -
eerst en vooral de schriftlezingen, soms het
paasmysterie zoals dat in elke Eucharistieviering
werkelijkheid wardt of een ander aspect van de
heilsgeschiedenis als er bijvoorbeeld een
hoogfeest zoals Pinksteren gevierd wordt.

Plaats

Omdat de homilie deel uitmaakt van de
verkondiging, dient ze vanaf de ambo
uitgesproken te worden (behalve door de
bisschop, die zittend vanaf zijn sedilia (zetel)
mag preken). Vroeger was er in elke kerk een
aparte preekstoel; deze was - toen er nog geen

geluidsinstallatie bestond - vooral bestemd om
de verstaanbaarheid van de homilie te
bevorderen. De ‘hemel’ van de preekstoel
diende letterlijk als klankbeord, waardcor het
stemgeluid verder droeg. Vaak was de
preekstoel versierd met toepasselijke bijbelse
figuren, zoals de grote profeten, terwijl op de
hemel ervan een duif te zien was: teken van de
heilige Geest die geacht wordt degene die
preekt te bezielen.

De modern vormgegeven preekstoel in
de kerk van San Salvator in Oeffelt.
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TON MELJER ZORGT DAT DE MIS IN BEELD KOMT

Elke zondag is de mis in de Theobalduskerk in Overloon tot in de wijde omtrek op tv te
volgen via Omroep Land van Cuijk. We spraken met Ton Meijer, die vanaf het eerste uur als
vrijwilliger bij deze uitzendingen betrokken is, tegenwoordig als codrdinator.

De eerste missen in Overloon werden in 1990 uitgezonden
via de zelfbouw-antenne van Harrie Peeters. Vanaf het
begin zijn dezelfde personen (Marcel Janssen, Marcel van
Lanen, Ton Meijer, Martin Spreeuwenberg en Corné
Weijmans) bij toerbeurt in actie om de camera’s te
bedienen voor de zondagse uitzending.

Na het overlijden van Martin zitten de overige vier
vrijwilligers nog steeds regelmatig achter de camera

in de kerk. Voor een periode van enkele maanden

wordt telkens door Ton Meijer het rooster gemaakt.

Niet alleen worden de missen uitgezonden, ook
gebedsdiensten, alsmede andere evenementen in

het dorp en daarbuiten. De raadsverkiezing in 2002

was de eerste life-uitzending buiten het kerkgebouw.

Jarenlang vonden de uitzendingen plaats in samenwerking met de Boxmeerse Lokale Omroep
Stichting (BLOS). Na de samenvoeging van de gemeenten Vierlingsbeek en Boxmeer bleef de BLOS,
verantwoordelijk voor de kabel, maar wel “op afstand”. Ton Meijer is ook jaren cameraman bij de
BLOS geweest. De indrukwekkendste reportage die hij als cameraman heeft mogen maken is het
verslag van de reis van Theo Verheijen uit Maashees naar Frankrijlkc in 2014. Vanaf de motor bracht
Ton in beeld hoe de Mont Ventoux werd beklommen in het kader van ‘Trap A.L.S. de wereld uit’
Door nieuwe technieken en samenwerkingen is momenteel de mis uit Overloon in het hele Land
van Cuijk te volgen. De studio is gevestigd in MFC Oelbroeck te St. Anthenis. Ton vertelt dat met de
komst van TV Land van Cuijk en de regelgeving er veel veranderingen hebben plaatsgevonden.
Het doet hem goed dat de uitzendingen uit Overloon gehandhaafd kunnen blijven.

Op onze vraag of het mogelijk is om de mis vanuit een ander dorp in de parochie uit te zenden,
antwoordt Ton dat dit technisch mogelijk is maar gelet op de regelgeving, de financién (per kerk)
en beschikbare (deskundige) vrijwilligers voor de gevoelige camera’s, waarschijnlijk onhaalbaar. De
vrij dure en op afstand bedienbare camera’s (2 stuks) zijn eigendom van de Theobaldusparochie.
En de vraag doet zich verder voor wie in de andere deelparochies die taken op zich willen en
kunnen nemen. Voor de onderscheidene kerken zullen dan ook camera’s beschikbaar moeten zijn.
0Qok in Overloon neemt het kerkbezoek af. Toch ziet Ton dat de uitzendingen vanuit de kerk van
Overloon blijven bestaan, zeker nu deze te volgen zijn in het hele Land van Cuijk. Ongetwijfeld
volgen velen die zondagse vieringen. Hij en de overige leden van de werkgroep denken dus nog
niet aan stoppen. Het is fijn om zoveel betrokkenheid van vrijwilligers die zich inzetten voor de
parochie te ervaren. Wij zijn samen kerk!
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VASTENAC IE

Vastenactie 2019: groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka

Onze parochie gaat in samenwerking met de stichting SrilanCare campagne voeren voor het
Vastenactieproject 2019 ‘Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka’,

In het kindertehuis Avanthi Devi in Anuradhapura worden 40 meisjes opgevangen die slachtoffer
zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik of zijn verstoten door hun ouders. Tot ze volwassen zijn
of tot hun thuissituatie is verbeterd, worden ze in het tehuis opgevangen. Tijdens hun verblijf in het
kindertehuis willen we de meisjes kennis laten maken met het verbouwen van groenten en kruiden
zodat ze deze vaardigheden kunnen gebruiken zodra ze het kindertehuis verlaten.

SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensecmstandigheden van
verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In samenwerking met hun Sri Lankaanse partner
IRSD bieden zij momenteel structurele ondersteuning aan opvanghuis Avanthi Devi. In hun werk
staat het onafhankelijker, zelfredzamer en kansrijker maken van mensen die daar zelf niet toe in
staat zijn centraal, zie www.srilancare.com.

Doet u ook mee met de Vastenactie 2019? Dat kan via de Vastenactie 2019 op de Goede
Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken of rechtstreeks uw gift overmaken op het
rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, in de
betaalomschrijving zetten: projectnummer 401234 Parochie Maria, Moeder van de Kerk te St.
Anthonis. Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens de meisjes uit het kindertehuis in Sri Lankal
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Tekst: Marieke Smulders

rK aBc

In het RK-ahc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Mariaklok

De Notre Dame in Parijs is net als de
Maastrichtse OLV-basiliek aan Maria gewijd.
Bijzonder weetje voor alle Nederlanders

die de wereldberoemde Franse kerk
bezoeken: een van de negen klokken in de
toren is van Nederlandse afkomst. Bij het
850-jarig bestaan van de Notre Dame in
2013 fabriceerde een klokkengietersbedrijf
in Asten op verzoek van de Fransen de ruim
zesduizend kilo wegende klok, die'Maria’
werd gedoopt/Maria’ hangt naast de oude
en versleten klok‘Emmanuel’ De laatste luidt
alleen nog maar op hoogtijdagen, en de
Nederlandse ‘Maria’ luidt dan met hem mee.
Wie alles wil weten over het verhaal van de
Mariaklok kan terecht in het museum Peel &
Klok in Asten.

Sterre der Zee in
Maastricht

Mei, Mariamaand, is de maand bij uitstek voor
het bezoek aan een van de vele Maria-oorden
die ons land rijk is. Een van de bekendste is de
Maastrichtse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek met
kapel waarin het beroemde beeldje van Maria
Sterre der Zee staat. Al in de zestiende eeuw
werd dit beeld meegedragen in een processie
door de stad. Pas in de negentiende eeuw
kwam het in de basiliek terecht, na jaren van
omzwervingen in politiek onrustige tijden. De
Mariakapel van de fraaie Romaanse basiliek
wordt dagelijks door honderden mensen
bezocht. Zij steken graag een kaarsje aan bij
‘Slevrouwe, uit dankbaarheid, om troost of
genezing, of gewoon om even stil te worden.

Sint-Jozef (1 mei)

Mei is weliswaar Mariamaand, maar de eerste
dag van deze lentemaand staat in het teken
van de Heilige Jozef. Terwijl we op 19 maart
zijn naamdag vieren, is de eerste mei gewijd
aan 'Sint-Jozef werkman’ patroon van tim-
merlieden, meubelmakers en schrijnwerkers.
Het was paus Pius Xl die deze feestdag in
1955 op de heiligenkalender plaatste om zo
de communisten en socialisten de wind uit
de zeilen te nemen. Zij vieren op deze datum
immers de Dag van de Arbeid.
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Adres:

Parochie Centrum
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

Telefoonnr.:
0485-471246

Website:
parochiemariamoedervandekerk.nl

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.
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VEERTIGDAGENTIJD KiK

Laatst wilde ik, Kikker, de muizen vertellen over de z 'De eerste van de maand, we doen mee hoor,
vastentijd. ‘Muizen, jullie wonen in de kerk', zei ik. kikker!" Woensdag kwamen ze langs en zeiden zoet:
'Ja, ideaal wonen, Kikker!" riepen ze. 'Aardige mensen! 'Kikker, we hebben iets lekkers voor je mee-

Veel lekkers!' Ze wiegden tevreden met hun staart. genomen. Maar je krijgt het niet, want we gaan
'Maar weten jullie ook', zei ik, 'dat de mensen in de VASTEN!' Het was even stil. Toen riepen ze tegelijk:
kerk straks veertig dagen gaan vasten?' 'Watis dat, "1 APRIL... kikker in je bil!' Ze gierden het uit. Maar
vasten?' vroegen de muizen. 'Dat is bijvoorbeeld: de pret duurde niet lang, want ik vertelde dat het
stoppen met snoepen,’ zei ik. 'Dat kan niet waar zijn!'" 1 maart was. En dat het vasten geen grapje was.
piepten de muizen geschrokken, 'De mensen komen ' maart!' riep de een. ... zonder taart!" rijmde

hier toch om te vieren? Hoe kun je vieren zonder de ander. Toen moesten we toch lachen. =
lekkers??' Tja. Ik legde het zo uit: 'Het vieren wordt
mooier als je een tijdje geen feest viert.' 'Onzin! Feest
en snoep is altijd goed voor een muis!' protesteerden
ze. 'Maar jullie zijn toch kerkmuizen!' zei ik. Wanneer
begint dat dan?' mopperden ze. 'Op aswoensdag', zei
ik, 'de eerste van de komende maand'. De slimste
muis keek ineens guitig en zei:

—

Puzzel

Vasten is niet olleen minder snoepen. Je kunt ook
minder vlees eten, drinken, tv-kijken of gamen.

Die oefeningen helpen je om los te komen van dingen
waal Je erg aan vastzit. Vasten mag gerust een beetje
moeite Kosten. God wil dat we een goed mens zij,
met oag voor anderen. Dat kun Je oefenen.
Streep uit de wolk de woorden weg die niet bij
vasten horen. Zet die vertikadl én in de juiste
volgorde in het rooster hiernaast. be bovenste
regel vormt een passend woord...

-

So\ae\'\\e-m

Wat Jezus zegt:

Niemand kan twee tegenovergestelde dingen
vah harte doen. Je zult van het ene houden
en een hekel hebben aan het andere.

wr

Je kunt niet God
en het grote geld L
tegelik dienen.

(Zie Mottetis 624)




