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VAN DE REDACTIE

De vakantie is bijna aangebroken. Velen
laten de parochie even achter zich, maar
misschien is er nog een plekje in de
koffer en leest u dit ergens ver weg in de
zon. Dan leert u de deken beter kennen,
komt u te weten waarom de kerk in
Landhorst niet open kan blijven, ziet u
dat Maashees blij is met de nieuwe
lichtjeskapel en vindt u een terugblik op
de eerste communie en het vormsel. Het
is zomaar een greep uit de actuele
gebeurtenissen en ontwikkelingen in
onze parochie.

Mist u iets dat u de moeite waard vindt?
Laat het weten, dan kunnen we er
misschien alsnog of in een volgende
jaargang aandacht aan besteden. Want
zoals we samen bij mogen dragen aan de
parochie, kunnen we ook samen werk
maken van een parochieblad dat
uitnodigt tot lezen — en niet alleen in de
vakantie.

Dat is trouwens mijn vakantietip, die ik
ook zelf in de praktijk hoop te brengen:
lees in deze zomertijd eens wat meer.
Want een goed boek opent nieuwe
horizonten en neemt je mee op reis, ook

al blijf je thuis. Van harte aanbevolen!

Pastoor van der Sluis
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NET ALS PAULUS DE TOEKOMST TEGEMOET

In mijn seminarietijd werd het studiejaar steevast afgesloten op 29 juni, het hoogfeest van Petrus en
Paulus. De barbecue die avond was het laatste samenzijn voordat ieder aan de vakantieperiode
begon en een tijdje zijn eigen weg ging. Na die vakantie begon je dan weer met nieuwe zin en
bezieling, uitkijkend naar de priesterwijding die in het verschiet lag en waarnaar je, jaar na jaar
aftellend, uitkeek.

Het hoogfeest van Petrus en Paulus is dit jaar zeker geen reden
voor vreugde in Landhorst. Het wordt de dag waarop de laatste
viering in de kerk zal plaatsvinden, alvorens het gebouw aan de
eredienst wordt onttrokken. Een moeilijk besluit en uiteraard
een verdrietige dag voor de betrokken parochianen in het
pioniersdorp. Over hoe het zo ver gekomen is, kunt u elders in
dit blad het nodige lezen. Het past in elk geval in de algemene
trend in onze parochie van afnemend kerkbezoek, daarmee
gepaard gaande teruglopende inkomsten, maar ook jaar na jaar
dalende cijfers met betrekking tot dopen, communie, vormsel
en kerkelijke uitvaarten. Uiteraard zijn er wel onderlinge verschillen tussen de diverse
deelparochies, maar er is nergens aanleiding voor groot optimisme omtrent de ontwikkelingen.

Hoe anders is deze trend van krimp en vergrijzing dan de situatie waarin die twee grote apostelen
optraden! Zij stonden aan het begin van de Kerk, die mede dankzij hun inspanningen en
geloofsijver voortdurend groeide. Paulus stichtte her en der nieuwe gemeenschappen onder de
niet-joden in Klein-Azié en Griekenland, terwijl Petrus met anderen de Blijde Boodschap
verspreidde in Israél. Heel de paastijd hebben we in het bijbelboek dat niet voor niets ‘de
Handelingen der apostelen’ heet het verslag van hun optreden in woord en daad gevolgd. Er
waren teleurstellingen en tegenslagen, er was weerstand en afwijzing, maar dat alles woog niet op
tegen de voortdurende toename van het aantal gelovigen.

Dat laatste moeten wij vandaag de dag ontberen en dat resulteert als we niet oppassen in
moedeloosheid en pessimisme. We vragen ons allicht af of er nog toekomst is voor de Kerk - in de
eigen deelparochie, in de parochie en in Nederland. We moeten ervoor waken - ook ik zelf — dat
we niet onverschillig worden, lauw of passief. Als wij er niet meer in geloven, wie dan wel? Hopelijk
vinden we telkens weer de kracht om door te gaan, naar het voorbeeld van Petrus en Paulus. Die
kracht geeft God ons ook: we hebben Pinksteren gevierd, de gave van de heilige Geest - niet alleen
aan de apostelen toen, tweeduizend jaar geleden, maar ook aan ons, hier en nu. Laten we blijven
bidden dat die heilige Geest ons hart verwarmt en ons verstand verlicht om in te zien wat ons in
onze parochie te doen staat, zodat we als gelovigen samen weer hoopvol vooruit kunnen en
durven kijken. Laten we in elk geval deze zomer weer nieuwe energie opdoen; ik wens u een fijne
vakantie!

Pastoor van der Sluis



SLUITING VAN DE PAULUSKERK IN LANDHORST:

Onlangs spraken we in Landhorst met de dames:
Gabriélle Verhoeven, Arna Jacobs en Ans Rijkers.
De aanleiding is het feit dat er op 29 juni
aanstaande de laatste eucharistieviering zal
plaatsvinden in de Pauluskerk in Landhorst,
waarna dit kerkgebouw aan de eredienst zal
worden onttrokken. Het werd een goed gesprek
met drie bevlogen dames in de sfeervolle
moderne kerk van Landhorst. De dames
vertellen over het parochieverleden en over de
aanleiding tot sluiting van het kerkgebouw,
maar vooral ook over de gevoelens bij
parochianen, vrijwilligers en koorleden.

Maar eerst kort de parochiegeschiedenis in
Landhorst:

1951 bouw noodkerk H. Paulus.

1962 Landhorst wordt een zelfstandige parochie
met rector Van der Velden.
1969 bouw nieuw
gemeenschapshuis.

kerkgebouw  annex

Terwijl in de rest van Nederland het kerkbezoek
al terugliep, bleef de kerk in Landhorst vol. En in
1979 kon de pastoor rustig op vakantie gaan,
omdat parochianen zelf de gebedsdienst
leidden. Tot 2010 waren er in Landhorst naast
de eucharistievieringen regelmatig woord- en
communievieringen die volledig door leken
werden uitgevoerd en door de kerkgangers
werden gewaardeerd.

Veranderingen

De laatste decennia nemen mensen gemakkelijk
kennis van andere maatschappelijke visies. Het
geloof, de uitdragers ervan en gelovigen
moesten het vaak ontgelden, al dan niet
terecht. Het kerkbezoek is daardoor in

Landhorst, net als in andere deelparochies, tot
een minimum gedaald. Ook het feit dat de
vieringen op Witte Donderdag en Paaszaterdag
niet in het eigen dorp waren was voor sommige
mensen moeilijk te begrijpen.




VERDRIETIG, MAAR HELAAS ONVERMIJDELUJK

Maar vooral de betrokkenheid bij de kerk en de
bereidheid om een parochie te besturen is veel
te weinig aanwezig. Ook in Landhorst zijn de
inwoners actief benaderd en gevraagd om
taken binnen de deelparochieraad te willen
uitvoeren of als vrijwilliger te assisteren bij
vieringen. Voor dat laatste was nog enige
bereidheid aanwezig. Financieel redde de
parochie het nog wel.

Kerksluiting

Het traject van besluitvorming over het
openhouden van de Pauluskerk is in juni 2018
begonnen met een gesprek met de pastoor.
Vervolgens zijn er twee bijeenkomsten geweest
om aan parochianen de situatie uit te leggen en
mensen te vragen om daadwerkelijk bestuurs-
en/of vrijwilligerstaken uit te voeren.

Helaas heeft dat vrijwel geen concreet resultaat
opgeleverd. De huidige vrijwilligers konden
daarom, ook na overleg met het
interim-parochiebestuur, niet anders dan
vragen om sluiting van het kerkgebouw.

Mix van realisme en emoties

De damens beseffen dat voor kerkgangers de
sluiting van een kerk nooit een goede oplossing
is. Er is dan ook teleurstelling bij deze groep
parochianen. Na onttrekking van het gebouw
aan de eredienst zullen de weekmissen op
dinsdag in de Kieveitshof gewoon doorgaan en
ook begraven op het dorpskerkhof blijft
mogelijk. Ook wordt er nagedacht over het
realiseren van een kleine bidkapel. Voor
weekendvieringen en andere diensten zoals
dopen uitvaarten zullen mensen bij een andere
deelparochie terecht kunnen.

Afsluiting en daarna

Er is gekozen om op 29 juni, de naamdag van de
H. Paulus, de sluitingsviering te laten
plaatsvinden. Dat is precies 50 jaar na de
ingebruikname van het huidige kerkgebouw.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om
met elkaar herinneringen te delen aan ruim een

halve eeuw parochie zijn in Landhorst, een
periode die helaas ten einde is.



Het bijzondere
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DE EERSTE COMMUNIE WAS WEER FEEST

De afgelopen maand hebben in Qeffelt, Oploo en St. Anthonis in totaal 37 kinderen hun eerste
Heilige Communie ontvangen. Het is de laatste jaren niet meer voor alle ouders vanzelfsprekend
om hun kinderen hieraan deel te laten nemen. Vandaar dat de groep in St. Anthonis bestond uit
kinderen uit 5 verschillende dorpen.

In onze parochie, waar de onderlinge band soms nog wel te wensen overlaat, zagen we juist in de
communievoorbereiding die ongeveer een half jaar in beslag neemt, groei en verbondenheid
ontstaan tussen de ouders, maar vooral de kinderen. Zij gaven beiden het goede voorbeeld dat het
helemaal niet uitmaakt of je eigen kerk nu open of dicht is - als je in Jezus Christus gelooft, in God
ons aller Vader, maakt het niet uit waar je dit beleeft. Het belangrijkste is: als we het samen kunnen
doen, geven we onze kinderen iets heel moois mee voor hun toekomst. Zo zijn we met alle
communicanten uit onze parochie naar de Abdij in Uden gegaan. Hier werd er samengewerkt, en
zagen de kinderen dat ze niet de enige zijn die zich voorbereiden op de communie, om zo vriend of
vriendin van Jezus te worden. Want dat is de eerste Heilige Communie: Jezus komt in je hart.

Toepasselijk is dan ook de titel van het project : Gods Grootse Geschenk. Het bestaat uit 10
bijeenkomsten voor de communie en 1 bijeenkomst nadat je de communie ontvangen hebt.
Verder heeft elke eigen deelparochie nog zijn eigen tradities, zoals bv. een rondleiding in de kerk.
Zo leren de kinderen niet alleen elkaar, maar ook zichzelf beter kennen, maar vooral: Wie is Jezus,
wat wil Hij mij allemaal leren en laten zien, waarom is Hij zo belangrijk voor ons mensen?

En dan is daar de grote dag dat ze de eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Vanaf nu gaat
het eigenlijk pas echt beginnen, nu horen ze er echt helemaal bij. Wij hopen dan ook dat menige
communicant het voorbeeld van Jezus gaat waarmaken. Dit kun je op verschillende manieren
doen, door bv: misdienaar te worden of door samen met het gezin de familiemissen te bezoeken of
de kinderwoorddienst, ook als dit niet in je eigen dorp plaatsvindt. Want Gods grootste geschenk
houdt nooit op. Dat kan alleen maar groter worden!

Dit alles kan alleen dankzij mensen die zich als vrijwilliger, sommigen al vele jaren, inzetten om
naast de bijeenkomsten alles wat erbij komt kijken mee te organiseren. Deze mensen zijn het
directe voorbeeld hoe Jezus ons oproept Zijn boodschap bekend te maken aan iedereen. En weet
u: uit ervaring kan ik zeggen dat al deze mensen Gods Grootste Geschenk oak elk jaar weer in grote
mate zelf ontvangen: want we leren elk jaar weer van de wijze uitspraken van kinderen, zij zijn de
kinderen van God, en de grootste rijkdom is als kinderen begrijpen hoeveel Jezus van alle mensen
houdt en je altijd blijft steunen als je Hem in je hart wil ontvangen!

Dank aan al onze communiewerkgroepen en na de grote vakantie komt er informatie voor de
volgende voorbereidingen. Van harte welkom!

Gerda Willems Catechist



PASTOOR THEO LAMERS LEIDT ONS DEKENAAT...

Onlangs spraken wij met pastoor-deken T.M.C. (Theo) Lamers. Hij is deken van ons dekenaat Cuijk-
Boxmeer-Gemert en tevens pastoor van de Martinus parochie in Cuijk. Allereerst bevestigt de
deken dat een dekenaat een bestuurlijke laag is in de kerkelijke hiérarchie. Zoals een bisdom wordt
geleid door een bisschop en een parochie onder leiding staat van een pastoor staat een dekenaat
onder leiding van een deken. Een bisdom is onderverdeeld in verschillende dekenaten en een
dekenaat is weer onderverdeeld in een aantal parochies.

Door de ontwikkelingen van de laatste 50 jaren in de Katholieke Kerk zijn er regelmatig
samenvoegingen geweest. Zoals onze parochie Maria, Moeder van de Kerk is ontstaan na een
samenvoeging van meerdere parochies, zo is het huidige dekenaat Cuijk, Boxmeet, Gemert
ontstaan vanuit de aparte dekenaten Cuijk én Boxmeer én Gemert. In 2009 is het dekenaat Cuijk
opgeheven en ingedeeld bij de nieuw gevormde dekenale regio Boxmeer-Cuijk-Gemert, waarvan
R. Kerssemakers, pastoor in St. Anthonis, de eerste deken werd tot 1 september 2014. Deken
Lamers is zijn opvolger.

We werden in Cuijk gastvrij ontvangen n de mooie pastorie van de Martinusparochie, in een
vergaderzaal met zicht op de Maasboulevard. De deken vertelt dat tot ongeveer 1992 een
dekenaat een grote organisatie was met eigen personeel en mogelijk bemoeienis in de parochies.
In die tijd wilde de bisschoppen meer rechtstreekste lijnen direct naar de parochies, waardoor de
activiteiten voor de dekenale organisatie veel kleiner werden. De pastorale inzet blijft speerpunt
voor de individuele parochies. Kerk zijn is niet alleen een kerkgebouw hebben maar is ook
verbindend, samenbindend, helpend voor en naar elkaar.

De deken is een contactpersoon tussen bisschop en parochie (priesters) waarbij parochies
behoorlijk autonoom kunnen zijn. De rol van de deken kan ook zijn om verschillen waar te nemen
en deze bespreekbaar te maken in de contacten die hij heeft met de pastores tijdens formele en
informele bijeenkomsten. Vragen die hem gesteld worden waarom iets wel in de ene parochie kan
en in de andere niet zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Daarmee probeert de deken de
eenheid van onze Kerk te benaderen, met oog voor ieders eigen mogelijkheden.




...EN IS SINDS KORT OOK NOG VICARIS-GENERAAL

Het formele contact met het Bisdom bestaat uit bijeenkomsten die 4 tot 5 keer per jaar plaats
vinden met alle dekens en de bisschop. De bisschop laat zich dan informeren over pastorale zaken
vanuit de basis. Deken Lamers wil als voorbeeld noemen dat er momenteel nieuwe richtlijnen
rondom de uitvaartliturgie worden voorbereid. Deze worden in dit overleg besproken, waarbij de
dekens hun visie kunnen geven en deze later uitdragen aan de verschillende parochies.

QOok is het de taak van de deken om te signaleren wanneer het in bepaalde parochies niet goed
gaat. Dit kan zijn in de corganisatie, de financién, de pastorale zorg maar ook in het welzijn van de
priesters. Wanneer dit aan de orde is kan de deken een rol spelen in de communicatie richting
bisdom. Voor de zorg voor de priesters is er een functionaris binnen het bisdom, maar deze krijgt
ook informatie van de dekens. Het bencemingsheleid van pastores gebeurt door het bisdom.

Deken Lamers is gevraagd deken te worden. Op dit moment is de combinatie van pastoor én
deken te doen. Pastoor Lamers wil nadrukkelijk zijn pastorale taken kunnen blijven uitvoeren. Zo is
hij pastor/reisgenoot geweest tijdens de katholieke jongerendagen en organiseert hij met veel
enthousiasme het kamp voor de vormelingen. Eind mei is door het bisdom bekend gemaakt dat
deken Lamers in een parttime dienstverband de functie van vicaris-generaal gaat vervullen. Hij
gaat niet ‘'verloren’ voor Cuijk.

Foto:

Deken Lamers samen met onze bisschop
magr. De Korte, wiens rechterhand hij als
vicaris-generaal wordt.

Hij zal deze functie in deeltijd vervullen
en blijft pastoor in Cuijk en tevens deken
van onder meer onze parochie,

We vroegen hoe hij de toekomst van de Kerk ziet. Deken Lamers geeft aan dat onze Kerk een Kerk
in beweging is, maar ook een krimpende Kerk. Statistisch gezien is er op alle fronten, zoals
kerkgangers, dopelingen, huwelijken, priesterwijdingen, enz. een daling. Een Kerk in beweging én
krimp geeft echter niet alleen zorgen maar biedt ook mogelijkheden. In een veranderende en
bewegende Kerk is er de voartgang van ‘het verhaal van God en mensen', en die inzet maakt niet
somber.

De redactie van ‘Binding’ is deken Lamers erkentelijk voor dit gesprek en feliciteert hem met de
benceming tot vicaris-generaal. Aan het einde van ons interview hebben we de deken nog
gevraagd wat hij als boodschap aan onze lezers wil meegeven. Hij hoefde hierover niet lang na te
denken en was heel duidelijk: “Wees niet bang voor de toekomst en zoek elkaar op”. 9



15 AUGUSTUS: ZlJ LEVE HOOG!

Elk jaar vieren we op 15 augustus het hoogfeest
van Maria Tenhemelopneming (dus niet ‘Maria
Hemelvaart’ zoals sommigen zeggen!). Het is de
liturgische uitdrukking van het dogma dat op 1
november 1950 door paus Pius Xl werd
afgekondigd. Wat we precies vieren staat in de
constitutie Lumen Gentium van het Tweede
Vaticaans Concilie: “Tenslotte is de onbevlekte
Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de
erfzonde, in het voltooien van haar aardse
levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse
heerlijkheid opgenomen en door de Heer
verheven tot koningin van het heelal (...)"

Hoewel het dogma recent is, heeft dit hoogfeest
oude papieren, die teruggaan tot de zesde
eeuw, toen het bekend was onder de naam
Dormitio Mariae {oftewel het ‘ontslapen’ van
Maria). Later nam paus Sergius | (687-701) het
feest over. Het overlijden van Maria werd met
name in de Oosterse kerken ook veelvuldig
weergegeven op ikonen; daarop is meestal te
zien hoe Maria, omringd door de apostelen, op
haar sterfbed ligt terwijl haar ziel ten hemel
wordt gevoerd (soms ook ten hemel wordt
gedragen door Christus).

De gedachte dat Maria, die zo'n unieke plaats

inneemt in de heilsgeschiedenis, ook als eerste
10

zijn verlossende liefde mocht ervaren heeft alles
te maken met een ander dogma, namelijk dat
van de Onbevlekte Ontvangenis. Daarin wordt
immers uitgesproken dat Maria, om de moeder
van Christus te kunnen zjn, bij voorbaat
gevrijwaard was van alle zonden, inclusief de
erfzonde. Die Onbevlekte Ontvangenis betekent
dat Maria vol van genade is, dat ze vervuld is
van de goddelijke liefde, zodanig dat er voor het
kwaad geen plaats is in haar hart. Daarom werd
Maria, die haar zocn, Gods Zoon, nabij was van
kribbe tot kruis, ook aan het einde van haar
aardse levensweg niet van Hem gescheiden,
maar mocht ze direct en voor altijd bij Hem zijn
in zijn hemels koninkrijk.

Dat koninkrijk is ook onze bestemming, zoals
Jezus voor zijn lijden en sterven zelf verzekert
aan zijn leerlingen: “lk ga heen om een plaats
voor u te bereiden, en als Ik ben heengegaan en
een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u
op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar
Ik ben” (Joh. 14, 3).

Daarom is dit hoogfeest niet alleen, en zelfs niet
op de eerste plaats, bedoeld om te getuigen van
de eer die Maria te beurt is gevallen, maar
veeleer om ons, zwakke en zondige mensen, te
sterken in het geloof dat ook wij bestemd zijn
om met haar te delen in de vreugde die alles
overtreft en die geen einde kent. Naar die
bestemming zijn wij op weg en mogen we
uitzien — we hebben het nog niet bereikt, maar
“intussen is de moeder van Jezus, die reeds met
lichaam en ziel in de hemel verheerlijkt is, het
toonbeeld en de aanzet van de Kerk zoals ze in
de toekomst voltooid zal worden. Evenzo is zij
hier op aarde, totdat de dag des Heren komt,
het lichtend teken van de vaste hoop en de
vertroosting van het pelgrimerende volk van
God” (LG 68). Dat mogen we dus op 15 augustus
vieren - u komt toch ook?



MOOIE VORMSELVIERING IN OEFFELT

Vrijdag 31 mei vond in Qeffelt de vormselviering plaats. Er waren 13 Yormelingen dit jaar, waarvan
tien uit Oeffelt, één uit St. Anthonis en twee uit Overloon. Onze basisopzet is al een paar jaar
hetzelfde, met elk jaar een aantal aanpassingen om het nog meer op de kinderen af te stemmen.
Blij waren we dat het weer bij Pastor Harrie in de pastorie mocht.

Hoe verloopt een bijeenkomst? Na school druppelen de kinderen binnen en krijgen wat drinken en
een koekje. Hierna in de woonkamer aan de slag met de informatie voor deze dag. Deze is verwerkt
in een presentatie die via de tv goed te volgen is. Tussendoor ook vaak praktijkopdrachten die
apart, in groepjes of samen uitgewerkt worden. Naar aanleiding van de stof ontstonden vaak mooie
discussies, kwamen verhalen uit hun eigen leven naar boven en merkten we dat alles binnen deze
groep bespreekbaar was. leder mocht zijn/haar verhaal doen.

Totaal hebben we zo 6 bijeenkomsten gehad. We zijn ook naar het Afrikamuseum geweest en
hebben een moskee bezocht. Met z'n allen zijn we ook naar de Power of Fire-dag in Den Bosch
geweest, die veel indruk maakte. Naast de ouderbijeenkomsten aan het begin en aan het einde
hebben we de ouders doorlopend geinformeerd door na elke bijeenkomst een verslag met foto's te
sturen. De vormelingen uit St. Anthonis en Overloon zijn door Pastoor van der Sluis voorbereid op
het vormsel en zijn in de laatste week moeiteloos aangesloten bij de Oeffeltse vormelingen.

Het vormsel zelf is ook goed verlopen met als vormheer Monseigneur Mutsaerts, die zich heel goed
kon verplaatsen in de wereld van de vormelingen. Pastoor van der Sluis was ook aanwezig. Pastor
Harrie mocht een prachtige cheque in ontvangst nemen voor zijn dovenscheool in Afrika. Heel
bijzonder en mooi hoe hard de vormelingen gewerkt hebben om zoveel mogelijk statiegeldflessen
op te halen en in te leveren. Samen hebben ze € 610,07 verzameld voor de kinderen in Afrika. Na
de vormselviering is her en der nog goed gefeest. Een mooie afsluiting van het vormseltraject met
een erg enthousiaste groep kinderen! Uit de reacties achteraf kunnen we opmaken dat we geslaagd
Zijn in onze opzet en dat “onze” vormelingen met een fijn gevoel terug kunnen denken aan hun
vormseltijd.

Namens de werkgroep Oeffelt
Annet, Corine, Elly
en Pastor Harrie

Vinr: Pastor Tullemans,

Mgr Mutsaerts, Pastoor

vd Sluis Gerben Koot,

Pim Hofmans, Wes Jilissen,
Madelon Rose, Sophie
Jordens, Hailey Theeuwen,
Jorn Weerts, Frits Visscher,
Thijs van Asten, Vera van Baal
, Noortje Repkes, Sien Gerrits,
Audrey Karemera




WL NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum

05-03-2019
10-03-2019
21-03-2019
25-03-2019
26-03-2019
29-03-2019
30-03-2019
07-04-2019
08-04-2019
18-04-2019
14-05-2019
19-05-2019

21-05-2019
26-05-2019

28-05-2019

07-06-2019

Naam en woonplaats

Cor Daverveld
87 jaar, Wanroij
Martien Willems
86 jaar, Oploo
An van der Burgt-Verheijen
95 jaar, Wanroij
Jo Lenkens-Willems
74 jaar, Westerbeek
Tien Verhoeven
87 jaar, Wanroij
Norbert Moormann
78 jaar, St. Anthonis
Piet de Haas
84 jaar, Oeffelt
Dora Vloet-Nabuurs
82 jaar, St. Anthonis
Mientje de Bruijn-Cremers
93 jaar, Oeffelt
Gerrit van der Cruijsen
82 jaar, Mill
Jan Arts
77 jaar, Wanroij
Gérard Gerrits
88 jaar, Oeffelt
Piet Pijnappels
77 jaar, Wanroij
Anna Maria van der Ven-Donkers
87 jaar, Beugen
Tony Nabuurs-Verbruggen
84 jaar, Wanroij
Marius van Tits
88 jaar, Boxmeer

GOEMANS 7

uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar op
0485 523 043

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

WL VIERDEN DE DOOP VAN:

Datum
17-05-2019

Naam en woonplaats

Isabelle en Elisabeth Schallenberg,
Oeffelt

Datum
02-06-2019

Naam en woonplaats

Luuk Tijssen,
Oeffelt




WEEKENDVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

1e zaterdag:
19.00 uur Beugen

2e zaterdag:
19.00 uur Beugen
19.00 uur Westerbeek

3e zaterdag:
19.00 uur Beugen

1e zondag:

09.00 uur Oploo (gebedsd.)

09.00 uur Wanroij

10.30 uur Qeffelt

10.30 uur {(kwd) Overloon
10.30 uur St. Anthonis

2e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur Overloon
10.30 uur St. Anthonis

3e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur Overloon
10.30 uur St. Anthonis

4e zaterdag:

19.00 uur Beugen
19.00 uur Oploo

19.00 uur Overloon
(gebedsd.)

5e zaterdag:
19.00 uur Beugen

4e zondag:

09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur Overloon
10.30 uur St. Anthonis

5e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur Overloon
10.30 uur St. Anthonis

Het bovenstaande rooster is het standaardrooster zoals we dat in onze parochie hanteren. Soms is
het nodig om hierin wijzigingen aan te brengen; ook zijn er incidenteel extra vieringen, zoals bij
hoogfeesten. Voor deze wijzigingen en aanpassingen raden wij u aan om onze website te
raadplegen. Daar vindt u het actuele rooster per maand, inclusief de vermelding wie de celebrant is.
Website: parochiemariamoedervandekerk.nl

Op 28 mei jl. hebben wij afscheid genomen van Piet Pijnappels met een eucharistieviering in de
Corneliuskerk te Wanroij, waarvoor Piet zich gedurende vele jaren met grote ijver en toewijding
heeft ingezet. Zijn plotseling ovetlijden, een week voordien, was niet alleen een grote schok maar
tevens een enorm verlies voor de geloofsgemeenschap in Wanroij. Wij zijn Piet dankbaar voor alles
wat hij gedaan heeft en wensen zijn familie, alsmede de parochianen, veel sterkte.
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Marco TOUVL&/L Uitvaartverzorging
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24 uur per dag persoonlijk voor u bereikbaar,
zodat u de tijd en ruimte hebt voor uzelf en uw naasten

diensthoan:

ook als u elders verzekerd bent

betoalboow;
zie onze website voor mogelijkheden en tarieven
of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek

T 0485 - 80 06 45 wWww.marcotoonen.n|

M 06 - 558 755 35 info@marcotoonen.nl




PETRUS EN PAULUS, EEN PAAR APART

Sinds enige tijd staan er in de kerk van St.
Anthonis heiligenbeelden tegen de pilaren.
Twee daarvan, afkomstig uit Vierlingsbeek,
stellen de twee voornaamste apostelen voor:
Petrus en Paulus. Op 29 juni worden ze tezamen
herdacht naar aanleiding van hun marteldoed
te Rome in het jaar 67. Het staat niet vast dat ze
op dezelfde dag terecht zijn gesteld, maar
volgens de overlevering zou Paulus als Romeins
staatsburger onthoofd zijn, Petrus gekruisigd
met het hoofd omlaag. Zo komen in één en
dezelfde viering twee heiligen samen die
overigens heel verschillend waren en een heel
andere weg in geloof hebben afgelegd.

Simon, een visser uit Galilea, behoorde met zijn
broer Andreas tot de eerste volgelingen van
Jezus. Hij kreeg van Hem de bijnaam Petrus,
afgeleid van het Griekse woord 'petra’ dat 'rots'
betekent. Dat gebeurde nadat hij Jezus had
erkend als de Christus, de Zoon van God: "Gij zijt
Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk
bouwen en de poorten der hel zullen haar niet
overweldigen. |k zal u de sleutels van het Rijk
der Hemelen geven! (Mt 16:18-19) Petrus wordt
dan ook gezien als de eerste onder de twaalf
apostelen, belast met de leiding van de latere
Kerk, waarvan zijn opvolgers, de pausen, de
sleutelbewaarders zijn. In Rome is hij onder
Nero terecht gesteld, nadat hij eerder onder
meer met Marcus naar Alexandrié reisde om het
geloof te verkondigen. Petrus wordt afgebeeld
met sleutels in de hand. Hij is o.a. patroon van
slotenmakers, smeden, loodgieters, metselaars,
steenhouwers, vissers en schippers.

Saul, afkomstig uit een joodse familie uit Tarsus
was eerst Farizeeér en fel vervolger van de
eerste christenen, die hij als een sekte
beschouwde. Onderweg naar Damascus werd
hij geroepen door Christus en bekeerde zich
(zoals we vieren op 25 januari). Na enige tijd

vond Paulus erkenning bij de belangrijkste
apostelen in Jeruzalem, die hem toestonden om
het evangelie te verkondigen aan de
zogenaamde ‘heidenen) (niet-joden). Paulus
beschouwde zichzelf als apostel en kweet zich
met verve van zijn zending; hij maakte vier
grote missiereizen, meestal met een of meer
metgezellen, waarbij hij tal van christen-
gemeenten stichtte, onder meer in Griekenland.
Aan die gemeenschappen, maar ook aan zijn
persoonlijke medewerkers, schreef hij brieven,
waarvan een aantal is opgenomen in het
Nieuwe Testament. Uiteindelijk werd hij
overgebracht naar Rome, waar hij aan de Via
Ostia ter dood werd gebracht (aan het zwaard is
Paulus te herkennen nis in de iconografie). Hij is
patroon van de katholieke pers, theologen,
zielzorgers, touwslagers en wevers.

Petrus en Paulus zijn de twee grote pijlers
waarop de Kerk is gebouwd; het is dan ook
terecht dat ze een vooraanstaande plaats
innemen in onze kerkgebouwen, maar meer
nog in ons eigen geloof,

Petrus, broederlijk verenigd met Paulus
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(eloven

3 juli: H. Thomas

door de tijd — juli-augustus

Tekst; Sipke Draisma

Volgens de kerkelijke kalender is er iedere dag wel iets te vieren. We lichten hieronder een
aantal bijzondere feesten toe die in de maanden juli en augustus vallen.

Van wie de tweelingbroer?

Thomas wordt weliswaar de ongelovige apostel genoemd, maar de
vraag is of dat terecht is. Hij was er niet bij toen Jezus na zijn dood en
opstanding aan de andere leerlingen verscheen. Die andere leerlingen
hadden dus gemakkelijk praten. Zij zagen Jezus in het echt, terwijl
Thomas het van horen zeggen moest hebben. Ook was Thomas blijk-
baar de enige die de ruimte durfde te verlaten waarin de leerlingen
zich uit angst hadden opgesloten. Bovendien was het Thomas die als
eerste naar Jezus de belijdenis uitsprak “Mijn Heer en mijn God".
Thoemas wordt volgens het evangelie ook Didymus genoemd, dat
‘tweeling’ betekent. Alleen wordt er in het evangelie geen broer van

Sint-Thomas door Caravaggio (1602)

Thomas ge-
noemd. Theolo-
gen hebben wel
een antwoord

op de vraag wie
dan die tweeling-
broer of zus van
Thomas is. Dat
zijn wij allemaal:
mensen die

net als Thomas,
weliswaar willen
geloven maar dat
niet altijd kunnen.

25 juli: H. Jacobus de Meerdere
Patroon van de pelgrims

Er zijn twee apostelen die de
naam Jacobus dragen. Ze worden
de Meerdere en de Mindere
genoemd om ze van elkaar te
onderscheiden, waarbij meerdere
en mindere voor oudere en jon-
gere staat. Jacobus de Meerdere
was een broer van Johannes en
behoort met Petrus en Andreas
tot de vertrouwelingen van
Jezus. Ze zijn bij Jezus tijdens zijn

verheerlijking op de berg en in
de Hof van Olijven. Jacobus de
Meerdere is de eerste apostel die
rond 44 door onthoofding de
marteldood stierf. Zijn lichaam is
volgens overlevering in Spanje
terechtgekomen in wat nu
Santiago (Sint-Jacobus) de Com-
postella heet. Jacobus is onder
meer de patroon van pelgrims en
apothekers.

11 augustus:
H. Clara
Geestelijke

Zus van
Sint-Franciscus

Net als Sint-Franciscus gaf Clara
een leven in welstand op en
koos voor radicale armoede.
Met Franciscus stichtte ze een
orde van zusters en volgde ze
een kloosterregel die ze zelf
had geschreven. Sinds jaar

en dag brengen mensen een
worst naar de zusters claris-
sen in Megen, in de hoop dat
die vervolgens om mooi weer
bidden. Aangezien de clarissen
vegetarisch zijn wordt er
tegenwoordig meer prijs
gesteld op eieren, kaas en
fruit, lezen we op hun website
www.clarissen.nl




Advertorial
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Als je op adem wilt komen, doe je er verstandig

aan even naar buiten te gaan. Als alles je even te
veel wordt in je werk, of als vrijwilliger in je lokale
geloofsgemeenschap, dan doe je er goed aan om
letterlijk frisse lucht tot je te nemen. Als je geen
inspiratie meer voelt en je steeds vaker doorgaat
op de automatische piloot, dan hoef je niets anders
te doen dan de natuur op te zoeken. In de loop der
jaren heb ik ontdekt dat ook het bezoeken van een
klooster hetzelfde weldadige effect kan hebben.

Aandacht

Toen ik laatst in het klooster van Orval was, vertelde
de abt me een verhaal uit zijn eerste jaren als mon-
nik. Hij verzorgde toen een oude broeder en vroeg
hem waar het in ons leven ten diepste om gaat. De

Ook thuis kun je je laven aan
het kloosterleven

broeder antwoordde:'Doe alles met aandacht en
liefde en vind daarin je bestemming. En die kom
je op het spoor als je vruchtbaar bent en leven
doorgeeft! Zo'n levensles uit het klooster geeft me
nieuwe adem. Dan kan ik weer vooruit. Het is vaak
eenvoudiger dan je denkt...

Magazine
Om die levenslessen van het kloosterleven te leren

kennen hoeft u niet per se een klooster te bezoeken.

|8

Op adem komen

U kunt het klooster ook bij u in huis halen! Uitgeverij
Adveniat brengt viermaal per jaar het prachtige ma-
gazine Klooster! uit. Via dat kleurrijke blad kunt u zich
thuis laven aan de stilte, aan het gemeenschapsleven
en de wijsheid van het kloosterleven. Ik beveel het u
van harte aan.

Leo Fijen

Het lezen van Klooster! geeft me iedere keer weer
nieuwe inspiratie — eenlezer

Wilt u vier keer per jaar het magazine Klooster! ont-
vangen? Ga dan naar www.kloostermagazine.n!
voor een abonnement. U krijgt als nieuwe abonnee
ook nog eens twee mooie inspiratieboekjes cadeau,
over bidden en over Maria.

Foto: Marc Bolsius




UIT HET PAROCHIELEVEN GEGREPEN

In een grote parochie zoals de onze bereikt niet alle nieuws altijd iedereen. Hieronder enkele
weetjes - helaas niet allemaal positief - die u misschien nog niet wist.

OPBRENGST VASTENACTIE BOVEN VERWACHTING

Na de stevige donaties voor de Adventsactie 2018 voor het project ‘Ons thuis, heeft pater André
van Zon SSS ons allen nogmaals hartelijk bedankt voor het formidabel bedrag waar de
minderbedeelden in Maputo, Mozambique, een geweldige steun van ondervinden.

Voor Vastenactie 2019 heeft onze parochie in samenwerking met stichting SrilanCare campagne
gevoerd voor een biologische groentetuin met waterput en sproeisysteem voor kindertehuis
Avanthi Devi in Sri Lanka. Vrijwilligers van onze deelparochies, lokale Goede Doelen acties en
stichting SrilanCare hebben 40 dagen lang hun beste beentje voorgezet om de campagne tot een
succes te maken. Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. We zijn erg blij met ieders inzet
en enthousiasme en trots op het resultaat! Met z'n allen hebben we het bedrag van € 5.642,55
opgehaald. Dit betekent dat we meer hebben opgehaald dan onze verwachte actieopbrengst van
€ 4.000,-. Vastenactie heeft daar € 2.000,-, 50% van de verwachte actieopbrengst, aan toegevoegd.
Daarmee bereiken we een totaalbedrag van €7.642,55! Dit betekent dat we € 1.642,55 boven het
goedgekeurde bedrag zitten. Deze extra gelden voegen we toe aan ons vastenactieproject in Sri
Lanka. Vastenactie heeft reeds het totaal goedgekeurde bedrag van € 6.000,- overgemaakt aan
onze partner in Sri Lanka. Ook zal Vastenactie het resterende bedrag van € 1.642,55 overmaken
naar Sri Lanka voor het toekomstig onderhoud van het project.

Dankzij uw inzet leren 40/50 meisjes van het kindertehuis onder begeleiding hun eigen groenten
verbouwen en een groentetuin onderhouden. Met het doel om in de toekomst zichzelf en hun
gezin zelf van gezonde groenten te kunnen voorzien. Nogmaals allen hartelijk dank voor deze
succesvolle opbrengst Vastenactie 2019!

MATTHIASKOOR OPLOO TER ZIELE

Het Matthiaskoor in Oploo heeft opgehouden te bestaan. Het aantal dames was zo klein geworden
en de gemiddelde leeftijd zo hoog dat doorgaan geen optie meer was. Daarom hebben de damens
helaas zelf besloten te stoppen. Tot dusver zongen ze elke maand één keer in de kerk, de overige
vieringen worden opgeluisterd door het herenkoor. Heel veel dank in elk geval voor alle inzet
gedurende vele jaren!

KERK ST. ANTHONIS IN DE ZOMER OP ZONDAGMIDDAG OPEN

Net als vorig jaar is de kerk in St. Anthonis gedurende de zomermaanden (vanaf 23 juni tot en met
25 augustus) elke zondagmiddag tussen 14.00-16.30 uur open. Bezoekers kunnen dan
binnenlopen om de kerk te bekijken of een kaarsje aan te steken. Er zijn vrijwilligers aanwezig om
mensen welkom te heten en desgewenst iets over de kerk te vertellen. Een initiatief dat navolging
verdient!
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INZEGENING LICHTJESKAPEL IN MAASHEES

Zondag 14 april, palmzondag, was een bijzondere dag voor Maashees. De beeltenis van de
patroonheilige, Antonius Abt met het varken, werd naar de lichtjeskapel gebracht. Samen met de
afbeelding van de Emmalisgangers waren het voorheen de figuraties die op het altaar en de
lezenaar in het kerkgebouw zaten.

De beeltenissen werden gemaakt door Rien Evers, kunstenaar uit het dorp Maashees en van wiens
hand hier in de regio op vele plaatsen nog kunstwerken te zien zijn. Het was reeds lang de wens om
deze, na het onttrekken van de kerk aan de eredienst, in het dorp een nieuwe plek te geven.

Ook het kruis, de flambouwen, het wijwater en wierockvat werden naar de nieuwe sacrale ruimte
overgebracht, zodat cok bij een begrafenis de rituelen van de kerk kunnen worden uitgevoerd.
Pastoor van der Sluis zorgde voor de inzegening van de lichtjeskapel.

Er was een mooie opkomst deze zondagmiddag. Er werd stilgestaan bij onze patroonheilige
Antonius Abt, er was een terugblik op het afgelopen jaar waarin de lichtjeskapel werd gebouwd, de
pastoor verzorgde een inleiding met verwijzing naar het verhaal van de Emmaiisgangers en er werd
gezongen.
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GEEFT GELOOF WEER EEN MOOIE PLEK IN HET DORP

Speciale aandacht was er voor de
vrijwilligers, voar hen was er een
oorkonde voor alle bewezen
diensten bij het realiseren van

de “lichtjeskapel” deelparochie
Maashees. Ben van Dierendonck
ontving naast een oorkonde van
hijzondere verdienste ook de
gouden kosterspeld.

In processie werden alle spullen
naar de lichtjeskapel gedragen.
Hier volgde de inzegening en
werd het Antoniuslied gezongen.
Ook was er voor iedereen een
palmtakje, eerder die ochtend
gezegend tijdens de vering in
Overloon. Na afloop werd er

met koffie en cake nog nagepraat.

We hopen dat de lichtjeskapel
samen met de kruiswegstaties
die al eerder over werden gebracht
naar het kerkhof, een bijzondere
plek wordt in het dorp; voor rust,
hezinning en herdenking.
Qok biedt de kapel mogelijkheden
om vanuit de katholieke traditie op

Foto boven:
bhijzondere momenten samen te het interieur van de kapef met
komen. De parochianen in Maashees | givorse elementen uit de kerk.
mogen trots zijn op dit nieuwe stukje
religieus erfgoed! Foto rechts:

pastoor van der Sluis verricht
de inzegening.

Namens de werkgroep

Anjo Welles Verhoeven.




TEGELS & NATUURSTEEN

v’ Vloertegels
v/ Wandtegels
“ TerraSVIoeren NATUURSTEENBEDRIJ
v Vensterbanken ‘

v’ Deur- & Raamdorpels —
21T10D SCHERPE PRIJZEN!!
ALTIID SCHERPE PRIJZENAY
A De Staat 31
TEGELHANDEL 5845GD
v.d. u b.v. tel: 0485-382614
SINT ANTHONIS tegels@vdrijt.nl

www.vdrijt.nl

AR,
PAYAYLY
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Colofon

Jaargang 4, nummer 4, juni2019

Verspreiding:

Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 10.000
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
maandag 16 september 2019

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail:
pastoor@parochiemariamoedervandekerk.nl

Redactie:
Hoofdredacteur: pastoor Norbert van der Sluis
Redactieleden :Pierre van den Berg

Diana Jakobs

Jo Michiels

Jos Schaminée

Frans Wouters

Foto's:
De foto's op de omslag en pagina 4, 5 en 15 zijn
afkomstig van fotografe Jacqueline Verhofstad.

Bereikbaarheid parochie

Adres:

Parochie Centrum
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis
KvKnr. 74874160

Telefoonnr.:
0485-471246

Website:
parochiemariamoedervandekerk.nl

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

Het huidige interimbestuur bestaat uit:

Mr. G. Gruijters (secretaris)

de heer A.G.A. Lansdaal (penningmeester)

SR

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE
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‘Kikker! Kik!" hijgen de muizen. Ze slenteren naar
Kikkers wijwaterbakje. ‘Heb je wat water voor ons?
We zijn uitgedroogd! Het is zoooo heet. e
‘Nee, geen druppel meer,” zegt kikker. ‘Kom, laten we
op zoek gaan’. Achter de bloemstukken op het altaar _
vinden ze de gieter. Die is leeg. ‘Naar de keuken!” Op
hun laatste benen sjokken ze samen naar de keuken.
Daar zitten de pastoor en de kosteres mevrouw
Bontje koffie te drinken. ‘Er zit niks anders op’, horen
ze de pastoor zeggen. ‘We mogen géén water meer
gebruiken. Geen auto wassen. Geen tuin sproeien.” »
Mevrouw Bontje vult aan: ‘De vioer niet dweilen!

De wc niet doortrekken! Maar dat kan toch niet!’
‘Nee,” zucht de pastoor. ‘Maar het moet! De cam-

Waterwerkwoorden

pagne Water-kan-later’ is hard nodig met deze hitte.’p

De muizen schrikken ervan. ‘Water-kan-later?’
piepen ze, ‘Niks ervan! Wij hebben na dorst! en de
dapperste muis klimt op het aanrecht. Er zit een
sticker op de kraan: ‘Water-kan-later’. Maar de
spons is nog nat en die wipt hij handig over de rand.
‘Plof’. De grote mensen merken niks.

‘En de limonade zondag??’ roept mevrouw Bontje,
‘De limonade gaat toch wel door?’

‘JaV" zegt de pastoor, ‘De kleintjes mogen geen dorst
lijden! Dat zei Jezus al!’ Op de grond sabbelen Kikker
en de muizen aan de spons. Die smaakt een béétje
raar. Maar dat geeft niet.
‘Dit is onze limonade’ zeggen ze tevreden.
‘Met speciale zeepsmaak’”. R

Water is onmisbaar. Kijk maar Naar deze plaatjes! Vul de 12 werkwoorden in waar water bij nodig is.

Als je ze goed hebt, lees je in de gekleurde vakjes een vrolijk zomerwoord.

sen. Dopen, Regenan, Douchen, Spetisren > Vakantiepret

Water + boot = | V/

Water + keities = | P
Water + glas = | D

Water + vatenkwast = | A
Water + zwempak = | £
Water + tandenborstel = | P
Water + qun-l =4 G

Water +vuur = | ©

Water + doopkaars = | U
Water + wolk = | R

Water + douchekop = | 1
Water + supersocker = |

Chlossin%'\ﬁren Pootjebaden, Drinken, Afwassen, Zwemmen, Poetsen,

Groeien,

Uit de Bijbel

Jezus zei: "Wie een van deze kleinen een beker
water geeft, omdat het een leerling van mij is,
ik verzeker jullie: die zol zeker beloond worden.”

Mattetis 1042, T

Teksten: Marjet de Jong
3 Tekeningen: Marcel Juprigns



