{0 (e _a.ﬂ_._&_ i ._
— ._.E._ _, ._.—

UL
__:e§.=

R

T il




VAN DE REDACTIE

Het is gelukt: het herfstnummer van ons
parochieblad. U kunt een interview lezen
met de dirigente van het koor uit
Rijkevoort dat nu regelmatig in Beugen
zingt. Dat wij één parochie vormen is ook
te lezen in de bijdrage van de PCl over
hun activiteiten en de beschikbaarheid
voor allen die binnen onze parochie
wonen.

Dat onze parochie gastvrij wil zijn blijkt
uit de terugblik op de openkerk
zondagen in St. Anthonis.

U kent vast wel de heilige Willibrord. Deze
apostel der lage landen heeft veel
betekend voor onze kerk. U kunt
uitvoerig over hem lezen.

Zoals u ongetwijfeld weet kent onze
parochie nog steeds een interim-bestuur.
U wordt bijgepraat over de nieuwe
automatisering binnen onze parochie.

De gebruikelijke rubrieken, zoals o.a. de
kinderpagina ontbreken evenmin.
Kortom u heeft wederom een uitgave van
Binding in uw handen waardoor u over
verschillende facetten van onze parochie
wordt bijgepraat.

De redactie wenst u veel leesplezier en
realiseert u zich dat deze binding huis
aan huis in de hele parochie wordt
verspreid door vrijwilligers. Dus wanneer
u tekst of foto’s aanlevert worden deze
door heel veel mensen gelezen en

gezien. Uw bijdrage is welkom!
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DIT JAAR FOCUS OP GEZINSPASTORAAT

In een brief heeft onze bisschop Mgr. De Korte onlangs de parochies uitgenodigd om zich in het
werkjaar 2019-2020 te concentreren op het familiepastoraat. Dit sluit aan bij zijn oproep om als Kerk
missionair te zijn. “Zonder een missionaire inzet zullen onze geloofsgemeenschappen kleiner en
kleiner worden”, schrijft hij. “Wij zijn geroepen om een levende gemeenschap rondom Christus te
varmen. Onze parochies zijn geloofsgemeenschappen waar mensen hun vriendschap met Christus
vieren maar ook concreet gestalte geven in het alledaagse leven.”

De bisschop ziet kansen voor missionair pastoraat. “In Nederland zijn maar weinig overtuigde
christenen, maar eveneens zijn er maar weinig atheisten. De meeste tijdgenoten worden heen en
weer geslingerd tussen religieuze onzekerheid én religieus verlangen. Tegen die achtergrond pleit
ik voor heldere maar ook gastvrije en hartelijke parochies” Zoekende mensen zouden verwelkomd
moeten worden om Gods liefde in Christus te ontdekken, schrijft Mgr. De Korte. “Aangevuurd door
Gods Geest kunnen zij dan stap voor stap de navolging van Christus gestalte geven. In veel van
onze parochies zijn missionaire stappen gezet maar het is belangrijk om dit proces gaande te
houden en te intensiveren.”

Uit onderzoek blijkt dat het doorgeven van het geloof primair verloopt via gezinnen en families. De
school en de parochie zijn vooral in ondersteunende zin belangrijk. “Het gelovig voorbeeld van
vader en moeder maar ook van opa en oma zijn voor de gelovige vorming van kinderen van
cruciaal belang’, constateert de bisschop. Graag willen we in onze parochie gezinnen en families
ondersteuning hieden voor de verdere geloofsopvoeding van de kinderen, juist ook na het doopsel,
de eerste communie en het vormsel. We zijn een aantal jaren geleden gestart met de Familiemis op
de 4e zondag van de maand om 10.30 uur in de kerk van St Anthonis. We nodigen gezinnen en
families uit de hele parochie uit om de Familiemis nog meer kindvriendelijk te maken. Quders van
de communicanten en vormelingen van de afgelopen twee jaar en van dit schooljaar zullen door
onze catechist Gerda Willems benaderd worden. We willen kinderen actief bij de Familiemis
betrekken door te lezen, te collecteren en mee het altaar klaar te maken. Een grote wens blijft het
oprichten van een kinderkoortje. Met een groepje tieners kunnen we ook aansluiten bij speciale
jongerenactiviteiten van het bisdom. Na afloop van de zondagse Familiemis zijn de ouders
uitgenodigd in de koffieruimte voor ontmoeting met andere ouders. Voor de kinderen is er een kort
moment voor een speelse verwerking. We proberen ook de kinderwoorddiensten uit te breiden
naar meer kerken binnen onze parochie.

Vorig jaar zijn we met ouders die hun kinderen hebben laten dopen gestart met peuter- en
kleutervieringen op Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag. U kunt hiervoor weer een uitnodiging
verwachten. Deze geloofsverdieping die de parochie aanbiedt wil een brug zijn tussen de grote
kerkelijke stappen van doopsel, eerste communie, vormsel en volwassen geloven. Geloven is voor
ons allen een proces en is nooit af. Wij blijven altijd leerlingen die onderweq zijn. Laten we elkaar
ontmoeten! Wilt u meedenken, meedoen of mee organiseren met het gezins- en familiepastoraat?
Meld u dan aan via gerdawillemsjanssen@hotmail.com.

Jantje Bax, pastoraal werkster




INVOERING NIEUW SYSTEEM ADMINISTRATIE

U wordt er bijna dagelijks mee geconfronteerd: de wetgeving rondom privacy. In Nederland is deze
omgedoopt tot AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat speelt ook in onze
parochie. De parochies in Nederland houden, naast een financiéle administratie, een
ledenadministratie, een kerkbijdrage-administratie en een kerkhofadministratie bij.

Ook de Kerk vindt het van groot belang dat uw privacy binnen onze “organisatie” is en blijft
gewaarborgd. Vanuit de Nederlandse Kerkprovincie is dan ook gezocht naar een softwarepakket
dat aan alle regelgeving rondom de AVG voldoet.

Nieuwe oplossing

De nieuwe automatisering voor parochies bestaat uit een combinatie van een tweetal
standaardoplossingen die, waar nedig, onderling gekoppeld zullen worden: Exact Online en
DocBase. Exact Online is een standaardpakket voor het voeren van de financiéle administratie, dat
door een groot aantal organisaties (groot en klein) wordt gebruikt. DocBase is een Document
Management Systeem dat is gemaakt door een bedrijf in Hardinxveld-Giessendam.

De combinatie van DocBase en Exact Online maakt het mogelijk cm parochies een volledige
nieuwe oplossing aan te bieden voor zowel de ledenadministratie, de kerkbijdrage-administratie,
de begraafplaatsenadministratie alsook de financiéle administratie. Een bijkomend voordeel is dat
DocBase ook een oplossing vormt voor de opslag van documenten, e-mails etc. bij leden en
overige relaties. 0ok het rechtstreeks aanmaken en opslaan van brieven behoort daarmee tot de
mogelijkheden. Vanzelfsprekend is deze nieuwe oplossing ook voorzien van een koppeling met
SILA, voor zolang deze koppeling door de politiek wordt toegestaan. Het gebruik van DocBase is
door de Nedetlandse Bisschoppen verplicht gesteld voor de parochies. Excelbestanden en de nog
voorkomende kaartenbak zijn niet meer toegestaan.

Invoering in onze parochie

Omdat de invoering een complexe materie betreft, is ervoor gekozen dit gefaseerd in te voeren. De
parochie Maria, Moeder van de Kerk is voor wat betreft de ledenadministratie voor de
zomervakantie overgegaan op DocBase, de financiéle administratie is al langer overgezet naar
Exact Online. Op dit moment wordt achter de schermen gewerkt aan de overgang van de
kerkbijdrage-administratie en de begraafplaatsadministratie.

Bij veranderingen in de automatisering kunnen er fouten optreden, ook bij de overgang naar
DocBase kan dit het geval zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Yoor vragen kunt u ons per email

bereiken via secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl

Ton Lansdaal, interim penningmeester parochiebestuur




DE GASTVRLE KERK VAN ST. ANTHONIS

De afgelopen twee zomers is de kerk van St. Anthonis in juni, juli en augustus s middags
opengesteld voor bezoekers. Een aantal mensen uit onze parochie was een middag gastvrouw en
gastheer. Gemiddeld kwamen er zo'n 15 bezoekers per middag. Toeristen, oud-misdienaars,
mensen die een “kerkentocht” fietsten, een groepje kinderen, dorpsgenoten. Ze luisterden naar
het orgelspel, kwamen wat tot rust in een bank, bekeken onze prachtige kerk en kregen, als ze dat
fijn vonden, uitleg bij ramen, kruisweg en geschiedenis. En vaak schoven ze aan voor een kopje
koffie of thee en waren er mooie gesprekken. In 2020 wordt dit vervolgd.

Daarnaast houden we al een tijd ééns in de drie maanden op vrijdag om 19.00 uur een Taizéviering
in de Schakel, die wordt daarvoor “omgebouwd” tot een mooie, intieme gebedsruimte. Dit met
behulp van een icoon van dorpsgenote Liesbeth Smulders, groene takken en heel veel kaarsjes.
Een organist en fluitiste steunen de zang, want zang heeft een speciale plaats in Taizévieringen.
Taizé is een dorpje in het Franse Bourgondié. In 1940 kocht broeder Roger Schutz daar een huis om
mensen op te vangen, die vluchtten voor het oorlogsgeweld. In de jaren die volgden sloten zich
steeds meer broeders bij hem aan en stichtten ze een oecumenische kloostergemeenschap die
zich nog steeds wijdt aan vrede en verzoening. Ondertussen zijn er Taizégemeenschappen over de
hele wereld en komen er jaarlijks in het Franse Taizé duizenden jongeren om te luisteren naar
woorden uit de Bijbel en om de betekenis ervan voor hun eigen leven proberen te begrijpen.

Stilte is heel belangrijk, ook in de vieringen en dit ’ )

naast de eenvoudige maar prachtige liederen die

vaak meerstemmig gezongen worden. Dit geldt

ook voor onze bijeenkomsten . Er komen nu zo'n
25 mensen, we luisteren naar de Schrift, naar wat
de woorden met 6ns doen, en bidden voorbeden,
ook door bezoekers spontaan uitgesproken. Vaak
ontstaat er een intense sfeer van gebed. Na afloop
is er koffie en thee voor wie wil en praten we na.
Kortom: weet u welkom in de Taizé viering!

De volgende is op vrijdag 29 november om

19.00 uur in de mooie kerk van Sint Tunnis.

Namens de werkgroep geloofsgemeenschap,
Riene Lomme
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DE PCI BIEDT HULP EN VRAAGT UW HULP

Het is een goed gebruik om minimaal eenmaal per jaar in de Binding verslag te doen over de PCl.
Tenslotte is het geld dat we beheren en deels beleggen afkomstig van u, parochianen, vanuit een
vroeger Armbestuur, een vroegere Caritasinstelling en een parochiéle aanvulling. Geld dat
aangesproken kan worden als er een verzoek komt om ondersteuning te bieden bij acute financiéle
nood van inwoners van onze parochie die nergens anders hiervoor terecht kunnen. Want het zal u
verbazen: ook in onze tijd met zulke goede voorzieningen en zo veel hulpverlenende instanties,
komt het toch nog voor dat mensen tussen de wal en het schip terecht komen!

Maar de PCl is geen boom waar maar aan geschud kan
worden! Het afgelopen jaar is het aantal hulpvragen
beperkt gebleven, maar de maandelijkse bankkosten
nemen een flinke hap uit het budget, terwijl de
beleggingsinkomsten/rentes tegenwoordig nagenoeg
nihil zijn. En ook inkomsten via donaties of bijdragen
vanuit de parochiegemeenschap zijn maar mondjesmaat.
Kortom: we leggen er jaarlijks op toe! Ondanks enkele
geboden suggesties als motivatie voor een (eenmalige

of misschien zelfs jaarlijkse?) donatie aan de PCl, is de respons uiterst minimaal gebleven. Daarom
nemen we nogmaals de vrijheid om u te vragen om er nog eens over na te denken of een bijdrage
aan de PCl u zinvol lijkt.

En stel dat er een jaar komt dat afgesloten kan worden met een positief balansresultaat? Dan wordt
het bedrag dat we “over” houden besteed aan een nader vast te stellen (lokaal) goed doel. We gaan
geen winst maken en ons kapitaal vermeerderen. Maar liever ook niet inleveren hierop!

Genoeg over de financién, we hebben ook nog een andere vraag. De PCl bestaat in de huidige vorm
nu bijna 4 jaar en volgens het reglement (vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppen) moet een
rooster van aftreden gemaakt worden. Een van onze 5 leden treedt af per 1 januari a.s. Daarvoor
zijn we op zoek naar een vervanger/vervangster.

Zoals bij alle vrijwilligerswerk valt dat niet mee en bij de PCI des te meer omdat veel (jonge) mensen
zich niet meer zo aangetrokken voelen tot iets wat met de kerk te maken heeft. Maar jonge
aanvulling is zo wenselijk! Voor de inspanning hoef je het niet te laten: 4 x per jaar een (korte)
vergadering en de verdere contacten zijn voornamelijk via de mail!

Mensen, schroom niet en denk er in ieder geval eens over na..... (of neem contact op met een van
de leden of met het parochiecentrum voor verdere informatie.....)

De leden van de PCl wensen u alvast een zalig kerstfeest en een gezond 2020 toe!

Namens hen,
F van Bree, penningmeester



TWEE LECTOREN AAN HET WOORD...

In de afgelopen jaren hebben we in ons parochieblad ‘Binding” al diverse, door vrijwilligers
ingevulde, functies belicht zoals koster en acoliet. Ditmaal zijn we in gesprek gegaan met
twee lectoren van onze parochie: Teun Cremers, lector in Wanroij en Ton van Sambeek in St.

Anthonis.

Kun je vertellen hoe lang je al lector ben en
hoe je daartoe gekomen bent?

Teun geeft aan dat het alweer een hele tijd
geleden is. Hij ging met 55 jaar met pensioen
bij de luchtmacht en als regelmatige
kerkganger werd hij door pastoor Quwens
gevraagd om lector te worden in Wanroij. Nadat
pastoar Ouwens uitleg gegeven had over de
inhoud van het lectorschap gaf Teun aan dat hij
het ‘wel wilde proberen. Het is dusdanig goed
bevallen dat Teun inmiddels ruim 12 jaar lector
is. Hij doet dat bij toerbeurt; momenteel telt de
deelparochie Wanroij vier lectoren, te weten
Joos Wonders, Henriet Albers-Strijbosch, Truus
Reintjes en Teun.

Ton is in 1995 gevraagd door de toenmalige
pastoor Brouns en werd naast lector ook actief
in de werkgroep woord- & communieviering.
Momenteel telt de deelparochie St. Anthonis
vier lectoren: dat zijn behalve Ton Jeanne
Wientjes, Toos Peeters en Piet van Sambeek.
Heb je enige vorm van ‘toerusting’ gehad?
Teun heeft uitleg gehad over de lezingen en
over hoe de mis in elkaar zit. Teun licht toe dat
als er 'moeilijke woorden” in de lezing staan,
bijvoorbeeld over de klemtoon bij namen, hij dit
altijd even navraagt bij de pastoor/kapelaan.
Ton geeft aan dat hij als kerkganger wel bekend
was met de inhoud van de eucharistieviering.
Wel is het zo dat er een tijd geweest is waarin er
geen 2e lezing gedaan werd. De pastores
vonden dat het anders te lang duurde.

Teun heeft uitleg over de bijbel gehad en ook
zeker profijt gehad van de godsdienstlessen op
school en deelname aan de werkgroep
communievoorbereiding die hij jarenlang op

zich genomen heeft. Ook Ton heeft zijn kennis
op school opgedaan en is misdienaar geweest,
maar geeft aan dat hij geen specifieke uitleg
gehad heeft. Er was in het begin ook wel eens
enige hilariteit, wanneer het niet duidelijk was
dat de lector naar voren moest komen en het
dan ook even ‘akelig’ stil bleef.

Zijn er soms teksten die je moeilijk vindt?

Ton bereidt zich voor en deed dit tot voor kort
met name via de ‘oude’ parochiewebsite waarop
de 1e en 2e lezing te vinden waren. Teun zorgt
er altijd voor dat hij van een aantal zondagen de
misboekjes van tevoren in huis heeft en bereidt
zich zo voor. Beide lectoren vinden het
belangrijk dat de zinnen goed lopen. Handvat
hierbij is het ‘rode boek’ (het lectionairium dat
in de viering gebruikt wordt), waar de tekst in
zinnen geknipt wordt, zodat je weet hoe je
geacht wordt de zin te lezen.

Ton voegt toe dat hij, in de tijd van pastoor
Kerssemakers, zelf de voorbeden aanleverde,
geént op het evangelie. Pastoor Van der Sluis
licht toe dat er vanuit de kerk een bepaalde
inhoud en volgorde voorschreven is bij de
voorbeden.



... EN NU EENS NIET VANAF DE AMBO IN DE KERK

Zijn er lezingen waardoor je zelf geraakt of
aangesproken wordt?

Teun is soms verbaasd dat de eeuwenoude
teksten over het algemeen nog steeds actueel
zijn. Ook Ton beaamt dit en vult aan dat de kern,
ook in deze tijd nog steeds iets te zeggen heeft,
soms in andere bewoordingen.

Krijg je weleens reacties van parochianen?
Ton en Teun geven aan dat zij beiden in het
algemeen hele positieve reacties krijgen, vooral
van ouderen, waarbij een heldere, goed
verstaanbare stem erg belangrijk  wordt
gevonden. De lectoren merken dus dat er echt
geluisterd wordt. Negatieve reacties krijgen Ton
en Teun eigenlijk niet. Het enige dat soms niet
begrepen wordt is dat Teun lector is (en
bovendien de communie uitreikt) terwijl hij s
avonds met zijn bluesband regelmatig optreedt
in bijvoorbeeld een café.

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die
overwegen om ook lector te worden?

Jammer genoeg is het geloof nu niet populair,
maar als men de lezingen goed leest stemmen
deze zeker tot nadenken. Teun en Ton hebben
geprobeerd het geloof over te brengen op hun
kinderen, maar stellen jammer genoeg vast dat
het naar de kerk gaan zich vaak beperkt tot de
nachtmis met Kerst.

Toch vinden ze het fijn om als lector actief te zijn
en hoewel er in hun deelparoachies geen sprake
van een tekort aan lectoren, zijn nieuwe
‘collega’s’ altijd welkom. Beide heren geven aan
dat je als lector meer betrokken bent bij de kerk,
doordat je zelf ook iets mag doen. Een aanrader!

Op de foto:
Teun Cremers (links) en Ton van Sambeek (rechts)
voor de kerk te St. Anthonis
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WERELDMISSIEMAAND VOOR INDIA

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte
van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak
tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit. Er zijn ook
talrijke christelijke religieuze gemeenschappen in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en
religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst
vertrouwd met de cultuur. De katholieke Kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor
de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de
schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert. Twee aan
twee gaan rondtrekkende zusters (Touring Sisters) naar de dorpen in de Himalaya. Ze verlenen
medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de
inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van
christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters
uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en
meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de buitengewone
Missiemaand. ledere gedoopte heeft een missie. ledereen heeft de opdracht om te helpen de Blijde
Boodschap te verkondigen. MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in
Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag
20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te
Den Haag. Bedankt!

NIEUWE WEBSITE PAROCHIE IN DE MAAK

Misschien heeft u het al gezien: we hebben een nieuwe website voor onze parochie. Nou ja, hij staat
nog in de steigers — het belangrijkse staat er inmiddels op, zoals het rooster van de vieringen en de
tarieven, maar veel moet nog aangevuld en toegevoegd worden. Bovendien moeten we nog hier
en daar dingen aanpassen en veranderen, waar het gaat om de vormgeving en het gebruiksgemak.
Het zal dus nog wel even duren voor we helemaal tevreden zijn en we realiseren ons ook dat een
website nooit echt af is.

We zijn in elk geval blij dat de nieuwe site inmiddels
gestalte krijgt, want het is tegenwoordig een niet weg
te denken communicatiemiddel. We hopen dan ook
dat u als gebruikers snel uw weg op de site zult

weten te vinden als u bepaalde informatie zoekt.
Uiteraard staan we open voor uw opmerkingen

en suggesties.

Nieuwsgierig en alvast een kijkje nemen?

De nieuwe site heeft ook een nieuwe domeinnaam:
www.mmvdk.nl




WL NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats :
(GOEMANS 79

28-07-2019 Riek van de Kamp-Wintjes uitvaartzorg

96 jaar, Wanroij
11-09-2019 Piet Swinkels

90 jaar, Overloon
21-09-2019 Cor Thijssen

95 jaar, Boxmeer

Vertrouwd,

e

Rozenkransgebed oktober

Ledeacker (kapel): iedere donderdagvond om
18.30 uur

Dag en nacht bereikbaar op

Vierlingsheek (kapel): iedere dinsdagavond (m.u.v. 0485 523 043
29 oktober) om 19.00 uur

Elzenstraat 7, 5831 LH Boxmeer
www.goemansuitvaartzorg.nl

Samen metu op weg naar een persoonlijk afscheid

Wanroij: iedere dinsdagavond om 18.30 uur
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WEEKENDVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

1e zaterdag:
19.00 uur Beugen

1e zondag:

09.00 uur Oploo

09.00 uur Wanroij

10.30 uur Oeffelt

10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Qverloon (kwd)

2e zaterdag: 2e zondag:

19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo

19.00 uur Westerbeek 09.00 uur Wanroij
10.30 uur Qeffelt
10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Qverloon

3e zaterdagq:
19.00 uur Beugen

3e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Qeffelt
10.30 uur 5t. Anthonis
10.30 uur Qverloon

4e zaterdag: 4e zondag:

19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo

19.00 uur Overloon  09.00 uur Wanroij

(gebedsd.) 10.30 uur Qeffelt

10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon

5e zaterdag: 5e zondag:

19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt

10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon

VIERINGEN ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

Eucharistievieringen:

Vrijdag 1 november: Allerheiligen (Hoogfeest)

10.30 uur, Kerk St. Anthonis

19.00 uur, zorgcentrum op ‘t Hoogveld St. Anthonis

Zaterdag 2 november: Allerzielen

15.00 uur, zorgcentrum de Lookant Wanroij
19.00 uur, Kerk Beugen,

19.00 uur, Kerk Qeffelt

19.00 uur, Kerk Wanroij

Overige vieringen Allerzielen:

13.30 uur, Maashees, gebedsd. + grafzegening)
14.00 uut, Ledeacker (grafzegening)

14.00 uur, St. Anthonis, gebedsdienst

14.30 uur, Overloon, gebedsdienst

14.30 uur, Westerbeek, gebedsdienst

15.00 uur, Rijkevoort, gebedsd. +grafzegening
15.00 uur, Oploo, gebedsdienst

15.00 uur, Vierlingsbheek (kapel), gebedsdienst




IN GESPREK MET DIRIGENTE ELS THIJSSEN...

Het was op 24 januari 2016 dat in de kerk van de
H. Rochus in Rijkevoort de laatste Eucha-
ristieviering plaats vond. Ook voor het gemengd
koor was dit de laatste verzorging van de
gezangen in deze kerk. Vanaf dat moment had
het koor geen ‘thuisbasis’ meer voor hun
ondersteuning van de liturgie. Het leek de
redactie van Binding een goed idee om, bijna
vier jaar na de onttrekking van de kerk aan de
eredienst, in gesprek te gaan met de dirigent
van het koor, mevrouw Els Thijssen.

Al ruim 28 jaren is Els Thijssen dirigent van een
koor. Zij is begonnen in Haps nadat zij de cursus
bij de Gregoriusvereniging met goed gevolg
had afgesloten. In 2003 werd zij benaderd om
een koor te gaan dirigeren in Rijkevoort. Eerst
het seniorenkoor en af en toe het verzorgen van
de zang bij vieringen. Kort daarna werd zij ook
gevraagd om het gemengd koor te gaan
dirigeren. In al die jaren heeft zij een
enthousiaste groep koorleden waarmee zij met
plezier werkt. De vaste organist, Jan Willems, is
haar trouwe metgezel waarmee zij een goed

team vormt.

De sluiting van de kerk was voor de koorleden
een emotioneel moment en tot op de dag van
vandaag denken de leden nog regelmatig terug
aan dat moment. Wat hen sterk maakte was het
feit dat zij met z'n allen besloten om, nadat de
kerk was gesloten, door te gaan met de
repetitieavonden. De redenen daarvoor waren
het simpele feit dat dit koor met haar dirigent
en organist lekker wilden blijven zingen maar
zeker ook dat het wekelijks contact, de

gezelligheid, de betrokkenheid en het plezier
met elkaar, als heel belangrijk werden ervaren.

Al snel werd er contact gezocht met het koor om
één keer in de maand de zang te verzorgen in
de kerk Maria ten Hemelopneming in Beugen.
Zowel de deelparochie Rijkevoort als de
deelparochie Beugen is onderdeel van de grote
parochie Maria, Moeder van de Kerk en
daardoor blijft Els Thijssen contact houden met
hetzelfde pastorale team. Nadat de kerk in
Rijkevoort was gesloten is er met positief

resultaat een actie opgezet om het kerkorgel
vanuit Rijkevoort te verplaatsen naar Beugen.
Dit ook tot grote tevredenheid van de organist.




... OVER EEN KOOR ZONDER 'EIGEN' KERK

Als dirigent bereidt Els de vieringen voor vanuit
de liturgische kalender. Zij overlegt met de
koorleden en organist welke specifieke
voorkeuren er zijn. Vlak voor de viering heeft zij
overleg met de priester zodat alles soepel
verloopt. Behalve in Beugen worden er ook
vieringen verzorgd bij Pantein in Boxmeer, op ‘'t
Hoogveld in St. Anthonis en op uitnodiging,
zoals bijvoorbeeld een keer in Qverloon. Dat
doen zij met veel toewijding en plezier. De
repetiticavond is eenmaal per week op
donderdag in ‘de Poel’ in Rijkevoort. Zij verdeelt
de avond in twee delen. In het eerste deel
besteden zij aandacht aan de kerkelijke liederen
en na de koffiepauze, die wordt ingevuld door
gezellige contacten, is er ruimte voor de leuke,
ontspannende liederen. Om half tien gaat
eenieder weer huiswaarts.

Eenmaal per jaar, viert het koor het St. Cecilia
feest, de patrones van de kerkkoren, met een
gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje en aandacht voor de jubilarissen en
verdere bijzondere gebeurtenissen. Vroeger
werd feest gestart met een Eucharistieviering
maar dat is niet meer. Het is wel een feest dat de
saamhorigheid van dit koor bevestigt.

Els Thijsen spreekt vol respect over ‘haar’
koorleden en is ook blij met het bestuur van
Cantamus. Cantamus vormt het bestuur voor
twee koren: C'est la vie en het gemengd koor.
Op 15 september heeft het koor in de kerk van
Rijkevoort een bijdrage geleverd aan de viering
van het 75-jarig bevrijdingsfeest. Dit was voor
de meeste koorleden de eerste keer dat zij weer
in de kerk kwamen nd de 24ste januari 2016,
Het was anders zingen, omdat de akoestiek
anders is nu het interieur nagenoeg geheel uit
de kerk is verdwenen. Naast emotie was er ook
plaats voor trots, omdat het koor voor een goed
doel zong in de kerk.

De redactie van Binding wil graag Els Thijssen
heel hartelijk bedanken voor het vraaggesprek
met haar. Het was een aangenaam in gesprek in
de sacristie in Beugen. Zij wil graag afsluiten
met een oproep aan alle lezers: “Graag wil ik, Els
Thijssen, als dirigent van de koren in Rijkevoort,
iedereen die van zingen, orgel spelen en
dirigeren houdt , uitnodigen zich te melden bij

u "

‘ons” koor zodat er voor de toekomst ook

verjonging van het koor een feit kan zijn". Wie
heeft hier oren naar?



\Wat.vraagt. Godimij::
Watlisjouwiwegiinjeleven?

ROEPINGENDAG
17-35 jarigen

Zaterdag 23 november 2019

e iy

www.sint-janscentrum.nl



OELLANDKOOR ST. ANTHONIS 50 JAAR

Op 22 september vierde het Oellandkoor in 5t. Anthonis zijn 50-jarig bestaan.

Een koor dat in de jaren 60 werd opgericht toen in heel veel parochies de jongerenkoren als
paddenstoelen uit de grond kwamen. Na het Tweede Vaticaans concilie veranderde er heel veel in
een groot aantal parochies. Het gebruikelijke Latijnse (Gregoriaanse) repertoire werd in veel
vieringen vervangen door meer Nederlandse liederen. Vele jongeren wilden ook graag
Engelstalige liederen zingen en daarmee was de stap gezet om een jongerenkoor op te richten,
iets wat door veel pastoors werd ondersteund. In St. Anthonis was het pastoor Van Haren die
hierachter stond en de aanzet gaf tot themavieringen, waarin bepaalde onderwerpen niet
geschuwd werden. O.Lv dirigent Jan Graat werden de vieringen voorzien van eigentijdse muziek
en met een paar vieringen werd zelf de Boxmeerse krant gehaald omdat deze heel wat stof deden
opwaaien in de parochie.

In de jaren 80 had het koor ruim 55 leden en er was zelfs een ledenstop.

Toch was de animo van vooral de jonge pubers om de overstap van het kinderkoor naar het
Oellandkoor te maken in die tijd aan het verdwijnen. En langzaamaan werd het moeilijk om
nieuwe leden te krijgen. Het was pastoor Verhoeven die trachtte het koor wat meer body te geven
door een aantal jonggehuwden te vragen het koor te komen versterken. En dat werkte! Het koor
groeide weer en er zijn leden die nu 40 jaar lid zijn te weten Truus van den Berg, Han Zegers en
Johanna van Sambeek. We kunnen het koor dan ook geen jongerenkoor meer noemen maar o.l.v.
onze dirigent Jos Verbeeten proberen we nog steeds eigentijdse muziek te zingen.

Op dit moment telt het koor ruim 30 leden en we hopen voor de toekomst dat we nog een hele
poos de vieringen in de parochie kunnen opluisteren. Op 22 september hebben we tijdens een
feestelijke dag stilgestaan bij dit jubileum, De dag zijn we begonnen om 10.30 uur in de kerk met
een aangepaste viering waarin we als koor in dankbaarheid op die 50 jaar hebben mogen
terugkijken. Met onze leden en hun partners hebben we daarna het feest op een gepaste wijze
mogen vieren.

i Muzie/c verbindt




Marco T()UVL&/], Uitvaartverzorging
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Toeqewiid, dionstvoon on betnalboow

T&(qsz{d,
24 uur per dag persoonlijk voor u bereikbaar,
zodat u de tijd en ruimte hebt voor uzelf en uw naasten

diewstbaar:

ook als u elders verzekerd bent
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zie onze website voor mogelijkheden en tarieven
of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek

T 0485 - 80 06 45 www.marcotoonen.nl

M 06 - 558 755 35 info@marcotoonen.nl




In het RK-abc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Bidprentje

De katholieke traditie kent veel rituelen en vormen die ons
helpen onze overledenen te herdenken en troost te vinden
bij rouw en gemis. Op 2 november vieren we Allerzielen, de
kerk kent een rijke uitvaartliturgie en in het volksgeloof van
generaties katholieken is het bid- (of gedachtenis-)prentje
een gekoesterde materiéle herinnering aan een gestorvene.
Stonden er vroeger vooral gebeden en religieuze afbeel-
dingen op de prentjes die vaak tijdens de uitvaart werden
uitgereikt, in de tweede helft van de 20e eeuw kwam de
overledene (steeds vaker met een foto) en zijn of haar
levensverhaal centraal te staan.

Carolus Borromeus (4 november)

Het levensverhaal van deze Italiaanse heilige begon in 1538
in Arona, een klein plaatsje in het noorden van Italié bij het
Lago Maggiore. Carolus was blijkbaar een man met veel
talent en overtuigingskracht, want op zijn 23e was hij al
kardinaal en aartsbisschop van Milaan. Dat alleen was niet
genoeg om heilig te worden. Zijn status van heilig man ont-
leende hij vooral aan zijn barmhartige en liefdevolle inzet
voor de slachtoffers van de pestepidemie die in 1576 in zijn
bisdom uitbrak.

Marieke Smulders




WILLIBRORD, APOSTEL DER LAGE LANDEN

Op 7 november vieren we het hoogfeest van de heilige Willibrord. Waarom is dat, wie was hij?

De heilige Willibrordus staat aan het begin van
de kerstening van de Noordelijke Nederlanden
en is daarom patroon van onze kerkprovincie.
Hij was een Angelsaksische missionaris en staat
bekend als de "apostel van de Lage Landen".
Volgens de latere schrijver Alcuinus reisde
Willibrord in 690 met elf of twaalf gezellen via
het huidige Katwijk naar Friesland om zo het
voorbeeld te volgen van Jezus die rondtrok om
zijn boodschap te verkondigen. Willibrord
begon zijn kersteningsmissie onder de Friezen.
Van daaruit bezocht Willibrord een groot gebied
dat zich uitstrekt tot Belgié en Luxemburg toe.

Willibrord was niet alleen vol geloofsijver, hij
organiseerde zijn missionering ook pragmatisch
en doordacht. Zo zocht hij eerst de
bescherming van de hofmeier Pepijn van
Herstal, die zo rond 690 het rivierengebied
rondom Utrecht op de Friese koning Radboud
had veroverd. Ook verzekerde hij zich van
pauselijke goedkeuring. Na twee moeilijke
reizen naar Rome werd hij in 695 door paus
Sergius | tot aartshisschop der Friezen gewijd,
waarbij een oud Romeins fort in de Utrechtse
binnenstad zijn zetel werd. Bij zijn wijding kreeg
Willibrord van de paus de voornaam Clemens.
Willibrord was de oprichter en bouwer van heel
wat kerken en kloosters. Door de steun van
Pepijn kreeg hij een grote hoeveelheid
landgoederen geschonken, onder meer nabij
Trier. Hier stichtte hij de abdij van Echternach In
deze abdij bereidde hij zijn missietochten naar
Frisia, Thiringen en Denemarken voor. Na de
dood van Pepijn zag Radboud kans om zijn
verloren gebieden waaronder Utrecht, terug te
veroveren. Pas toen Karel Martel Utrecht
definitief veroverd had op Radboud, kon
Willibrord zich blijvend in deze stad vestigen.
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In 719 ontving Willibrord bezoek van Bonifatius,
die na een verbliff van drie jaar naar de
Germaanse landen vertrok om daar te gaan
kerstenen. In de legendes over Willibrord spelen
waterbronnen een grote rol. Het Germaanse
heidendom werd bepaald door natuurverering
met heilige bomen, stenen en water als
levensbron. De Willibrordsputten en bronnen
die zijn bekeringswerk markeerden, bezocht
men o.a. ter genezing van zenuwaandoeningen.

Van het einde van Willibrords leven is niets
bekend, behalve dat hij voor zijn dood zijn
opvolging had geregeld en zijn grote
bezittingen had toegekend. Willibrord stierf op
81-jarige leeftijd en werd op eigen verzoek
begraven in Echternach. Hij rust in de crypte
van de basiliek van de abdij alhier. Al gauw na
zijn dood werd Willibrord als heilige vereerd.
Zijn graf groeide uit tot pelgrimsplaats, zodanig
dat in 800 de bescheiden Merovingische kerk al
plaats moest maken voor een veel grotere met
drie zijbeuken. Bedevaartgangers die in
Echternach deelnemen aan de springprocessie,
tonen ook nu nog hun trouw aan de
patroonheilige. De oorsprong van dit gebruik is
onbekend, mogelijk is er een verband met de
zgn. Sint Vitusdans (een epidemie in de
veertiende eeuw met epileptische
verschijnselen). Elk nog vindt deze
processie met duizenden deelnemers
bezoekers plaats op de dinsdag na Pinksteren.
In de reliekenschat van de Dom van Utrecht
bevonden zich in 1525 diverse relieken van
Willibrord. Sinds 2002 vindt er weer een
jaarlijkse processie in Utrecht plaats, waarbij een
reliekschrijn met enkele botten van Willibrord
wordt rondgedragen door de stad.

jaar
en



(seloven

door de tijd - november

Tekst: Sipka Draisma

Volgens de kerkelijke kalender is er iedere dag wel iets te vieren. We lichten hieronder een
aantal bijzondere feesten toe die in de maand november vallen.

10 november: H. Leo de Grote
De eerste universele paus

Leo, rond 400 geboren, werd in
440 tot bisschop van Rome ge-
wijd. Tot dan toe was de bisschop
van Rome weliswaar de opvolger
van de apostel Petrus, maar werd
die nog niet gezien als de leider
van de wereldkerk. Leo maakte
duidelijk dat de bisschop van
Rome voortaan ook het hoofd
van de universele kerk was. Op
het concilie van Chalcedon (451)
overtuigde hij de deelnemers
van de zogenaamde tweenatu-
renleer: Christus heeft zowel een

menselijke als een goddelijke
natuur. Op 10 november 461
stierf Leo. Met Gregorius | is

Leo de enige paus die De Grote
(Magnus) wordt genoemd. In de
18e eeuw werd hij tot kerkleraar
verheven. Paus Leo ligt begra-
ven in de Sint-Pietershasiliek.
Vanwege zijn verdiensten voor
de wereldkerk wordt hij tot op
de dag van vandaag vereerd in
zowel de westerse (Latijnse) als
de oosterse (Byzantijnse) kerk.

17 november: H. Elisabeth van Hongarije
Van sprookje naar boze droom

Elisabeth van Thiringen werd
geboren als koningsdochter in
Hongarije in 1207.1n 1221 huwde
ze met Lodewijk IV van Thiringen,
met wie ze twee dochters en een
zoon kreeg. Lodewijk sneuvelde
op kruistocht aan de pest. Als ze
van de dood van haar geliefde

man hoort zegt ze: 'De wereld en
alles wat het leven aangenaam
maakt, is nu dood voor mij’ Haar le-
ven verandert van een sprookje in
een boze droom. Niet alleen haar
kinderen worden haar afgenomen
als ze weigert te trouwen met
haar zwager, maar ook alles wat ze
bezit. Ze gaat op het
slot Marburg wonen
en begint als lid van

. de Derde Orde van de
Franciscanen een zie-
kenhuis. Op haar 24e
sterft ze en ze wordt al
gauw heiligverklaard.
Ook in Nederland
werden ziekenhuizen
en gasthuizen naar
Elisabeth genoemd.

30 november:
H. Andreas
Eerste
Byzantijnse
patriarch

Van de oudste heiligen heb-
ben we geen idee hoe ze
eruitzagen, maar in de regel
hebben ze een attribuut in
hun hand of aan hun voeten
waaraan je de heilige toch
kunt herkennen. Zo is de
apostel Andreas te herken-
nen aan het Andreaskruis,
een kruis in X-vorm, waaraan
Andreas indertijd ter dood is
gebracht. Hij was eerst een
volgeling van Johannes de
Doper, maar werd na diens
dood een van de naaste
volgelingen van Jezus. De
patriarch van Constantino-
pel wordt beschouwd als de
opvolger van Andreas, zoals
de bisschop van Rome de
opvolger van Petrus is.




Het mooie
bewaren.

En delen wat telt en wat blijft.

« Uitvaart regelen en verzorgen,
opbaarmogelijkheden, afscheidsdiensten
) « Catering op éénvan onze locaties

SChr]_]en + Ruimte en respect voor persoonlijke wensen

* Kleinschalig crematorium op
Buitenplaats Zevenhutten Cuijk
¢ Plek voor herinnering in de regio

Afscheid en herinnering

Je vindtonsaan de Hollesteeg in Boxmeer, op Zevenhutten in Cuijk
enaan de Kleermakersgroes in Gennep.

Dagen nacht bereikbaar via: 048552 1111 of info@schrijen.com.
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Onvergetelijk.
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Verspreiding:

Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 10.000
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
maandag 18 november 2019

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail:
pastoor@parochiemariamoedervandekerk.nl

Redactie:
Hoofdredacteur: pastoor Norbert van der Sluis
Redactieleden :Pierre van den Berg

Diana Jakobs

Jo Michiels

Jos Schaminée

Frans Wouters

Foto's:

De foto op de kaft en op pagina 9 zijn gemaakt
door Jacqueline Verhofstad.

De foto's op pagina 14 en 15 zijn gemaakt door
Wilma van der Meulen.

Bereikbaarheid parochie

Adres:

Parochie Centrum
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis
KvKnr. 74874160

Telefoonnr.:
0485-471246

Website:
parochiemariamoedervandekerk.nl

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

Het huidige interimbestuur bestaat uit:

Mr. G. Gruijters (secretaris)

de heer A.G.A. Lansdaal (penningmeester)
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MARIA, MOEDER VAN DE KERK
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. H’ﬁ OVERLEDEN »3 KAK

Er is een uitvaart aan de gang. Kikker en de muizen
zitten verstopt onder de kerkbank. Ze zien hoe

de kist langzaam naar binnen wordt gedragen.

De muizen neurién mee met het liedje, want dat
hebben ze vaak gehoord. Het gaat over licht en stad
en kind. Mensen moeten er altijd van huilen.

‘Kijk, ze pakken zakdoekjes, fluisteren de muizen.
‘Waarom komen ze hier om te huilen?” Kikker
begrijpt het wel: ‘Ze nemen afscheid van iemand die
overleden is’.‘Mijn tante is ook overreden,’ zucht een
van de muisjes, ‘door een fiets. Dat is erg, hoor”.

En kijk, de tranen springen haar in de ogen.
‘O-ver-LE-den’, zegt Kik, ‘en dat betekent dood’.
‘O-ver-RE-den is 66k dood, hoor’, treurt het muisje.

Komen en gaan

Honderden wonderen iedere dag.
Komen en gaah als bij toverslag ...
kristallen en druppels, spiralen en wolk,
het zwemmende, kruipende, vliegende volk,

de lopende dieren, de mensen tot slot,

bedacht en begonnen, verzonhnen door God.

Het nieuwe komt elke seconde vri), 7%
het oude gaat onder en is weer voorbi).

Maar onder n boven, voon achten opzij ...

is LLEFDE, geloven, verwachten wij! e

Uit de Bijbel

‘Laten wij dankbaar blijven denken
qaN de wijze mensen die ons

het Verbond met God hebben doorgegeven.
Dankzi) hen kennen we God -
en leven we in voorspoed!

(Naar Sirach hoofdstuk # e.v.) 4'/7?73“ :

‘En wat heb je toen gedaan?’ piept een ander.

‘We zijn met iets lekkers naar tantes huisje gegaan.
Toen hebben we samen gegeten en gepraat over
tante. En over opletten in het verkeer. Ik denk nog
vaak aan haar De andere muizen kijken bedrukt.
Het is even stil. “W-wat voor lekkers was het?’ durft
mollige muis te vragen. ‘Het was cake. Met rozijnen’,
zegt het muisje. ‘Die had ik hier in de keuken
gevonden.” Het wordt nog stiller. Mollige muis
denkt diep na. Niet aan tante, niet aan de uitvaart.
Hij denkt aan cake. ‘M-Misschien is er vandaag ook
wel cake in de keuken... fluistert hij voor zich uit.

En dan rénnen de muizen ervandoor. Gelukkig
rijden er geen fietsen in de kerk ...




