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VAN DE REDACTIE

In deze donkere, sfeervolle dagen voor
Kerst valt ons parochieblad ‘Binding’
weer bij u op de deurmat. Wij hebben
ons best gedaan om er een feestelijk
nummer van te maken.

Zo krijgt u van ons een overzicht van de
verschillende kerstconcerten in onze
parochie. Daarnaast treft u de
inspirerende kerstboodschap van de
bisschop aan, alsmede het liturgisch
(kerst)rooster. Ook is er een interview
met vrijwilligers Hanny Laarakkers en
Ben Willems en kunt u lezen over de
uitreiking van de pauselijke
onderscheiding aan Ans Rijkers. Tevens
belichten wij het belang van de
parochieregisters en vragen wij uw
aandacht voor de ‘Actie Kerkbalans' en
de adventsactie. Een gevarieerde editie
dus van ons parochieblad, met daarin
foto’s van Wilma van der Meulen, die als
'huisfotograaf’ het stokje overneemt van
Wil Hisken, die vanaf de start heeft
bijgedragen aan ‘Binding’ Wil bedankt!
Wij wensen u veel leesplezier, mooie
warme feestdagen en een gezegend
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GEEN KERSTMIS ZONDER PASEN

Nu het weer Kerstmis wordt wil ik €n van mijn meest bijzondere pastorale herinneringen met u
delen. lk had een vrouw van 96 jaar leren kennen via haar enig kind, een zoon. Ze had in 1944/1945
kennis gekregen aan een Poolse soldaat, één van de bevrijders van Eindhoven, met wie ze trouwde.
Hij stierf echter al op jonge leeftijd. Ze woonde nog op zichzelf, maar kon niet meer naar de kerk en
dus bracht ik haar eens per maand de communie.

Ze was een gelovige vrouw, met een grote levenslust maar ook heel realistisch. “Ge moet niet
denken dat ik hier altijd zal zijn. Eens komt mijn tijd, en dat zal snel zijn*, kon ze zo zeggen. Op een
gegeven moment is ze ongelukkig gevallen; haar zoon en schoondochter namen haar onmiddellijk
op in hun huis om haar te verzorgen. Ondanks hun vijf kinderen tussen de 7 en 14 jaar kon oma er
nog bij... Na pakweg een maand ging ze achteruit en mocht ik haar, te midden van het gezin, het
Sacrament van de zieken toedienen. Naar omstandigheden was ze nog goed bij. “Goh, al die
moeite voor een oud mens als ik. De Heer boven regelt het toch maar, hé!” En toen ze de
adventskrans op tafel zag, klonk het: “Wat heb ik toch altijd genoten van deze tijd en van Kerst.
Maar weet wel: geen Kerst zonder Pasen.”

Dat was een geliefd thema van haar. Ze leefde sterk vanuit het besef dat het in ons geloof draait om
de Verrijzenis van Jezus en het eeuwig leven. Dat was het eerste wat christenen gingen vieren, elke
zondag en nog eens uitgebreid met Pasen. Later kwam daar de verering en viering bij van zijn
geboorte. Oma wilde graag nog één keer Kerst mee vieren: “Het zou mooi zijn als God me dat
schenkt, maar als Hij me eerder haalt, dan vier ik het in de hémel... als Hij me nu al daar wil”

De twee weken daarna verslechterde ze. Op 23 december bracht ik haar de communie. Het werd 24
december, en er stonden mij s avonds drie Missen te wachten. In de gezinsviering waren de
kleinkinderen aanwezig. Na de tweede Mis zat ik even met de koster in de keuken van de pastorie.
Er werd aangebeld. De zoon kwam me zeggen dat zijn moeder een uurtje eerder was gestorven.
We spraken af op tweede Kerstdag om de uitvaart te regelen. De dag erop belde hij nog of ik
misschien mee wilde eten en tegen mijn gewoonte in ging ik daarop in.

Op 26 december in de namiddag ging ik op bezoek om de uitvaart te regelen én mee te eten. Hoe
groot was de liefde die daar in dat huis heerste, en hoe ongedwongen gingen de vijf kleinkinderen
om met de dood die bij het leven hoort! Oma was daar opgebaard, iets van de tafel af, waar het
gezin samen at, en sprak. Zo was ze geheel en al aanwezig bij de viering van de geboorte van het
Kind Jezus. Tegelijk was zij nu dieper verenigd in het mysterie van Zijn dood en verrijzenis.

Haar sterven kleurde deze Kerstmis, maar positief. Een gelovig sterven, het teruggeven van je leven
en menselijk bestaan aan God in het vertrouwen dat Hij je op zal nemen en zal laten delen in Zijn
eigen bestaan, is ten diepste navolging van Jezus. Het evangelie verhaalt hoe Hij aan het kruis zijn
geest toevertrouwde aan Vader God. Zijn verrijzenis is voor ons teken van hoop geworden. Zelfs zo
dat we zijn geboorte als mens zijn gaan vieren met Kerstmis. Kerstmis is geen zoetsappig feest, dat
enkel draait om vrede op aarde. Nee: het is een voorafje, een prelude, op het volgen van God op
zijn levenstocht als Mensenzoon hier op aarde. Een tocht die wij allen gaan, en uiteindelijk uit mag
monden in een leven voorbij dit aards bestaan. Namens het pastorale team wens ik u een zalig
Kerstmis als nieuw begin in uw relatie met Jezus.

Kapelaan Donders



ACTIE KERKBALANS: UW BIJDRAGE TELT!

Jaarlijks wordt in de periode januari- februari de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Dit jaar is het
thema “Geef om je Kerk” Je kunt dat op twee manieren lezen, die samenhangen: je hebt nu
eenmaal alleen iets over (ook financieeel) voor iets dat je belangrijk vindt. Hopelijk geldt dat ook
voor onze parochie.

Veelal wordt gedacht dat het bij de actie Kerkbalans louter gaat om het meebetalen aan het
onderhoud van het kerkgebouw. Maar geven om je Kerk betreft eigenlijk meer dan alleen het
gebouw, het gaat om de gemeenschap die wij samen als Kerk vormen. En het in stand houden van
die gemeenschap kost nu eenmaal geld.

Met uw (jaarlijkse) bijdrage kunnen wij belangrijke taken blijven uitvoeren, zoals:

- zorgen voor pastorale zorg, daar waar nodig. Denk hierbij aan doopvoorbereiding, voorbereiding
op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Maar ook als er moeilijke tijden zijn, kunt u
op het pastorale team rekenen. Juist bij het afscheid nemen van een dierbare is de Kerk er voor U!

- zorgen voor diverse cursussen

- zorgen dat onze vrijwilligers kunnen blijven functioneren. Denk hierbij aan de koren, de
bloemsiergroep, de poetsgroep, de vrijwilligers op het kerkhof etc,

Uiteraard zorgen wij met uw bijdrage er ook voor, dat er regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan
de kerken en kapellen in onze parochie. Dit omvat tevens het functioneren van het uurwerk en de
verlichting van kerken die gesloten zijn.

Kortom: zonder voldoende financiéle middelen redden we het niet.

Geeft u om Uw Kerk? Mogen wij ook dit jaar op uw bijdrage rekenen?

Hartelijk dank!

Ton Lansdaal, interim-penningmeester

Ps. Wist u dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is vanwege onze ANBI-status?

Actle

Kerkbalans
4 2020



NIEUW: ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD

Op 30 september jl., de dag waarop in de Kerk de heilige Hiéronymus wordt herdacht, die als eerste
de Bijbel in het Latijn vertaalde (de zgn. Vulgaat), heeft paus Franciscus zijn apostolische brief
Aperuit illis gepubliceerd. Daarin schrijft hij onder meer: ‘Ik verklaar hierbij dat de derde zondag
door het jaar zal worden gewijd aan de viering, studie en verspreiding van het woord van God. Die
'Zondag van het Woord van God' zal dus een passend onderdeel zijn van die tijd van het jaar waarin
we worden aangemoedigd om onze banden met het Joodse volk te versterken en te bidden voor
christelijke eenheid’ In 2020 zal deze zondag vallen op 26 januari.

Dit initiatief van de paus past in de ontwikkeling van de afgelopen zestig jaar, waarin de Bijbel -
onder invloed van de oecumene - een belangrijker plaats kreeg in de liturgie. Het Tweede Vaticaans
Concilie gaf al een belangrijke impuls aan de herontdekking van het Woord van God. Er werd een
nieuw leesrooster opgesteld, op de zondagen verdeeld over drie jaren {A-B-C), waarin telkens drie
Schriftlezingen zijn opgenomen waarvan de laatste een evangelielezing is. Elke lezing wordt
afgesloten met “Woord van de Heer", door de gelovigen beantwoord met “Wij danken God”. In het
Jaar van Barmhartigheid drong paus Franciscus reeds in zijn apostolische brief Misericordia et
Misera erop aan dat parochies het Woord van God in het centrum van het leven van de
gemeenschap zouden plaatsen, als teken van eenheid. Dat weerspiegelde zich in tal van
initiatieven om de Heilige Schrift toegankelijker te maken voor gelavigen en om van dit geschenk te
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geen wijding is verbonden, in de kijker te plaatsen. Dit moet lectoren aanmoedigen om de Bijbel
beter te bestuderen en daarover te reflecteren om deze buitengewone bediening beter te
vervullen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het bij de selectie van de lectoren
belangrijk is om erover te waken dat zij in staat zijn tot authentieke proclamatie en een goed begrip
van de heilige tekst. Overigens onderstreept de paus in zijn brief dat priesters primair
verantwoordelijk blijven voor het verklaren van de Heilige Schrift en om iedereen die te helpen
begrijpen. Ter afsluiting geef ik u graag deze uitspraak mee van die heilige Hiéronymus: ‘De Bijbel
niet kennen is Christus niet kennen’
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ADVENTSACTIE 2019

De Adventsactie 2019 van de parochie Maria Moeder van de Kerk is bestemd voor Syrische
vluchtelingenkinderen in het Frans van der Lugt Centrum in Beiroet.
Pater Frans van der Lugt kwam in 1966 voor het eerst in Syrié en heeft er vervolgens tientallen jaren
gewoond en gewerkt. Een van zijn projecten was de zorg voor verstandelijk gehandicapten waar
nauwelijks iemand naar omkeek. Pater Frans was zeer geliefd. Hij heeft het leven van veel mensen
veranderd met zijn vrijgevigheid en goedheid. Pater Frans verwierf wereldwijde bekendheid in het
voorjaar van 2014. Hij woonde toen in de oude binnenstad van het belegerde Homs, in Syrié. De
burgeroorlog was op zijn hoogtepunt. Enkele duizenden mensen, waaronder een klein groepje
christenen, waren de gijzelaars van de vechtende partijen. Drie maanden voor zijn dood gaf hij -
hij was inmiddels een uitgehongerde oude man - een aangrijpende videoboodschap uit waarin hij
hulp vroeg voor de verdrukte en hongerende bevolking in Syrié. Toen hem de kans werd geboden
om de stad te ontvluchten, weigerde hij omdat niet allen met hem weg konden. Ik blijf bij mijn
mensen, ik ben de herder van mijn schapen, zei hij daarover. In de ochtend van 7 april, enkele
dagen véor zijn 76e verjaardag, vermoorden ze hem met twee kogels door het hoofd. De dag erop
is hij begraven in de tuin van het jezuietenhuis in Homs. Sindsdien komen er dagelijks veel mensen
bidden bij zijn graf.
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De herinnering aan pater Frans is nog steeds bijzonder levendig bij de Syrische vluchtelingen in
Libanon. Dankzij het Frans van der Lugt Centrum wordt onder meer onderwijs verstrekt aan een
500-tal Syrische vluchtelingenkinderen. De gemiddelde verblijfsduur in een viuchtelingenkamp is
zeventien () jaar. Slechts de helft van de kinderen in de kampen kan naar een lagere school. Een
kwart bezoekt een middelbare school of wat daar voor doorgaat. Een schamele één procent
voltooit een hogere beroepsopleiding. Onderwijs geeft kinderen een toekomst, het voorkomt dat
jongens kindsoldaat worden, het behoedt meisjes voor uithuwelijking als kind en voor prostitutie.
Onderwijs structureert de dag en de week, het biedt uitzicht. Bij het onderwijs in de kampen
leiden de jezuieten vluchtelingen op tot gediplomeerde leraren en verstrekken er ook
gezondheidszorg. Zet u mee het werk van pater Frans voort?

U kunt uw gift rechtstreeks overmaken aan St. Claverbond Nijmegen IBAN: NL46 ABNA 0518 9918
30 (ANBI erkend), onder vermelding van Frans van der Lugt Adventsactie 2019 MMK. Achter in
onze kerken staan tijdens de Advent ook collectebussen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
namens de Syrische vluchtelingenkinderen in het Frans van der Lugt Centrum in Beiroet.




DE KERSTBOODSCHAP VAN ONZE BISSCHOP:

leder jaar spreekt onze bisschop mgr. De Korte - zoals vrijwel al zijn collega's - een
kerstboodschap uit, die gericht is tot een breed publiek. Op verzoek van de redactie was de
bisschop bereid om ons alvast de tekst van zijn boodschap voor te leggen en deze in
ingekorte en aangepaste vewrsie op te nemen in ons parochieblad. Het resultaat vindt u
hieronder. Wij zijn mgr. De Korte zeer erkentelijk en hopen dat zijn woorden u tot nadenken
stemmen en u weten te inspireren in uw voorbereiding op Kerstmis.

In het voorjaar was er groot nieuws. Het was gelukt om de eerste foto van een zwart gat te maken.
Astronomen zijn al jaren geboeid door het fenomeen van zwarte gaten in het heelal. Zwarte gaten
zijn mysterieus en ook dreigend. De zwaartekracht in een zwart gat is zo enorm dat alles wat te
dicht bij komt wordt opgeslokt. Sterren, licht: alles wat in een zwart gat verdwijnt, is definitief weg.
In onze media was er veel aandacht voor deze foto. Mijn avondkrant wijdde er een hoofdartikel aan,
waarin de nadruk lag op de fragiliteit van de mens in het licht van de omvang van de schepping. En,
zo stond er, wij zijn alleen in het heelal.

Het is een visie die velen in het huidige Nederland zullen delen. Toch is er ook een andere visie
mogelijk. De man achter die eerste foto van een zwart gat is Heino Falcke. Falcke is niet alleen een
eminent sterrenkundige, maar ook een christen. Als astrofysicus is hij dagelijks bezig met de studie
van het immense heelal. Onze onmetelijke werkelijkheid als bron van verwondering. En voor hem is
God, als Degene die niet geschapen is, het begin en het einde, de Schepper en Voltooier.

Ook voor een christen is de mens in ons immense heelal uitermate nietig en fragiel. Wat is de mens?
Een stofje. Maar ook het enige schepsel met een zelfbewustzijn. Wij kunnen nadenken over onszelf,
cultuur scheppen en vorm geven aan de wereld. De hoofdredacteur van de liberale krant schreef:
wij zijn alleen in het heelal. Hij schreef echter ook: maar gelukkig hebben wij elkaar. Dat kan en wil
ik als bisschop onderstrepen: wij mensen hebben gelukkig elkaar. Alleen verbonden met elkaar
vinden wij geluk. Wij zijn aan elkaar gegeven. In verbondenheid met elkaar mogen wij leven.



BEZINNING OP DE MENS, GOD EN DE WERELD

Onze moderne samenleving verandert echter snel. Veel stabiliteit is verdwenen. Mensen vinden het
moeilijk om blijvende verbintenissen aan te gaan. En op dit moment zijn veel mensen in ons land
ook bang en boos. Er wordt gedemonstreerd en in de sociale media wordt vaak botte en
onverzoenlijke taal gebruikt. Nederlanders zijn steenrijk én doodsbang tegelijk. Dat lijkt een
vreemde combinatie, maar het valt te begrijpen: wie welvarend is, kan ook veel verliezen. Veel
Nederlanders voelen een bestaansonzekerheid. Een angst voor de toekomst.

75 jaar na de bevrijding mogen we oog hebben voor het vele goede in ons land. Nederland is een
land waar materieel en immaterieel veel is gerealiseerd. We leven in een democratische rechtsstaat,
een verzorgingsstaat, een land met een Grondwet die onze vrijheden garandeert (niet in de laatste
plaats de vrijheid van godsdienst), een vrije pers, hoogontwikkeld onderwijs en uitstekende
gezondheidszorg. Deze verworvenheden zijn niet zelfsprekend; ook zij zijn fragiel en kwetsbaar. Ze
zijn alleen veilig als wij onze verantwoordelijkheid kennen en waarmaken. Onze vrijheid vraagt met
name om onderlinge verbondenheid en solidariteit. Juist in een samenleving die steeds meer
stabiliteit verliest, rust er een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Laten wij zoeken naar
wat ons verbindt, in plaats van wat ons verdeelt.

Want zoals ik al aangaf: als kwetsbare mensen leven wij in een immens heelal en in een 'vloeibare’
samenleving. Maar wij hebben elkaar, zoals de liberale krant schreef - of, anders gezegd, wij zijn aan
elkaar gegeven, aan elkaar geschonken door de goede God. Laten wij dat besef van geschonken
gemeenschap voeden in ons hart, ondanks alle levensheschouwelijke en politieke verschillen. Als
christenen geloven wij dat de Schepper ons in Jezus heeft opgezocht. In Christus, de Immanuel,
deelt Hij ons leven. In een fragiel en kwetsbaar mensenkind komt de Schepper ons tegemoet. leder
van ons mag weten dat God van ons houdt. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde voor
ieder van ons. Ook dat is een reden tot verwondering: in een kwetshaar mens toont God zich
solidair met kwetsbare mensen, deelt Hij zelfs hun duisternis en dood. Dat gaan wij binnenkort met
Kerstmis weer vieren. God zoekt ons ook vandaag. Dat Christus, God-met-ons, welkom mag zijn -
ook in ons eigen leven. Vanuit die hoop wens ik u allen een zalig, gezegend Kerstfeest.

mgr. G. de Korte .




VRUWILLIGERS MAKEN DE MIS MOGELILJK...

In onze parochie vinden er niet alleen eucharistievieringen plaats in kerken, ook in twee zorgcentra.
Wij spraken met twee vrijwilligers die betrokken zijn bij de vieringen in “De Lookant” in Wanroij en
“Op 't Hoogveld” in St. Anthonis: mevrouw Hanny Laarakkers uit Wanroij en de heer Ben Willems uit
St. Anthonis. Zij zorgen dat in het zorgcentrum in hun woonplaats het pastoraal team wekelijks in
een als kerk ingerichte ruimte de H. Mis kan opdragen.

Hanny is in Wanroij al vanaf 2007 belast met de
"kostertaken” en Ben vervult in St. Anthonis
deze functie sinds 2 jaar. Vanaf het begin is
Hanny ook de contactpersoon van “de Lookant”
met de plaatselijke kerk. Zowel Hanny als Ben
was, toen zij voor deze functie gevraagd
werden, geen vreemde in hun zorgcentrum.
Hanny bood al langere tijd als vrijwilliger haar
diensten aan, Ben zelfs al 13 jaren. Hanny
vervult haar taak met 4 andere vrijwilligers en
bij toerbeurt verzorgen zij dan datgene wat
nodig is voor de viering. Dat gaat niet alleen om
het gereedmaken van het altaar maar ook het
inrichten van de ruimte zoals het klaarzetten
van de stoelen door 4 personen en de taak van
lector door Hanny. Zij is de codrdinator van de
kerkvrijwilligers en maakt het rooster.

Ben is als enige koster werkzaam maar heeft de
hulp van een aantal vrijwilligers die de stoelen
klaarzetten, het geluid bedienen en voor de
muziek zorgen. Verder zijn er twee vrijwilligers
die de communie mee uitdelen en 4 lectoren.
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Ben heeft hierin ook een coérdinerende taak. Hij
vindt dit samenwerken met een vast team heel
gezellig. De .prettige contacten zijn mede de
reden dat hij dit vrijwilligerswerk graag doet.
Hanny zegt vooral te genieten van de
gesprekjes, voor en na de vieringen, met de
bewoners en de band die je daarmee schept. Zo
leer je de mensen kennen en dat geeft
vertrouwen.

Als koster zorgen zij ook dat datgene aanwezig is
om de eucharistie te kunnen vieren, Beiden
krijgen de hosties, miswijn, kaarsen etc. van de
plaatselijke kerk. Is Hanny ook collectant,
diegene die aan de beurt is doet immers alles, in
“Op 't Hoogveld” houden andere vrijwilligers de
collecte. Hanny en Ben zeggen dat de bewoners
van beide huizen het belangrijk vinden dat er
een wekelijkse viering is. Dat is niet alleen
omdat men behoefte heeft aan bezinning, maar
ook omdat de bewoners dit gewend zijn en het
een ontmoeting is met mensen die men vaak
door de week niet ziet.




... VOOR DE BEWONERS VAN DE ZORGCENTRA

Met feestdagen houden zij rekening. Zo was er
laatstelijk met de Allerzielenviering speciale
aandacht voor de overledenen met kaarsjes en
bloemen. Natuurlijk wordt rekening gehouden
met de liturgische kleuren van de liturgie. Zorgt
in “de Lookant” de voorganger hier voor, in “Op
‘t Hoogveld” liggen de priesterkleren in de kleur
van de viering klaar.

In dit zorgcentrum zingt het huiskoor
regelmatig, maar ook het dameskoor van St.
Anthonis en koren uit de omliggende plaatsen.
Hanny zegt niet zo vaak een koor te mogen
begroeten, meestal het plaatselijk seniorenkoor
“De Notenkrakers”, maar ook enkele keren per
jaar het dameskoor en het herenkoor uit
Wanroij. Af en toe zingen zij ook samen.

Beiden merken wel dat ook in de zorgcentra het
kerkbezoek afneemt. Volgens hen is hiervan de
reden de mindere mobiliteit en gezondheid van
de bewoners. In beide zorgcentra bezoeken
personen van "buiten” de wekelijkse viering.
Ben zegt dat dit in “Op 't Hoogveld” best een
groot aantal is.

Tot slot zegt Hanny zich zorgen te maken over
de voortgang van het kosterschap in de kerk
van Wanroij. Tot aan het overlijden van koster
Piet Pijnappels was hij haar aanspreekpunt.

De vraag is nu wie zijn opvolger in Wanroij wil
worden. Dit is best zorgelijk. Enkele oproepen
van de pastoor hebben op het moment van dit
gesprek nog niet tot het gewenste resultaat
geleid.

Zowel Hanny als Ben is enthousiast over de taak
bij de eucharistievieringen in hun zorgcentrum.
Net zoals al die andere vrijwilligers is de
vrijwilliger voor de wekelijkse eucharistieviering
onmisbaar.

De redactie verwacht dat Hanny en Ben, gelet
op hun positiviteit en als hun gezondheid dit
toelaat, nog een aantal jaren hun werk met
plezier en voldoening zullen voortzetten en
wenst hun hierbij veel succes.
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WL NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats

01-10-2019 Bert Tijssen

87 jaar, Oeffelt
12-10-2019 Piet Bongers

81 jaar, Oploo
19-10-2019 José van der Duijn-van Bommel

71 jaar, Oploo
10-11-2019 Theo Kersten

78 jaar, Wanroij
17-11-2019 Lies Martens-Jacobs

92 jaar, Wanraoij
18-11-2019 Helm van Dommelen

85 jaar, Wanroij
22-11-2019 Arie van Bree

79 jaar, St. Anthonis

WL VIERDEN

De doop van:

Datum Naam en woonplaats

03-11-2019 Julia Cornelissen, Oploo
10-11-2019 Elizabeth Rusilowicz, Oeffelt
24-11-2019 Daan Crusio, Westerbeek
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Dag en nacht bereikbaar op

0485 523 043

Elzenstraat 7, 5831 LH Boxmeer
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Samen metu op weg naar een persoonlijk afscheid




OVERZICHT KERSTVIERINGEN

EUCHARISTIEVIERINGEN

Dinsdag 24 december:

Tijd

15.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
22.30 uur
23.00 uur

Locatie

zorgcentrum de Lookant Wanroij
Kerk Beugen

Kerk Overloon

Kerk St. Anthonis

Kerk Wanraij

Kapel Groeningen

Kerk Oeffelt

Woensdag 25 december: (1e Kerstdag)

Tijd

09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

Locatie

Kerk Beugen
Kerk Oploo

Kerk Wanroij
Kerk Qeffelt

Kerk Overloon
Kerk St. Anthonis

Donderdag 26 december:

Tijd

09.00 uur
10.30 uur

11.00 uur

Locatie

Kerk Westerbeek

zorgcentrum op 't Hoogveld

St. Anthonis

Kerk 5t. Anthonis , kindje wiegen

EUCHARISTIEVIERINGEN

Woensdag 1 januari: Heilige Maria,
moeder van God (Hoogfeest)

Tijd locatie

09.00 uur, Kerk Beugen
10.30 uur, Kerk Oeffelt
10.30 uur, Kerk 5t. Anthonis
10.30 uur, Kerk Wanroij

HERDERTJESVIERINGEN

Dinsdag 24 december:
Tijd Locatie

17.00 uur Kerk Oploo
18.00 uur Kerk St. Anthonis
18.00 uur Kerk Westerbeek
19.00 uur Kerk Overloon
19.00 uur Kerk Wanroij

13




Het mooie
bewaren.

En delen wat telt en wat blijft.

« Uitvaart regelen en verzorgen,
. opbaarmogelijkheden, afscheidsdiensten

\ Catering op één van onze locaties
Schrjen

Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
Afscheid en herinnering

» Kleinschalig crematorium op
Buitenplaats Zevenhutten Cuijk
s Plek voor herinnering in de regio

Jevindtonsaan de Hollesteeg in Boxmeer, op Zevenhutten in Cuijk
en aan de Kleermakersgroes in Gennep.

Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 1111 of info@schrijen.com.
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Onvergetelijk.



KERSTCONCERTEN TE KUST EN TE KEUR

Onze parochie kent een groot aantal koren, fanfares en ensembles. Vele daarvan geven in de
kersttijd een concert in kerstsfeer - optredens die doorgaans goed bezocht worden. Hieronder
vindt u een greep uit de concerten zoals die bij de redactie bekend waren bij het ter perse gaan
van dit nummer. Het lijstje is dus zeker niet volledig, gelieve ter plaatse te checken voor het juiste
tijdstip. We wensen u veel |uisterplezier!

14 december 19.30 uur: concert muziekvereniging Excelsior, kerk Oploo

15 december 19.30 uur: concert fanfare Vriendenkring, kerk Overloon

21 december 19.00 uur: concert fanfare St. Cecilia, kerk Maashees

21 december 19.30 uur: concert Metropeelorkest, kerk Westerbeek

22 december 19.00 uur: concert Harmonie S. Cecilia, kerk St. Anthonis

22 december 15.00 uur: concert streekkoor Canthonis,, kerk Oploo

24 december 19.00 uur: zangvereniging Cantamus, Molenzaal Rijkevoort
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HET BELANG VAN DE PAROCHIEREGISTERS

Net als de gemeenten zijn ook parochies verplicht een aantal registers bij te houden. Elke parochie
voert dus een administratie waarin dopen, huwelijken en overlijdens worden vastgelegd. Uiteraard
worden de registers opgemaakt/bijgehouden in de parochie waar het feit heeft plaatsgevonden.
Worden meerdere parochies samengeveogd, dan worden de registers bij de centrale parochie van
de fusieparochie ondergebracht. De nieuwe parochie krijgt hiermee de verantwoordelijkheid. De
registers zijn eigendom van het kerkgenootschap, dat beslist waar/hoe het deze bewaart.

Het opschrijven van huwelijken en dopen in registers werd in het concilie van Trente (1545-1563)
verplicht gesteld. Dit om verboden huwelijken (tussen naaste familieleden of reeds eerder
ggehuwden) te voorkomen en te bestrijden. De pastoor moest daarom een register aanleggen
waarin de namen van bruid en bruidegom, de huwelijksdatum en de namen van de getuigen
werden vermeld. Naast de huwelijksregisters moesten de pastoors ook doopregisters aanleggen.
Alhoewel de doop- en trouwregisters vanaf 1563 dus verplicht waren, duurde het in de meeste
parochies nog vele jaren, soms tot de 17e eeuw, voordat dat ook daadwerkelijk gebeurde.

LABER

Overlijdensregisters waren niet door M,
het concilie van Trente verplicht gesteld. o
Zij werden door de pastoor meestal wel
bijgehouden, vanuit een financieel cog-
punt. De begraafregisters beginnen in de
meeste parochies dan ook later dan de
verplichte doop- en trouwregisters.

Doopregisters vormden de basis voor de Burgerlijke Stand, die in 1811 werd ingevoerd. Toen
moesten de kerken hun registers bij de overheid inleveren. Ook na de invoering van de Burgerlijke
Stand bleven de kerken echter hun dopen en dergelijke registreren.

In de doopboeken staat meestal de voornaam van de dopeling, de doopdatum en de naam van de
vader en de moeder, alsmede die van de peter en meter. In het doopregister wordt ook een
aantekening geplaatst van het ontvangen van het Vormsel wie dit sacrament toediende en waar.
Ook wordt een aantekening geplaatst van een voltrokken kerkelijk huwelijk en bij een verzoek tot
uitschrijving uit de katholieke Kerk wordt dit ook opgetekend in het doopregister. Voor het vormsel
en het huwelijk moeten uit dit register zgn. doopbewijzen worden overlegd,

In een trouwboek staan meestal de datum van het huwelijk en de voor- en familienaam van de
huwelijkspartners. Ook wordt dikwijls aangegeven of de huwelijkspartners al dan niet eerder
gehuwd waren geweest, Vanaf de 18e eeuw werden soms ook de namen van de huwelijksgetuigen
en van de ouders van de bruid en bruidegom vermeld.

In een begraafboek staat in het algemeen de naam van de overledene en datum van het overlijden
en de begrafenis. Bij de kinderen kan de naam van de ouders staan. Bij volwassenen is vaak de
naam van de partner vermeld, vooral als de overledene een vrouw is. Ook wordt in sommige
gevallen de plaats van het graf in de kerk genoemd.



ANS RIUKERS KRIJGT ONDERSCHEIDING

Op 5 november was het feest in huize Rijkers: het
was de verjaardag van Ans. De feestvreugde
kreeg nog een onverwachte extra dimensie toen
pastoor van der Sluis binnenkwam, in het
gezelschap van enkele vrijwilligers uit Landhorst
(Ans’ voormalige woonplaats) en na een kort
persoonlijk woord aan Ans de kerkelijke
onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’
uitreikte. Daarbij maakte de pastoor gewag van
de vele verdiensten die Ans gedurende bijna
veertig jaar gehad  heeft voor de
geloofsgemeenschap in Landhorst; zo was ze
onder meer lid van het parochiebestuur en
koster. Omwille van haar betrokkenheid en inzet
mag Ans met recht een steunpilaar genoemd
worden voor de deelparochie Landhorst, iets
wat nu dus erkenning heeft gevonden in deze
pauselijke onderscheiding. Ans was er zichtbaar
door verrast (hetgeen ook de bedoeling was),
maar ook mee ingenomen. Het is in zekere zin
de kroon op haar werk in Landhorst, waar
vanwege de sluiting van het kerkgebouw aldaar
nu een einde aan gekomen is. Ans: bedankt en
proficiat!

([ kw I J
_ - -

De onderscheiding werd Ans opgespeld door haar
collega-koster in Landhorst, Leny Arts




TEGELS & NATUURSTEEN

v’ Vloertegels
v/ Wandtegels
“ TerraSVIoeren NATUURSTEENBEDRIJ
v Vensterbanken ‘

v’ Deur- & Raamdorpels —
21T10D SCHERPE PRIJZEN!!
ALTIID SCHERPE PRIJZENAY
A De Staat 31
TEGELHANDEL 5845GD
v.d. u b.v. tel: 0485-382614
SINT ANTHONIS tegels@vdrijt.nl

www.vdrijt.nl

AR,
PAYAYLY
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MARIA LICHTMIS, TOEWIJDING AAN GOD

Het feest van de Opdracht in de tempel herinnert aan de gebeurtenissen die beschreven staan in
Lucas 2,22-39. Volgens de oudtestamentische reinheidsvoorschriften was een moeder na de
geboorte van een jongen 40 dagen onrein, en na de geboorte van een meisje 80 dagen. Daarna
diende de moeder zich voor reiniging naar de tempel te Jeruzalem te begeven. Deze reiniging
werd voltrokken door een zoenoffer: een schaap of, als ze arm was, twee duiven. Ging het
daarenboven om een eerstgeborene, dan behoorde deze de Heer toe en dan moest het kind voor
de Heer gebracht worden en weer ‘vrijgekocht’ worden. Overeenkomstig al deze voorschriften
brachten Maria en Jozef Jezus naar de tempel om er het offer voor Maria’s reiniging op te dragen en
om haar eerstgeborene vrij te kopen. Maar de betekenis van het feest reikt verder. Simeon ziet
Jezus als het licht voor alle volken. Deze Jezus, die hier in de tempel wordt gebracht, laat zich nu
reeds kennen als het licht en het heil voor de hele wereld.

In de achtste eeuw heeft Paus Sergius voorgesteld om niet alleen een processie te houden, zoals in
Jeruzalem, maar om het een echte lichtjesprocessie te laten zijn met gezegende kaarsen. Deze
traditie is tot op de dag van vandaag overgeleverd en is de reden dat we dit Feest van de
Opdracht des Heren “Lichtmis” noemen, waarbij de toevoeging van de naam van Maria bedoeld is
als eerbetoon aan haar die zich als Joodse moeder in de tempel heeft gereinigd na de geboorte
van haar Zoon.

Licht en lichtjes hebben een mooie symboliek. Christus zegt van zichzelf: “lk ben het Licht van de
Wereld”, en Hij nodigt ons uit om als gedoopte christenen ook lichtjes te zijn in een wereld die soms
erg duister kan zijn. Vooral in de Heilige Eucharistie kunnen we het Licht van Christus’ liefde
ontvangen, meenemen en delen (zoals op prachtige wijze zichtbaar wordt in de Paaswake).

Ook in de Bijbel komt het lichtende karakter van de Opdracht des Heren sterk naar voren in de
“Lofzang van Simeon” die in de completen is opgenomen:

“Laat nu, Heer, volgens uw woord

uw dienaar in vrede heengaan.

Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd,
dat Gij hebt bereid voor de volken:

Het licht dat voor alle heidenen straalt,
de glorie van Israél uw volk”

((Lc 2,29-32)).

De Opdracht van de Heer op 2 februari is ook een schakelpunt in het jaar en de seizoenen. Het is
hog steeds de dag waarop vele boeren de velden in gereedheid brengen om de eerste gewassen te
zaaien. Paus Johannes Paulus Il heeft in 1997 opgeroepen om op 2 februari speciaal aandacht te
hebben voor het Godgewijd leven. Zoals Jezus aan God werd toegewijd en opgedragen, zo wijden
alle religieuzen zich toe aan God en dragen hun hele leven aan Hem op. Daarom bidden we op 2
februari dus ook voor de religieuzen, opdat ze in onze tijd een authentiek getuigenis van Gods
liefde en licht mogen worden. Een ander gebruik op Maria Lichtmis is de toewijding van de kleine
kinderen aan God.



In het RK-abc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Alfa en omega

In de kerk kom je vaak het symbool tegen van de twee met
elkaar verweven letters alfa en omega. Het zijn de eerste

en de laatste letter van het Griekse alfabet. Voor christenen
verwijzen ze naar God: Hij is het begin (alfa) en het einde
(omega) van alles, en omvat daarmee het hele bestaan van
de mens. In het Bijbelboek Openbaringen staat het zo: “lk
ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij ‘die is en die
was en die komt, de Albeheerser.”

Sint-Gerlachus (5 januari)

In Houthem-5t. Gerlach, Zuid-Limburg, ligt de heilige
Gerlachus begraven. Deze voormalige ridder leefde hier in
de twaalfde eeuw als een godgewijde kluizenaar, nadat hij
plots zijn viouw had verloren. Na een verblijf van zeven jaar
in het Heilig Land trok hij naar Limburg, waar hij woonde in
een holle eik. Hij verwierf roem in de ruime regio vanwege
zijn heiligheid. Gerlachus stierf op 5 januari 1170. Boven zijn
graf werd later een klooster gebouwd. Houthem-St. Gerlach
is nog altijd een bescheiden bedevaartsoord, met een fraaie
kerk waar gelovigen een schepje gewijd zand als aanden-
ken mee naar huis kunnen nemen.

Tekst: Marieke Smulders




BORDJE CALVARIEGROEP VIERLINGSBEEK

In goed overleg tussen de dorpsraad en de parochianen enerzijds en het bestuur van de parochie
Maria, Moeder van de Kerk heeft er met het plaatsen van een informatiebordje in de kerk van St.
Anthonis een afronding plaats gevonden met een goede en verantwoorde bewaring van de
Vierlingsbeekse middeleeuwse Calvariegroep. De overplaatsing hiervan heeft veel emoties
opgeroepen bij de inweoners van Vierlingsbeek. We zijn blij dat we hier enigszins in tegemoet zijn
kunnen komen door te zorgen dat de Calvariegroep op een verantwoorde wijze in beeld blijft.

De groep hangt op een mooie plek links voor in de kerk op barokke consoles. Het eigendomsrecht
behoort bij de fusieparochie.

De borging bestaat uit twee delen,

1. De Calvariegroep wordt onder het mentorschap van de Stichting beeldenschat Grote kerk Venray
in goede conditie gehouden door regelmatig toezicht, onderzoek en daaruit voorkomende
maatregelen, zoals schoonhouden en indien nodig restauratie.

Hiervoor zijn de nodige contacten gelegd tussen de parochie en de stichting.

2. Bij de Calvariegroep is een informatiebordje geplaatst met daarop hoe bijzonder de
Calvariegroep is en die tot het Vierlingsbeekse erfgoed behoort.

Op 14 oktober is het informatiebordje geplaatst door een afvaardiging van de dorpsraad in het
bijzijn van Pastoor van der Sluis.
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Colofon

Jaargang 5, nummer 2, december 2019

Verspreiding:

Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 10.000
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
maandag 24 februari 2020

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail:
pastoor@mmvdk.nl

Redactie:
Hoofdredacteur: pastoor Norbert van der Sluis
Redactieleden :Pierre van den Berg

Diana Jakobs

Jo Michiels

Jos Schaminée

Frans Wouters

Foto's:
De foto's op de omslag en pagina 10, 11 en 16
zijn afkomstig van Wilma van der Meulen.

Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:

Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.: NLO7RABO01030027744
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling {(PCI):
Bankrekeningnr.. NL11RABO0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een hooadschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

Het huidige interimbestuur bestaat uit:

Mr. G. Gruijters (secretaris)

de heer A.G.A. Lansdaal (penningmeester)

SR

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE
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& g KERSTMIS

Kikker springt verrukt van de ene bank naar de
andere en overal ziet hij nieuwe verrassingen. De
kerk is schit-terend versierd met lichtjes, groen en
blinkende sterren. Daar komen de muizen uit de
keuken aanrennen. ‘Kik!" piepen ze, ‘Heb je gezien
hoeveel kerstkransjes er op de keukentafel liggen,
wel twintig pakjes!’, ‘Nee, tachtig!’, ‘Nee, honderd!’,
‘Smullen!’” roept het muisje dat Alles Lust en ze rent
terug. Ja hoor, van de muizen mag het Kerstmis
worden. Maar het kinderkoor is nog niet klaar voor
het feest. Ze staan voorin de kerk en oefenen een
moeilijk lied. De belangrijkste zin met “.. liefde’ moet
steeds opnieuw, want die noot is zo hoog dat ze
er niet goed bij kunnen. De dierenvriendjes
neurién mee.

s

KiK

Zij halen die hoogste noot ook niet. Ineens horen ze
achter zich een erbarmelijk gepiep. Het muisje dat
Alles Lust komt door het pad aangewaggeld. Zij zit vast.
In een kerstkransje. Haar kop steekt door het gat en
de rest fladdert er zo'n beetje achteraan. ‘Helpieee!’
piept ze. Haar vrienden komen meteen in actie. Vier
muizen houden het koekje vast, twee trekken aan haar
staart om haar te bevrijden. Het koor zingt, en dan
klinkt ineens heel zuiver ‘liceeefde’. Je snapt wel wie
die hoge ‘ieeee’ zong. Muisje zit nog steeds vast. Er zit
maar één ding op. De vriendjes moeten haar uit het
koekje knabbelen. Dat vinden zij niet erg. Muisje wel.
Want zij kan alleen maar stil wachten.
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Kerstpuzzel v ol

Woordsterren e, «d  Zoekwoord

Hier zie je 8 prachtige viffpuntige sterren. Heb Jje de woorden K

0 nee, je moet ze zelf Nog tekenen! Hoe? 1 " gevonden? Scheiff | E

Trek in elke cirkel rechte liinties van letter r ze dah in deze

naar letter. Begin bij de rode letten . vakjes op. Als ze v

werk rechtsom met de Klok mee. . N 9oed staah vormen | J

Let op: sla telkens een letter over It de gekleurde vakjes

Je teEent vaN de eerste Naar de derde, ' d een feestelik woord. N

Naar de vijfde, Naar de tweede, 9 N Succes! M

Naar de vierde letter: . J ) h '

Die laatste verbind je , Z iy h L

weer met de eerste. € \s u < )| i K

l;:n e’;ﬁ]b ::; ::1? paer N 7 BN de sterren..

Kilk, de muis doet £ g;i,:’ﬁ r{e e

het voor!

Uit de Bijbel

Dan zal er een koning komen uit de familie van David.

Die koning zal eerfik z{jn en trouw.
Hij zal regeren dls een goede rechten
die het recht kent en rechtvaardig is.

(Woorden vah de prafee’r Jesqja 16:5)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns



