


VAN DE REDACTIE

De carnavalskranten waren weer goed
verzorgd dankzij de vele vrijwilligers van
de onderscheidende carnavals-
verenigingen. Ook deze editie van
“Binding’, zo durven wij zeggen, is met
inzet van velen weer geslaagd.

Wat bieden wij u in deze uitgave?

U leest wat twee voorzitters van

deelparochieraden ervaren in  hun
functioneren. Wij plaatsen een interview
met een onlangs pauselijk
onderscheiden vrijwilliger. Vier maal 40
jaar acoliet mag uniek genoemd waorden.
Wij informeren u over Sacramentsdag en
het gebruik van de monstrans. De
aankondiging van bedevaarten s

mogelijk aanleiding uw agenda te
trekken en u vindt de vermelding van de
opbrengst van de Adventsaktie. De vaste
rubrieken: personalia, woord van het
pastoraal team, het kerkelijk ABC en de
kinderpagina worden niet overgeslagen.
Tot slot: natuurlijk kunt u kennisnemen
van de nodige informatie over de
vieringen in de Goede Week, waarin u
hartelijk welkom bent.

Wij hopen dat u deze uitgave ook met
plezier leest en wensen u een Zalig

Pasen.
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THE PASSION: EEN WEG NAAR PASEN?

Het is inmiddels een traditie aan het worden in ons land: de opvoering en uitzending van The Passion.
Het spektakel trekt ieder jaar een groot aantal bezoekers en een veelvoud aan kijkers. Ik hoor nogal
eens dat mensen daar enthousiast over zijn en dat beschouwen als een bewijs dat er, ook onder
jongeren, een latent religieus verlangen bestaat — “Ze geloven best wel, maar op hun eigen wijze, in een
vorm die hen aanspreekt omdat die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Hoewel ik deze
optimistische visie graag zou delen, ben ik toch iets terughoudender. Natuurlijk vind ik het goed dat de
Kerk zoekt naar eigentijdse wegen en middelen om het geloof aan te bieden aan de huidige generaties.
Lk ontken ook niet dat een evenement als 'The Passion daar wellicht voor sommigen een aanzet toe is —
maar u proeft in mijn formulering al mijn aarzeling. Is The Passion niet vooral een muzikale belevenis,
die haar succes eraan te danken heeft dat jonge mensen geraakt worden door de teksten van vertroude
liedjes, in een nieuw jasje en een andere context, waarbij het toch vooral gaat om algemeen menselijke
thema’s, gedachten en gevoelens? Daar is niks mis mee, maar dat is nog iets anders dan het geloof dat
voor ons, christenen, gestalte krijgt in het Paastridutim, namelijk dat Jezus de Christus is, Gods Zoon,
die voor ons door lijden en dood is gegaan om ons heil en verlossing te schenken, en die door zijn
Vader uit de doden is opgewekt en is verheerlijkt.

Maar, zo zult u zich misschien afvragen, is dat geloof dan
alleen zaligmakend? Uiteindelijk wel. The Passion kan best
fungeren als cen opstapje daarnaartoe, maar ik denk dat

er daarna voor de meeste toeschouwers nog heel wat stappen
mocten volgen om uit te komen bij Pasen als de kern en het
hoogtepunt van ons geloof. Het is mooi om te zien dat
mensen ¢en lichtend kruis door de straten van Roermond
dragen, maar het gaat om onze eigen bereidheid om in ons
dagelijks leven de weg te gaan van Hem die voor ons zijn
kruis opgenomen heeft, om voor ons daardoor nieuw leven
mogelijk te maken. Dat kan volgens mij slechts indien we in
Jezus méér zien dan een goed en inspirerend mens, die zoals
wij allen van alles heeft moeten meemaken. Bepalend blijft of
Hij voor ons de Christus is, degene in wie God mens
geworden is en die ons als de gekruisigde en verrezen Heer
voorgaat naar het hemels vaderland. Zoals Kerstmis méér

voor ons moet betekenen dan de vertedering omwille van het
kind in de kribbe, zo moel Pasen verder gaan dan het meeleven met de man die door een vriend werd
verraden en onterecht werd veroordeeld. We mogen op Goede Vrijdag in gedachten en gebed bij Hem
zijn die voor ons geleden heeft, om daarna op Paasmorgen met des te meer dankbaarheid en vreugde te
vieren dat Gods liefde alle lijden en sterven overwint, Laal The Passion ons meevoeren op de klanken
van de muziek, maar laat ons echt juichen en jubelen in de Paaswake of met de woorden van die
paaszang ‘U zij de glorie, opgestane Heer! Dat geloof gun ik u van harte: Zalig Pasen!

Pastoor van der Sluis



LOURDE S

Relieken van de Heilige Bernadette

in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch

maandag 11 mei 2020 tot en met zondag 17 mei 2020



GA OP BEZOEK BlJ BERNADETTE IN DEN BOSCH

Is Lourdes te ver voor U? dan is dit uw kans: ga op bezoek bij de relieken van de H. Bernadette
in Den Bosch deze meimaand! Dit is het programma met activiteiten:

datum tijd activiteit

11 mei 16.00 uur Mariavesper met ontvangst relieken

11 mei 20.00 uur Lezing Maria in de Kunst

14 mei 14.00 uur Heilige Mis voor de verzorgingstehuizen
14 mei 15.00 uur Ontmoeting zorgbehoevenden

15 mei 17.30 uur Jongeren: samen eten — samen vieren
15 mei 19.30 uur Inleiding over leven Bernadette

15 mei 20.00 uur Film Je m'appelle Bernadette

16 mei 14.00 uur Stadswandeling

16 mei 17.00 uur Feestmaaltijd

16 mei 19.00 uur Familieviering in kathedraal

16 mei 20.15 uur Lichtprocessie; aansluitend wake tot 24.00 uur
17 mei 13.30 uur Lezingen

DANK VOOR MOOIE OPBRENGST ADVENTSACTIE 2019

De parochiéle Adventsactie heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Er deden zes deelparochies
mee aan de actie. De ophbrengst van de deelparochie 5t. Anthonis bedraagt € 371,30, van Wanroij

€ 200,70, van Overloon € 135,20, van Beugen € 90,25, van Oploo € 33,70 en van Westerbeek € 28,10.
Dat brengt de totale opbrengst van de Adventsactie 2019 op € 859,25. Hier zijn we erg blij mee.

De opbrengst is bestemd voor Syrische vluchtelingenkinderen in het Frans van der Lugt Centrum in
Beiroet, de grootste stad in Libanon. De herinnering aan de Nederlandse jezuiet Frans van der Lugt
die in 2014 keelbloedig is vermoord in Syrié, is nog steeds bijzonder levendig bij de Syrische
vluchtelingen in Libanon. Dankzij dit initiatief wordt onder meer onderwijs verstrekt aan een
500-tal Syrische vluchtelingenkinderen. De jezuieten verstrekken er ook gezondheidszorg.

Vanuit Nederland bedankt het bestuur van de Stichting Sint Claverbond, missieprocuur van de
Nederlandse Jezuieten, u allen hartelijk voor deze prachtig gift. Zij zullen erop toezien dat dit geld
zo spoedig mogelijk naar Libanon wordt overgemaakt via hun Jesuit Refugee Service. Het Jesuit
Refugee Service, de internationale vluchtelingendienst van de jezuieten, runt het Frans van der
Lugt Centrum in Libanon.

Namens de werkgroep Diaconie
Mw. Jantje Bax, pastoraal werker




JACQUELINE JANSSEN, AL VELE JAREN ACTIEF...

Het is 40 jaar geleden dat Jacqueline Janssen
gevraagd werd om deel te gaan uitmaken van
de werkgroep die met regelmaat de kerk in St.
Anthonis schoon maakt. Ze had niet gedacht
dat dit zou uitmonden in een reeks van
activiteiten, vele jaren lang. Als vrijwilligster
bleek ze veelzijdig inzetbaar: voor de kerkpoets,
als collectant, verzorgster van de bloem-
versieringen, koster en ook kok. Nog steeds zet
zij zich in voor de deelparochie van de H.
Antonius Abt (we hadden dit interview daags
na het patroonsfeest van zowel de kerk als het
gilde en spraken cnze waardering uit voor de
prachtige bloemversiering in de kleuren van het
St. Antoniusgilde).

Het vrijwilligerswerk voor de St. Tunnisse kerk

begon voor Jacqueline, zoals eerder
aangegeven, in 1980. De 2 dames die de kerk
poetsten stopten en het bleek lastig vervanging
te vinden. Het kerkbestuur nam contact op met
de KVO en ruim 55 dames van deze vereniging
waren bereid bij toerbeurt mee te helpen. Ook
de KVB sloot aan en elke vereniging poetste,
tegen vergoeding, een half jaar de kerk. Toen de

KVB stopte hebben leden van de ponyclub nog
kort de helpende hand geboden. Uiteindelijk
bleef de KVO over en tot vandaag poetst een
groep van 15 dames en sinds kort 1 heer, met
regelmaat de kerk. Het is volgens Jacqueline
een gezellig clubje dat na de werkzaamheden
ook nog samen geniet van een kop koffie en
een aangename babbel. Vanaf 2006 heeft zij de
coordinatie van deze werkgroep en zorgt zij
voor het rooster. Ook wast zij de vuile poetswas
en al vele jaren poetst zij 2 x per jaar het koper
van o.a. de kandelaars.

Zoals dat vaak gaat in een organisatie: als er een
vacature is weten ze je te vinden en zo werd
Jacqueline in 1990 collectant - en daar bleef het
niet bij. Tot 1992 verzorgde zuster Alberta in
haar eentje de bloemversiering in de kerk. Toen
zij ziek werd deed het kerkbestuur (weer) een
beroep op Jacqueline. Sinds die tijd doet
Jacqueline dit er ook bijl Ze zorgt voor de
inkoop van de bloemen en maakt voor
kerkelijke feesten, bruiloften en begrafenissen
prachtige bloemstukken c.q. —versieringen ! Het
liefst doet ze dit alleen “want dan kan ik het
maken zoals ik wil” Vooral in de paastijd en
kersttijd is ze hier uren mee bezig.

Alsof het nog niet genoeg is wordt Jacqueline in
1993 gevraagd om ook koster te worden, ter
vervanging van de toenmalige kosters. Al jaren
is Jacqueline een van de 3 vaste kosters van de
St. Tunnisse kerk. Om beurten zijn ze één week
ingeroosterd en zorgen dan voor het dagelijks
openen en sluiten van de kerk zodat gelovigen
bij “Maria onder de toren” een kaarsje kunnen
opsteken. Op vrijdagochtend is er om 9 uur een
Eucharistieviering en op zondagochtend om
10.30 uur. Ook bij een doop, overlijden of
andere bijzondere viering in de kerk is zorgt de
dienstdoende koster dat alles netjes klaar staat.



... MET HELPENDE HAND EN EEN GOUDEN HART

Tenslotte werd Jacqueline de kok van het
pastoraal team. Pastoor Kerssemakers startte
een alphacursus van acht avonden, Die
bijeenkomsten werden gehouden op de
pastorie en begonnen met een maaltijd. De
pastoor deed een oproep voor een kok maar
toen daar niemand op reageerde werd weer een
beroep op Jacqueline gedaan: of ze de eerste
keer met koken wilde helpen. Hoewel
Jacqueline best huiverig was, aanvaardde zij
deze functie toch. Het gebeurde allemaal op
een heel leuke en antspannen wijze en ze is het
bljven doen.

Na de fusie tot de grote parochie “Maria, Moeder
van de Kerk' werd het parochiecentrum
gebouwd en eten hier de leden van het
pastoraal team. Jacqueline werd "overgeplaatst”.
Haar man Adriaan was kort daarvoor overleden
en Jacqueline vond in het koken ontspanning.
Als kok eet Jacqueline zelf mee en zo zat zij 4 x
per week soms wel met 7 personen aan tafel.
Tegenwoordig is de afspraak om 1 dag per week
voor 4 personen te koken.

Jacqueline was verrast, maar ook vereerd!

Jacqueline geeft aan op een heel prettige wijze
met 5 pastoors gewerkt te hebben. Aan zowel
pastoor Trommelen als zijn opvolgers, de
pastoors Brouns, van Spreeuwel, Kerssemakers
en Van der Sluis, heeft ze vele leuke
herinneringen. “leder mens is anders, maar ik
heb met allen gezellig gewerkt, zowel in de kerk
als op de pastorie als in het parochiecentrum”.

Als we bij de afsluiting aan Jacqueline vragen of
zij nog iets wil zeggen antwoordt ze dat zij het
fijn vindt iets voor de parochie te mogen
betekenen, daar wordt ze gelukkig van. Wat
anderen daar van vinden, daar trekt zij zich niets
aan. Zij besluit: “ik doe het met liefde en plezier”

Gezien het voorgaande is het volkomen terecht
dat Jacqueline op zondag 16 februari in ‘haar’
kerk van de H. Antonius Abt de pauselijke
onderscheiding voor bewezen diensten aan de
Kerk, Pro Ecclesia et Pontifice, door pastoor Van
der Sluis kreeg opgespeld. In het bijzijn van haar
kinderen en familie mocht Jacqueline vele
felicitaties in ontvangst nemen. Ock de redactie
wil Jacqueline van harte feliciteren met deze
pauselijke erkenning en wenst haar voor de
toekomst nog veel arbeidsvreugde.



EEN KERKELLJKE UITVAART, EEN GOEDE KEUS

Het aantal kerkelijke uitvaarten neemt de laatste paar jaar gestaag af. Steeds vaker kiezen
nabestaanden ervoor om elders afscheid te nemen van hun dierbare, bijvoorbeeld in een
uitvaartcentrum, in het crematorium of in een zaal. Soms is dat een principiéle keuze, maar vaak zijn
mensen niet of onvoldoende bekend met de diverse mogelijkheden die er bestaan voor een
kerkelijke uitvaart. Daarom hebben we deze hieronder kort op een rijtje gezet.

Indien iemand komt te overlijden is het sowieso verstandig om zo spoedig mogelijk bij de parochie
na te gaan welke data, tijden en locaties eventueel beschikbaar zijn voor een uitvaartviering.
Daarna zal dan overleg volgen met iemand van het pastoraal team over de vorm en de inhoud van
de viering, om in samenspraak met en met inbreng van de familie te komen tot een passend,
persoonlijk en waardig afscheid.

Dit kan resulteren in een van de volgende opties:

« Een eucharistieviering op de dag van de begrafenis of crematie. De heilige mis door de pastoor of
kapelaan is de eerst aangewezen vorm van de kerkelijke uitvaart.

+ Een woord- en gebedsviering zonder communie op de dag van de begrafenis of crematie. Ock
deze wordt in principe geleid door een priester.

« Een eucharistieviering of gebedsdienst door een priester op de avond voorafgaand aan de
begrafenis of crematie.

+ Een avondwake op de vooravond van de begrafenis of crematie; deze wordt verzorgd door de
parochievrijwilligers ter plaatse die hiervoor zijn toegerust. De avondwake is in principe bedoeld als
voorbereiding op de uitvaart daags daarna; volgens de huidige richtlijnen is het evenwel mogelijk
dat de avondwake als zelfstandige afscheidsdienst fungeert.

We kunnen ons voorstellen dat u meer informatie wenst of specifieke vragen heeft, u kunt zich dan
uiteraard wenden tot het parochiecentrum. Overigens is dit de huidige stand van zaken; naar
verwachting komt het bisdom binnen afzienbare tijd met een nieuwe uitvaartbrochure die mogelijk
gevolgen heeft voor de richtlijnen die we als parochie hanteren. We zullen u in dat geval natuurlijk
proberen tijdig en volledig te informeren, o.a. door hier melding van te maken op onze website.
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GA MEE NAAR SMAKT OF KEVELAER!

Op bedevaart gaan kan een belangrijke impuls geven aan je geloof. Het doet goed om in andere
omgeving met veel gelijkgezinden samen te vieren en te bidden op voorspraak van de heilige die
daar vereerd wordt. Zo trekken jaarlijks miljoenen kathlieken naar bekende bedevaartsoorden zoals
Lourdes en Fatima.

Wij zoeken het niet zo ver, maar net als voorgaande jaren willen we als parochie ook dit jaar weer
twee mini-bedevaarten houden. Op zaterdag 21 maart vieren we om 19.15 uur de mis in de kerk
van Smakt, ter ere van de heilige Jozef. Wie wil kan om 18.30 uur het rozenhoedje bidden in de
Jozefkapel. Na afloop gezellig buurten met koffie en iets lekkers.
Zaterdag 9 mei gaan we naar Kevelaer, waar we om 14.00 uur beginnen
met de mis in de kaarsenkapel. Hierna ‘Kaffee mit Kuchen’ en als afsluiitng
hetzij rozenkransgebed, hetzij de kruisweg in het park.

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het
parochiecentrum. We nodigen u van harte uit om mee te gaan en zo samen
ons geloof te beleven!

je
toekomst

783 Miljoen mensen verdienen te weinig om

van te leven. Met een goede opleiding kunnen

zij een fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat maakt
hen economisch en maatschappelijker sterker.

“l !

In 2020 steunt Vastenactie projecten voor
beroepsonderwijs. Daarmee stellen we mensen
in staat te werken aan een betere toekomst.

N\

Helpt u mee?
Technische leerboeken voor een hele klas van
20 leerlingen kosten bijvoorbeeld € 24,

www.vastenactie.nl

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50
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SACRAMENTSDAG, BEWUST STIL STAAN....

Sacramentsdag (of zoals het officieel luidt: het hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van
Christus) valt eigenlijk op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt in Nederland - in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, Qostenrijk en Polen — gevierd op de daaropvolgende
zondag. Dit hoogfeest is de uitdrukking van een heel wezenlijk bestanddeel van ons katholieke
geloof, namelijk dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan ons gelovigen wil
geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn werkelijke
tegenwoordigheid (de ‘realis praesentia’) in de geconsacreerde offergaven van brood en wijn. Dat is
precies de reden waarom we de gewijde hostie, bij voorkeur in een monstrans, uitstellen ter
aanbidding: zo mogen we de Heer zelf ontmoeten.

Dat Christus waarlijk aanwezig is in het altaarsacrament werd aan het begin van de twaalfde eeuw
door sommige kerkelijke gezagsdragers ter discussie gesteld; deze ketterse opvattingen werden
vurig bestreden door grote theologen =zoals Thomas van Aquino (die ook speciale
sacramentshymnes schreef, zoals het Tantum ergo en het Adoro te devote). Dit heeft zeker
bijgedragen aan de officiéle verering van het altaarsacrament, die liturgisch formeel gestalte kreeg
doordat Sacramentsdag in 1264 door paus Urbanus IV verplicht werd gesteld voor de gehele
Latijnse Kerk. De belangrijkste aanzet hiertoe werd gegeven door de heilige Juliana van Cornillon,
die zich — op basis van een visioen - in het bisdom Luik beijverde om een aparte feestdag in te
stellen voor de verering van het Allerheiligst Sacrament. In het Luikse gebeurde dat in 1246 en al
snel werd Sacramentsdag in diverse Duitse gebieden een verplichte feestdag. Clemens V
bevestigde in 1312 officieel de erkenning van dit feest, dat in de vijftiende eeuw tot één van de
populairste kerkelijke feesten uitgroeide.

Reeds in de veertiende eeuw ontstonden ook de sacramentsprocessies buiten de kerk, waarbij het
Allerheiligste in een monstrans werd rondgedragen ter verering door de gelovigen. Dit laatste is in
delen van Nederland een tijd in onbruik geweest door het processieverbod dat tot 1983 in de
Nederlandse grondwet was ingeschreven, maar is hier en daar opnieuw ingevoerd (0.a. in 2004 in
Amsterdam).Zo is Sacramentsdag al zeven eeuwen het hoogtepunt van de volksvroomheid jegens
de Eucharistie. Des te spijtiger is het dat het geloof van katholieken in de werkelijke aanwezigheid
van Christus in het altaarsacrament afneemt. Daarom hebben de bisschoppen al zo'n twintig jaar
geleden aangegeven dat het wenselijk is dat de priester, bij uitvaarten en andere vieringen waar
veel mensen zijn die niet (meer) vertrouwd zijn met de Kerk, erop wijst dat het ontvangen van de
heilige communie met eerbiedig geloof dient te geschieden en niet als iets ‘wat er bij hoort’



... BlJ DE BETEKENIS VAN DE H. COMMUNIE

In dat verband vermeld ik de handelwijze van de heilige Filippus Neri. Toen die eens zag dat iemand
direct na de communie de kerk verliet, stuurde hij meteen acolieten met kaarsen en bellen achter
de man aan. Deze kwam geérgerd terug in de kerk. "Wat is dat voor een grap" vroeg hij aan de
priester. Filippus Neri zei: "Het is geen grap. De regels van de liturgie zijn dat het Allerheiligst
Sacrament met eerbied behandeld dient te worden. Jij verliet de kerk zonder gebed of
dankzegging. Je draagt het heilig Sacrament in je. Dus ik vroeg de acolieten jou te begeleiden om
de Heer te eren”. Dit verhaal mag ons tot nadenken stemmen - wij mogen beseffen dat we, als we
Christus in de communie ontvangen hebben, Hem in ons hart meedragen en Hem in ons doen en
laten moeten tonen, door te lijken op de Heer die in ons vlees en bloed geworden is. Dat is immers
de opdracht die we ontvangen in de Eucharistie: dat wij als monstransen God zichtbaar maken in

deze wereld.

De monstrans is ontstaan in de dertiende eecuw,
toen het geloof in de werkelijke tegen-
woordigheid bij mensen het verlangen deed
groeien om het Allerheiligste te zien. Dit ligt
ook aan de basis van de ‘elevatie] het opheffen
van de geconsacreerde hostie en wijn door de
priester tijdens de mis. De monstrans stamt
eigenlijk af van de reliekhouders, die vaak op
het altaar tentoongesteld werden ter verering.
Hieruit  ontwikkelde zich de specifieke
hostiemonstrans, vaak rijk versierd: een voet-
stuk met daarop een torenachtige opbouw,
waarin een glazen deel. Hierin wordt een
halvemaanvarmige knijpertje geplaatst, dat de
hostie op zijn plaats houdt; dit wordt de lunula
('maantje’) genoemd. In de barok ontstond de
stralenmonstrans, als verwijzing naar Christus
die de opgaande zon en het Licht der wereld is.
Het gebruik van een monstrans is aanbevolen
voor de uitstelling van het Allerheiligste en
voorgeschreven tijdens het lof Tijdens een
sacramentsprocessie wordt ook het Aller-
heiligste meegedragen op straat, in  een
monstrans die hiervoor geschikt is en doar een
priester, bekleed met een wit of gouden
schoudervelum. Er wordt van de gelovigen
verwacht dat ze - bij voorkeur door knielen, ten

minste door buigen - eerbied tonen als het
Allerheiligste passeert. Omdat een processie
soms zeer lang is, en de monstrans vaak
onhandig en zwaar, worden verschillende
rustpunten voorzien. Na de processie worden,
net als na de aanbidding en het lof, de gelo-
vigen met het Lichaam des Heren gezegend.
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WL NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats GOEMAN S o
27-11-2019 Lenie Pennings-Maessen uitvasrtzorg /,
85 jaar, St. Anthonis
03-12-2019 Gina Nabuurs-Peters
84 jaar, Haps
14-12-2019 Lies Brandt-Scharenborg
92 jaar, St. Anthonis
11-01-2020 Huub Titselaar
88 jaar, Oeffelt P : 4 L
09-01-2020 Riek van den Broek-van de Voort mw O ’,lﬁ%
85 jaar, Wanroij
04-02-2020 Mien Willems-van Hees m
91 jaar, Beugen

11-02-2020 Wim Donkers 669 h/(.f/\/o @
91 jaar, Wanroij

22-02-2020 Annie Weijmans-Peeters
88 jaar, St. Anthonis

WL VIERDEN

Dag en nacht bereikbaar op

De doop van: 0485 523 043

Datum Naam en woonplaats Elzenstraat /7, 5831 LH Boxmeer

www.goemansuitvaartzorg.n

Samen metu op weg naar een persoonlijk afscheid

12-01-2020 Silvano Blumink, Landhorst

12



VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Donderdag 9 april: WITTE DONDERDAG

19.00 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans

19.00 uur, Kerk Wanroij, kapelaan Donders

19.00 uur, Kerk 5t. Anthonis, pastoor van der Sluis

E
Vrijdag 10 april: GOEDE VRIJDAG, herdenking van het lijden en sterven van de Heer
15.00 uur, Kruisweg Kerk Oploo

15.00 uur, Kruisweg kerk St. Anthonis, pastoor van der Sluis
15.00 uur, Kruisweg zorgcentrum op 't Hoogveld St. Anthonis
15.00 uur, Kruisweg zorgcentrum de Lookant Wanroij

15:00 uur, Kruisweg Mariakapel Vierlingsbeek

19.00 uur, Plechtigheden kerk St. Anthonis, pastoor van der Sluis
19.00 uur, Plechtigheden kerk Wanroij, kapelaan Donders

19.00 uur, Plechtigheden kerk Qeffelt, pastor Tullemans

19:00 uur Kruisweg Kerkhof Maashees

Zaterdag 11 april: STILLE ZATERDAG Paaswake
21.00 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans

21.00 uur, Kerk Wanroij, kapelaan Donders

21.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor van der Sluis

Zondag 12 april: PAASZONDAG Verrijzenis van de Heer
09.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

09.00 uur, Kerk, Oploo, pastoor Van der Sluis

09.00 uur, Kerk, Wanroij, kapelaan Donders

10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans

10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Van der Sluis

10.30 uur, Kerk St. Anthonis, kapelaan Donders

Maandag 13 april:

09.00 uur, Kerk Westerbeek, pastoor van der Sluis

10.30 uur, zorgcentrum op 't Hoogveld, kapelaan Donders

15.00 uur, Kerk St. Anthonis, (peuter/kleuterviering), pastoor Van der Sluis
15.00 uur, zorgcentrum de Lookant Wanroij, kapelaan Donders

13



DE DEELPAROCHIERAAD: SPILFUNCTIE...

Sinds de oprichting van onze parochie Maria, Moeder van de Kerk in 2010 is er in de diverse
dorpen een lokaal bestuursorgaan, de deelparochieraad (in het verleden beheercommissie
genoemd). We spraken met twee voorzitters van een deelparochieraad, de heren Tonny
Strijbosch uit Oploo en Wiel Hendriks uit Wanroij.

Beiden kunnen zij putten uit een langer verleden. Tonny Strijbosch (foto) was bestuurslid van de
parochie in Oploo tot aan de fusie in 2010. Daarna bleef hij betrokken als voorzitter van de
deelparochieraad. Hij is ook lid van de dorpsraad en mede daarin ligt zijn motivatie. Hij spreekt met
enthousiasme over de inzet voor de leefbaarheid van een klein dorp. Het gaat het hem ‘aan zijn
hart” wanneer hij de leefbaarheid ziet afnemen. Het kerkgebouw is onderdeel van een
geloofsgemeenschap en dat is waarvoor de deelparochieraad zich inzet. Dat dit niet altijd zonder
zorgen en problemen gaat heeft hij ervaren, maar hij laat er zich niet door uit het veld slaan. Zijn
motto: “blijf in gesprek met elkaar”, in goede maar zeker ook in mindere tijden.

Wiel kwam in 1998 uit Sambeek en was al lid van de dekenale vereniging. Deze is inmiddels
opgeheven. Hij werd lid van het parochiebestuur in Wanroij en na de fusie lid van de
deelparochieraad. Hij herinnert zich nog dat de nieuwe naam van de nieuwe parochie is ontstaan in
een kleine werkgroep onder leiding van pastoor Kerssemakers. Wiel herkent zich in de opmerking
van Tonny, waar het de leefbaarheid van de dorpen betreft en de zichtbaarheid van een
kerkgebouw maar zeker ook het in stand houden van de geloofsgemeenschap. Net als in Oploo
kent Wanroij vele vrijwilligers, maar het is niet eenvoudig om alle functie goed bezet te houden. De
kosterfunctie is nu weer ingevuld, maar de zorgen voor een goede bezetting zijn er niet minder om.
Als deelparochieraad voel je wel de verantwoordelijkheid om dat allemaal goed te regelen.

De inzet van de vrijwilligers is iets waar de beide heren trots op zijn. De grote groep vrijwilligers
geeft verbondenheid met de parachie. Door de vrijwillige activiteiten en de wekelijkse kerkgangers
is het dorp in de kerk en dat voelt goed. De vrijwilligers zijn de motor van de parochie. De
gemiddelde leeftijd is hoog en de zorg om continuiteit wordt ock uitgesproken.

Zoals bekend is die wekelijkse kerkgang in beide deelparochies, net als elders, behoorlijk terug-
gelopen. In Oploo zijn er nog gemiddeld 40 en Wanroij gemiddeld 100 kerkgangers. Deze afname
is voor beiden geen aanleiding te stoppen met hun activiteiten.
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... INDIENST VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP

Hoe beleven zij het onderdeel te zijn van één grote parochie Maria, Moeder van de Kerk?

De deelparochieraad is behoorlijk autonoom en dat voelt goed. Uiteraard moet wel het gevoel
bestaan dat we één parochie zijn en dat er rekening met elkaar gehouden wordt, maar dit betreft
vooral het pastoraat en de invulling daarvan. Voor het merendeel van de materiéle zaken is overleg
met het parochiebestuur noodzakelijk. Er zijn op dit moment vacatures in dit bestuur waardoor
sommige zaken anders lopen dan gewenst. De deelparochieraden komen jaarlijks bijeen en delen
dan allerlei bestuurlijke zaken.

Wat betreft de inhoud, en dan wordt bedoeld geloofszaken, kent de parochie de pastoraatsgroep
waarin de deelparochies vertegenwoordigd zijn. De pastores hebben die ondersteuning nodig om
zo ook op de hoogte te blijven hoe het verloopt in de deelparochie. Daar heb je als
deelparochieraad niet direct bemoeienis mee, maar je draagt wel mede de verantwoordelijkheid
dat de werkgroepen die er zijn rondom het pastoraat voldoende bemenst worden. Het is een grote
zorg dat de bemensing van de werkgroepen afneemt. Alle vieringen moeten gedragen worden
door vrijwilligers en dat wil de deelparochieraad uitdragen.

Hoe verloopt de communicatie van de deelparochieraad met de parochianen?

In zowel Wanroij als Oploo communiceert de deelparochieraad via het dorpsblad. In Wanroij heet
dit “Wanroijs nieuws” en hierin heeft de deelparochieraad een vaste rubriek. Er zijn 600 abonnees
op 800 adressen. In Oploo heeft de deelraadparochie een vaste rubriek in “KomPlo” (500 abonnees
op 650 adressen). In die vaste rubrieken worden de lezers op de hoogte gehouden van het kerkelijk
nieuws en alles wat er mee te maken heeft in het dorp. Zo wordt ook de (landelijke) actie
Kerkbalans daarin aangekondigd. Die actie Kerkbalans door de deelparochieraad is onderdeel van
de acties die nodig zijn om de financién van de deelparochie op orde te houden. ledereen begrijpt
dat voor het in stand houden van een geloofsgemeenschap en een kerkgebouw financiéle
middelen nodig zijn en daar maken de beide heren zich wel zorgen om. De toekomst van de
kerkgebouwen is ook een financiéle aangelegenheid. De toekomst van het geloofsleven is van een
andere waarde.

Beide heren maken zich wel zorgen over de
toekomst, maar laten de (deel)parochie niet in de
steek. Ze wijzen hogmaals op de noodzaak tot
uitbreiding van het bestuur en de invulling van

de werkgroepen en de betrokkenheid van velen. 1 f
Doel is invulling te geven aan de vieringen zodat Ap o E! ad #\/
eenieder zich betrokken voelt in het uitdragen ' o~ ﬁ ‘
van onze geloofsbeleving.

)

De redactie wenst Tonny Strijbosch en Wiel
Hendriks (hiernaast) alle succes bij het
uitvoeren van hun taken!
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TEGELS & NATUURSTEEN

v’ Vloertegels
v/ Wandtegels
“ TerraSVIoeren NATUURSTEENBEDRIJ
v Vensterbanken ‘

v’ Deur- & Raamdorpels —
21T10D SCHERPE PRIJZEN!!
ALTIID SCHERPE PRIJZENAY
A De Staat 31
TEGELHANDEL 5845GD
v.d. u b.v. tel: 0485-382614
SINT ANTHONIS tegels@vdrijt.nl

www.vdrijt.nl

AR,
PAYAYLY
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UNIEK: VIER MAAL VEERTIG JAAR ACOLIET

Op 6 januari 2020 werd tijdens een gezellig samenzijn in de voormalige pastorie stil gestaan bij het
unieke feit dat Cor Philipse, Wim Verdijck, Toon Hendriks en Wim Schaminée allen al 40 jaar acoliet
zijn in de deelparochie Beugen.

Samen met de andere acolieten verlenen zij bij toerbeurt assistentie aan de priester die voorgaat in
de vieringen, verzorgen verder o.a. de lezingen en assisteren bij het uitdelen van de H. Communie.

In 1979 werden genoemde personen door wijlen Pastoor Van der Steen gevraagd voor deze functie.
Naast de taken van de acolieten hebben zij veel andere taken uitgevoerd in deze lange periode,
zoals het verzorgen van woord- en communievieringen, de bijzondere vieringen op 4 mei en
Allerzielen, maar ook onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties aan het kerkgebouw, de
pastorie en het interieur daarvan, en het onderhoud van tuin en kerkhof.

Pastoor Van der Sluis sprak, mede namens het pastorale team, zijn dank en waardering uit voor hun
inzet en de goede en prettige samenwerking. Mede door de bijdrage van de acolieten kunnen de
vieringen goed verlopen.

Ook van de zijde van de deelparochieraad werd dank uitgesproken voor hun werkzaamheden in het
verleden, het heden en zo mogelijk ook in de nabije toekomst. Werkzaamheden die zeker bijdragen
aan het in stand houden van de deelparochie.

De onvoorwaardelijke trouw van deze vier acolieten aan de geloofsgemeenschap in Beugen is zeker
in deze tijd heel bijzonder!

Foto jubilarissen v.Ln.r.: Cor Philipse, Wim Verdijck, Toon Hendriks en Wim Schaminée
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Luchtbeha
Airconditio

Legionel
® beheer en

, 3\

ﬂsoMMEns
Installatletechnlek

SINT ANTHONIS | SOMMERS- INSTALLATIETECHNIEK NL
YOOR GECERTIFICEERD | | VAN TECHNISCHE INS

BLOEMENHUIS

DE WINGERD

SINT ANTHONIS

Oliestraat 4, 5361 GN Crave 0486 472 074
Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 B68

iy info@annorauitvaartverzorgingni

In samenwerking met Yarder www.annorauitvaartverzorging.nl
Insamenweriing L Yarder

Huispaaskaarsen 2020

Huispaaskaarsen uiigevoerd in vier prachtiga
wasreliéfs: (A) Hand van Noach, (B) Regenboog,
(C) Vissen en Broden en (D) Chi-Rho kruis.
Verknjgbaar in de voigende maten:

A25, B25, C25,D25 6x25¢cm
A30, B30, C30,D30 8 x 30 cm
A40, B40, C40, D40 Bx40cm
ABD, B60, C60, D0 8x60cm

Voor meer informatie kik op onze website of bel ons}

3
BOCA P(AARSEN GROEP

wWww.boca. Tel 073-5492511




Wat antwoord ik God?
Welke keuze maak jij?

OPEN DAG

Priesteropleiding, diakenopleiding
Catechistenopleiding,
Opleiding Godsdienstwetenschappen

Zaterdag 9 mei 2020

bisdom van
s-Hertogenbosch

Kom luisteren naar om de mogelijkheden
om te studeren op het Sint-Janscentrum,
praat mee, laat je raken en meld je aan voor
'n opleiding!

PROGRAMMA

10.05-10.20 Welkom op Open Dag (rector de

Rycke)

Welkom op het Sint-Janscentrum
(studierector Van Reeth)

10.20-10.50 Studeren aan het
Sint-Janscentrum

(codrdinator Ellen Kleinpenning)

- theologie/godsdienstwetenschappen
- opbouw en curriculum

- verschillende soorten studenten

en apleidingsvarianten
- geestelijk leven (gebed, viering,
bezinningsdag, retraite)

10.50-11.05 Gelegenheid voor vragen
11.05-11.15 Koffie/thee - pauze

11.15-12.00 Getuigenissen van een student
en werkers in het pastoraat

12.00-12.20 Gelegenheid voor vragen

12.20 uur Slotwoord door Mgr. Gerard de

Korte

www.bisdomdenbosch.nl/
opleiding-vorming
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Het mooie
bewaren.

En delen wat telt en wat blijft.

« Uitvaart regelen en verzorgen,
. opbaarmogelijkheden, afscheidsdiensten

\ Catering op één van onze locaties
Schrjen

Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
Afscheid en herinnering

» Kleinschalig crematorium op
Buitenplaats Zevenhutten Cuijk
s Plek voor herinnering in de regio

Jevindtonsaan de Hollesteeg in Boxmeer, op Zevenhutten in Cuijk
en aan de Kleermakersgroes in Gennep.

Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 1111 of info@schrijen.com.
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Onvergetelijk.



Vaarein zoekt ge
de levende onder di
Hij is niet hier,

Hij is verrezen.

Lucas 24, 5-6




Marco TOOMVL Uitvaartverzorging

Toeqewijd, dievstooor on betnalboor

TMWZJ;
24 uur per dag persoonlijk voor u bereikbaar,
zodat u de tijd en ruimte hebt voor uzelf en uw naasten

diemstvoar:
ook als u elders verzekerd bent

betrolboow;
zie onze website voor mogelijkheden en tarieven
of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek

T 0485 - 80 06 45 WWW.marcotoonen.nl

M 06 - 558 755 35 info@marcotoonen.nl




Colofon

Jaargang 5, nummer 3, maart 2020

Verspreiding:

Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 10.000
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
maandag 25 mei 2020

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail:
pastoor@mmvdk.nl

Redactie:
Hoofdredacteur: pastoor Norbert van der Sluis
Redactieleden :Pierre van den Berg

Diana Jakobs

Jo Michiels

Jos Schaminée

Frans Wouters

Foto's:
De foto's op de cover en pagina 6,7, 11, 14 en 15
zijn afkomstig van Wilma van der Meulen.

Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:
Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.: NL65RABO0155948598
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling {(PCI):
Bankrekeningnr.. NL11RABO0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een hooadschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

Het huidige interimbestuur bestaat uit:

Mr. G. Gruijters (secretaris)

de heer A.G.A. Lansdaal (penningmeester)

SR

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE
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i HERSCHEPPEN
D

Er zit een treurig muisje op de rand van Kikkers
wijwaterbakje. 'Wat krijgen we nou?' zegt Kik, 'De
zon schijnt, de kerk staat vol paasbloemen, en jij
hebt verdriet?' Muisje schudt haar hoofd en beeft:
'Het is zo erg. Z0 erg.' Kikker begrijpt dat het érg is.
Maar wat? 'ls er iemand gewond?'

'IK. Ik ben het', snikt muisje. 'lk ben STOUT, van
binnen, en het komt niet meer goed.' Nu snapt Kik
het: muisje voelt zich schuldig over iets. Tja, dan zie
je de zon niet meer en voel je niks van Pasen. Kik

neemt muisje mee voor een goed gesprek in de tuin.

'Fluister het maar’, zegt Kik, "Wat heb je gedaan?'
Muisje mompelt dat ze een dief is. 'M-mijn vriendin
Mimi krijgt binnenkort jonkies. =

pasen is een bljj feest. Want Jezus

was gestorven, maar Hij laat zich

zien in een nieuw licht. Hij leeft!

Wij weten nu dat God ons Nooit

in de steek laat. beze puzzel laat je
oefenen met het koppelen van s
blije woorden aah treurige woorden.

Bij elke punt staah twee woorden. 4
Trek rechte [{jnen van punt naar punt,

vah het treurige woord Naar ¢
het bijpassende blije woord.
Tip: ze hebben dezelfde Kleur. -
Als je ze goed hebt, zie je een -
symbool voor licht! Vel

Uit de Bijbel

Er zal alleen maar blijdschap zijn
en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.

Naar Jesqla 4518

<00 KK
Eigen

Ze had zacht hooi en pluis opgespaard voor haar nest.
Toen heb ik het gepikt, voor mezelf. Straks, als Mimi's
kindjes geboren worden, hebben ze geen nest en
gaan ze dood. Door mijn SCHULD! brult muisje, 'lk wil
onder een steen kruipen en NOOIT meer tevoorschijn
komen!'. 'Dat helpt niet’, zegt Kik, Je moet juist
tevoorschijn komen.' Muisje spitst haar oren.

'En Mimi zeggen dat IK dat heb gedaan?’

I3, zegt Kik, 'en dat je erge spijt hebt. Kun je Mimi
helpen een nieuw nest te bouwen?’ Muisje voelt weer
een beetje leven van binnen. 'Ia.' Ze kijkt om zich heen.
Ze ziet grasjes en mosjes om een nest mee te maken.
En zonlicht.

verdeving

Goede Vridag

T e

kou

licht 7

schuld
:

B/ Teksten: Marjet de Jong
%, Tekeningen: Marcel Jurriéns



