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VAN DE REDACTIE

Weet u al of u deze zomer op vakantie
gaat en zo ja waarheen? Er is nog veel
onzeker, maar gelukkig zijn de missen
met gelovigen weer mogelijk. U leest in
dit nummer over de maatregelen die van
kracht zijn en ook in de column van Leo
Feijen en het stukje van onze kapelaan
wordt aandacht besteed aan het
coronavirus dat ons leven nu zo bepaalt.

Maar het is niet alleen corona wat de klok
slaat: er zijn interviews, zoals met onze
bouwadviseur Theo de Groot, maar ock
met Marietje Hubers en Anjo Welles over
het rozenhoedje, en we richten de blik
op de heilige Brigitta en haar
kloosterlingen.  Goed nieuws - dat
hopelijk vervaolg krijgt — is er over het
bestuur en het onroerend goed in onze
parochie. Het is, kortom, een gevarieerd
nummer geworden, ock al is het een
beetje anders dan aanvankelijk voorzien
- maar daar moeten we denk ik mee
leren leven, waarbij we natuurlijk ook op
God mogen vertrouwen. |k wens u hoe
dan ook een fijne vakantie in goede

gezondheid!

Pastoor Van der Sluis
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JUIST NU: HET EEUWIGDURENDE C-WOORD

Kunnen we nog een een krant openslaan, naar de radio luisteren of naar de tv kijken, of op (a)sociale
media zitten, zonder het c-woord tegen te komen? Alsof dat c-woord, dikwijls gekoppeld aan dat
andere c-woord “crisis”, levensbepalend is, of tenminste het centrum van mijn leven uitmaakt. Voor
mij staat een ander c-woord centraal, en dan doel ik niet op de woorden communie (wanneer
mogen we weer de Hostie ontvangen?), communio of communiteit (wanneer komen we als
gelovigen weer gewoon in gemeenschap bijeen in de Mis?) of caritas (de goede werken vanuit
naastenliefde die we met en voor elkaar doen).

Nee, juist dit is bij uitstek de tijd van het c-woord Christus - een woord met een hoodletter, een
woord met inhoud. Het heeft de betekenis van Gezalfde, afgeleid als het is van het Griekse Christos,
dat weer een vertaling is van het Hebreeuwse Mashiach (meestal lui vertaald als ‘Messias’). Voor mij
en alle christenen en Messias-belijdende joden staat deze titel voor een persoon: Jezus, gebaoren te
Betlehem, maar “van Nazareth” genoemd. Hoezo is deze tijd die van Christus? Omdat Hij het
antwoord is en geeft op vragen die wij als mensen in de huidige crisis, die m.i. vooral een geestelijke
crisis is, stellen. Mens, wie ben jij? Heeft het leven zin? Wat of wie staat centraal in je leven? Ben je
maar een ongelukje, een toevalstreffer, een cent geworpen in een centrifuge die je dol draait, en
langzaam buiten je wil verpulvert tot je weer verdwijnt, ten diepste onbegrepen en enkel door jezelf
bemind?

Nee! Er is lemand die jou uit liefde in het bestaan riep en jou nooit loslaat. lemand die geen afstand
hewaart maar jou aanraakt diep van binnen. Hij dwingt je niet, maar fluistert je zachtjes toe je over
te geven aan Hem. Hij wil je duidelijk maken dat jouw persoon waardevol is en Hij van jou houdt. In
Christus Jezus is Hij mens geworden. Hij leert ons wie God is én wie wij, mensen zijn, in zijn woorden
en in wat Hij deed van zijn geboorte tot en met zijn dood en verrijzenis toe. Hij geeft aan waarin het
geluk te vinden is. Juist in het je geven in liefde vind je leven. Niet vol angst en onzekerheid, niet
alléén, niet opgesloten, maar in gemeenschap met anderen en je openend naar anderen, en de
Ander met hoofdletter, naar God. Jezus is Christus, met Gods Geest vervuld. Hij leeft en blijft mét
ons, vooral daar waar mensen samen zijn en handelen in zijn naam.

Op uitzonderlijke wijze is Hij met ons in Brood en Wijn in de Mis, maar ook in het tabernakel.
Tekenend voor ons, huidige gelovigen, is dat wij dikwijls niet beseffen dat Hij op ons wacht. Dat Hij
in de kerk altijd op bijzondere wijze persoonlijk aanwezig is. Christus is niet een gedachte of een
figuur uit een voltooid verleden tijd. Hij is God zelf die zich door menselijke woorden heen klein en
aanraakbaar maakt in de aardse zichtbaarheid van brood en wijn. Als dat besef niet verdiept wordt
en levend in ons is, zal het C-woord uit onze kerken en dorpen verdwijnen, zij het langzamer dan dat
andere c-woord dat geen eeuwigheid gegeven is. Gelukkig zij die Jezus Christus ontdekt hebben in
hun leven, Hem in het tabernakel aanwezig weten en aanbidden, en geloven Hem persoonlijk te
ontvangen in de communie.

Kapelaan Donders
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NIEUWE VICE-VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR

Meer dan twee jaar geleden inmiddels is het toenmalige parochiebestuur teruggetreden en sinds
die tijd is er een interim-bestuur dat er zo goed mogelijk voor zorgt dat de parochie bljft draaien
en de kerntaken gewaarborgd zijn. Uiteraard is dit een ongezonde en onwenselijke situatie: een
parochie zou moeten kunnhnen voorzien in een volwaardig bestuur, bestaande uit eigen
parochianen. Des te verheugender is het dat een eerste stap hiertoe gezet is, nu we Frans van
Waes, iemand met de nodige betrokkenheid, kennis en kunde, bereid hebben gevonden om
vice-voorzitter te worden - hopelijk krijgt zijn voorbeeld navolging. Hij stelt zich bij deze kort aan
uvoor.

Geboren op 21 september 1961 te Schoondijke. Ik heb mijn jeugd in
het landelijke Zeeuws-Vlaanderen doorgebracht samen met mijn
vader, moeder, twee zussen en twee broers. Zoon van een fruitteler/
akkerbouwer. Mijn twee broers hebben het agrarische bedrijf van mijn
ouders overgenomen. Na het behalen van het VWO (13) gestart met
landschaps- en tuinarchitectuur. Daarna overgestapt naar
Nederlandse Landbouw en in 1985 afgestudeerd in Den Bosch.

Na lange tijd werkzaam te zijn geweest voor Bayer in de chemische
industrie en vervolgens in de retail (business-to-business), ben ik in
2007 een eigen bedrijf gestart in de voedselveiligheid waarvan het
patent is verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Vanaf 2015 bouw en

verbouw ik huizen. =

Mijn echtgenote heb ik in 1982 leren kennen tijdens mijn studie en in 1992 zijn we getrouwd. Onze
twee kinderen studeren aan de Radboud universiteit in Nijmegen en wij wonen vanaf 2016 in het
landelijke en gezellige dorpje Stevensbeek.

Inmiddels heb ik de tijd, de vrijheid en de mogelijkheid om naast mijn dagelijkse activiteiten ook
ruimte te maken voor andere bezigheden. De wereld verandert, mensen veranderen en de
Katholieke kerk en onze parochianen veranderen ook. Onze parochie Maria, Moeder van de Kerk,
staat voor de moeilijke opgave om in die veranderende wereld een toekomstbestendige invulling
te vinden, trouw te blijven aan de uitgangspunten en toch nabij de mensen blijven. Daar wil ik, als
vice-voorzitter van het bestuur, graag mijn steentje aan bijdragen.

Frans van Waes, B.agr.Sc.



VOORTGANG VERKOOP GEBOUWEN PAROCHIE

Beste parochianen,

Zoals u weet is al weer enkele jaren geleden besloten om de kerken te Maashees, Rijkevoort en
Vierlingsbeek aan de eredienst te onttrekken. In 2019 is dit ook gebeurd met de kerk van Landhorst.
Al die tijd staan deze kerken leeg en worden deze niet meer gebruikt. Deze leegstand komt de
onderhoudssituatie van de genoemde kerken niet ten goede. In 2019 is het parochiebestuur
intensiever met deze leegstand aan de slag gegaan. Er is een landelijke vastgoedmakelaar
ingeschakeld, die voor de parochie deze panden heeft getaxeerd en in de verkoop heeft gezet.

Proces waardebepaling:

Net zoals een woonhuis wordt een kerkgebouw getaxeerd en wordt er hierdoor een waardebepaling
vastgesteld en dus een verkoopprijs. Omdat het vastgoed meestal een hogere taxatiewaarde heeft
dan € 200.000,-- is de bisschop gehouden aan het feit dat hij een contra advies moet aanvragen
(taxatie door het bisdom) en het resultaat aan de Raad van Economische Aangelegenheden (REA)
moet voorleggen ter advisering. In overleg met de REA wordt dan een minimale verkoopopbrengst
vastgesteld. De parochie moet zich aan dit minimale bedrag vasthouden.,

Alvorens de parochie onroerend goed mag verkopen, moet hiervoor toestemming (machtiging)
worden verleend door de bisschop (art. 53 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een
parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland). Bij de toestemming zal ook getoetst worden
of de parochie de voorwaarde van minimale verkoopopbrengst heeft gehouden. Zonder
bisschoppelijke machtiging, mag de notaris het onroerend goed niet transporteren.

Inmiddels zijn de volgende gebouwen verkocht aan particulieren
- Pastorie te Beugen
- Kerk te Landhorst

De valgende kerken zijn onder voorbehoud verkocht aan lokale werkgroepen
- Kerk te Maashees
- Kerk te Vierlingsbeek

De volgende kerk is onder voorbehoud verkocht aan een particulier
- Kerk te Rijkevoort

Zodra het parochiebestuur meer duidelijkheid over de definitieve verkoop van een van de
genoemde kerken, zullen wij dit via de website en/ of het parochieblad communiceren.

|

Namens het parochiebestuur

Ton Lansdaal
penningmeester



U KUNT WEER NAAR DE MIS, MAAR BEPERKT

Heeft u de H. Mis ook zo gemist? Gelukkig is het sinds 1 juni weer mogelijk om met meer
mensen eucharistie te vieren. Deze versoepeling is echter gebonden aan een aantal
beperkingen; deze zijn vervat in een drietal protocollen. Wat betekenen deze maatregelen
voor u in de praktijk?

« Toegangsheleid
Vanaf 1 juni geldt een maximum van 30 aanwezigen (dit aantal wordt vanaf juli waarschijnlijk
verhoogd naar 100). In sommige deelparochies zal dit aantal geen probleem opleveren, elders is het
wellicht zaak om tijdig te komen. Misschien zal het ook mogelijk zijn om via een plaatselijke
contactpersoon een plekje te ‘reserveren’

« Gebruik gel

ledere bezoeker dient bij binnenkomst de handen te ontsmetten met gel. Ook wordt aan u
gevraagd of u geen relevante gezondheidsklachten heeft.

« Looproute en zitplaats

U wordt verzocht om zich te houden aan de aanwijzngen hoe u naar uw zitplaats gaat. De plaatsen
in de banken zullen gemarkeerd zijn, zodat er voldoende tussenruimte is.

« Collecte

Er wordt geen mandje doorgegeven of opgehaald, dit zal bij de in- of uitgang gepl;aatst worden.

« Communhie

U kunt - met voldoende tussenruimte - de hostie op de hand ontvangen, of desgewenst op een
schone zakdoek of in een pyxis (hostiedoosje) en met maximale afstand tot de priester (arm
uitstrekken s.v.p.).

« Afstand

Ook bij het opsteken van kaarsen s.v.p. de nodige
afstand in acht nemen.

+ Misintenties

U kunt weer misintenties opgeven voor vieringen
vanaf het weekend van 13/14 juni.

Andere vieringen, zoals doopsels, zijn vooralsnog uitgesteld (net als de eerste communie en het
vormsel). Aanmelden van een doop na de zomer kan wel. (onder voorbehoud).
Uitvaarten kunnen doorgang vinden, voorlopig met hetzelfde maximum aantal aanwezigen.

Voor actuele informatie over eventuele veranderingen in deze richtlijnen, alsmede voor het rooster
van de weekendvieringen, verwijzen wij u graag naar onze website: www.mmvdk.nl .



GESPREK MET MARIETJE HUBERS EN ANJO WELLES:

Op een mooie dag in mei gingen we op bezoek bij Marietje Hubers en Anjo Welles. Beide
dames leiden het rozenkransgebed in Vierlingsbeek. De meimaand, Mariamaand, is bij
uitstek een moment om met hen te spreken over het rozenhoedje.

De rozenkrans of “Paternoster” is een katholiek gebedssnoer, dat bestaat uit 59 kralen.
Oorspronkelijk telde het 150 kralen die symbool stonden voor de 150 psalmen uit de Bijbel. De
Rozenkrans die wij bidden, kregen we volgens de traditie doordat Maria hem in de 15de eeuw, aan
Sint Dominicus de Guzman schonk, met de boodschap het “Wees gegroet” en het “Onze Vader” te
bidden bij elk van de kralen. De psalmen werden dus vervangen door een "Wees Gegroet” wat het
makkelijker maakte voor mensen die geen tijd hadden om zoals kloosterlingen de psalmen te
bidden of deze niet konden lezen.

Wanneer je één keer het gebedssnoer bidt heb je het rozenhoedje gebeden. Dat bestaat uit het
kruisteken, de geloofshelijdenis, 3 weesgegroetjes en 5 tientjes van telkens een Onze Vader, 10
weesgegroetjes en het ‘Eer aan de Vader’ Je sluit af met het kruisteken. Om de hele rozenkrans te
bidden, ga je drie keer het gebedssnoer rond. Wat je er liturgisch/spiritueel omheen bouwt is aan
jezelf. Vroeger wer de rozenkrans doorgaans thuis gebeden wanneer een medeparochiaan
overleden was.

Hoe is het idee van het rozenhoedje bidden ontstaan in Vierlingsbeek?

Aanleiding voor het bidden van het rozenhoedje was de kerksluiting van Vierlingsbeek en
Maashees in 2016. Het initiatief kwam vanuit de kruiswerkgroep om in de meimaand, in oktcber
en op 15 augustus het rozenhoedje te bidden, om zo toch samen te komen en het geloof te delen.

Hoe hebben jullie het rozenkransgebed
bekend gemaakt?

In het dorpsblad “Globaal” hebben we een stuk
geplaatst om bekendheid te geven aan dit
initiatief. Ook de persoonlijke benadering van
parochianen heeft ertoe bijgedragen dat er
aandacht was.

Welke rol spelen de pastores?

De pastores worden hiervoor uitgenodigd en
doen als ze komen mee als gelovig deelnemer.
Na afloop wordt er koffie gedronken en is er
ruimte voor persoonlijke gesprekken.

Foto: Anjo Welles bij de
kapel in Maashees




ROZENHOEDJE BIDDEN GEEFT RUST EN STEUN

Hoe bereiden jullie jezelf voor?

Bij het bidden wordt een van de vier geheimen overwogen (de blijde, van het licht, de droevige en
de glorievolle). De geheimen worden voorgelezen door Anjo en Marietje steekt bij elk tientje een
kaarsje aan. Er zijn per geheim tekstboekjes zodat de aanwezigen mee kunnen bidden Er worden
standaardteksten gehanteerd. Anjo heeft als uitgangspunt teksten genomen van het ‘rozenkrans
bidden voor kinderen’ “De teksten voor de overweging maken we niet zelf, maar zoeken we o.a. op
internet, dit jaar b.g.v. de bevrijding hoe Maria in de oorlog werd aangeroepen. Het vraagt wel
enige voorbereiding maar dat doen we met plezietr. We merken ook dat mensen het een mediatief
moment vinden en de spirituele sfeer waarderen”.

Komen er ook verzoeken van parochianen bij het bidden van het rozenhoedje?
in de kapel ligt een gastenboek, daar maken vooral wandelaars gebruik van. Liefst zouden we aan
de ‘tientjes’ een intentie meegeven van mensen, waardoor het gebed nog meer waarde krijgt.

Heeft 75 jaar bevrijding nog iets opgeleverd voor het rozenkransgebed?

“Er was geen hoge opkomst, maar het was wel heel speciaal. Mensen die in de oorlog het
rozenkransgebed baden kwamen daardoor in een spirituele sfeer, het gaf steun. Helaas is de
geplande tocht van 75 jaar bevrijding langs bijzondere plekken in en om Vierlingsbeek vanwege
het coronavirus niet doorgegaan” Dit brengt herinneringen naar boven en Marietje vertelt een
indringend verhaal over het doodschieten van twee van haar broers tijdens de oorlog.

Kunnen jullie als voorgangers de redactie nog iets meegeven?

Het rozenkransgebed mag een vaste plaats krijgen in onze parochie Maria, Moeder van de Kerk en
we willen graag leren van andere groepjes uit de deelparochies hoe zij het willen organiseren, maar
ook willen we eventuele vragen van hen beantwoorden.

Elke parochiaan is uitgenodigd om het rozenhoedje mee te bidden, in oktober op elke dinsdag om
19.00 uur en verder 1 x per maand om 19.00 uur in de Mariakapel van de Laurentiuskerk in
Vierlingsbeek.




Het mooie
bewaren.

En delen wat telt en wat blijft.

« Uitvaart regelen en verzorgen,
. opbaarmogelijkheden, afscheidsdiensten

\ Catering op één van onze locaties
Schrjen

Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
Afscheid en herinnering

» Kleinschalig crematorium op
Buitenplaats Zevenhutten Cuijk
s Plek voor herinnering in de regio

Jevindtonsaan de Hollesteeg in Boxmeer, op Zevenhutten in Cuijk
en aan de Kleermakersgroes in Gennep.

Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 1111 of info@schrijen.com.
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Onvergetelijk.



ALS ALLES OPEENS ANDERS LOOPT...

Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, de Grand
Prix Formule 1 in Zandvoort, de vierdaagse in Nijme-
gen: zomaar een greep uit de vele evenementen
die deze zomer niet door (zijn ge)gaan.

Dat geldt helaas ook voor diverse activiteiten in
onze parochie: de vieringen van vormsel en eerste
communie (gaan mogelijk naar novembetr), de
bedevaarten naar Jozef in Smakt en Maria in
Kevelaer, het bezoek aan de relieken van

de heilige Bernadette in Den Bosch en de
jubileumbedevaart van Oploc naar Handel.

Zo dwingt de coronacrisis ons om even pas op de plaats te maken en ons te bezinnen op hoe we
verder kunnen of willen. Die crisis drukt ons tevens weer eens met de neus op die oude
volkswijsheid: de mens wikt, maar God beschikt. We kunnen van alles plannen, maar uiteindelijk is
het in Gods hand. En hoe moeilijk dat ook is, dat moeten we proberen te aanvaarden — vanuit
oprecht geloof dat wij erop mogen vertrouwen dat God een zorgzame Vader is, die ons leven leidt
en ons wil geven wat goed voor ons is en ons gelukkig maakt, ook al is dat iets anders dan wat wij
in onze eigen wijsheid bedacht hadden. Wat dat betreft mogen we ons laten inspireren door dit
gebed van de zalige Charles de Foucauld:

Vader, ik geef me over aan U,
doe met mij wat U wil.

Wat U ook met mij doet, ik dank U ervoor.
Ik ben tot alles bereid, ik aanvaard alles.
Als Uw wil maar geschiedt aan mij,
aan al Uw schepselen,
mijn God, meer verlang ik niet.

Ik leg mijn ziel in Uw handen.
Ik geef haar aan U, God, met alle liefde die ik heb in mijn hart
omdat ik U bemin
en de liefde mij dwingt om mijzelf aan U te geven,
mijzelf geheel en al in Uw handen te leggen,
want U bent mijn Vader.

Pastoor Van der Sluis
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WL NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats A
(GOEMANS 7»
16-03-2020 Annie Derks-Boeijen uitvaartzorg
88 jaar, Wanroij

28-03-2020 Jo de Hoog

89 jaar, St. Anthonis
10-04-2020 Truus van der Wijst-Repkes

81 jaar, Boxmeer
10-04-2020 Toos Kersten-Achten

84 jaar, Boxmeer P : 4 k
12-04-2020 Gerrit Nabuurs M'&/O O ’4"&4

79 jaar, Landhorst

13-04-2020 Mien van den Broek-Jans Ul./
99 jaar, Wanroij

15-04-2020 Pieta Verbruggen-Baltussen (76@ Wvo @
82 jaar, Wanroij
18-04-2020 Annie Haerkens-Weijers
86 jaar, Boxmeer
19-04-2020 Seraf Hamelijnck
93 jaar, St. Anthonis
29-04-2020 Maria Verdijk-Driessen
93 jaar, Beugen
04-05-2020 Harry Stroecken
90 jaar, Overloon
13-05-2020 Fien Havekes-Blom
89 jaar, Qeffelt

Dag en nacht bereikbaar op

0485 523 043

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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WEEKENDVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

1e zaterdag:
19.00 uur Beugen

2e zaterdag:
19.00 uur Beugen
19.00 uur Westerbeek

3e zaterdagq:
19.00 uur Beugen

1e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon

2e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanraoij
10.30 uur Qeffelt
10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Qverloon

3e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Qeffelt
10.30 uur 5t. Anthonis
10.30 uur Qverloon

4e zaterdag:
19.00 uur Beugen
19.00 uur Overloon

5e zaterdag:
19.00 uur Beugen

4e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Qeffelt
10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon

5e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur 5t. Anthonis
10.30 uur Overloon

Voor de actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar onze website:

www.mmvdk.nl.
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DE H. BIRGITTA, MYSTIEK EN POLITIEK

Op 23 juli gedenkt de Kerk de heilige Birgitta. Ze is door paus Johannes Paulus ||
aangewezen als medepatrones van Europa en dat geeft aan hoe belangrijk ze
is. Wie was ze? Birgitta werd geboren in 1303, in Zweden, in een adellijke
familie. In haar leven kunnen we twee periodes onderscheiden.

De eerste is haar gelukkig huwelijk met Ulf, gouverneur van een aanzienlijk
Grondgebied in het koninkrijk Zweden, tot aan zijh dood 28 jaar later. Ze kregen
acht kinderen en Birgitta besteedde veel tijd en aandacht aan hun opvoeding.
Zo zorgde ze ervoor dat haar gezin een echte “huiskerk” werd. Met haar man volgde zij de regel van
de Derde Orde van de heilige Franciscus. Zij deed voor de armen veel liefdadigheid en stichtte ook
een hospitaal. Met Ulf ging ze in 1341 op bedevaart naar Santiago de Compostela, waarna ze
besloten een echt godgewijd even te gaan leiden; kort hierna stierf UIf.

Hierna begon de tweede periode van Birgitta's leven. Zij zag af van een tweede huwelijk om de
vereniging met de Heer te verdiepen door gebed, boete en werken van naastenliefde; daartoe trad
ze toe tot het cisterciénzerklooster van Alvastra. Daar begonnen de goddelijke openbaringen die de

rest van haar leven zouden voortduren. Zij werden door Birgitta aan haar secretarissen -
biechtvaders gedicteerd, die ze uit het Zweeds in het Latijn vertaalden en in acht boeken
verzamelden, * Revelationes " (“Openbaringen”) genoemd. Overigens was Birgitta ervan overtuigd,
dat ieder charisma bestemd is om de Kerk op te bouwen en als ze zich in haar waarschuwingen
richtte tot de politieke en godsdienstige autoriteiten deed ze dat altijd met respect en geheel trouw
aan het Leergezag van de Kerk, vooral aan de opvolger van de apostel Petrus.

In 1349 verliet Birgitta Zweden definitief en ging op bedevaart naar Rome, om deel te nemen aan
het jubileumjaar van 1350 maar ook om van de paus de goedkeuring te krijgen van de regel voor
de religieuze orde die zij wou stichten, gewijd aan de Heilige Verlosser, en bestaande uit monniken
en monialen onder het gezag van een abdis. In Rome wijdde Birgitta zich met haar dochter Karin,
aan een leven van intens apostolaat en gebed. Vanuit Rome trok zij naar verschillende Italiaanse
heiligdommen, vooral naar Assisi, thuisland van de heilige Franciscus , voor wie Birgitta veel devotie
had. Tenslotte werd haar grootste verlangen in 1371 vervuld: de reis naar het Heilig Land. In die tijd
resideerden de pausen in Avignon, ver van Rome: Birgitta ging in grote droefheid naar hen toe
opdat zij zouden terugkeren naar de stoel van Petrus in de Eeuwige Stad. Dat mocht ze niet meer
meemaken: zij stierf in 1373, voordat Gregorius Xl| definitief nhaar Rome terugkeerde. Zij werd
voorlopig begraven in Rome, doch in 1374 brachten haar kinderen haar naar het klooster van
Vadstena in Zweden, zetel van de orde die de heilige Birgitta gesticht had en die onmiddellijk een
opmerkelijke uitbreiding kende. In 1391, werd zij door Paus Bonifatius IX heilig verklaard.

De heiligheid van Birgitta maakt haar tot een vooraanstaande figuur in de geschiedenis van Europa,
het continent dat doordrongen is van het christelijk geloof. Door haar uit te roepen tot
medepatrones van Europa, was het de wens van paus Johannes Paulus Il dat Europa, dankzij de
voorspraak van de heilige Birgitta naar zijn christelijke wortels zou terugkeren - iets waar wij
vandaag de dag des te meer om mogen bidden. In Nederland zijn er twee Birgittinessenkloosters:
een in Weert en een in Uden, dat onderdak verleent aan het museum voor religieuze kunst Krona
(dat we al een paar jaar bezoeken met communicantjes en vormelingen). De zusters dragen een
opvallende hoofdtooi, die verwijst naar het kruis en de wonden van Christus.



KLAAR MET CORONA? BEZOEK MUSEUM KRONA!

Ons land kent een 'Bijbelbelt. Maar wist u dat er ook een 'kloosterbelt' bestaat? Deze
concentreert zich in onze regio rond Ravenstein, Uden, Handel, Gemert en Boxmeer. Deze streek
was in de zeventiende en achttiende eeuw opgedeeld in zogenaamde vrije heerlijkheden, vaak
bestuurd door buitenlandse mogendheden. In deze enclaves was het katholieken toegestaan
hun geloof in het openbaar te belijden, kloosters te vestigen en op bedevaart te gaan.

Museum Krona ligt in Uden, midden in dit gebied en is gevestigd in het complex van een van de
oudste kloosterstichtingen van ons land, de birgittiinse Abdij Maria Refugie, die in 1713
gedwongen vanuit Rosmalen naar Uden verhuisde. De abdij, de oudste van de huidige birgittijnse
kloosters, wordt nog steeds bewoond door zusters van de H. Birgitta. Zij vormt met haar gebouwen
en interieur een uiterst gaaf voorbeeld van kloosterbouw uit het begin van de achttiende eeuw.
Voor Nederland is het een cultuurdocument van de eerste orde waar middeleeuws gedachtegoed,
birgittijnse spiritualiteit en de eenentwintigste eeuw harmonieus in elkaar overvloeien. Zeker nu de
oude abdijvleugels totaal zijn gerenoveerd voor museaal gebruik en vele beelden, ooit uit armoede
verkocht, vanuit het Rijksmuseum zijn teruggekeerd naar de plek van herkomst.

Veel bezoekers ervaren een bezoek aan museum Krona als een ontdekkingstocht naar een
onbekende schat. De bijzondere ligging van het museum draagt daar aan bij, net als de collectie,
die onder kenners bekend staat als een van de meest waardevolle van de Provincie Noord-Brabant.
Van de collectie is wegens ruimtegebrek maar een klein deel op zaal te zien. Door regelmatig te
wisselen wordt dit gebrek ten dele opgevangen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de meest
bijzondere onderdelen, waaronder de middeleeuwse beelden. Een deel hiervan is langdurig in
bruikleen van het Rijksmuseum. Deze werken warden permanent getoond, zo mogelijk in
combinatie - confrontatie met hedendaagse kunstwerken. Uitzonderlijk is het groot aantal
handschriften, beelden en schilderijen dat een relatie heeft met de geschiedenis van het klooster
waarin het museum gehuisvest is. Zij dragen bij aan de bijzondere plaats van Museum Krona
binnen het Nederlandse museumveld. De kleine staf en grote schare vrijwilligers zorgen voor een
gastvrije, informele sfeer die past bij de aard en ligging van het museum.

Openingstijden: Dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur. Het museum is gesloten op Nieuwjaarsdag,
Te Paasdag, Koningsdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en tijdens Carnaval. Het museum is vanaf 1 juni
weer toegankelijk voor publiek, waarbij volgens de richtliinen van het RIVM en een (online of
telefonische) reservering noodzakelijk is. Het bezoekadres i: Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden.
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EEN GESPREK OVER KERKEN MET THEO DE GROOT,

Kerken vragen voortdurend zorg. Wij spraken met Theo de Groot, bouwadviseur van het
bisdom 's-Hertogenbosch en in die functie opvolger van de heer Piet Cremers.

In het rayon van Theo staan meer dan 100 kerken. Theo is al 10 jaar werkzaam bij het bisdom. Na
zijn studie bouwkunde is hij bij het bisdom gaan werken en heeft hij eerst een aantal jaren
meegelopen met de bouwadviseurs. Toen Theo door een uitzendburo benaderd werd voor een
vacature op het bisdom in Den Bosch heeft hij hier positief op gereageerd. Hij was al bekend met
het bisdom door de jeugdkampen waaraan hij had deelgenomen en hij had een grote interesse
voor restauratie van oude gebouwen.

Toen Theo begon op het bisdom hield hij zich bezig met het maken van subsidieplannen. Een
aantal jaren geleden heeft er een reorganisatie plaatsgevonden, maar bij de afdeling bouwzaken
was er sprake van natuurlijk verloop waardoor het aantal medwewerkers daalde van 10 naar 4 en
de rayons teruggingen van 5 naar 3. Na een aantal jaren te hebben meegedraaid op de afdeling
bouwzaken was er een mogelijkheid tot het volgen van een HBO-opleiding restauratie. Voor Theo
was deze echter niet zo interessant aangezien hij al de nodige kennis had opgedaan in de praktijk.

Hoe zit het met de monumentenstatus van de kerken binnen onze parochie?

Behalve de kerk in Beugen zijn alle kerken rijksmonumenten. Voor rijksmonumenten kan er voor
restauratie/onderhoud aanspraak gemaakt worden op de zogenaamde SIM-regeling (Subsidie
Instandhouding Monumenten), die sinds dit jaar 60% van de kosten dekt. Bij gemeentelijke
monumenten is er vaak een ‘subsidiepotje’ vanuit de gemeente.

Alle rijksmonumenten zijn lid van de monumentenwacht. Deze wordt door de provincie
gesubsidieerd en staat los van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de vroegere
Monumentenzorg. De monumentenwacht zorgt voor jaarlijkse inspectie van de kerken en brengt
hierover een rapport uit met bevindingen. Dit rapport is adviserend en niet bindend. Ook wat
betreft de veiligheid baseren de bouwadviseurs zich op het rapport van de Monumentenwacht.

De eerste taak bij onderhoud van een kerk is het water/winddicht houden van een gebouw, de
aandacht gaat vooral naar de buitenkant. De monumentenwacht heeft wel een aparte afdeling die
zich bezighoudt met het interieur (vaak monumentaal). Er worden adviezen gegeven en cursussen
over materiaalgebruik, poetsinstructies enzovoorts. Deskundigheid en kennis zijn onmisbaar als
het om waardevolle objecten gaat en met hame het in goede staat houden van orgels is vaak een
kostbare zaak..



DE ADVISEUR WAAR ONZE PAROCHIE OP BOUWT

Heeft de afdeling bouwzaken ook een rol bij brand/stormschade aan een gebouw?

Bij brand/stormschade neemt de paroche contact op met de verzekeringsmaatschappij voor kerken
en monumenten. De bouwadviseur heeft hierin een adviserende rol. Theo heeft gelukkig in al de
jaren dat hij werkzaam is bij het bisdom geen brand in een kerk meegemaakt.

Hoe is de werkwijze bij het afstoten/herbestemmen van kerken?

Het huidige beleid van het bisdom is dat het besluit om een kerk te sluiten door de parochie zelf
genomen moet worden, uiteraard met gegronde redenen. De staat van het gebouw kan hierbij een
rol spelen en het bouwbureau is terzake adviserend. In het verleden was het bisdom leidend: onze
parochie was een ‘pilot voor de parochiefusies en vanuit het bisdom kwam de opdracht om een
aantal kerken te sluiten. Het vorige parochiebestuur heeft echter na aandringen bij de bisschop drie
jaar de tijd gekregen om aan te tonen dat de 14 deelparochies ‘levensvatbaar’ zijn. Soms is sluiting
echter onvermijdelijk, dat moet wel zorgvuldig gebeuren en binnen het bisdom is er ook een
afdeling ‘Kerkelijke Kunst’ die ingeschakeld wordt bij het herbestemmen van het interieur.

Hoe verloopt de communicatie van het parochiebestuur met de adviseur bouwzaken?
Wanneer het parochiebestuur onderhoud wil plegen aan een kerk neemt het contact op met de
adviseur bouwzaken. Deze is echter niet gemachtigd om zelf projecten op te starten. Projecten
boven de € 5.000,-- dienen te worden goedgekeurd door een speciale commissie van beheer. Als er
subsidieplannen lopen wordt de afdeling bouwzaken hierover geinformeerd. Deze begeleidt en
controleert ook de werkzaamheden door de aannemers.

Hebben jullie hinder van de situatie rondom het coronavirus bij de werkzaamheden?

Er wordt bij werkzaamheden sowieso rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en
vergaderingen vinden in een kleiner gezelschap plaats. Belangrijkste gevolg is de dreigende
schaarste aan geschikte materialen, zo zijn sommige leisteengroeves al twee maanden dicht. In de
bouwsector werkt een crisis vaak met 1 a 2 jaar vertraging door. Ook is er wel zorg in hoeverre er
bezuinigd gaat worden op de subsidieverlening door de rijksoverheid.

In alles wat Theo vertelt klinkt zijn enthousiasme voor zijn mooie en belangrijke werk door. We
hopen dat we in onze parochie nog lang een beroep kunnen doen op zijn ervaring en expertisel

17




Sanitaire inst |
Klimaatbeheagrsi

Legionel
* beheer en

Installatietechniek

SINT ANTHONIS | SOMMERS-INSTALLATIETECHNIEK.NL

E‘ VOOR GECERTIFICEERD | \ VAN TECHNISCHE INSTALEATIES FBM

BLOEMENHUIS

DE WINGERD

SINT ANTHONIS

Oliestraat 4, 5361 CN Grave D486 472074
Wanroijseweqg 42, 5451 HA Mill 0485 452 B68

info@annorauitvaartverzorging.nl
www.annorauitvaanverzorging.nl

‘Corona’ is de naam van een relafief onbe-
kende Heilige van de katholieke kerk.

Ie is de beschermheilige fegen epidemieen.
Boca Kaarsen biedt noveenkaarsen en
devofielichfjes van de Heillige Corona met
gebed ter bescherming tegen de ziekte en
om genezing.

Voor meer informafie hierover, kijk op onze
website www boca.nl of neem viijblijve nd
contact met ons op.

A
BOCA KAARSEN GROEP

wWww.Dhoca.n Tel 0735452511




Ter inspiratie - column

GROEIEN IN
CRISISTIID

et wonder van de kleine goedheid. Ik leerde

dit begrip van rouwdeskundige Manu Keirse.

We schreven elkaar midden in de coronacri-

sis elke dag een brief. In zijn eerste schrijven

begon deze Vlaming met een pleidooi voor het
wonder van de kleine goedheid. Daar bedoelde hij mee dat
er in het nieuwe normaal van anderhalve meter een medicijn
is tegen isolement en op je eigen plek blijven: het wonder
van de kleine goedheid. Juist nu ock in de zomer alles nog in
het teken staat van de crisis helpt het om beter te gaan zien
hoe mensen goed doen ten cpzichte van elkaar. Juist vanuit
gelovig perspectief is dit een eerste opdracht: om geraakt te
worden door de aanblik van de ander en goed te doen. leder
die deze uitdaging aanneemt, beleeft een inspirerende zomer,
omdat de crisis een kans is om te groeien in liefde naar de
ander en naar God toe.

In een landelijk dagblad werd een seculiere gedachte geop-
perd die wij als christenen in onze tweede natuur hebben:
nataliteit. Dat is het verlangen en het vermogen om het leven
te zien als een kans op vernieuwing. Het is een begrip van
Hannah Arendt. Als je het gelovig wilt zeggen: God werd

niet voor niets mens en Christus verrees niet voor niets uit de
dood. Leve het nieuwe begin.

Laat je bij dat nieuwe begin dan leiden door Katharina
Michiels, abdis van de trappistinnen in Brecht. Daar komt nu
niemand langs op weg naar Frankrijk, want we blijven allemaal
in Nederland. En daar, in onze eigen kleine ruimte, leert deze
abdis ons: blijf op je plek en kom tot leven. Hoe? Aanvaard je
beperkingen, geef structuur aan je dag, wees niet te gulzig

en heb de meed mild voor jezelf en de ander te zijn. Als je dat
doet, kom je tot leven en misschien wel nader tot de ander en
tot God. m
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TEGELS & NATUURSTEEN

v’ Vloertegels
v/ Wandtegels
“ TerraSVIoeren NATUURSTEENBEDRIJ
v Vensterbanken ‘

v’ Deur- & Raamdorpels —
21T10D SCHERPE PRIJZEN!!
ALTIID SCHERPE PRIJZENAY
A De Staat 31
TEGELHANDEL 5845GD
v.d. u b.v. tel: 0485-382614
SINT ANTHONIS tegels@vdrijt.nl

www.vdrijt.nl

AR,
PAYAYLY
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In het RK-abc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Sacramentsprocessie

De tweede zondag na Pinksteren is het Sacramentszondag.
Traditiegetrouw is dit de dag waarop de sacramentsproces-
sie door dorp of stad trok, en dat gebeurtin Limburg in tal
van dorpen nog steeds. De pastoor draagt de monstrans
waarin de heilige hostie wordt getoond, door de straten.
Het heilig sacrament wordt zo zichtbaar gemaakt voor alle
gelovigen die toekijken. De processie volgt enkele dagen na
Sacramentsdag, die altijd op een donderdag valt. Dit is het
feest waarop wordt gevierd dat Jezus Christus aanwezig is
in brood en wijn om zo tot voedsel van de mensen te zijn.

Aloysius van Gonzaga (21 juni)

Aloysius was een ltaliaanse jezuiet die in 1726 heilig werd
verklaard. Hij werd geboren in 1568 als zoon van een
hertog. Hij was voorbestemd om een leven van adellijke
rijkdom te leiden, maar voelde daar zelf helemaal niets voor.
Als jongen van 17 trad hij in bij de jezuieten. Na zijn studie
leefde hij in Rome. Hij bekommerde er zich om lijders aan
de pest, de ziekte die in die tijd veel slachtoffers maakte in
Italié. Dat werd hem fataal, want hij raakte zelf ook besmet.
Hij was pas 23 toen hij stierf.

Marieke Smulders




KENT U KAPELLEN EN KRUISEN IN ONZE PAROCHIE?

Onze parochie is, naast de dorpskerken, een aantal
kapelletjes rijk alsmede andere devotieplekken zoals
wegkruisen. We willen hier in de volgende jaargang
van Binding graag aandacht aan besteden, zodat
onze lezers misschien ook eens tijdens een fietstochtje
een kijkje kunnen nemen, al dan niet met een kaarsje
en een gebedje. Inmiddels hebben we al veel van
deze religieuze devotieplekken in kaart gebracht,
maar we zouden het jammer vinden als we bepaalde
locaties zouden vergeten. Daarom nodigen wij u uit
om aan ons door te geven (via het emailadres:
secretariaat@mmvdk.nl.) welke kapelletjes en
dergelijke u zelf kent, in uw dorp of elders in de buurt,
waar deze te vinden zijn en wat er verder nog te
melden valt (bijvoarbeeld de historie). Uiteindelijk
levert dat dan hopelijk een compleet lijstje op dat

we met onze parochianen kunnen delen.

Alvast bedanki!

Foto: kapel op de Weerd in Vierlingsbeek

OPENSTELLING KERK ST. ANTHONIS IN DE ZOMER

Evenals de afgelopen twee jaar is de kerk in St. Anthonis gedurende de zomermaanden (vanaf 12
juli tot en met 23 augustus) elke zondagmiddag tussen 14.30 - 17.00 uur open. Bezoekers kunnen
dan binnenlopen om de kerk te bekijken of een kaarsje aan te steken. Er zijn vrijwilligers aanwezig
om mensen welkom te heten en desgewenst iets over de kerk te vertellen.
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Verspreiding:

Dit parochieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 10.000
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
maandag 24 augustus 2020

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail:
pastoor@mmvdk.nl

Redactie:
Hoofdredacteur: pastoor Norbert van der Sluis
Redactieleden :Pierre van den Berg

Diana Jakobs

Jo Michiels

Jos Schaminée

Frans Wouters

Foto's:
De foto's op de cover en pagina 8, 9, 16 en 17
zijn afkomstig van Wilma van der Meulen.

Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:
Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.: NL65RABO0155948598
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling {(PCI):
Bankrekeningnr.. NL11RABO0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een hooadschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

Het huidige bestuur bestaat uit:

de heer F.van Waes B.agr.Sc. (vice-voorzitter)

Mr. G. Gruijters (secretaris ad interim)

de heer AGA. Lansdaal (penningmeester ad

interim)

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE
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?-» NAVOLGEN @ KK

‘Volg mij maar!’, riep Kikker tegen vier verveelde
muizen. Hij dacht: ‘Als iemand het voorbeeld geeft,
zal de rest volgen’. Hij nam ze mee naar het kerkplein
waar alles klaarstond voor het zomerfeest. Midden
op het plein zei Kik: ‘Ogen dicht, tot ik ja zeg!’

Hij legde verderop een koekje neer en kwam terug.
‘Ogen open!” Toen ze het koekje zagen wilden de
muizen er direct op af. ‘Ho-hoo!’, zei Kikker,

‘Dit is een droomkoekje. Je dénkt dat je het ziet,
maar je moet een reis maken om er te komen’.

Ze stonden voor een kronkelweg die met krijt op het
plein was getekend. ‘Ik ga lopen en jullie volgen mij.
Misschien komen we er. Wie niet volgt is afV’

Kik begon langzaam tussen de lijnen door te lopen.
Het pad liep wijd om het droomkoekje heen. Ineens
liep het pad dichter langs het koekje. Altijd-hongerige
muis hield het niet uit en rende er recht naartoe.

‘Jij bent af! Naar de kant! riep Kik. De rest liep verder.
Het pad ging weer weg van het middelpunt, toen
weer ernaartoe. Tweede muis vond het mooi geweest
en stormde naar het koekje. ‘Af!’ riep Kik. Eindelijk:

de laatste bocht. Nu graaide derde muis naar het
koekje, over de lijnen heen. ‘Ook af!” riep Kik. Nog een
paar stapjes en... vierde muis at het koekje helemaal op.
Dik verdiend. ‘Nu gaan we terug, over hetzelfde pad’,
zei Kik. Dat deden ze, maar wel een beetje viugger!

et

Terugwoorden

Er bestaan woorden die zichzelf navolgen!
Je kunt ze van links haar rechts lezen,
maar ook vah rechts haar links, dan
staat er hetzelfde. Bijvoorbeeld ‘RADAR’
Hier staan er elf onder elkaar, korte en lange.
Kun jij ze invullen? be hulpletters helpen Je.
Bedenk: weet je een letter links van het midden
vah het woord, dan weet je vanzelf waar
hij rechts staat! Check: als je alles of hebt,
Staat in de orqnje vakjes van boven

Naar beneden een toepasselijk woord.

De woorden zijn: netten, maandnaam,
neven, kok, lepel, legovogel, legerregel,
stormrots, meetsysteem, kajak, testset.

Uit de Bijbel

Jezus sprak tot Petrus en Andreas:
'Kom, volg mij; ik zol jullie vissers
vah mensen maken. e‘
Meteen lieten ze hun netten "‘v
o :
QChtEr en VOISden Hefﬂ /‘ ‘i‘ i ;t

'I
Mattelis $19-20 ”f“” —

Oplossing: navolgertje

/,.“
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arcel Jurrigns



