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VAN DE REDACTIE

Deze Binding verschijnt de week voor
Kerstmis. De vreugde om dat grote feest
wordt natuurlijk overschaduwd door de
beperkingen die nog altijd gelden in
verband met de COVID-pandemie. We
zullen Kerstmis anders vieren dan
voorgaande jaren, ook in de kerk. Op het
moment van schrijven was nog niet
precies duidelijk welke maatregelen van
kracht zouden zijn, maar vermoedelijk zal
niet iedereen dit jaar een plaatsje
kunnen vinden in de herberg. Dat
betreuren we uiteraard, maar Kerstmis is
nu juist het feest van het licht, dus laat de
somberheid niet winnen. Er is hoop, er is
toekomst, want God is met ons : dat is de
boodschap van Kerstmis.

Misschien kan ook deze Binding wat licht
brengen, in de vorm van positief nieuws.
U vindt onder andere een terugblik op
het vormsel, een oproep van onze
bisschop en van de PCl, een portret van
een misdienaar en artikelen over de
ziekenzalving, wierook en de lopende
Adventsactie. Bovendien hebben we wat
kerstwensen van parochianen
verzameld, wensen waar wij ons als
harte bij

aansluiten. Wij wensen u veel leesplezier,

redactie uiteraard van

ondanks alles vreugdevolle kerstdagen

en een gezegend nieuw jaar!
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KERSTMIS, TIJD VAN LICHT EN ZICHT KRIJGEN

Een telefoontje uit Nice in Zuid- Frankrijk. Wonderlijk hoe dingen lopen. Drie weken geleden zijn ze
van Nederland uitgezet naar Frankrijk: een moeder met drie kinderen, van 13, 11 en 6 jaar oud.
Vluchtelingen. Gevlucht uit hun moederland Nigeria vanwege angst voor gruwelijkheden die
gepleegd worden tegenover Christenen. En daar in Nice kregen ze binnen drie weken een
appartement toegewezen. Hier, in ons “beschaafde” Nederland, zaten ze tien maanden met z'n
vieren in het AZC in een kamer van vijf bij twee meter, inclusief toilet achter een laag muurtje.
Moeder had erover in gezeten te worden uitgezet naar dat land waar ze niets van wist. Maar ze
voelde zich bij aankomst meteen gesterkt, omdat een klein comité hen ophaalde op het vliegveld
aldaar, en daaronder bevond zich een katholieke priester.

Dit gezin dat ik mocht leren kennen via de kerk in Overloon, was voor mij het mooiste geschenk van
Godswege in 2020. Soms kunnen wij, Christenen, zo mooi abstract spreken over mensen; over
politici, media, het koningshuis, over “de ouderen” (die zich al dan niet willen laten vaccineren) en
over asielzoekers. En bij wat wij zeggen vergeten wij dikwijls wat Jezus ons heeft voorgehouden:
oordeelt niet.. Wij zitten vél oordelen. En we veralgemeniseren. Of dat nu op grond van
“informatie” is of niet, wij dragen ons steentje bij aan het (ver)oordelend spreken over anderen. Of
het nu over Rutte, Trump, een bisschop of de paus gaat. Het is echter enkel in een open ontmoeting
met de mens achter een naam of etiket (asielzoeker, crimineel, verdachte, “blanke man”) dat we
zicht krijgen op de grotere werkelijkheid. De werkelijkheid van vervolging van mensen door
mensen. De werkelijkheid van een rijke wereld die zich sluit voor vreemdelingen van buiten haar
grenzen. De werkelijkheid van hoe God met mensen bezig is, of ze nu al dan niet (al) katholiek of
Christen zijn.

Onome, zo heet ze met haar voarnaam, opende voor mij een stukje van de werkelijkheid van deze
wereld. Een wereld waarin God geboren heeft willen worden als mens, om ons, mensen, te laten
zien wie Hij is, en hoe de mens bedoeld is. En méér dan alleen door haar levensverhaal getuigde ze
van de kracht van Christus, de kracht van het geloof. Haar kinderen lieten mij de veerkracht zien
van een gezin, waarvan vader in een ziekenhuis lag toen ze moesten viuchten. Een gezin voor wie
Jezus de Levende is, die mét hen mee trekt. Die zij in gebed benaderen. Van wie zij weten: ook Hij is
vervolgd als kind. Ook Hij was niet welkom in de herberg. Ook Hij werd afgewezen door zoveel
mensen, tot Hij zelfs gekruisigd werd. Maar dankzij God is Hij verrezen. Hij leert ons dat God ons
nooit in de steek laat, hoe diep een dal ook mag zijn, hoe uitgestrekt een woestijn ook is, hoe groot
de dorst en honger ook mogen zijn. En dat Hij uiteindelijk door andere mensen heen ons bijstaat.
Nu, tijdens de huidige pandemie die voor allerlei overheidsmaatregelen zorgt die de economie, de
bestaanszekerheid van ontelbaren, en veel grondrechten aantasten, snakken we naar uitkomst. Als
Christenen zijn wij ons bewust dat God altijd met ons is, en van ons een open houding verwacht.
Open naar Hem toe, én naar onze naasten toe. Tonen we ons maar als naasten aan ieder die wij op
onze levensweg tegenkomen. En proberen wij maar te getuigen van onze christelijke hoop. Hoop
die zich realiseert waar wij in de kracht van Gods Geest over drempels heen gaan en muren
neerhalen die ons eerder scheiden dan tot eenheid brengen. Ik wens ons allen toe dat het vieren
van Kerstmis, hoezeer ook wellicht anders dan anders in dit bijzondere jaar, daartoe mag bijdragen.

Kapelaan Donders
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UW PAROCHIE VERDIENT UW STEUN, JUIST NU!

Broeders en zusters,

Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch
maar ook sociaal en economisch. Vanzelfsprekend hebben ook de parochies binnen ons bisdom te
maken met de gevolgen van het virus. De liturgie kan maar in beperkte kring worden gevierd en
veel ontmoetingen en vergaderingen zijn uitgesteld. Veel parochianen lijden door de pandemie.
Natuurlijk vooral als dierbaren ziek worden of aan het virus sterven. Maar er is ook sprake van een
toename van eenzaamheid. Veel ondernemers en werknemers vrezen voor de toekomst van hun
bedrijf of baan.

Ondanks alle beperkingen hebben veel parochies creatief op de crisis ingespeeld. lk ben daar de
pastorale teams en besturen uitermate dankbaar voor. Gelukkig kan de moderne techniek de
pastores helpen om met hun mensen in contact te blijven. Door een mail of telefoontje kan de
eenzaamheid van een zieke of alleenstaande worden doorbroken. Soms kunnen gelovigen de
liturgische vieringen vanuit de kerk thuis volgen. Ik denk dan niet alleen aan de zondagse vieringen
maar ook aan uitvaarten en huwelijken. Veel parochies merken hoe blij en dankbaar parochianen
daarvoor zijn.

U zult begrijpen dat sinds maart de financién van onze parochies erg onder druk staan. De collectes
hebben veel minder opgebracht. En vaak zijn er extra kosten gemaakt, zeker waar het gaat om
technische voorzieningen.

Als bisschop wil ik alle katholieken van het bisdom dan ook vragen de komende actie Kerkbalans
2021 extra te ondersteunen. Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard
nodig hebben. Onze parochies bieden mensen geestelijke en diaconale ondersteuning.

Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen als
kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament. Alleen als
katholieken het geloof van hun doopsel leven en de parochie geldelijk gezond houden, hebben
onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst.

Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen en uw
geloofsgemeenschap ook financieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!

In Christus verbonden,

+ Gerard de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.




TEGELS & NATUURSTEEN
VOOR IN EN OM UW WONING

v’ Vloertegels
v/ Wandtegels
v’ Terrasvloeren
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v’ Deur- & Raamdorpels
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De Staat 31
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BESLOTEN VORMSELVIERING HEEL BIJZONDER

Ook voor de vormelingen was het een andere voorbereiding dan we gepland hadden toen we in
januari met de lessen begonnen. In juni zou het zover zijn, maar helaas kwam er in maart opeens
een eind aan de lessen; ook de Power of Fire dag in Den Bosch waar we naar uitkeken kon niet
doorgaan. Ondertussen kwam de grote vakantie en was er ook op 1 vormeling na de overgang naar
het voortgezet onderwijs. In de hoop dat er niet snel een tweede golf zou komen werd er een
nieuwe datum geprikt met de vormheer. Gelukkig konden we de lessen na wat gepuzzel met de
verschillende lesroosters op diverse scholen op 15 oktober weer oppakken. Het was fijn om elkaar
na ongeveer een half jaar weer live te zien.

Natuurlijk waren we allemaal benieuwd hoe het iedereen vergaan was, hoe het op de nieuwe school
is enz. Er mochten toen weer 100 personen in de kerk aanwezig zijn, dus gingen we weer vol goede
moed verder. Helaas hebben we i.v.m. de aanscherping van de regels toch nog op het laatst de
viering moeten aanpassen naar 30 personen. Dat viel voor de vormelingen wel even tegen: slechts 6
gasten incl. jezelf en je eigen gezin, dat was keuzes maken, het was zo fijn geweest als ook alle opa’s,
oma'’s, ooms en tantes, vriendinnen erbij hadden kunnen zijn.

Maar het belangrijkste was toch dat het door kon gaan. Zaterdagavond 14 november in een mooi
versierde kerk te St. Anthonis stelde de vormheer, vicaris T. Lamers, de vormelingen al meteen op
hun gemak en was de spanning eraf. In een mooie intieme viering hebben de vormelingen er samen
een mooi feest van gemaakt. Een viering om nooit meer te vergeten. Wij wensen hun allen toe dat
ze met de gave van de H. Geest hun leven verder vorm zullen geven en opgroeien tot volwaardige
mensen, ieder met zijn/haar eigen talenten. Nogmaals proficiat allemaal.

Gerda Willems begeleidster Vormsel samen met pastoor Van der Sluis.

PS: inschrijven voor het vormsel volgend voorjaar is nog mogelijk!




THOMAS DE JONG ZWAAIT AF ALS MISDIENAAR...

Voor de eucharistievieringen in de kerk van St. Anthonis waren tot voor kort nog 2 misdienaars en 2
acolieten beschikbaar. Het aantal misdienaars daalt jammer genoeg al jaren. Wij hadden in het
parochiecentrum een gesprek met Thomas de Jong uit St. Anthonis. Thomas is een gezellige, viotte
prater; die over een antwoord niet lang hoeft na te denken.

Thomas is 14 jaar en sinds 2014 misdienaar
in de kerk in zijn woonplaats. De eigenlijke
reden voor dit interview is het definitieve
vertrek van Thomas want in de familiemis
op zondag 29 november heeft Thomas
afscheid genomen van deze functie. Dat
vinden we erg jammer, want hiermee is
bijna een einde gekomen aan de assistentie
van misdienaars in deze kerk. Zijn studie
(3e jaar havo Jenaplan) eist nu meer inzet
waardoor hij minder vrije tijd heeft en
keuzes moet maken.

Eigenlijk heeft Thomas eerder al (in 2018) afscheid genomen, maar toen Sjef van Dommelen uit
Ledeacker kenbaar maakte te willen misdienen was Thomas bereid om hem “op weg te helpen”.
Gelukkig is Sjef nog steeds misdienaar en het is prettig dat er ook nog twee vaste acolieten zijn.

Thomas begon met misdienen na zijn Te Communie toen hij in groep 5 van de basisschool zat. Zijn
broer Michiel was misdienaar en het was in het gezin De Jong vanzelfsprekend dat ze met
regelmaat naar de mis kwamen.

Als mama de kinderwoorddienst verzorgde, hielpen de broers bij de mis en konden mama op tijd
seinen wanneer het 1e deel van de mis voorbij was. Ze moesten dan mama en de kleinste kinderen
in het Convent naast de pastorie, terughalen voor de mis.

Dat mama heel actief is in de deelparochie is ongetwijfeld debet aan de keuze van Thomas. In het
gezin zijn kerk en geloof vaak onderwerp van gesprek. Vader leest elke ochtend een deel uit de
bijbel en als er op zondag na de mis naar huis gewandeld wordt, wordt de preek nog even
besproken.

Bij de voorbereiding op de eerste communie kreeg ook Thomas een rondleiding door de kerk. De
pastoor vertelde de communicantjes toen ook wat de taken van de misdienaar waren en daar al
begon bij Thomas interesse te groeien. Het leek hem leuk om tijdens de H. Mis “bezig” te zijn en
niet stil in de bank te zitten. Hij dacht “wat mijn broer kan, dat wil ik ook” en vertelde dit aan zijn
ouders en de pastoor.



... EN ZAL NODE WORDEN GEMIST: WIE WIL?

Thomas denkt dat hij ongeveer 75 keren in de weekenden de mis heeft mogen dienen. Vaak de
gecombineerde mis bij de kinderwoorddiensten, de laatste 2 jaar vooral bij de maandelijkse
familiemis.

Erg leuk vond hij het dienen in de Goede Week en vooral de Paaswake. Dit kwam door de extra
handelingen voor de misdienaar, zoals veel lopen, lang bellen en met de zaklamp bijschijnen zodat
de pastoor de tekst kan lezen. Hij heeft dat 2 keer gedaan.

Een huwelijksviering of uitvaart heeft Thomas nooit gediend, maar wel een maal de Nachtmis en
toen heeft hij aan het begin van de viering het kindje Jezus in de kribbe in de kerk mogen leggen.
Met plezier praat hij over de verschillende herdertjesvieringen op Kerstavond. In deze vieringen had
hij de rol van klein schaapje tot de rol van de H. Jozef toe. Hij speelde en hielp vaak mee in het
kerstverhaal wat die avond werd uitgebeeld. De jongen met de jute zak zijn was een van de leukste
rollen. Daarin mocht hij veel lopen en bracht een speciaal geschenk naar de stal.

Wanneer het Antoniusgilde de vele kinderen met hun ouders na afloop van de herdertjesviering
naar de kerststal op de Brink begeleidde liep hij een keer met een ster in de hand voorop in de
stoet. Met een lach vertelt hij dat hij bij de kerststal vaak meerdere beschuitjes en bekers
chocolademelk nuttigde.

Met zijn broer nam Thomas in 2018 eigenlijk al afscheid. Het zegt nog regelmatig plezier te beleven
aan het cadeau wat ze toen hebben gekocht voor de cadeaubon die ze beiden kregen. Zeker is dat
Thomas aan zijn periode van misdienen prettige herinneringen bewaart. Fijn vond hij ook altijd het
chocolaatje van de koster na de mis.

Natuurlijk bedankt ook de redactie Thomas
voor zijn inzet want ook het misdienaar
zijn is vrijwilligerswerk. En vrijwilligers zijn
in de kerk hard nodig.
Sjef van Dommelen is momenteel nog de
enige misdienaar. Samen met een van de
twee acolieten zien we hem af en toe in
een zondagse viering.
Wat zou het leuk zijn als er een paar
jongeren (jongens en/of meisjes) beschik-
baar komen om Thomas op te volgen en
Sjef niet alleen te laten.
Wie meer wil weten over het misdienen is
van harte welkom op het parochie
centrum aan de Lepelstraat 13 A in
St. Anthonis.




KERKEN ROOD VOOR CHRISTENEN IN NOOD

Woensdagavond 25 november 2020 waren de kerken in Wanroij en St. Anthonis rood verlicht. Dit
gebeurde in het kader van de actie #RedWednesday, waarmee aandacht werd gevraagd voor
vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder. Deze
actie is een internationaal intitiatief van de stichting Kerk in Nood, met als doel bewustzijn te
creéren voor het recht op vrijheid van godsdienst. Kerk in Nood brengt hierover elke twee jaar een
rapport uit. Met #RedWednesday©® wil Kerk in Nood ook in Nederland mensen oproepen tot
tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Die oproep wil onze parochie van
harte ondersteunen, in de hoop dat ook in onze samenleving het licht van het geloof ongehinderd
mag blijven srtralen en dat de kerken plaatsen blijven waar dat geloof wordt gevierd.

De Corneliuskerk in
Wanroijen de kerk
van de H. Antonius
Abt in St. Anthonis
in rode gloed; het
was opvallend.

Het rood verwijst
naar het bloed van
de martelaren en
roept christenen in
ons eigen land op
tot solidariteit met
hen die vanwege.
hun geloof
vervolgd worden.

Voor wie stichting Kerk in Nood niet kent: dit is de voorzetting van de hulporganisatie
'Oostpriesterhulp’, die door pater Werenfried van Straaten, Norbertijn uit Vlaanderen, na de oorlog is
opgezet. Hij trok zich het lot van de straatarme bevolking in het platgebombardeerde Duitsland aan
en regelde voedselhulp, hetgeen hem de bijnaam 'de spekpater' opleverde. Zo bevorderde hij de
verzoening tusssen voormalige vijanden vanuit de christelijke naastenliefde. Momenteel is Kerk in
Nood in tientallen landen actief, waar tal van initiatieven worden ondersteund om de nood van
mensen te lenigen door het bouwen van scholen, tehuizen en kerken, of het mogelijk maken van
opleidingen (ook kloosters en seminaries). Juist christenen die verdrukt of vervolgd worden (veelal in
streng islamitische landen) mogen op de hulp van Kerk in Nood rekenen. Mogen zij ook op uw hulp
rekenen? Dat kan ook door uw gebed. Bedankt!
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WIEROOK: GEUR OM GOD TE EREN

Het gebruik om wierook te branden is heel oud. In het Oosten brandde en brandt men erg veel
wierook voor de goden. De joden hebben dit gebruik vermoedelijk meegebracht uit Egypte en
overgenomen in de tempel van Jeruzalem. Het gebruik van wierook werd door de christenen dus
overgenomen van de joden. In de Bijbel wordt het o.a. vermeld als een van de kostbare geschenken
die de wijzen uit het Oosten meebrachten voor het Christuskind. Zo brengen zij eer en hulde en dat
is in feite ook de betekenis van het gebruik van wierook in onze kerk. We brengen eer aan onze
Heer, die aanwezig is midden onder ons. De rook van de wierook stijgt omhoog en neemt de
gebeden van de mensen mee naar God. De intense geur versterkt de gebeden. "Zoals de rook
omhoog stijgt, zo moge ook ons gebed omhoog stijgen naar God".

Om te kunnen wieroken hebben we
drie voorwerpen nodig: een
wierookvat, een scheepje met de
wierookkorrels en een lepeltje. Met
het lepeltje worden enkele korrels
op een gloeiend kooltje gelegd. De
priester zegent deze.

Op de foto: het wierookvat in de
kerk van St. Anthonis.

Wierook kan in elke eucharistieviering worden gebruikt, ook tijdens de Advent en de Veertig-
dagentijd. We kunnen ons afvragen wie of wat bewierookt wordt? Tijdens de eucharistieviering is
het altijd Christus die bewierookt wordt:

- Christus is tegenwoordig in het altaar, symbool van Christus' zelfgave (offer) aan de Vader en aan
de mensen. Daarom wordt aan het begin van de mis het altaar bewierookt.

« Christus is tegenwoordig in het Woord van de Schrift, meer bepaald in het evangelie. Daarom
wordt, vodr het lezen van het evangelie, het evangelieboek bewierookt.

« Christus is tegenwoordig in de gaven van brood en wijn. Nadat deze op het altaar zijn geplaatst,
worden ze bewierookt.

- Christus is tegenwoordig in de priester, die de viering in de naam van Christus voorgaat. Daarom
wordt hij bewierookt.

« Christus is tegenwoordig in het volk van God, de Kerk, die het lichaam is van Christus. Daarom zal
de acoliet na de priester ook alle aanwezigen in de kerk bewieroken.

Wierook wordt altijd gebruikt bij een uitvaart. Tijdens de laatste aanbeveling ten afscheid wordt het
dode lichaam bewierookt als eerbetoon, omdat dit lichaam tempel is geweest van de heilige Geest.
De wierook drukt ook ons geloof en onze hoop uit op leven na de dood.

Andere momenten waarop wierook wordt gebruikt is in het lof en de vespers, aan het begin en het
eind van de eucharistische aanbidding, in processies en bij het huldigen van een beeld of voorwerp
waarbij een zegen wordt uitgesproken, bijvoorbeeld de paaskaars.



WI1J NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum

09-09-2020

19-09-2020

22-09-2020

06-10-2020

11-10-2020

15-10-2020

18-10-2020

25-10-2020

08-11-2020

09-11-2020

16-11-2020

19-11-2020

19-11-2020

01-12-2020

06-12-2020

Naam en woonplaats

Rien Sweere-van Schaijk

92 jaar, Boxmeer

Martha Weerts-Caspers

91 jaar, Oploo

Christel Keizers-Kleinemeier
88 jaar, Mill

Bert van Dijk

85 jaar, Oploo

Mieke Cremers-van de Weijer
70 jaar, St. Anthonis

Miet Reijnen-Peters

93 jaar, St. Anthonis

Nol Hooijmaijers

81 jaar, Oeffelt

Cor Derks

90 jaar, Wanroij

Jan Graat

85 jaar, St. Anthonis
Christien Jans-de Groot

77 jaar, Groeningen

Ger Westerveld

91 jaar, St. Anthonis

Teng Raaijmakers

95 jaar, Overloon

Mien van Diessen-Schellekens
95 jaar, Ledeacker

Nel Grutters

81 jaar, Florida (Amerika)
Jan van Osch

92 jaar, Overloon

GOEMANS 7

uitvaartzorg
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Dag en nacht bereikbaar op

0485 523 043

cizenstraat /, 20631 LH boxmeer

yw.goemansuitvaartzorg.n

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid



OVERZICHT KERSTVIERINGEN

/Hieronder vindt u het conceptrooster van de vieringen tijdens de Kerstdagen. Dit rooster ka?:\
onderhevig zijn aan wijzigingen of aanpassingen. Wij verzoeken u dan ook voor de meest
actuele informatie onze website te raadplegen: mmvdk.nl.

Helaas zal er ook een maximum gelden voor het aantal bezoekers per viering. Hoe hoog dit
aantal precies zal zijn was bij het ter perse gaan van ons blad nog niet bekend. Het is in elk
geval gewenst en verstandig dat u zich in de betreffende deelparochie van tevoren aanmeldt
indien u voornemens bent een viering te bezoeken, dit om teleurstellingen te voorkomen.
Wij vertrouwen op uw begrip en rekenen op uw medewerking. Samen maken we er toch een

mooie Kerst van!
e /

EUCHARISTIEVIERINGEN

Donderdag 24 december: Donderdag 24 december:

Tijd Locatie Tijd Locatie

17.00 uur Kerk Westerbeek 21.00 uur Kerk Oeffelt
19.00 uur Kerk Beugen 21.00 uur Kerk St. Anthonis
19.00 uur Kerk Oploo 21.00 uur Kerk Wanroij
19.00 uur Kerk Overloon (gebedsdienst) 22.30 uur Kerk Overloon
19.00 uur Kerk Wanroij

Vrijdag 25 december: 1e Kerstdag Vrijdag 25 december: 1e Kerstdag
Tijd Locatie Tijd Locatie

09.00 uur Kerk Beugen 10.30 uur Kerk Oeffelt
09.00 uur Kerk Oploo 10.30 uur Kerk Overloon
09.00 uur Kerk Wanroij 10.30 uur kerk St. Anthonis

Woensdag 1 januari : Heilige Maria, moeder van God (Hoogfeest)

Tijd Locatie

09.00 uur Kerk Beugen
10.30 uur Kerk Oeffelt
10.30 uur Kerk St. Anthonis
10.30 uur Kerk Wanroij
PEUTER/KLEUTERVIERING
Tijd Locatie

11.00 uur Kerk St. Anthonis




In het RK-abc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Kruisteken

ledere kerkelijke viering wordt geopend met een kruisteken,
waarbij we bidden:‘In de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest' Als christenen maken we dit kruisteken, dat
verwijst naar de dood en verrijzenis van Christus onze Heer,
al sinds de vierde eeuw. Door een kruis te slaan bevestigen
we als het ware ook met ons lichaam ons geloof in de Heilige
Drie-eenheid, en voelen we hoe God als Vader, Zoon en Hei-
lige Geest ons hele lichaam en ons hele leven omvat.

Valentinus van Rome (14 februari)

Valentijnsdag: een romantische dag voor geliefden of een
commercieel slim feestje waarop bloemisten goede zaken
doen? In ieder geval verwijst Valentijn naar Valentinus van
Rome, een priester uit de vroege christelijke kerk van de
derde eeuw, die koppig vasthield aan zijn geloof en wei-
gerde de Romeinse goden te erkennen. Hij genas door
gebed het blinde dochtertje van de rechter tegenover wie
hij zich moest verantwoorden. De rechter liet zich vervol-
gens dopen. Desondanks eindigde het leven van Valentinus
in gevangenschap. Hij werd gemarteld en in het jaar 269
vermoord.,

Marieke Smulders




BEZICHTIGEN KERSTALLEN

Datum + tijd Locatie

25 december van 10..00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur Kerk Beugen

26 december van 14.00 - 17.00 uur Kerk Oploo

25 en 26 december van 09.00 - 18.00 uur Kerk Oeffelt

25 en 26 december van 13.00 - 16.30 uur Kerk Overloon

25 en 26 december van 12.00 - 17.00 uur Kerk St. Anthonis
25 en 26 december van 11.00 - 17.00 uur Kerk Vierlingsbeek
25 en 26 december van 13.30 - 16.00 uur Kerk Wanroij

Midden in de winternacht
ging de hemel open
die ons heil ter wereld bracht

=, "4_"-_‘ 'l;-'uu-
antwoord op ons hopen. ™ "5
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DE ZIEKENZALVING, HET SACRAMENT DAT STERKT

In deze door corona getekende en geteisterde tijden zijn we ons des te meer bewust van het
belang van gezondheid, maar ook van goede zorgen voor zieken en stervenden. De Kerk wil
en kan daarin een rol spelen door het sacrament van de zieken. Vroeger werd dit wel het
‘sacrament van de stervenden’ genoemd, maar het sacrament is juist bedoeld om ernstig
zieken, of mensen die anderszins serieus gevaar lopen om binnen afzienbare tijd te sterven,
kracht te schenken naar lichaam en geest en het heeft dus de voorkeur dat ze het sacrament
nog bewust kunnen ontvangen.

De apostel Jacobus schrijft in zijn brief: “Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de
gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam
des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. ” (Jak. 5,
14-15). Als Kerk willen we nog steeds handelen volgens deze woorden. Bij de specifieke taak die de
Kerk heeft ontvangen om voor de zieken te zorgen neemt de ziekenzalving een bijzondere plaats
in. Dit sacrament verenigt de zieke met de lijdende Christus en troost en sterkt hem. De zalving
bereidt de zieke voor op de overgang naar het huis van de Vader. Met dit sacrament raakt Christus
in de kracht van de Heilige Geest de zieke aan en schenkt de nodige rust, moed en bijstand.

Velen denken nog steeds dat men de ziekenzalving alleen op het sterfbed ontvangt. Maar iedere
gelovige die door ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te komen kan al het sacrament van de
ziekenzalving ontvangen. Zo is het bijvoorbeeld gepast dat voor een zware operatie de
ziekenzalving wordt toegediend, of wanneer oudere mensen duidelijk zwakker worden. Het
sacrament kan meer dan één keer ontvangen worden, bijvoorbeeld in het geval van een nieuwe
ernstige ziekte of wanneer de toestand van de zieke verslechtert.

De ziekenzalving kan in familieverband, in een verzorgings- of verpleeghuis of in een kerk gevierd
worden, voor een enkele zieke of voor een groep. Het sacrament wordt alleen door een priester
toegediend, die bij de opbouw van de viering rekening houdt met de toestand van de zieke.
Doorgaans is er een openingsgebed, gevolgd door de schuldbelijdenis (als de zieke voorafgaand
geen persoonlijke biecht heeft gesproken). Dan volgt een lezing uit de H. Schrift en de voorbeden.
Daarna legt de priester in stilte de handen op het hoofd van de zieke, om de komst van de heilige
Geest te vragen. Dan volgt de kernhandeling van de ziekenzalving: de priester zalft de zieke op het
voorhoofd en de handen met de ziekenolie en spreekt een gebed over de zieke uit. Als de zieke de
Heilige Communie wenst te ontvangen, wordt na het bidden van het Onze Vader de communie
uitgereikt. De ziekenzalving wordt afgesloten met een Wees Gegroet, een slotgebed en de zegen
voor de zieke en de andere aanwezigen.

Indien u een afspraak wilt maken voor het ontvangen van
l:le ziekenzalving (voor uzelf of een dierbare) kunt u
contact opnemen met het parochiecentrum (telefoonnr.
0485-471246). Buiten de openingstijden hoort u op de
voicemail het nummer van de noodtelefoon, zodat u in
dringende gevallen altijd de pastoor of kapelaan kunt
bereiken.




WENSEN VAN LEZERS VOOR LEZERS:

*************

Moge Kerstmis het feest van het licht zijn in een tijd vol vragen,
zorgen en onzekerheden over onze wereld en ons stimuleren
mensen om ons heen liefde , geborgenheid, warmte en respect
en medemenselijkheid te schenken.

Kerstwens voor 2020
Vrede, hoop, liefde en gezondheid voor vandaag, morgen en
altijd.

Dat ene lichtje dat aanwezig is in mijn hart,

dat lichtje van liefde, hoop en vriendschap,

dat geef ik door aan jou, opdat jij het in je hart

bewaart en ook weer aan anderen uitdraagt.

Zo wordt Kerstmis Feest van Licht. \

Kerstmis is het feest van hoop, moed, vertrouwen en vrede.
Kerstmis belooft steeds opnieuw dat het morgen beter wordt dan

heden.

In de koude winternacht brak de hemel open. Engelen zongen
lieflijk en zacht voor ieder die het kon horen: Christus is
geboren!

I Het Kerstfeest komt eraan, een tijd om als gelovig mens even
' bij stil te staan. Laten we geloven en hopen in de goedheid
voor elkaar., al was het voor velen een verdrietig en
eenzaam jaar. Samen moeten we proberen verder te gaan.
Op weg naar een gelukkig 2021!

Moge het wonder van kerstmis nu duidelijk worden in het
18 begrip voor elkaar.




GELUK, GEZONDHEID EN GELOOF!

Laten we met Kerstmis even stilstaan bij wat we in deze tijd
allemaal WEL mogen en kunnen. In hoeveel landen is dat
anders, ook wanneer er geen COVID is?

Vredige kerstdagen!

In deze bijzondere tijd hopen wij dat iedereen liefdevol,
verdraagzaam en veilig met elkaar om blijft gaan.

Deze Kerst zal anders zijn. Wij hopen dat deze dagen toch

voor iedereen een liefdevol feest mag worden, waarbij wij

vooral denken aan de eenzamen onder ons die onze steun
zeker in deze dagen nodig hebben.

Zalig kerstfeest.

Ik wens jullie allen liefde, vrede, vreugde en hoop ........
Een hele fijne kerst met lieve mensen om je heen.
Dat alle sterren aan de hemel ook voor jou mogen schijnen.

Mijn kerstgedachte is dat ieder mens tevreden is met
Kerstmis, dit is een ruimer begrip dan vrede.

Kerstmis belooft steeds opnieuw dat het morgen

beter wordt!
Een liefdevol en positief 2021 gewenst.

Waar en hoe u de geboorte van de Heer gaat vieren lijkt
misschien angewis. We zullen als parochie verbonden
zijn op alle plekken. Zalig Kerstfeest
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KERSTMIS: AANDACHT VOOR STILLE ARMOEDE

Het is z6 weer Kerstmis, maar dat wordt dit jaar toch heel anders dan wat we gewend zijn.... Toch
wordt de kerstsfeer ook dit jaar weer opgewekt door het vertonen op tv van alom bekende
kerstverhalen. Een klassieker is A Christmas Carol, een kerstverhaal dat de Engelsman Charles
Dickens in 1843 schreef over armoede, egoisme en uiteindelijk toch: tot inkeer komen en
goed-doen. Er heerste in die tijd op grote schaal bittere armoede, de mensen leden honger en kou
en waren veelal aangewezen op een aalmoes. Zo was het in de Engelse steden, maar zeker ook in
ons eigen land; in de Peel was dat zelfs begin 20ste eeuw nog het geval.

Inmiddels is de levensstandaard zeer vooruitgegaan, ook bij ons. Niemand hoeft ernstige honger of
kou te lijden of bang te zijn om het huis uitgezet te worden omdat de huur niet opgebracht kan
worden. Toch zijn er heel veel mensen waarvan we vinden dat ze leven in armoedige
omstandigheden. Ze zijn afhankelijk van een (beperkte) uitkering, ontvangen enkele keren per week
goede voeding via de voedselbank of krijgen op een andere manier hulp bij het boven water
houden van hun gezin. Praat je hier dan van armoede? Jazeker! Stel je toch eens voor dat je zelf in
zo'n situatie zou zitten.....!

Gelukkig zijn er in ons land veel instanties die hulp kunnen en willen bieden, zowel van
overheidswege (zoals Sociom) als ook via goed draaiende initiatieven. Ook de PCl kan, in laatste
instantie, hulp en ondersteuning bieden. Want ook in ons eigen dorp zijn er mensen die het niet
breed hebben. Soms weten we dat, maar soms ook niet. Je loopt niet graag te koop met je financiéle
problemen! Of erger en onterecht: je schaamt je.

Maar moet je dat als dorpsgemeenschap dan maar zo laten en de andere kant op kijken?

Of ben je alert op signalen die doen vermoeden dat iemand of een gezin het niet gemakkelijk heeft?
Houdt men zich bijvoorbeeld steeds afzijdig bij een activiteit? Gaat een kind zonder fatsoenlijk
ontbijt naar school? Op afgetrapte schoenen of een krakkemikkig fietsje? Doet-ie niet mee met
sporten in clubverband?

Vroeger wisten de pastoor, de wijkzuster en de hoofdonderwijzer welke de “arme” gezinnen waren.
Tegenwoordig is dat niet meer zo en moeten we als dorpsgemeenschap zelf ogen en oren open
houden. En dan? Wat doe je als je het vermoeden hebt dat je dorpsgenoot/gezin in de problemen
zit? Dat is niet zo gemakkelijk!

Daarom zouden we als PCl graag in elke gemeenschap of dorp een vertrouwenspersoon hebben die
dergelijke signalen kan opvangen en op een discrete manier aan de caritasinstelling kan doorgeven.
Als PCl kunnen we dan bepalen op welke manier hulp gegeven kan worden, of eventueel
doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. (De mogelijkheden van de PCl zijn
beperkt, maar niet geschoten is altijd mis!)

Mocht u deze zienswijze ondersteunen, dan willen we u vragen of die rol van vertrouwenspersoon
iets voor u zou kunnen zijn. Of misschien hebt u iemand op het oog die daar heel geschikt voor zou
kunnen zijn? Vraag hem/haar (of uzelf) dan om contact op te nemen met de PCl via ons mailadres
caritas@mmvdk.nl (dit i.v.m. privacy).

Juist nu geldt: heb aandacht voor elkaar! Wij wensen u en uw naasten een gezegende Kerst.
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ADVENTSACTIE: AKKERS VOOR ARMEN IN CONGO

In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van Congo massaal op de vlucht voor extreem
politiek geweld. Kinderen en jongeren zijn geregeld doelwit van ontvoering en rekrutering door
gewapende groepen. Vrouwen en meisjes worden vaak seksueel misbruikt. Ruim 20.000
ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem
is gebrek aan voedsel. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van
hun land. Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks.

CAJED is een lokale non-gouvnermentele organisatie in de regio Goma en werkt al jarenlang met
kwetsbare kinderen en jongeren. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250
kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en Mweso
in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan
voedsel maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie
terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid is
essentieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven van kinderen en jongeren.

In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale
parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze werken onder leiding van een comité van
boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.

CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouw activiteiten een positief effect
heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de moeders van elk gezin een startpakket voor eigen
gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam
pseudo-graan) en een schoffel. De 50 gezinnen werken samen in vijf groepen, die elk gieters,
harken en een pakket met groenten krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers.
De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het
volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale
ziekenhuis.

U kunt dit project steunen door een gift over te maken op: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.
Vastenactie, Den Haag o.v.v. Adventsactie 2020 parochie Maria Moeder van de Kerk

St. Anthonis. Achter in onze kerken staan ook collectebussen. De Actie loopt van 28 november
tot en met 26 december. Alvast dank voor uw bijdrage namens de gezinnen in Congo.
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Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:
Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.. NL65RABO0155948598
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling (PCI):
Bankrekeningnr.: NL11RABO0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parochie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

Het huidige bestuur bestaat uit:

de heer F.van Waes B.agr.Sc. (vice-voorzitter)

Mr. G. Gruijters (secretaris ad interim)

de heer A.GA. lLansdaal (penningmeester ad
interim)

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE
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Het is bijna Kerstmis. De pastoor heeft mevrouw
Ruitrok een taak gegeven. Ze gaat zorgen dat iedereen
zich met kerst welkom voelt. ‘De mensen hebben z6
lang gewacht op dit samenzijn,” zegt de pastoor, ‘dat
we ze extra warm gaan ontvangen!’ ‘Op véilige
afstand’, roept mevrouw Ruitrok. ‘Laat dat maar aan
mij over. Ik heb een subliém idee.'Een dag later stopt
er een vrachtwagen voor de kerk. Mevrouw Ruitrok
staat klaar met een legertje jonge vrijwilligers. De
laadbak gaat open. Er komen kerstbomen uit. Een,
twee, drie ... vierenveertig kerstbomen! ‘Kijk, jongens!’
roept ze, “‘We gaan ze door de héle kerk neerzetten,
zodat de mensen automatisch afstand houden. Je
kunt door de bomen heen met elkaar praten,
en het staat nog gezeillg ook!

Aanraakwoorden

Je kunt iemand welkom heten met woorden.
Maar vaak komt er een aanraking bij.
Wat voor aanrakingen bestaan er allemaal?
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Hoe welkom is de vreugdebrenger
die over de bergen komt aahgerend,
die vrede aankondigt en goed hieuws brem)'t.
die redding aahkondigt en zegt: 'God is kohing!

Naar Jesqja 2.7
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2> VERWELKOMEN @ KiK

De jongeren zetten de bomen neer en versieren ze.
‘Als dat geen warm welkom is!” jubelt mevrouw
Ruitrok. Kikker en de muizen zien door de bomen de
kerk niet meer. De pastoor is in zijn nopjes en neuriet
‘Nu zijt wellekome’. Met kerst komen de eerste
mensen binnen. Ze lopen wijd om de bomen heen,
maar ze proberen ook elkaar te ontwijken.

‘Aul’ ‘“Oeps! ‘Sorry!’ hoor je overal. Algauw kan er
niemand meer bij. Dan roept iemand: ‘Laten we die
bomen wat opzij zetten!’. Na een half uur staan alle
kerstbomen buiten. En zitten de mensen binnen,
warm van het gesjouw. Er is plek genoeg. Mevrouw
Ruitrok kijkt beteuterd. ‘Nou ja,’ zegt ze, ‘Het was téch
een warm welkom!’ , 4 8

De tekening helpt je om het woord te vinden.
Alles ingevuld? Dan lees je in de gekleurde vakjes
(misschien wel) het mooiste aanraakwoord.
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