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VAN DE REDACTIE

(B]-] coronamaatregelen beheersen
jammer genoeg nog steeds ons doen en
laten. In deze uitgave gaat onze pastoor
hier kort op in. Ook leest u de beleving
van de coronaperiode van drie
parochianen. De eerste communie doen
in coronatijd is vreemd, maar voor de
communicantjes toch een onvergetelijke
dag. Positief nieuws is dat Gerda Willems
uit Overloon door de bisschop is
gezonden om als catechist deel uit te
maken van het pastoresteam. Verder
wordt u geinformeerd over een
belangrijke instelling in onze parochie de
PCl.

Op 10 oktober a.s.

bedevaart naar Kevelaer. Hopelijk geven

is de jaarlijkse

velen gehoor aan de uitnodiging.
Ditzelfde geldt voor de familievieringen.

Jantje Bax, onze pastoraal werkster,
vertelt o.a. hoe zij tot haar keuze voor dit
beroep gekomen is.

Verder zal het artikel over de engelen bij
velen herinneringen oproepen en u leest
waar en hoe laat de vieringen van
Allerheiligen/Allerzielen zijn.

Tot slot een korte terugblik op de
jubileum bedevaart Oploo — Handel en
wordt u gewezen op een aantal
interessante sites die u informatie en/of

inspiratie voor uw geloof kunnen bieden.

De redactie wenst u veel leesplezier.
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NIEUW PAROCHIEJAAR NIET ALS VANOUDS

Een van de mooiste Franse liedjes is ‘Septembre’ van Gilbert Bécaud (ook bekend in een Engelstalige
versie gezongen door Neil Diamond). In de tekst deze zin: ‘C'est en septembre que mon pays peut
respirer’ — in september kan mijn landstreek herademen. We zijn in september: de vakanties — voor
velen dit jaar in eigen land - zijn achter de rug, mensen zijn weer aan het werk en kinderen naar
school. Normaliter zou dit de tijd zijn voor een nieuwe start, ook in de parochie. Maar dit jaar zijn de
dingen nog niet normaal, nog niet als vanouds. Zo zullen begin november nog drie kindjes hun
uitgestelde eerste communie doen en op 14 november komt vicaris Lamers, vijf maanden later dan
gepland, alsnog het vormsel toedienen.

Ook de reguliere vieringen zijn nog niet zoals vroeger: veel koren zingen nog niet en er gelden nog
beperkingen voor het aantal kerkgangers en het uitreiken van de communie. Hoe een en ander
verder zal gaan laat zich niet voorspellen. We gaan maar ‘gewoon’ proberen om de dingen in de
parochie op te pakken en zo goed mogelijk te doen, met Gods hulp en geleid door de Heilige Geest.

In dat verband mag niet onvermeld blijven dat Gerda Willems
van de bisschop haar benoeming tot catechist heeft gekregen
en deel gaat uitmaken van het pastoraal team. Ze zal zich vooral
richten op het bevorderen van de geloofsoverdracht aan en
binnen jonge gezinnen. Een hele klus, maar wel iets wat echt
nodig is met het oog op de toekomst van onze parochie.
Want als het aantal mensen dat naar de kerk gaat verder
afneemt en de gemiddelde leeftijd blijft stijgen, zal het
welhaast onmogelijk zijn om alle resterende kerkgebouwen
open te houden. Vooralsnog proberen we dat te voorkomen,
maar zoals ook geldt voor de processie Oploo-Handel die dit
jaar voor het laatst is uitgetrokken: het houdt een keer op.

Het geloof doorgeven aan volgende
generaties: van levensbelang voor de
Kerk en onze parochie!

Wat in elk geval niet moet ophouden is ons geloof als bron waaruit wij leven, individueel en als
gemeenschap. |k heb het mijn opa meermalen horen zeggen: “Geld verloren, veel verloren; eer
verloren, meer verloren; God verloren, alles verloren”. Het gaat erom dat wij God niet verliezen, dat
we ons geloof niet kwijtraken — noch door de tijd of de omstandigheden waarin we leven, noch
door de ontwikkelingen in de wereld of in de Kerk. Dat geloof in God, zijn eindeloze liefde en zijn
niet aflatende hulp, mag ons inspireren en sterken, ook het komende parochiejaar. Op Hem mogen
we hopen en vertrouwen: elke dag, in elk jaargetijde, altijd!

Pastoor van der Sluis
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PCI HELPT MENSEN IN PAROCHIE BlJ ACUTE NOOD

De Parochiéle Caritasinstelling (PCl) is op 1 juni 2016 ontstaan uit een samenvoeging van de
parochiéle caritasinstellingen van Oploo en Beugen. De doelstelling is om armoede te verlichten
wanneer gemeentelijke sociale mogelijkheden en hulp van aanwezige maatschappelijke instanties
de hulpvraag niet voldoende kunnen dekken. De PCl komt dus altijd achteraan in het rijtje.

Wij werken samen met de andere PCl’s in het land van Cuijk. Het bestuur bestaat momenteel uit een
voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid. Aanwas is dan ook erg gewenst. Wij vergaderen
elke 3 maanden van 13.30u tot 15.30u, meestal korter! De onderwerpen die op deze vergaderingen
aan bod komen zijn o.a. Sociom; zij inventariseren hulpvragen en sluizen deze door naar de
betreffende instanties. Zij weten intussen ook dat alle voorliggende voorzieningen doorlopen
moeten zijn voordat zij eventueel bij ons kunnen aankloppen. Wij bespreken ook advents- en
andere acties om geld in het laatje te krijgen. Vanzelfsprekend ook de aanvragen, deze hebben wij
echter weinig gehad. De folder van de PCl, neergelegd in kerken, gemeenschapshuizen, bij artsen
etc, is ook op een van de vergaderingen besproken en ontwikkeld. Er worden regelmatig
bijeenkomsten door Sociom, bisdom en andere instanties georganiseerd. Indien het wenselijk is
dat iemand ons vertegenwoordigt, bespreken wij dit op de 3-maandelijkse vergadering (of per
e-mail). Dus al met al afwisselende en interessante onderwerpen.

Een voorwaarde voor het bieden van hulp is een gezonde financiéle basis. Hierin is voorzien door de
geldinbreng van bovengenoemde PCl's, aangevuld met een substantiéle bijdrage door de
fusieparochie. Het beleggen van een groot deel van dit kapitaal heeft afgelopen jaar positief
uitgepakt. De vooruitzichten hierop voor 2020 zijn helaas minder gunstig.

De maandelijkse bankkosten zijn vaste uitgaven. Vorig jaar is slechts aan een enkele individuele
hulpvraag voldaan met een substanti€le bijdrage. Regelmatig is in de Binding aangegeven dat
donaties aan de PCl erg gewaardeerd worden; hiermee wordt het budget verruimd en de
mogelijkheid tot daadwerkelijke hulp vergroot. Jammer genoeg heeft dit nog niet veel opgeleverd,
wellicht omdat de PCl nog vrij jong en onbekend is. Over individuele aanvragen en daadwerkelijke
armoedebijdragen kunnen we uiteraard geen mededeling doen, maar u kunt er van uitgaan dat wij
ons terdege bewust zijn van onze verantwoordelijkheid tot financiéle hulpverlening. Met uw hulp
behouden we deze voorziening!

Mocht u iemand kennen voor wie acute
financiéle ondersteuning nodig is, dan
willen wij er alles aan doen om in die
situatie iets te betekenen. U kunt zich
melden bij het parochiesecretariaat en
dan nemen wij contact op. Bedankt!
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GA MEE NAAR KEVELAER OP 10 OKTOBER!

Het was misschien wel het ergste van de coronacrisis: dat zoveel ouderen, vooral in
verzorgingstehuizen, wekenlang verstoken waren van bezoek. Ja, er mocht vanachter het raam
gezwaaid worden, maar echt contact met kinderen en kleinkinderen was onmogelijk, zeker voor
degenen die niet overweg konden met de moderne media. Er was veel verdriet, want mensen
willen nu eenmaal bij hun geliefden zijn.

Dat is voor onze Moeder Maria niet anders. Ook zij bleef helaas verstoken van ons bezoek aan haar
in Kevelaer, dat we als parochie gepland hadden in mei. Wat zal ze blij zijn dat we nu alsnog
komen: op zaterdag 10 oktober gaan we (zo hopen we) ‘in de herkansing. We doen dat net als
voorgaande jaren met eigen vervoer en ook het programma is niet gewijzigd. Dat betekent dat we
om 13.30 uur beginnen met de H. Mis in de kaarsenkapel; daarna is er de bekende Kaffee und
Kuche in het priesterhuis, waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en spreken, en we sluiten om 15:30
uur af met de grote kruisweg in het park, dan wel het bidden van het rozenhoedje voor wie minder
goed ter been zijn.

Zo willen we weer met onze persoonlijke zorgen en noden naar haar gaan die de Troosteres der
Bedroefden is, maar tevens de onderlinge band tussen gelovigen uit verschillende deelparochies
versterken. Ook u bent vast en zeker van harte welkom in Kevelaer, gaat u mee? Wilt u zich
opgeven of heeft u vragen, bel dan met het parochiecentrum. Tot 10 oktober!

De mis met onze parochie in de kaarsenkapel, goed begin van een mooie middag



JANTJE BAX, PASTORAAL WERKSTER MET HART...

Af en toe leest u in Binding een artikel van onze pastoraal werkster Jantje Bax. Jarenlang
werkte zij als 'fashion model' in de internationale modewereld. Ze heeft in grote
wereldsteden gewoond als Milaan, Parijs, Londen, New York en Tokio. Ze zei echter dat
mondaine leven vaarwel en behaalde haar doctoraal klassieke theologie aan de Universiteit
van Tilburg. We spraken met haar over haar leven en werk.

Wat wil je vertellen over jouw privéleven?

Mijn wieg staat in de bedevaartsplaats Boxtel. Daar vond rond 1380 een Heilig Bloedwonder plaats.
Dit maakt tijdens mijn jeugd een onuitwisbare indruk op mij. Het geloof in de werkelijke tegen-
woordigheid van Christus in het Sacrament van Zijn Lichaam en Bloed is voor mij vanzelfsprekend.
Ik kwam erachter dat ook nu nog eucharistische wonderen plaatsvinden. Wat ik buitengewoon
bijzonder vind, is dat wetenschappelijk onderzoek naar deze mirakels steeds tot dezelfde conclusie
komt: het vlees is weefsel van de hartspier van een man van ongeveer 30 jaar, in doodsstrijd; het
bloed is menselijk: het heeft menselijk DNA en bloedgroep AB. Het weefsel en het bloed van alle
onderzochte mirakels is duidelijk afkomstig van één en dezelfde persoon. Dit is voor mij een
letterlijk bewijs dat Jezus werkelijk onder ons woont om ons geloof te sterken en te bevestigen.

Hoe kwam je ertoe om theologie te gaan studeren?

Na de middelbare school ben ik in de modewereld werkzaam geweest. [k merkte dat het geluk niet
ligt in carriere maken en veel geld verdienen, maar dat het geluk in God ligt. Alles begint en eindigt
bij Hem. Dit inzicht kwam geleidelijk door het lezen in de Bijbel en gebed. Het boek Prediker
spreekt mij aan, dat gaat over de zin van het leven. Prediker gaat in op hedendaagse vragen en
biedt ons een praktische levenswijsheid. Het leven lijkt in zichzelf zinloos, maar Prediker kijkt verder
en komt tot de conclusie dat God het leven in een ander perspectief zet. Daarom is het zeer
belangrijk dat we ons op God richten, Hem liefhebben en naar Zijn geboden luisteren, want God zal
elke daad, goed of kwaad, oordelen. De slotsom van zijn zoektocht naar een zinvol leven is: vreest
God en houdt u aan Zijn geboden. Dit geldt voor alle mensen.

Het evangelie van Johannes vind ik ook een heel indrukwekkend en verrijkend bijbelboek om te
lezen. Johannes toont aan dat Jezus God zelf is en niet zomaar een historische figuur. Uiteindelijk
ben ik door het Bijbellezen theologie gaan studeren, met name Nieuwe Testament. Daar vernam ik
dat de Bijbel de meest betrouwbare bron is uit de oudheid.

Jantje op haar werkplek op het
parochiecentrum, waar ze twee
of drie dagen per week te vinden
is (en soms elders, zoals bij de
familiemis)




... VOOR MENSEN, MARIA EN DE EUCHARISTIE

Waar heb je gewerkt als pastoraal werkster en hoe lang ben je in onze parochie werkzaam?
Kun je ook wat vertellen over de functie-inhoud?

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in Den Bosch. Daar leerde ik dagelijks de Heilige Mis bij te
wonen. Op bedevaart naar Lourdes begon ik dagelijks de Rozenkrans te bidden. Onze-Lieve-Vrouw
van Fatima bracht mij ertoe het bruine scapulier te dragen, het klein officie van de Heilige Maagd te
bidden en de devotie van de eerste zaterdag met de maandelijkse biecht te onderhouden. We
moeten alles over hebben voor de redding van onze zielen. Dat is wat het pastoraat en
bedevaarten mij bijbrengen.

Onder verantwoordelijkheid van pastoor Van der Sluis werk ik sinds 2015 mee in het pastoraat van
deze parochie. De pastoor en de kapelaan bedienen de sacramenten en bereiden de parochianen
hierop voor. Ik verzorg de organisatie daaromheen met name voor het Heilig Doopsel, de eerste
Heilige Communie, het Heilig Vormsel en de maandelijkse familiemis. Wat betreft de diaconie draag
ik zorg voor de Vasten- en de Adventsacties. Mijn werkzaamheden verricht ik in samenwerking met
parochiéle vrijwilligers. Ook ben ik bij de maandelijkse geloofshijeenkomsten op het
parochiecentrum in St. Anthonis - van harte aanbevolen bij iedereen! Laten we vooral samen
bidden voor de opbouw van onze parochie op voorspraak van Maria, Moeder van de Kerk.



COMMUNIEVOORBEREIDING IN TEKEN CORONA

Afgelopen najaar zijn we met 11 communicanten gestart met ons communieproject “Gods Grootste
Geschenk” De kinderen, ouders en wij hebben enorm veel plezier en leermomenten gehad en een
band opgebouwd tijdens onze lessen.

De communieviering was helemaal klaar om de kinderen op zondag 19 april het allergrootste
Geschenk van Jezus te laten ontvangen. Nog de twee laatste lessen voor de grote dag en toen....
kwam plots alles stil te liggen half maart.

Maar net als iedereen hebben we ons hierbij neergelegd en hielden we ons aan de richtlijnen. Wat
een opluchting dat we per 1 juli weer met meerdere mensen de vieringen in de kerk mochten
bijwonen, zij het met aangepaste regels.

In de tussentijd was bekend geworden dat twee communicanten gezien de situatie volgend
schooljaar weer gaan aansluiten en drie kinderen het project na de zomer weer gaan oppakken om
op zondag 8 november a.s. de 1ste communie te ontvangen. Jullie komen dan toch ook allemaal!

De overige 6 communicanten hebben begin juli de laatste lessen nog gedaan met de aangepaste
regels om op zondag 12 juli jl. de 1ste heilige communie te ontvangen. Zij hebben een mooi feest
gehad en ronden het project na de vakantie nog af met de 11de les.

Zo hebben we toch naar ieders tevredenheid een geslaagd jaar achter de rug.

We hopen dat er ook het aankomende jaar weer kinderen in onze parochie hun 1ste communie
gaan doen. Saai is het helemaal niet, lees maar wat enkele ouders en kinderen hierover vertellen

op de volgende bladzijde. Hopelijk dus tot dan!

Groetjes Gerda Willems namens de communiewerkgroep St. Anthonis

=
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Na de viering: alleen maar blije gezichten!



VIERING EERSTE COMMUNIE TOCH EEN MOOI FEEST

Op zondag 12 juli hebben wij onze 1ste communie gedaan. Het was een hele mooie dag, met
zonnig weer. Als voorbereiding hebben we gewerkt in het werkboek “Gods Grootste Geschenk”. Dit
heeft ons geholpen om op weg te gaan naar het voor ons grote feest.

Vooral Suus wil wel vertellen dat de lessen altijd leuk en gezellig waren. We zijn meer te weten
gekomen over onszelf, over de wereld om ons heen en de mensen waarmee we samen wonen. Ook
hebben we een aantal lessen gehad waarin pastoor de mooie verhalen heeft verteld over God. Ook
wij mochten voorlezen en vragen stellen, ook hadden we bijna elke les een leuk knutselwerkje.
Eindelijk was het dan zover: samen met Nathan, Johnny en Roxanne verzamelden we ons achter in
de kerk. Pastoor kwam ons daar ophalen en met onze doopkaars in de hand liepen we door het
middenpad de kerk binnen. Deze was mooi versierd met het thema: Zaai je mee?”. Er hingen grote
bloemen met onze foto’s erin, en ook de banken waren met bloemen versierd.

Het was een mooie viering. Ondanks de gepaste afstand zat de kerk nagenoeg helemaal vol met
familie en parochianen. Aan het einde van de viering was er nog de groepsfoto en gingen we
huiswaarts waar het feest verder gevierd werd. Dank aan pastoor Van der Sluis, Gwen en Gerda, die
er samen voor gezorgd hebben dat het een viering werd om nooit te vergeten.

Onze kinderen gingen steeds met veel plezier naar de les en vertelden bij thuiskomst heel
enthousiast over hetgeen ze geleerd, gedaan hadden. Vooral de les met het verhaal over "lkke en
Okke’, viel erg in de smaak. En sommigen waren erg blij met de terugkerende knutsels die bij de
lesstof hoorden.

Groetjes Suus, Jente en Nora en hun ouders.

U BENT OOK WEER WELKOM BlJ DE FAMILIEMISSEN

In de kerk van St. Anthonis vieren we maandelijks om 10.30 uur een zondagse Familiemis.
Tijdens deze H. Mis worden kinderen op verschillende momenten uitgenodigd deel te
nemen. Na afloop is er vanwege COVID momenteel geen koffiedrinken maar gezellig even
napraten op het kerkplein is altijd mogelijk als we ons aan de 1,5 meter afstand houden (dit
geldt niet voor kinderen die jonger zijn dan 13).

Noteert u zondag 4 oktober en de 1e Adventszondag 29 november alvast in uw agenda want
we willen graag dat u erbij bent. Wij hopen u en uw (klein)kinderen welkom te mogen heten.
De contactpersoon van de Familiemis is pastoraal werkster mw. Jantje Bax, T: 06-30517629,

E: bax@mmvdk.nl
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WI1J NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats
02-04-2020 Jan Sommers

86 jaar, St. Anthonis
17-06-2020 Diny Gruntjes

86 jaar, Boxmeer
10-07-2020 Bert de Haas

84 jaar, Oeffelt
31-07-2020 Jos van de Weijer-Lemmens

92 jaar, Mill
03-08-2020 Antoon Bloemen

85 jaar, Maashees
04-08-2020 Riek Hendriks-Uijen

107 jaar, Wanroij
12-08-2020 Ger Manders-Bartels

86 jaar, Oeffelt
13-08-2020 Toon Aldenhoven

84 jaar, Oeffelt
17-08-2020 Harrie Daanen

84 jaar, Oeffelt
18-08-2020 Toon Engels

89 jaar, Wanroij
WL VIERDEN
De doop van:
16-08-2020 Sofie van Leuken, Overloon
23-08-2020 Nils Jansen, Beugen

Rozenkransgebed oktober

St. Anthonis: iedere woensdagavond om 19.00 uur.

Vierlingsbeek (kapel): iedere dinsdagavond (m.u.v.
27 oktober) om 19.00 uur
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Dag en nacht bereikbaar op

0485 523 043

Elzenstraat /7, 5831 LH Boxmeer

yw.goemansuitvaartzorg.n

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid




WEEKENDVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

1e zaterdag: 1e zondag: 4e zaterdag: 4e zondag:

19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo 19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij 19.00 uur Overloon  09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt (gebedsd.) 10.30 uur Oeffelt
10.30 uur St. Anthonis 10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon 10.30 uur Overloon

2e zaterdag: 2e zondag: 5e zaterdag: 5e zondag:

19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo 19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo

19.00 uur Westerbeek 09.00 uur Wanroij 09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt 10.30 uur Oeffelt
10.30 uur St. Anthonis 10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon 10.30 uur Overloon

3e zaterdag: 3e zondag:

19.00 uur Beugen 09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt

10.30 uur St. Anthonis
10.30 uur Overloon

VIERINGEN ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

Eucharistievieringen zondag 1 november: Allerheiligen (Hoogfeest)

09.00 uur, Kerk Oploo
09.00 uur, Kerk Wanroij
10.30 uur, Kerk Oeffelt

10.30 uur, Kerk Overloon
10.30 uur, Kerk St. Anthonis

Eucharistieviering maandag 2 november: Allerzielen
19.00 uur, Kerk Qeffelt

Overige viering Allerzielen op zondag 25 oktober:
14.00 uur, Rijkevoort, gebedsdienst + grafzegening

Overige vieringen Allerzielen op zondag 1 november:

13.30 uur, Maashees, gebedsdienst. + grafz. 15.00 uur, Beugen, gebedsdienst

14.00 uur, Ledeacker, grafzegening 15.00 uur, Oploo, gebedsdienst

14.30 uur, Overloon, gebedsdienst 15.00 uur, Vierlingsbeek (kapel) gebedsdienst
14.30 uur, Westerbeek, gebedsdienst




DE ENGELEN, HEMELSE BOODSCHAPPERS...

Misschien kent u dit versje nog: “ ‘s avonds voor ik slapen ga, kijken mij veertien engeltjes na:
twee aan mijn hoofdeind, twee aan mijn voeteneind, twee aan mijn linkerzij en twee aan mijn
rechterzij, twee die mij dekken en twee die mij strekken, twee die mij wijzen naar 's hemels
paradijze ". Het is een restant van de volksdevotie tot de engelen, die verminderd is maar niet

verdwenen. In de liturgie worden de engelen op twee dagen geéerd: op 29 september vieren
we het feest van de heilige aartsengelen, op 2 oktober gedenken we de Engelbewaarders.
Wat valt er, zonder zweverig te worden, te zeggen over de engelen?

Ten eerste moet worden opgemerkt dat het
geloof in engelen niet specifiek christelijk is. Ook
het Jodendom en de Islam kennen en erkennen
ze. In het Oude Testament, de Hebreeuwse
Tenach, treden meermalen engelen op, zoals
degene met wie Jakob worstelt bij de Jabbok
(Gen. 32, 22 e.v.). Meestal fungeren engelen als
boodschappers, die mensen zeggen wat God
van hen wil. Datzelfde geldt voor de engelen die
we tegenkomen in het Nieuwe Testament. Zo
verschijnt er een engel in een droom aan Jozef
om hem te overreden om Maria te huwen (Mt. 1,
20-24) en zijn er de engelen die aan de herders
de geboorte van Jezus melden (Lc. 2, 8-16).
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Wanneer Maria Magdalena met Pasen bij het
graf komt, ziet ze daarin twee engelen die haar
aanspreken (Joh. 20, 11-13), terwijl Mattéus (28,
1-7) melding maakt van een engel van de Heer
die de vrouwen moed inspreekt. Een engel
bevrijdt de apostelen uit de gevangenis (Hand.
5, 19-20) en stuurt Filippus op weg (Hand. 8, 26).
Engelen geven mensen dus het goede in en
leiden hen ten goede.

De engelen die in de Schrift bij name genoemd
worden zijn Gabriél, Rafaél en Michaél. Zij
behoren tot de categorie van de aartsengelen.
Deze indeling gaat terug op een onbekende
auteur uit de zesde eeuw, de pseudo-Dionysius.
Deze schrijft in zijn boek ‘Over de hemelse
hiérarchie: de engelen zijn hemelse wezens
zonder lichaam, zj zijn puur geest. Er zijn
verschillende soorten engelen, die door
Pseudo-Dionysius in drie ‘hiérarchieén” worden
ingedeeld, die weer onderverdeeld zijn in drie
'koren’ De hoogste hiérarchie staat het dichtst
bij God; dit zijn de Serafijnen, de Cherubijnen en
de Tronen, de middelste hiérarchie bevat de
Vorstendommen, de Machten en de Krachten,
en de laagste hiérarchie bestaat uit de
Heerschappijen, de Aartsengelen en de Engelen.
Engelen is dus de verzamelnaam voor alle
soorten en de specifieke naam van de laagste
soort. De engelenkoren uit de laagste hiérarchie
staan het dichtste bij de mens en brengen
goddelijke boodschappen over. De verlichting
die van God uitgaat wordt door de hogere koren
aan de lagere doorgegeven.



... EN HELPERS VAN GOD EN MENSEN

De aartsengel Rafaél komt voor in het bijbelboek
Tobit. Hierin wordt verhaald hoe hij de jonge
Tobias begeleidt op zijn weg, zijn bruid Sara van
een boze geest bevrijdt en zijn vader Tobit van
diens blindheid geneest met de gal van een
gevangen vis. Niet voor niets betekent Rafaél
'‘God geneest’ Hij is patroonheilige van artsen,
verplegend personeel en zieken; van gehuwden
en van alle mensen die op reis zijn.

Michaél (zijn naam betekent ‘Wie is als God?')
kennen we uit het Boek van de Openbaring (of
Apokalyps), wanneer er sprake is van een oorlog
in de hemel tussen Michaél en zijn engelen
enerzijds en anderzijds de draak (Openbaring
12, 7). Hij is de aanvoerder van de hemelse
legerscharen die Lucifer, de leider van de
opstandige engelen, wist te verslaan. Ook wordt
Michaél gezien als de aartsengel die bij het
oordeel de weegschaal hanteert waarmee de
ziel gewogen wordt en de bestemming — hemel
of hel - bepaald. Volgens de overlevering is
Michaél een aantal keren is verschenen; o.a. bij
de Mont St-Michel in Frankrijk en in Rome, toen
daar ten tijde van paus Gregorius een
pestepidemie woedde en deze een processie
hield. Michaél verscheen toen op het
mausoleum van keizer Hadrianus met een
vlammend zwaard in de hand, dat hij in de
schede stak. Sindsdien heet die burcht 'de
Engelenburcht' Tot aan 1970 werd de dagelijkse
misviering ook afgesloten met een gebed tot de
Heilige Michaél: "Heilige aartsengel Michaél,
verdedig ons in de strijd; wees onze
bescherming tegen de boosheid en de listen
van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God
hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van
de hemelse legerscharen, drijf satan en de
andere boze geesten, die tot verderf van de
zielen over de wereld rondgaan, door de
goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

Gabriél is bekend uit de evangelién. Hij kondigt
aan Zacharias, de tempelpriester, de geboorte
aan van Johannes de Doper, maar natuurlijk
brengt hij ook aan Maria de blijde boodschap
dat God haar heeft uitverkoren om de moeder
van Zijn eigen Zoon te worden. Dit thema van
de Annunciatie (als hoogfeest gevierd op 25
maart) is in de kunst door de eeuwen heen
ontelbare malen afgebeeld. Gabriél is patroon
van omroepmedewerkers. Van oudsher werd
door gelovigen drie keer per dag (om 6, 12 en
18 uur) het Angelus gebeden, in veel kerken
wordt op die tijden nog steeds het klokje geluid.
Het is een goede gewoonte, zoals dat ook geldt
voor het gebed tot de engelbewaarder die
iedere mens heeft: “Engel van God, die mijn
bewaarder zijt aan wie de goddelijke goedheid
mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid
en bestuur mij. Amen.”

De engelen: niet uit ons geloof weg te denken!



IN GESPREK OVER KERK EN GELOOF...

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de coronacrisis. Ook het kerkelijk leven
en parochieactiviteiten werden tot het minimum beperkt. We gingen in gesprek met drie leden
van onze parochie om van hen te horen hoe zij de gevolgen van de coronacrisis hebben ervaren:
Nic van den Oever uit Rijkevoort, Cor Janssen uit Beugen en Koos van der Hoff uit Overloon (zie
foto), die we spraken nog voor bekend werd dat hij helaas te kampen heeft met ernstige
gezondheidsproblemen; we wensen hem en zijn familie veel sterkte.

Wanneer werd duidelijk dat de pandemie
gevolgen had voor het parochiéle leven?

Koos geeft aan dat aanvankelijk niet duidelijk
was welke maatregelen er moesten worden
getroffen. Dat zijn activiteiten als koordirigent
opgeschort zouden worden bij het sluiten van
kerken voor de erediensten was meteen wel
duidelijk. De activiteiten voor het onderhoud
van de begraafplaats moesten toch wel door
gaan en de groep vrijwilligers wilde dat ook wel.
ledereen besefte dat er op een aangepaste
manier moest worden gewerkt en de
maatregelen, zoals afstand houden, handen
wassen en geen handen schudden werden
stringent opgevolgd.

Nic zegt dat zaterdag 14 maart voor hem een
aparte dag is geworden. Op die dag was er
binnen zijn familie een bijeenkomst geor-
ganiseerd, die al niet meer door hem en zijn
vrouw werd bezocht in verband met de angst
besmet te worden. Op zondag 15 maart heeft
hij voor het laatst als acoliet in St. Anthonis
gediend. Daarna ging de kerk op slot en dat
voelde zo ontzettend vreemd. Als parochiaan en
als acoliet had hij 65 jaar elke weekend een H.
Mis bezocht en dat was nu ineens niet meer
mogelijk. Tijdens de Paaswake heeft hij nog in
een heel klein gezelschap gediend, maar er
waren al maatregelen getroffen, bijv. geen
gebruik meer van wijwater.

Cor was met zijn vrouw op familiebezoek in
Griekenland. Door omstandigheden moesten zij
op 2 maart terug vliegen naar Nederland. Net
op tijd want daarna ging de grens dicht. Corona
is een serieuze zaak en zij voelden beiden dat
dit ook in Nederland gevolgen ging krijgen.

Hoe heb je de berichtgeving gevolgd?

Koos zegt dat hij veel via de websites van het
Bisdom en de Theobaldusparochie heeft
kunnen volgen. Hij heeft ervaren dat de website
goed wordt gelezen. Communicatie was heel
belangrijk. De koorleden gaven aan dat zij niet
wilden zingen vanwege het besmettingsgevaar.
Het meest moeilijke was het moment dat de
echtgenoot van een van de koorleden overleed.
Er is toen veel gebeld door de koorleden om op
deze wijze toch bij hun collega te zijn.

Nic volgde het nieuws via de televisie. Het leven
werd stil, er was alleen contact via de telefoon.
Op 1 juli heeft hij een bewoonster (96 jr.) in een
verpleeghuis bezocht en dat werd een hartelijk
weerzien na 4 maanden. Verdere informatie
kreeg hij via het Bisdomblad en een katholieke
krant. Ondanks het feit dat hij en zijn vrouw elke
week via de televisie een Eucharistieviering
volgden bleef het voor hen onwerkelijk dat je
niet fysiek naar een H. Mis kon.

Cor heeft het nieuws hoofdzakelijk via het NOS
journaal gevolgd.




... TEN TIJDE VAN DE CORONACRISIS

Wat betekende de lockdown voor je?

Koos zegt dat het coronavirus hem erg heeft
beziggehouden vanwege het gezondheids-
risico. Het isolement is hem heel zwaar gevallen.
Nic heeft veel begrip voor de maatregelen. Zijn
dochter heeft drie maanden de boodschappen
gedaan. De kleinkinderen kwamen tot aan de
voordeur en dat voelde niet goed, maar kon
niet anders.

Cor zegt dat hij en zijn echtgenote geen isole-
ment hebben ervaren. Feit was wel dat alle
activiteiten stil lagen. Het huisbezoek van de
Zonnebloem lag stil en de gasten ervoeren dit
wel als een isolement. Tafeltje dekje ging wel
door alhoewel een enkeling afhaakte vanwege
het besmettingsgevaar. Zij hebben wel ervaren
dat de kinderen angstiger waren dan de ouders.

Hoe heb je contact gehouden met anderen?
Koos zegt dat de collegas van de
begraafplaatsploeg elkaar wekelijks bleven
treffen, alleen het gezamenlijk koffie drinken in
de sacristie was er niet bij. Maar daarvoor was er
buiten in het schuurtje een soort picknick
ingericht zodat er op afstand, met elkaar,
frisdrank met koek kon worden gebruikt (nog
met dank aan degenen die dat organiseerden!).
Met de koorleden en anderen hield Koos
telefonisch contact.

i J‘ =
Nic van den Oever, kerkbetrokken...

Nic heeft telefonisch contact onderhouden met
de pastoor en was blij toen hij weer acoliet kon
zijn, al was het in het begin in een vrijwel lege
kerk. Hij heeft wel het idee dat er nu meer
kaarsen zijn opgestoken.

Hoe denk je dat onze parochie eruit zal zien
na de versoepelingen die zijn doorgevoerd?
Koos zegt dat er een grotere betrokkenheid zal
zijn. Dit leidt hij af uit de vragen die op hem af
komen. Hij voelt een sterke motivatie om het
kerkelijk leven als vanouds weer op te pakken.
Hij zou het niet anders organiseren. Hij snapt en
respecteert de maatregelen maar wil wel weer
terug naar de tijd voor de coronacrisis.

Nic vreest dat er na de coronatijd een nog
snellere teruggang zal zijn in het kerkbezoek.
Dat doet iets met hem als zeer kerkbetrokkene.
Hij merkt op dat we parochianen hebben in elke
dorpsgemeenschap.

Cor geeft aan dat we zelf niet alles in de hand
hebben en dat ook niet alles planbaar is. Hij
ervaart dat de kinderen meer zorgend zijn voor
de ouders. “ Ik zou willen dat ik het recept had
om meer betrokkenheid te kunnen creéren
onder de dorpelingen. Mensen komen niet
massaal naar activiteiten. De behoefte is er wel.
Maar.... de kermis in Beugen is doorgegaan!”

... net als Cor Janssen 17



TEGELS & NATUURSTEEN
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VAN PASTORAAL ASSISTENT TOT CATECHIST

Als u een trouwe lezer van Binding bent hoef ik me waarschijnlijk niet
meer aan u voor te stellen en weet u dat ik al vele jaren actief ben in
onze parochie als pastoraal assistente. Sinds 2 jaar echter is die functie
vervallen in ons bisdom en zijn we met een groepje uit een aantal
parochies inmiddels omgeschoold tot catechist.

Per 1 september 2020 heeft dit tot gevolg dat de bisschop mij de
zending heeft gegeven om als catechist deel te gaan uitmaken van
het pastoresteam voor een periode van 4 jaar (dit is een onbezoldigde
functie). Als zodanig blijf ik samen met het pastoresteam (en naar ik
hoop enthousiaste vrijwilligers) werken aan mijn speerpunten van

de afgelopen jaren.

Wat zijn de taken van een catechist? Een catechist wordt ‘voor de missionaire vernieuwing van de
parochie gezonden' Hij of zij gaat zich inzetten voor een drievoudig dienstwerk:

- De vernieuwing van de catechese. Als catechist behartig je de volwassenen-, jongeren- en
kindercatechese.

- De vernieuwing van de pastoraal. Als catechist ben je animator van missionaire activiteiten en
projecten in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen.

- De vernieuwing van de gelovigen en vrijwilligers in de parochie. Als catechist inspireer je andere
gelovigen opdat deze de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus (gaan) nemen; je rust
(nieuwe) vrijwilligers toe voor het (missionaire) werk van de parochie.

Zo houden we onze parochie voor de toekomst levend en daar wil ik me graag voor blijven inzetten!

Gerda Willems catechist

S
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Marco TWVI&/I, Uitvaartverzorging

Toegewija, divstooon en betnalboow

TB(&}(WI" £
24 uur per dag persoonlijk voor u bereikbaar,
zodat u de tijd en ruimte hebt voor uzelf en uw naasten

dienstboav;
ook als u elders verzekerd bent

betaolboow;
zie onze website voor mogelijkheden en tarieven
of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek

T 0485 - 80 06 45 www.marcotoonen.nl

M 06 - 558 755 35 info@marcotoonen.nl




SITES VOOR GELOVIGEN DIE VERDER ZOEKEN

Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Er zijn sites voor van alles en nog
wat - en ja, ook voor religieuze zaken en geestelijk leven. Hieronder vindt u een kleine, dus
onvolledige selectie van sites die mogelijk interessant zijn om eens te bezoeken voor
informatie of inspiratie.

www.rkkerk.nl is de officiéle website van de Nederlandse kerkprovincie. U kunt hier algemene
mededelingen en publicaties vinden van de bisschoppen over actuele zaken die voor alle
gelovigen van belang (kunnen) zijn.

Voor ons eigen bisdom is er de site www.bisdomdenbosch.nl. Deze is vergelijkbaar met de
landelijke site, maar uiteraard toegespitst op gebeurtenissen, evenementen enz. die hier spelen.

Wie vooral op zoek is naar inhoudelijke verdieping van het geloof, de leer en de traditie van de Kerk,
kan wijzer worden op www.hetkatholiekegeloof.nl. Is het u meer te doen om een eigentijdse,
persoonlijke beleving van het geloof dan is www.katholiekleven.nl wellicht een aanrader, een
prettig vormgegeven site met video’s, podcasts, fotoseries en artikelen.

Tenslotte drie sites die een handreiking en een hulpmiddel willen zijn voor (dagelijks) persoonlijk
gebed en bezinning:

www.taize.fr biedt — naast nieuws over de gemeenschap van Taizé - dagteksten en overwegingen
(in het Nederlands).

Op www.biddenonderweg.org vindt u een kort programma van hooguit 10 minuten, elke dag
anders, dat bestaat uit een evangelietekst, muziek en overweging met daarbij mooie beelden.
Mensen die het Engels machtig zijn kunnen terecht op www.clicktopray.org voor het dagelijkse
gebed van de paus (ook als app te downloaden).
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MOOI JUBILEUM BEDEVAART OPLOO-HANDEL

Op zondag 23 augustus vond voor de 200ste keer de
bedevaart vanuit Oploo naar Handel plaats. Het was
tevens voor Jo Verbruggen, broedermeester, de 50e keer
dat hij de processie mee organiseert. Hij ontving hiervoor
een ereschild, dat hem door ziijn zoon werd opgespeld.
De eucharistieviering in het processiepark (ook het weer
werkte mee) werd gecelebreerd door mgr. Lamers, vicaris
van ons bisdom. Mede dankzij de inbreng van het gilde,
de fanfare en het herenkoor werd het een mooie dag en
een waardig jubileum.

Op de foto rechts:
Jo Verbruggen nadat hem het ereschild is opgespeld.

Hieronder:
de intocht van het Matthiasgilde, een kleurrijk geheel.
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Bereikbaarheid parochie
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Telefoonnr.: 0485-471246
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Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

Het huidige bestuur bestaat uit:

de heer F.van Waes B.agr.Sc. (vice-voorzitter)

Mr. G. Gruijters (secretaris ad interim)

de heer A.GA. lLansdaal (penningmeester ad
interim)

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE
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Daar komen de muizen aangerend door de kerk. Je wordt blij als je ernaar kijkt. Maar wat ligt er toch

Aangewaggeld, kun je beter zeggen! veel rommel tussen, denkt Kik. Maisbladeren, klok-
‘Oooh... euhhh!’ kreunen de muizen, *.. Veel te veel huizen, stro... ineens begrijpt hij het. ‘Muizen,” zegt
gegeten!’ Ze ploffen neer bij Kiks bloembakje. hij boos, ‘dit is géén buffet! Dit zijn geschenken van
‘Ben jij al geweest, Kik?’ vragen ze. ‘Waar geweest?’ het land, waar de mensen God voor gaan bedanken.

vraagt Kik. De muizen vinden het een domme vraag. Morgen is het dankdag!’ De muizen vinden het maar
‘Bij het buffet natuurlijk! Voor het feest van morgen!”  raar. Zoveel lekker eten, en je mag er niet aankomen?
Ja, Kik weet van het feest, maar van een buffet weet Ze moeten van Kik alles bij elkaar vegen en weer

hij niets. ‘Dat moet ik zien’, denkt hij en springt netjes maken. De volgende dag valt het de mensen
richting keuken. ‘Nééé!’ roepen de muizen, ‘De andere niet eens op. Alleen een klein jongetje. Hij scharrelt
kant op, daar vooraan!’ Kik hopt naar de tafel midden- rond en komt terug met appels en peren vol gaten.
voor en ziet de prachtige stukken die de boeren En hij krijgt op zijn kop. De muizen schamen zich.
hebben aangeboden. Bouwwerken van graan en Zij hebben geen straf gekregen.
groente. Kunstwerken van vruchten en bloemen. Nou ja, wel buikpijn.
Kisten en kazen, flessen en vazen.

Het graah ohtkiemt, ontkiemt op het land. bie groenten en vruchten vel voedingswaarda
Het groeit en groeit, zo hoog als mijn hand, groot geworden, gevoed door de aarde,

zo hoog als mijn pels, mijn elleboog.. en z6 Klein begonnen dls pitjes en zaden!
het aroeit door warmte, door Nat en droog. Wat is het een wonder en wat een gehade,
Uiteindelilk is het op zn hoogste dat wij in het Najaar zoveel mogen cogsten:
€N dan gaan we oogsten! dank U voor dlles, God, Allerhoogste!

Het graah wordt geoogst en veiliggesteld,

gedorst en gemalen, verkocht voor geld,

gekneed en gebakken in de hete oven.

Brood dat oot 9ras was, niet te geloven!
%
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Ben Je gehoorzaam aan de Heer dah gaat het Je goed.
Gezegend ben je in de stad, gezegend ben je op het land.
Gezegend is de vrucht van Je schoot de vrucht van je grond
en de vrucht van Je vee, de jonge runderen en schapen.
Gezegend is je oogstmand en je deegkom.

Gezegend ben je bij je komen, gezegend bij je gaan.

(Vaar het Bijbelboek beuteronomium 28,3-6)




