


VAN DE REDACTIE

We weten niet hoe het ervoor staat met
alle COVID-maatregelen wanneer u dit
leest. Vermoedelijk is nog niet alles al
weer zoals vroeger, met zingende koren
in de kerken en gevulde zalen bij de
verenigingen. We spraken voor dit
nummer met Jos van de Mortel, de
dirigent van het Oplose herenkoor, en
met twee KBO-voorzitters. Ook besteden
we aandacht aan de kapellen die enkele
jaren geleden gebouwd =zijn op de
begraafplaatsen in Stevensbeek en
Maashees: welke rol spelen ze in de
lokale gemeenschap? Tevens laten we
ons licht schijnen op de glas-in-lood
ramen in de kerk van Beugen, een
voorbeeld dat schoonheid soms heel
simpel kan zijn. En verder kunt u iets
lezen over onder meer het vormsel, de
huiszegen en de liturgische kalender.

Zo hopen we zowel de vakantiegangers
als de thuisblijvers weer wat leesplezier
te bezorgen, met wellicht ook enkele
wetenswaardigheden over de Kerk in
onze parochie. De redactie doet haar
best, maar eigen kopij en suggesties
blijven altijd welkom. We wensen u een
goede, mooie zomer die bijdraagt aan

uw rust en gezondheid!
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GELOVEN IN TROUW AAN DE WAARHEID

Een van de zorgen voor veel mensen in onze tijd is de betrouwbaarheid van wat tot ons komt als
informatie of als nieuws. Of het nu via de sociale media, de televisie, de radio of de krant is, of in het
onderwijs aan onze kinderen wordt geleerd. Dikwijls hoor je beweren dat iets “fake” nieuws, in
gewoon Nederlands nepnieuws, is, terwijl weer andere mensen beweren dat wat als feit wordt
gebracht nep is, of slechts een mening geeft.

De zon gaat op en gaat onder. Dat is een feit. Dat het 10, 15 of 20 graden Celsius warm is valt te
meten. Maar het wordt anders als we gaan spreken over “het voelt koud aan” of “het begon al wat
schemerig te worden”. Dit laatste wordt door de ene mens anders ervaren dan een ander. En wat
dan te denken van de stelling door steeds meer mensen, dat een mens niet geboren wordt als man
of vrouw, maar daarin gaandeweg het leven een keus maakt?

Wanneer wordt iets van (min of meer) een feit tot nepnieuws, desinformatie of een ideologische
stelling? Als ik vertel dat ik in Betlehem in Palestijns gebied in een toeristenbureau twee vrouwen
heb ontmoet die daar beiden werkzaam waren, waarvan de één met een hoofddoek liep en
Islamitisch was, en de andere vrouw zei dat ze Christin was, vertel ik de waarheid. Als ik daarbij
vertel dat die laatste vrouw niet herkenbaar was als Christin, dus geen kruisje of ander christelijk
sieraad droeg, is dit waar. Maar mijn conclusie (na andere ervaringen en gesprekken met Arabische
Christenen) dat het voor haar waarschijnlijk onmogelijk is om z6 “uit de kast te komen” als Christen,
is dat eerder mijn mening, zij het dan wel gefundeerd door mijn omgang met Arabische Christenen
aldaar.

Het gaat bij het nieuws of de informatie om de vraag: is het wéar. Al in de Bijbel wordt de vraag
gesteld “Wat is waarheid?” Het is geen leerling van Jezus of een Joods gelovige die de vraag stelt,
maar de Romein Pilatus, en hij bedoelt het retorisch. Er is volgens hem geen absolute waarheid.
Daarentegen houden wij, Christenen en onze Joodse broeders en zusters, vol dat er absolute
waarheden zijn, van godswege. Voor paus Franciscus is het belangrijk “de logica van de slang” te
herkennen. De slang, het kwaad, is in staat zich voor te doen als logisch, als waarheid. Het gaat er
daarom om kritisch te zijn, en niet onnadenkend alles maar zomaar te aanvaarden. Blijf in relatie
met Jezus, die in persoon de waarheid is.

Een vijftienjarige jongen die ik ken liet een leerkracht weten dat véor een bepaalde film in de klas
getoond zou worden, hij met zijn ouders wilde overleggen of hij deze film wel kon zien. Alleen al
aan de titel van de film hoorde hij dat die film een bepaald gedachtegoed uitdraagt die
niet-Christelijk is, en niet strookt met de waarheid van wat een huwelijksrelatie inhoudt. Hij heeft
het begrepen. Overigens konden zijn ouders de leerkracht ervan overtuigen dat de film een
ideologische stellingname uitdroeg, en geen “biologisch-wetenschappelijke waarheid” bevatte. De
jongen werd in ieder geval vrijgesteld ernaar te kijken, en daarmee gevrijwaard van een stuk
desinformatie en hersenspoeling.

Kapelaan Donders
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OPBRENGST ACTIE KERKBALANS BEMOEDIGEND

Beste parochianen,

Het COVID virus heeft ons allemaal geraakt, de een wat meer dan de ander. ledere dag als wij de
journaalberichten bekijken wordt er wel wat gezegd over corona, met name het stijgen dan wel
weer dalen van het aantal besmettingen. Op dit moment “hot news" tijdens het Songfestival; de
besmettingen die daar zijn en de gevolgen daarvan. Kortom het raakt ons allemaal.

De Nederlandse ondernemingen hebben het de afgelopen periode bijzonder moeilijk gehad.
Horeca, dierentuinen musea, bioscopen noem maar op. Ook de Kerk is in deze periode hard
geraakt. We zijn “dicht geweest’, mochten open met minder kerkgangers en uitvaarten waren ook
slechts toegankelijk met 30 personen. Vergeet ook niet de kinderen die hun 1e Heilige Communie
hebben moeten uitstellen, of de jongeren die hun Heilig Vormsel later moeten ontvangen. Dat alles
om het virus maar terug te dringen. Maar het werk in de Kerk heeft niet stilgelegen al die tijd. Het
pastorale team heeft deze periode juist extra inspanningen geleverd om vieringen zo veel mogelijk
en zo goed mogelijk doorgang te laten vinden en er voor u op verschillende manieren te zijn.
Namens het bestuur wil ik via deze weg het pastorale team bedanken voor hun inzet!

Ondanks deze moeilijke tijd hebben wij toch een Actie Kerkbalans gehouden. Willen wij samen Kerk
zijn en onze activiteiten juist ook nu in deze bijzondere, moeilijke tijd kunnen blijven uitvoeren, dan
hebben wij hiervoor ook middelen nodig. We zijn blij dat we ten opzichte van 2020 een kleine
stijging zien van de opbrengst van dit jaar. Alvast hiervoor onze hartelijke dank, dat is in elk geval
bemoedigend. Mocht u uw kerkbalansbijdrage nog niet hebben overgemaakt dan kunt dit nog
altijd doen. leder bedrag is welkom en draagt bij aan een toekomst voor onze parochie!!

De opbrengst van de Vastenactie 2020 en 2021
‘Werken aan je toekomst’ heeft een voorlopig
totaal van € 3.148,76 aangezien de Goede Doelen
acties 2021 vanwege de coronacrisis in het najaar
plaatsvinden. De Vastenactie opbrengst 2021 van
de deelparochie Beugen voor het eigen doel in
Papoea Nieuw Guinea bedraagt € 581,75.

Aan iedereen die heeft bijgedragen hartelijk dank!

Ton Lansdaal
Interim penningmeester



HERENKOOR OPLOO IS TROUW AAN TRADITIE...

Voor dit interview spraken we in Oploo met koorlid Gerrit Janssen, al 66 jaar lid, en met de dirigent
Jos van de Mortel, al 41 jaar lid en al jaren dirigent. Het werd een gesprek met twee enthousiaste
leden van het herenkoor St. Caecilia, dat door de wekelijkse inzet in de Matthiaskerk slechts bij
hoge uitzondering kan zingen in andere kerken (af en toe in Westerbeek). De gemiddelde leeftijd
van de koorleden is hoog. Eén koorlid is zelfs al 75 jaar actief als zanger.

In Oploo wordt de zondagse eucharistieviering al sinds mensenheugenis, en waarschijnlijk al veel
langer, opgeluisterd door Gregoriaanse zang. De opluistering van vieringen door zang draagt in
belangrijke mate bij aan de sfeer bij een eredienst. Dat geldt voor zang in het Nederlands, maar
zeker voor de opluistering met Gregoriaanse zang. Op dit moment is er binnen de parochie Maria,
Moeder van de Kerk alleen het herenkoor in Oploo dat deze zang ten volle beheerst (in Wanroij
zingt men soms ook de vaste gezangen van de Vllle of Xie mis). In 1741 werd een zangkoor
gevormd.

In 1741, 280 jaar geleden, werd het eerste zangkoor gebouwd. Het is aannemelijk dat sindsdien, of
al eerder, het herenkoor diensten opluisterde in het Gregoriaans.

Het Gregoriaans of de Gregoriaanse zang is de centrale traditie van het Westerse gregoriaans, een
vorm van monofone (eenstemmige), niet met muziek begeleide heilige zang in het Latijn (en soms
Grieks) van de Rooms-katholieke Kerk. Gregoriaans is éénstemmig, maar meerstemmige gezangen
kunnen wel Latijns zijn. Het Gregoriaans dankt zijn naam aan paus Gregorius | ook wel genoemd de
Grote. Hij was paus van 590 tot z'n dood in 604. In 1295 kreeg hij van paus Bonifatius VIII de titel
kerkleraar.

Veranderingen in de ontwikkeling van Katholieke kerk zijn er zeker geweest maar de gregoriaanse
zang is in de loop der eeuwen nagenoeg niet veranderd.




... ENHOUDT HET GREGORIAANS IN DE MIS IN ERE

De grote verandering kwam er na het 2e Vaticaanse concilie in 1963. Vanaf dat moment mochten
vieringen in de eigen taal worden gehouden en ook de gezangen; zo deden de liederen van Huub
QOosterhuis hun intrede, die decennia lang in veel parochies de toon aangaven. Maar het Latijn en
de Gregoriaanse gezangen werden niet afgeschaft en behielden hun plaats in de erediensten. Net
als bij veel kerkgangers in Nederland, blijven de vieringen met Gregoriaanse gezangen ook in
Oploo goed bezocht.

De liederen in een viering bestaan uit wisselende gezangen zoals Introitus, Graduale, Offertorium en
Communio; deze zijn te vinden in het boek Graduale Romarum. Naast de wisselende gezangen zijn
er de vaste gezangen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. Het Gregoriaans kent
verschillende toonsoorten, afhankelijk van de gewenste sfeer van de viering. Die toonsoort is ervan
afhankelijk of het b.v. een ‘gewone’ viering is, een eucharistieviering op een hoogfeest of een
plechtig gezongen uitvaartdienst.

Tot voor enkele jaren terug waren er in Oploo naast het herenkoor verscheidene koren zoals:
kinderkoor ‘De Zangnootjes; al wat langer geleden Jongerenkoor Joyim, Dameskoor ‘Lucretia’ en
het Matthiaskoor. Het herenkoor in Oploo telt op dit moment zo'n 15 leden.

Het zou mooi zijn wanneer er een aantal leden bij zou komen. Beide heren nodigen dan ook nieuw
talent uit om eens kennis te maken met deze bijzondere muzieksoort en een oefenrepetitie bij te
wonen. Mensen die belangstelling hebben voor deze vorm van het opluisteren van vieringen zijn
van harte welkom. Het koor repeteert op donderdagavond. En er wordt zoals gebruikelijk waar
mensen samenkomen ook lief en leed gedeeld. De koorleden betalen geen contributie maar wel
de consumpties voor de ‘na-repetitie’ die een vast onderdeel is van de oefenavond! De zangers
worden ook begeleid en de vieringen opgeluisterd door orgelmuziek. De organist speelt daarvoor
op het bijzondere Nolting orgel, dat stamt uit de 18e eeuw en dat in 2009 volledig is
gereconstrueerd, of op het ‘kleine’ orgel onder in de kerk. Op dit moment snakken zowel de
koorleden al de kerkgangers naar zodanige versoepelingen van coronamaatregelen dat ze snel
weer de vieringen kunnen opluisteren met hun prachtige Gregoriaanse gezangen. De redactie
dankt de heren van de Mortel en Janssen voor de gastvrijheid in de Matthiaskerk en het gesprek.



DE PAROCHIE EN DE LOKALE KBO-AFDELINGEN:

In een parochie staat de Kerk niet op zichzelf; er zijn diverse organisaties en verenigingen die
een rol spelen in de gemeenschap, waaronder de ouderenbonden. Na de parochiéle
samenvoeging in 2010 waren er dertien deelparochies met hun eigen geschiedenis en
beleving van ons geloof, maar ook ieder een afdeling van de KBO. Wij spraken met Jan
Peeters, voorzitter KBO Oploo en Joris Remmen, voorzitter KBO Wanroij, met als centrale
vraag: wat kan de parochie voor de KBO betekenen en wat kan de KBO voor de parochie

betekenen?

¢  KBO Wanroij

v BELAMGENVERENIGING VAN SENIOREN

Al meteen werd de opmerking gemaakt dat er
zowel op lokaal als provinciaal niveau mensen
van de KBO's met elkaar in gesprek zijn over de
invulling van de ‘K’ wanneer het gaat over de
activiteiten die de KBO uitvoert. De in het
verleden vaste verbinding met de parochies en
hun voorgangers is anno 2021 niet meer zo
vanzelfsprekend. Toch stellen de voorzitters dat
er wel degelijk een relatie is tussen de parochie
en de KBO.

De KBO richt zich niet meer uitsluitend op de
katholieke senioren maar op alle senioren in de
gemeenschap waarin deze wonen, werken en
leven. Er is geen leeftijd aan gebonden. Binnen
de KBO is men ook in gesprek over de invulling
van de ‘O . Een belangenvereniging van
senioren wil ook werk maken van het contact
leggen met jongeren. Tevens blijft de vraag
wanneer je tot deze generatie gaat behoren. De
relatie van de vereniging KBO met de
plaatselijke parochie was in het verleden anders
en hechter. De lokale parochie speelde een
belangrijke rol en men deelde de menskracht
en de faciliteiten.

De laatste decennia is het kerkbezoek en de
kerkbetrokkenheid dalende.

De heer Jan Peeters is nu zes jaar voorzitter van
de KBO Oploo. De heer Joris Remmen is acht
jaar voorzitter van de KBO Wanroij. Zij hebben
een statutaire zittingsduur en dat vinden beide
heren wel jammer. Beiden spreken met
duidelijke voorbeelden over hun werk als
voorzitter en over de contacten die zij hebben
met de leden en te organiseren activiteiten.
Zowel bij de KBO als in de parochie kijken
mensen op welke wijze de activiteiten
georganiseerd worden en welke binding er is.
De KBO wil mensen verbinden, net zoals dat in
een parochie gebeurt. Door het sluiten van
kerken is die binding minder zichtbaar.

Door de vergrijzing van de bevolking en het
ouder worden van mensen is de aanwas bij de
KBO er nog steeds, maar wel mondjesmaat.
Maar zoals gezegd richten beide organisaties
zich ook op het welzijn van de mensen, maar
willen dit voor en met velen doen.

De beide voorzitters suggereren dat de naam
van ons parochieblad in plaats van ‘Binding’
best ook ‘Samen doen...! kan zijn.



PARTNERS DIE SAMEN MEER KUNNEN BETEKENEN

Zoals gezegd zijn de KBO s lokaal georganiseerd
in eigen afdelingen. De KBO Brabant is de
koepel waar alle afdelingen bij aangesloten zijn.
De parochies zijn een onderdeel van de grote
katholieke wereldkerk. Voor beide geldt dat een
van de kenmerken is dat mensen in de
bijeenkomsten gehoord/gezien willen worden
en dat er (levens-)verhalen kunnen worden
uitgewisseld. Natuurlijk kijken de leden dan hoe
dit wordt georganiseerd en hoe er wordt
voorgegaan in de vieringen.

Ter illustratie een citaat uit een interview in “De
Gelderlander” met mevrouw Wilma Schrover,
directeur van KBO-Brabant rondom een project
van de KBO onder de titel: ‘Ons Gesprek”: “....Je
blikt terug op je leven, op dingen die zijn
gebeurt, keuzes die je hebt gemaakt. En je
vraagt je af: Heb ik het wel goed gedaan? En:
Heeft mijn leven me gebracht wat ik hoopte?
Vragen over zingeving en verlies. Fijne
gesprekken met een leeftijdsgenoot, iemand
die het begrijpt, kan lucht geven.. . Uiteraard is
dit maar een klein onderdeel van de activiteiten
van de KBO, maar hier raken de parochiéle en
KBO activiteiten elkaar zeker.

De beide heren geven aan dat dit een erg
belangrijk onderdeel is van de KBO en dat zij
tijdens bijvoorbeeld de soosactiviteiten veel
levensverhalen horen.

Dat dit wordt uitgevoerd door vele vrijwilligers is
ook zo een raakvlak.

Opgemerkt wordt dat door veelheid van
instituties en de snelheid waarmee de
maatschappij zich ontwikkelt in welzijn, wonen,
werken, spiritualiteit, zorg, enz.  het erg
belangrijk is dat we naar elkaar luisteren en
elkaar weten te vinden. Zo zouden leden van
de pastoraatsgroep en de KBO bij elkaar op
bezoek kunnen gaan en de centrale vraag van
dit interview kunnen beantwoorden wat wij
voor elkaar en daarmee voor onze leden en
onze parochianen kunnen betekenen.

Als voorbeeld werd genoemd het bestaan van
de PCl, de parochiéle caritasinstelling. In de zorg
en aandacht voor de medemens draagt deze
instelling bij vanuit de parochie. Op deze wijze
kunnen beide organisaties elkaar versterken.
Vraag is nog wel wie het initiatief kan/wil
nemen.

Graag danken wij Joris Remmen en Jan Peeters
voor de open sfeer waarin wij hebben kunnen
spreken over ons beider doelstellingen, waarin
we veel met elkaar gemeen hebben.



DE KAPELLEN IN STEVENSBEEK EN MAASHEES:

Na de sluiting van parochiekerken ontstaat bij de inwoners van die deelparochies vaak de
behoefte om in eigen dorp toch een plek te hebben om samen te komen, een plek voor het
ervaren van de stilte, een plek om kaarsen te branden en de overledenen te gedenken.

Al snel na de sluiting van de St. Josephkerk in Stevensbeek (2013) werd er een werkgroep Kapel
Stevensbeek opgericht: en die kapel kwam er. Op 13 september 2015 werd door pastoor Van der
Sluis op de begraafplaats de St. Josephkapel ingezegend. In Maashees is in 2018 en 2019 door een
aantal parochianen, ook op de begraafplaats, de lichtjeskapel gerealiseerd en op 14 april 2019 door
pastoor Van der Sluis ingezegend. In deze kapel staat de beeltenis van de patroonheilige van deze
deelparochie, Antonius Abt met het varken.

In Ledeacker is na de kerksluiting door de parochianen ook een kapel gebouwd, echter een
“inpandige”. Deze bevindt zich in de vroegere zij-ingang van de kerk en wordt s avonds gesloten.
Ook de deelparochie St. Laurentius in Vierlingsbeek beschikt na de sluiting van de kerk over een
kapel onder de toren. In deze kapel is ook ruimte om elkaar te ontmoeten, kaarsen te branden en
te gedenken. Zo is er in de meimaand het Rozenkransgebed en een viering met oudjaar. De
kapellen op de begraafplaatsen in Stevensbeek en Maashees zijn altijd toegankelijk.

Benieuwd hoe bovengenoemde twee kapellen in de gemeenschappen een aantal jaren later in stand
worden gehouden, worden bezocht en ervaren, hebben we contact opgenomen met Anjo Welles uit
Maashees en Bert de Kleijnen en Jos van den Berg uit Stevensbeek.

Over de kapel in Maashees komen regelmatig
complimenten. Anjo Welles denkt dat dit ermee te maken
heeft dat men de kruiswegstaties uit de voormalige kerk in
kleine kapelletjes langs de route naar de kapel heeft
' geplaatst. Als er in Maashees een overlijden is en zeker in
. deze coronatijd branden er meerdere kaarsen in de kapel.
De kapel wordt onderhouden door een werkgroep van
vrijwilligers die ook zorgt dat de begraafplaats er netjes
uitziet. Eén echtpaar uit deze werkgroep heeft zich
specifiek belast met de zorg voor de kapel. Wisselend kan
men hier “oude” voorwerpen zoals vaandels uit de kerk
aantreffen. De zgn. "liturgiegroep” draagt zorg voor een
bord met kruisjes van gestorvenen uit de parochie. Met
Allerzielen wordt de familie uitgenodigd om het kruisje van
hun dierbare op te halen. Anjo vertelt dat er ruimte is om
meer “in of rond” de kapel te doen. In het verleden is
geprobeerd om b.v. in de meimaand het rozenhoedje bij
de kapel te bidden. De belangstelling gaf jammer genoeg
geen aanleiding voor herhaling. Maar de mogelijkheid en
medewerking is er indien er vanuit de gemeenschap
10 suggesties komen.
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BELANGRIJKE PLEKKEN IN DE DEELPAROCHIES

QOok in Stevensbeek is men zeer tevreden met de kapel. Kerkbanken uit de gesloten kerk zijn hierin
geplaatst en hout van banken is verwerkt in de kapel. Enthousiast vertellen Bert de Kleijnen en Jos
van den Berg dat een vervolg op de kapel de kiosk is in het park met daarin een klok. Deze klok
wordt geluid zodat de parochianen kunnen meeleven met blijde en droevige gebeurtenissen: het
overluiden van een overledene, met Allerzielen en op Bevrijdingsdag. In het begin van de
coronatijd werd de klok zelfs elke woensdagavond geluid om inwoners te laten horen: “wij zijn er
voor elkaar” Ook in Stevensbeek is het onderhoud in handen van een werkgroep. Vijftien
vrijwilligers dragen zorg voor de begraafplaats, inclusief de kapel. Bert en Jos zijn van mening dat
er in het verleden bij de sluiting van de kerk goed geluisterd is naar de mening en de wensen van
de parochianen en zijn blij met de kapel en het beschikbaar stellen van een klok.

In Maashees wordt bij een begrafenis de absoute gebeden bij het kruis op de begraafplaats, in
Stevensbeek geschiedt dit buiten voor de kapel met als achtergrond de mooie wand. In beide
kapellen branden altijd een of meer kaarsjes. Een teken van veelvuldig bezoek. Beide kapellen zijn
zgn. “zelfvoorzienend”. Het kaarsengeld is bestemd om de onkosten van de kapel te betalen.
(onderhoud, aankoop kaarsjes en bloemen).

De Allerzielenviering wordt in beide plaatsen elders in een lokaliteit gehouden. Dit voorziet in de
behoefte tot samen herdenken. De vertegenwoordigers zijn van mening dat de kapellen, na 5 jaar,
nog zeker als positief worden ervaren maar zeggen dat het mooi zou zijn als er meer momenten
van samen vieren komen. Mooie ruimten om gemeenschap te vieren zijn aanwezig. Parochianen
met vrijwilligers kunnen van bepaalde bijzondere gelegenheden mooie momenten maken. Tijdens
het interview blijkt dat men tot meer bereid en in staat is om de eenheid in het dorp te verhogen
en deelname aan bepaalde samenkomsten en/of vieringen mogelijk te maken, al is het maar door
middel van regelmatige communicatie.

De redactie bedankt de vertegenwoordigers
en stelt vast dat er nog steeds sprake is van
parochiéle saamhorigheid na het sluiten van
de kerk in genoemde deelparochies. Een
goede zaak!




WI1J NAMEN AFSCHEID VAN ONZE DIERBAREN:

Datum Naam en woonplaats
08-03-2021 Theo Miggiels
82 jaar, Oeffelt
09-03-2021 Greet Burgers-van den Heuvel
83 jaar, Qeffelt
19-03-2021 Tiny Coopmans-Verstraaten
89 jaar, St. Anthonis
22-03-2021 Koos van der Hoff
79 jaar, Overloon
23-05-2021 Jan Cremers

79 jaar, Boxmeer

WL VIERDEN

de doop van:
Thijs Bongers, St. Anthonis op 14-03-2021

OVERLOON VERLIEST DRIE VRUWILLIGERS

De deelparochie Overloon heeft de afgelopen
maanden drie belangrijke vrijwilligers verloren.
Op 22 maart overleed Koos van der Hoff, 79 jaar
oud. Hij was al geruime tijd emnstig ziek, maar
heeft nog veel extra tijd gekregen, die hij ten
volle benut heeft, ook door het overdragen van
zijn taken als vrijwilliger. Koos heeft zich
gedurende vele jaren en op velerlei wijze ingezet
voor de Theobalduskerk, oa. als lid van de
beheercommissie, dirigent en beheerder van de
begraafplaats. Op 16 mei is, ook 79 jaar oud en
eveneens ten gevolge van een ongeneeslijke
ziekte, koster Jan Hendriks gestorven. Op 1 juni
is na een kort ziekbed Ans de Greef overleden,
net zo oud als Koos en met hem lid van de
beheercommissie. We spreken onze waardering
uit voor alles wat ze voor de Loonse kerk gedaan
hebben en wensen hun familie veel sterkte.
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WEEKENDVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

1e zaterdag:
19.00 uur Beugen

2e zaterdag:
19.00 uur Beugen
19.00 uur Westerbeek

3e zaterdag:
19.00 uur Beugen

Het bovenstaande rooster is het standaardrooster zoals we dat in onze parochie hanteren. Soms is

1e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur Overloon
10.30 uur St. Anthonis

2e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur Overloon
10.30 uur St. Anthonis

3e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur Overloon
10.30 uur St. Anthonis

4e zaterdag:

19.00 uur Beugen

19.00 uur Overloon
(gebedsd.)

5e zaterdag:
19.00 uur Beugen

4e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur Overloon
10.30 uur St.Anthonis

5e zondag:

09.00 uur Oploo
09.00 uur Wanroij
10.30 uur Oeffelt
10.30 uur Overloon
10.30 uur St. Anthonis

het nodig om hierin wijzigingen aan te brengen; ook zijn er incidenteel extra vieringen, zoals bij

hoogfeesten. Voor deze wijzigingen en aanpassingen raden wij u aan om onze website te
raadplegen. Daar vindt u het actuele rooster per maand, inclusief de vermelding wie de celebrant is.

Website: parochiemariamoedervandekerk.nl

Gezien de recente verruiming van de corona-maatregelen mogen wij in onze kerken gelukkig weer

meer gelovigen ontvangen.
U bent dus van harte welkom om de vieringen weer bij te wonen!

ROZENKRANSGEBED

In de zomermaanden vindt om 19.00 uur in de Mariakapel van Vierlingsbheek op
onderstaande data het rozenkransgebed plaats.

Dinsdag 22 juni
dinsdag 20 juli
dinsdag 17 augustus
dinsdag 14 september
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EEN KALENDER DIE VOL FEESTDAGEN STAAT

Elke heilige mis is per definitie een viering (en daarom spreken we liever niet over een ‘dienst’): we
vieren Gods liefde, die haar hoogtepunt vindt in het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus.
Dat geldt dus ook voor een uitvaartmis: juist dan mogen we troost en kracht vinden in het geloof
dat God ons bestemd heeft voor het eeuwig leven en de vreugde daarom zou het moeten winnen
van ons verdriet. Nu zijn er wel gradaties in de vieringen zoals die voorzien zijn volgens de
liturgische kalender; niet alle missen zijn even belangrijk en feestelijk. Kort gezegd onderscheidt de
Kerk hoogfeesten, feesten en gedachtenissen. Hoe zit dat en waarin schuilt het verschil?

Hoogfeesten zijn de belangrijkste liturgische vieringen, die betrekking hebben op Christus (zoals
zijn geboorte, verrijzenis en hemelvaart), Maria (o.a. haar geboorte en tenhemelopneming, maar
ook dat ze de Moeder van God is) of andere heiligen (Allerheiligen, maar ook Jozef en Petrus en
Paulus). Als zodanig komen ze voor op de algemene kalender (wereldwijd), ook al worden ze soms
niet overal op dezelfde dag gevierd; Sacramentsdag bijvoorbeeld wordt in ons land altijd op de
tweede zondag na Pinksteren gevierd, bij onze oosterburen echter op de daaraan voorafgaande
donderdag. Er zijn ook lokale hoogfeesten: het patroonsfeest van de parochie of het kerkgebouw,
alsmede de verjaardag van de wijding daarvan. Deze mogen op de zondag het dichtst bij de
eigenlijke datum gevierd worden. Een hoogfeest wordt gevierd als een zondag, dus met wierook,
gloria, geloofsbelijdenis en twee lezingen voorafgaand aan het evangelie.

Feesten zijn iets minder belangrijk en worden zelden verplaatst naar de zondag (ze moeten meestal
juist wijken voor de zondag). Ze gelden doorgaans heiligen, maar soms ook Christus (Opdracht van
de heer in de tempel bijvoorbeeld of Kruisverheffing). Ook het patroonsfeest van ons bisdom
(Johannes evangelist) en de verjaardag van de wijding van de kathedraal vallen in deze categorie.
Op feesten is er één schriftlezing voor het evangelie en de geloofsbelijdenis wordt niet gebeden.

Gedachtenissen gelden heiligen en zijn er in twee soorten: verplichte en vrije. De priester wordt
geacht op weekdagen de verplichte gedachtenissen aan te houden (en dus wit of rood te dragen),
hij mag desgewenst ook de vrije gedachtenissen vieren (en zal dit met name doen wanneer hij dit
aangewezen acht omdat de betreffende heilige voorwerp is van een bijzondere lokale of
persoonlijke devotie).

Hopelijk bent u iets wijzer geworden, maar het
gaat natuurlijk vooral om het geloof waarmee
we invulling geven aan deze bijzondere dagen.
Elk (hoog)feest of gedachtenis herinnert ons
eraan dat ook wij mogen uitzien naar het grote,
feest zonder einde dat wij eens met alle heiligen
en onze dierbaren in de hemel mogen vieren!




DE GLAS-IN-LOOD RAMEN IN DE BEUGENSE KERK:

De kerk in Beugen heeft een fraai interieur,
waarin vooral de vele heiligenbeelden opvallen.
Het contrast is groot met de glas-in-lood ramen,
die veeleer sober te noemen zijn. Voor de
verklaring hiervan gaan we terug in de tijd.

=) Z& ‘
FANE 4 r

Nadat medio 17e eeuw het protestantisme
staatsgodsdienst was geworden, moesten de
katholieken hun  kerkgebouwen en de
inkomsten van de kerk afstaan aan de
protestanten. In 1648 drong het protestantisme
ook binnen in Beugen en moest de pastoor de
pastoorswoning verlaten en kwam de kerk in
handen van de protestantse gemeente, welke
bestond uit de dominee en de koster. Altaren,
beelden, biechtstoelen enz. werden verwoest,
verbrijzeld en verbrand: alleen de preekstoel en
enkele kerkbanken bleven over.

Na de inval van de Fransen in 1672, waarbij de
protestanten werden verdreven, mochten de
katholieken weer de geroofde kerken betrekken
en werd terstond begonnen met het herstel. De
vreugde om de verdrijving van de protestanten
was echter van korte duur, want op 13
november 1674 kwamen de kerk en de pastorie
weer in handen van de protestanten. Tijdens de
gevechten van de Staatse troepen en de Franse
soldaten, die zich verschanst hadden op het
kerkhof, waarbij ook vele inwoners gewond
raakten en er 6 aan hun verwondingen
overleden, werden een gedeelte van het dak en
de ramen van het priesterkoor zwaar
beschadigd. Onder protestants beheer werden
het dak en de ramen hersteld. Opnieuw werden
altaren , tabernakel enz. door de protestanten
verwijderd c.q. vernietigd.
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SOBER EN SIMPEL, VOOR HELDER LICHT

De ontstane situatie heeft geduurd tot begin
1800, toen de kerk weer in bezit kwam van de
katholieken =~ omdat deze de grootste
geloofsgemeenschap vormden. De kerk moest
volledig opnieuw worden ingericht. In 1826
werden de ramen die in 1674 beschadigd en
hersteld ~ waren, vervangen door nieuwe
glas-in-lood ramen met beeltenissen, mogelijk
van heiligen. Deze kerkramen zijn intact
gebleven tot 1944. In dat jaar werd op 15
oktober ‘s morgens rond half 5 de toren
opgeblazen. Het schip van de kerk werd door de
val van de toren vernietigd, het transept of
dwarsschip zwaar beschadigd.

Direct na de oorlog werd een gedeelte van de
kerk (priesterkoor en kruisarmen) geschikt
gemaakt om als kerk te dienen. De ramen in het
priesterkoor waren helaas niet meer te
herstellen. Deze werden vervangen door andere
glas-in-lood ramen, zonder beeltenissen van
personen. Het glas is vrij donker, mede ter
voorkoming van het binnenvallen van fel
daglicht hetgeen hinderlijk zou zijn voor de
kerkgangers.

In 1954 werd begonnen met de herbouw van de
kerk in de stijl van voor de verwoesting, echter
de zijbeuken werden aanmerkelijk verbreed,
waardoor helaas het idee van een kruiskerk
verloren ging. In het transept staan 4 grote en 4
kleine glas-in-loodramen. In de grote ramen zijn
duiven te zien. Deze staan symbool voor Gods
Geest, maar ook voor vrede (verwijzend naar de
vogel die door Noach werd losgelaten vanaf de
ark om te zien of er leven was op aarde en die
terugkeerde met een olijftakje in de snavel,
geplukt op de Olijfberg in Jeruzalem).
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Restauratie in 2011

Door weersinvloeden was er in het transept
roestvorming op de ijzeren verbindingen in de
ramen ontstaan, waardoor de glaspanelen
begonnen te bollen en te breken, met het risico
dat er hele stukken uit zouden gaan vallen.
Nadat de restauratie in 2011, door bouwbedrijf
van de Ven en glas-in-lood atelier Joelle d’Alsace
uit Lanacken, was afgerond werden de ramen
aan de buitenkant voorzien van voorzetramen.

Deze hebben naast een beschermende ook een
isolerende functie. Door het gekozen soort en
de kleur glas-in-lood is de lichtinval optimaal,

hetgeen nog wordt versterkt als er zonlicht op
de ramen staat. Hierdoor is er een bijzonder

helder kerkgebouw ontstaan.
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HET VORMSEL, VUUR VOOR JONGE GELOVIGEN

Het is een sacrament dat bij veel gelovigen een beetje uit beeld is geraakt: het vormsel. Er zijn niet
veel jongens en meisjes meer die gevormd worden en dat gebeurt dan ook nog eens in een aparte
viering met alleen de eigen naaste familie. Toch is dat jammer, want het vormsel is eigenlijk net zo
belangrijk als het doopsel en de eerste communie, de eerste twee sacramenten waardoor een
christen wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk. Het vormsel bekroont en voltooit die
opname, doordat de vormeling (door een kruisje op het hoofd met chrisma) wordt toegerust met
de kracht van de heilige Geest en zo in staat is om vrijmoedig van zijn of haar geloof te getuigen.
Dat is immers de opdracht, de zending van de Kerk in de wereld. Het vormsel is dus voor
individuele gelovigen wat Pinksteren is voor de Kerk als geheel: het wakkert het vuur van Gods
liefde aan in ons hart en helpt ons om die liefde in daden om te zetten. Niet voor niets wordt het
vormsel meestal in de weken na Pinksteren toegediend. Dat gebeurt in principe door de bisschop,
maar in de praktijk dikwijls door een plaatsvervanger zoals de hulpbisschop, de vicaris of soms ook
een deken.

Net als vorig jaar is de vormheer in onze parochie ook
nu de vicaris-generaal, annex pastoor-deken van Cuijk,
Theo Lamers. Hij zal in twee vieringen in totaal

16 jongens en meisjes vormen die uit vier deelparochies
komen. De viering in Oeffelt op zaterdag 12 juni telt tien
vormelingen, die in St. Anthonis op vrijdag 25 juni zes.
De vormelingen hebben zich de afgelopen vijf maanden
voorbereid in een aantal lessen en met een film over

het leven van Jezus. Het gaat er immers om dat ze echte
vrienden en volgelingen van Hem zijn (of nog meer
worden) en dat ze leven in zijn Geest. Dat is niet
gemakkelijk in een wereld die niet veel heeft met het
geloof en veel mensen Christus nog amper kennen.
Juist daarom is de bijstand van de heilige Geest extra
nodig voor jongeren, die heel veel uitdagingen en
bekoringen tegemoet gaan. We hopen en bidden dat
die Geest een leven lang met hen mee zal gaan om hen
te steunen en te bezielen.

Bidt u mee? Bedankt!

Foto: vicais Lamers tijdens de viering

van het vormsel vorig jaar
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In het RK-abc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Claustrum & clausuur

Ons woord klooster is afgeleid van het Latijnse woord claus-
trum, dat afgesloten ruimte betekent. Monniken en mo-
nialen trokken zich terug uit de wereld en kozen vrijwillig
voor een leven binnen de muren van het klooster. Verwant
aan het woord claustrum is de clausuur, het gedeelte van
het klooster waar alleen kloosterlingen mogen komen en
bezoekers niet zijn toegestaan. Omgekeerd mogen kloos-
terlingen die aan de clausuur gebonden zijn, het klooster
niet verlaten. Zij staan in een lange spirituele traditie die
ervan uitgaat dat God het beste gevonden kan worden in
het innerlijk van de mens, en dat innerlijk komt hij vooral
tegen wanneer hij alleen is met zichzelf.

Getijdengebed

ledereen die wel eens verbleef in een gastenverblijf van
een klooster zal het kunnen beamen: de regelmaat van het
kloosterleven geeft rust en houvast. De meermaals per dag
terugkerende gebeden op vaste tijden vormen het hart
van dit regelmatige leven. Kun je je leven voegen naar die
getijden, dan geeft deze dagelijks terugkerende verplich-
ting geen stress maar juist ruimte, De momenten van gebed
geven de gelegenheid om op adem te komen, het gezel-
schap van God te zoeken en te reflecteren op de eigen
bezigheden.

Marieke Smulders




ZEGENING VAN EEN WONING, EEN ZINVOL GEBRUIK

Het afgelopen jaar waren veel mensen vanwege de coronacrisis meer thuis dan daarvoor; velen
werken nog steeds (deels vanuit hun eigen huis). Dat huis is belangrijk voor mensen — niet alleen in
praktische zin, als beschutting tegen weer en wind, maar ook als een vertrouwde plek waar je veilig
en geborgen bent met je echtgenoot of gezin. Je mag er het geluk met hen delen en beleven. Een
woning mag ook onderdak bieden aan anderen die er gastvrijheid ervaren. Jezus zelf was graag te
gast bij anderen - bij vrienden, zoals Marta, Maria en Lazarus, maar ook bij zondaars en tollenaars,
zoals Zacheiis en MatteUs, en bij Farizeeén. De tempel in Jeruzalem duidt Hij aan als ‘het huis van
mijn Vader’ en diezelfde term gebruikt Hij voor de hemel, die onze uiteindelijke bestemming is.

Het is dan ook zinvol om over ons eigen huis Gods zegen te vragen, zodat het er goed mag zijn en
wij er het goede mogen doen. Van oudsher gebeurt dat met name door de inzegening van een
nieuwe na de verhuizing naar een nieuwe of andere woning. Dit gebeurt door een priester of
diaken; de woning wordt besprenkeld met wijwater, er is een korte schriftlezing en en worden
enkele gebeden uitgesproken.

Deze huiszegen kan aan het begin van elk nieuw jaar bekrachtigd worden door het aanbrengen
boven de deur van een opschrift. Vooral in Duitsland en Oostenrijk gebeurt dit nog vaak, soms in
combinatie met het sterzingen met Driekoningen. Tegenwoordig is dit een voorgedrukte kaart,
maar vroeger schreef de pastoor of kapelaan zelf aan de ingang van ieder huis het jaartal en daarbij
de letters C+M+B. Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie
aan de wijzen uit het Oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters
betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem
Benedicat", vertaald "Christus zegene dit huis". Tenslotte worden deze letters ook wel beschouwd
als een verwijzing naar de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de
openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen (alle
volkeren zien het licht van Gods mensgeworden liefde), bij het feest van de Doop van de Heer
(Jezus is Gods welbeminde Zoon) en bij het eerste wonder dat Jezus verricht in Kana (Hij is de
Bruidegom die ons aan zijn hemels gastmaal nodigt). Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de
bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding door de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan
(Baptisma).

Het belangrijkst echter is dat we zo aan
God vragen dat Hij ons zijn liefde ook in CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT

dat nieuwe jaar schenkt en ons helpt om M B 2 1
zelf tot zegen te zijn voor onze naasten. 20 C + +

CHRISTUS + ZEGENE + DIT + HUIS

Pastoor van der Sluis Laat de hoop u blij maken, houdt stand

in de moeilijkheden en volhardt in het gebed. !
Rom 12,12
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TEGELS & NATUURSTEEN
VOOR IN EN OM UW WONING

v’ Vloertegels
v Wandtegels
v’ Terrasvioeren NATUURSTEENBEDRIUF
v’ Vensterbanken

Q
v Deur- & Raamdorpels
—/mﬁ“_m
ALTIID SCHERPE

De Staat 31
TEGELHANDEL 5845 GD
v.d. j b.v. tel: 0485-382614
SINT ANTHONIS tegels@vdrijt.nl

www.vdrijt.nl
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Verspreiding:

Dit parachieblad verschijnt 4x per jaar (begin
maart, juni september en december) en wordt
huis aan huis verspreid in een oplage van 10.000
exemplaren.

Deadline aanleveren kopij:
maandag 30 augustus 2021

Redactieadres:
Lepelstraat 13 A
5845 BK St. Anthonis

E-mail:
secretariaat@mmvdk.nl

Redactie:
Hoofdredacteur: pastoor Norbert van der Sluis
Redactieleden :Pierre van den Berg

Diana Jakobs

Jo Michiels

Jos Schaminée

Frans Wouters

Foto's:
De foto's op de pagina's 6, 7,9, 10, 11, 16 en 17
zijn gemaakt door Wilma van der Meulen.

Bereikbaarheid parochie

Adres, telefoonnr. en website:
Parochie Centrum

Lepelstraat 13 A

5845 BK St. Anthonis

Bankrekeningnr.. NL65RABO0155948598
Telefoonnr.: 0485-471246

Website: mmvdk.nl

Parochiéle Caritas Instelling (PCI):
Bankrekeningnr.: NL11RAB0O0318183137

Informatie:

Voor informatie en vragen over de parachie kunt
u bij het Parochie Centrum terecht op werk-
dagen van 09.00 - 12.30 uur met uitzondering
van de donderdagochtend.

Buiten de hierboven vernoemde kantooruren
kunt u een boodschap inspreken.

Parochiebestuur:
Drs. N.A.L. van der Sluis, voorzitter
(0485-471246)

Het huidige bestuur bestaat uit:

de heer F.van Waes B.agr.Sc. (vice-voorzitter)
Mr. G. Gruijters (secretaris ad interim)

de heer A.GAA. Lansdaal (penningmeester ad
interim)

De overige bestuursfuncties zijn vakant vanwege
het terugtreden van het vorige parochiebestuur
per 1 januari 2018.

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

PAROCHIE
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Eerst viel het nog niet op. Maar Kik begreep het wel.
Altijd-hongerige muis was niet zomaar een beetje
mollig. Ze zou jonkies krijgen. Toen het nieuws
eenmaal bekend was, werd de aanstaande moeder
geholpen en verwend tot ze er zelf een beetje genoeg
van had. Jongens,’ zei ze, ‘ik ben niet van suiker. Laat
me mijn gang gaan, ik moet heel veel regelen!’ Ze
begon zachte plukjes stof, snippers papier en dotjes
gras naar haar hol te slepen. Ze trok en duwde tot ze
een prachtig nest had gebouwd. De muizen brachten
- af en toe - lekkers. Kik breide warme babysokjes.
En op een ochtend was er nieuws: er waren acht
jongen geboren! De muizenvrienden
waren door het dolle heen.

] 1 Babybed
Verwondering a
is een wonderlijk 2 rulien
woord. 3V oorwerp
Vah zijn letters
kun Je veel ¥ Aarde
afere 5 Brede straten
woorden maken. i
Kun Jij dat? 6 Boosheid
Probeer 7 Niet boven
de puzzel
met die letters 8 Lang geleden
in te wiign. 4 Fuds
ban lees je
vah onder ¢ Kleup
Naar boven
een bekend I Waterkant
woord! l2. Geen puzie

U heeft mi) gemaakt, U heeft me gevormd
in de buik van mijn moeder.

Ik prijs U, want het is een wonhder
hoe U mij heeft gemaakt.

Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder.

A\

Naar Psalim 139:13-1,

Ze namen cadeautjes mee, een voetbal van zilverpapier,
een lege doos, een trampoline van pannenspons.
Moeder liet de muizen een voor een kijken. ‘Ocoh!’
zeiden ze vol verwondering. ‘0?" ‘Huhh??’ hoorde je
ook. Brutale muis zei het maar eerlijk: ‘Wat een rare
baby’s. Ze hebben geen haar, geen ogen, geen oren.’
Moeder muis had er genoeg van. ‘Kom over twee
weken maar terug.” En ze kroop bij haar kinderen, hield
ze warm en gaf ze te eten. En daarna hield hongerige
muis een feestje. Haar baby’s hadden een prachtig
bontvel gekregen, grote oren en donkere kraalogen.
Ze roetsjten en sprongen als de besten. En moeder
muis was erg blij met de babysokjes van Kik.
Want haar baby’s pasten er allemaal in.
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