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ZONDAG 8 OKT  

27e  zondag door het jaar 

Wereldmissie voor kinder     

ZONDAG 15 OKT 

28e zondag  

 
      

 

ZONDAG 22 OKT 

Missiezondag collecte 

ZONDAG 29 OKT 

30e zondag door het jaar   

Rozenkransgebed 

Di 3 okt.19.00 uur                                   

Kapel Vierlingsbeek                                    

Elke Di. 18.30 u Kerk Wanroij 

Elke Wo. 19.00 Kerk Oploo 

 

 

 
 

 

 

 

  Voor extra viering rond de 

gedachtenis van de 

overledenen- Allerzielen –       

ga naar onze website. 

 parochiemmvdk.net/oktober/ 

  

Allerheiligen en Allerzielen 

Op 1 november vieren wij Allerheiligen en op 2 november Allerzielen. 

Allerheiligen is het feest van “alle heiligen”, allen die al bij God in de hemel zijn. 

Johannes spreekt van een ontelbare menigte die niemand tellen kan: 

mannen, vrouwen en kinderen.  De heiligen die bekend zijn aan de Kerk, zijn 

maar enkelen uit deze menigte. Het feest spoort ons aan tot een christelijk 

leven naar het onderricht en het voorbeeld van Jezus Christus, de 

Zaligsprekingen. 

Allerzielen is de gedachtenis van alle overleden gelovigen. Een dag van 

gebed voor onze overledenen, in liefdevolle gedachtenis. Velen van ons 

brengen een bezoek aan de laatste rustplaats van een eigen gezins- of 

familielid of vriend. Met het verzorgen van het graf (in de aarde of in de 

urnenmuur), bloemen of nieuwe planten, een kaars, en het gebed. En met 

deelname aan de Heilige Mis. 

Het geloofsgesprek gaat over het verband tussen Allerheiligen en Allerzielen. 

Het gespreksonderwerp is: “Wat kunnen wij  doen voor de overledenen”? 

Augustinus vroeg zich dat al af. Hij had zelf zijn zoon verloren, Adeodatus. Ook 

in de Nieuwe Katechismus, kort na het Tweede Vaticaanse Concilie, staat deze 

vraag. 

Op deze avond lezen we een paar sprekende teksten: bijvoorbeeld een korte 

lezing uit de Makkabeeen, uit de Nieuwe Katechismus, en enkele voorbeelden 

van gebeden voor thuis, op de begraafplaats en in de kerk: voor je 

echtgenoot, je ouders, een kind …. 

Ook Onze Lieve Vrouw krijgt een plaats deze avond, en enkele liederen van 1 

en 2 november. 

Het geloofsgesprek is op dinsdag 11 oktober, in het Parochiecentrum, en 

begint om 19.30. U bent van harte uitgenodigd. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

FEEST VAN SINT MAARTEN 11 NOVMEBER  

Kinderen die met lampionnetjes door de straten lopen en liedjes zingen. Elk jaar op 

11 november wordt Sint Maarten gevierd. Waarom wordt het Sint Maarten feest 

gevierd? En wie is Sint Maarten eigenlijk? Wat hebben Jezus en Sint Maarten met 

elkaar te maken? 

De traditie om langs de deur te gaan om snoep te verzamelen wordt ook in onze 

streek in ere gehouden. U verneemt meer hier over waar en wanneer. 

“Sint Maarten, Sint Maarten.  De koeien hebben staarten 

De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan” 
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4 okt. Franciscus van Assisi 

Aangedaan door de gruwelijkheden   
van de oorlog zwierf Franciscus rond.  
Zo had hij een bijzondere ontmoeting 
met een melaatse, waar men normaal 

met een grote boog omheen liep,    
kreeg een opdracht van de Gekruisigde 
(“Zie je niet dat mijn Huis is verval is.  

Ga heen en herstel mijn huis!”)             
en hoorde een preek over de uitzending 
van de apostelen (“neem niets mee…”). 
Dit zette hem ertoe aan te gaan leven 

‘volgens het Heilig Evangelie’.   

 

Herinner u de namen, God. Aan het eind der wegen      

ligt het huis van brood en wijn, daar staat de tafel 

aangericht, daar zal geen dood meer zijn. Want 

midden in de dood zijt Gij als licht voorbij gegaan, en 

sinds die ochtend leven zij – ontwaakt en opgestaan. 

Herinner U de namen, God, van wie gestorven zijn,              

hun vreugde en hun levenslot, hun werken en hun pijn. 

                                     DONEER 

                                         UW 

                                    BIJDRAGE 

……..                        SCAN QR-CODE 

 PAROCHIE CENTRUM 
Gebed uit Libanon – Missiemaand- Missio 
God, ik dank u voor uw goedheid.  

Dank, dat u mij in de zwaarste tijden,  

waarin niets goed lijkt te gaan, met uw vrede en 

zorg omringt. Dank voor uw onwankelbare liefde, 

wanneer de wereld om ons heen onzeker wordt. 

Als onder het dichte dak van een ceder voel ik mij 

bij u geborgen. Ik weet, dat u zich om mij 

bekommert en mijn hand vasthoudt.  

Ik vertrouw erop dat u de as van mijn verleden in 

schoonheid verandert en de tijden van verdriet in 

vreugde. Behoed mijn hart en versterk mijn 

innerlijke vrede. Door uw bescherming zullen mijn 

angsten de macht over mij verliezen. Heer, richt 

mijn ogen op de hoop die wij in u vinden,  

en op de zekerheid, dat u onze toekomst bent. 

Amen.  

 

Marianne Awaraji, Libanon 
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