Overweging 1° zondag van de veertigdagentijd
Ik sluit met u een verbond. (Genesis 9, 11)

Het verhaal over Noah en de zondvloed geeft ons de geloofszekerheid

dat verwoesting van de aarde nooit meer van Gods hand komt.

Neen, de verwoesting van de aarde en al wat leven heeft en ademhaalt haalt,

de vernietiging van flora en fauna, de verontreiniging van de oceanen, de lucht en het
land, is het werk van mensenhanden, mensen die de consequenties van hun daden
niet willen inzien, en hun ogen sluiten voor het kwaad, dat geschied.

Waarom komt berouw pas na de zonde?

Hoe dan ook zolang je leeft op aarde komt berouw nooit te laat,

want zolang je leeft heb je de tijd om een nieuw begin te maken.

Ook God kreeg berouw na de zondevloed,

na regen kwam na veertig dagen en nachten, zonneschijn.

en sloot met Noah en diens nageslacht een Verbond.

En wanneer nu de zon tegen de achtgrond van regen schijnt verschijnt de regenboog
en worden wij aan dit aloude Verbond van God herinnert:

Deze belofte die God heeft gedaan: nooit weer zal alles wat leeft

door het water van een vloed worden uitgeroeid,

nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.

Het wordt hoogtijd dat de mens, die God beeld en gelijkenis is op aarde,

zich ook houd aan deze belofte. Laten wij een nieuw begin maken

en uitspreken dat ook wij de aarde nooit meer zullen bedreigen met de ondergang
en ons handelen erop gericht is al wat leven heeft en adem haalt te be[schermen
zoals het God dat ook in den beginne de mens opgedragen heeft. . iy /

met m| n verl ngen naar onbeiga d

- _} "v—'., I qr- 7~ g >
i LS
T | "
¥ o
" v/ <

"
En wat doe ik om dle scha de te h Md
en waar dat gaat, om die te voorka ner
i /]
Moge de heilige Geest ons helpen en ste_rk—en |
om de verleidingen van hedonistisch en consu
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Eerste zondag in de veertigdagentijd (B)
BEGROETING

Welkom in naam van Vader, Zoon en heilige Geest.

De veertigdagen, op weg naar Pasen,

verwijzen ons naar Gods belofte en altijddurende Verbond,

de uittocht naar een nieuw bestaan en leven in Gods Naam.

Een louterende periode van onthouding en oriéntering.

Een tijd van ons oor te luister leggen

in de serene stilte van de afzondering van overheersende geluiden
om Gods persoonlijk leiding te kunnen onderscheiden

terwijl onze instincten, gedachten en emoties, hand over hand
opwellen op weg naar de vervulling van Gods belofte.

BEKERINGSMOMENT

Zijn wij in staat alles wat ons bestaan verduistert te weerstaan?
Wij bidden om moed en kracht. Bidden op de eerste plaats om ontferming.

Heer, keer ons om als wij uw schepping, het leven en de aarde verwoesten
Heer, ontferm U over ons.

Christus, keer ons om als wij afdwalen en onze eigen weg inslaan,
een doodlopende weg verkiezen en in rondjes blijven ronddraaien...
Christus, ontferm U over ons.

Heer, keer ons om als wij ons laten verleiden door macht, rijikdom en
aanzien en onze hoogmoed onze val, ondergang dichterbij brengt.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons omkeren en ons leiden op de weg van het eeuwig leven.
OPENINGSGEBED

Almachtige God, leer ons in deze veertigdagentijd met meer toeleg en
vroomheid het evangelie te beleven, en beter te begrijpen dat wij niet leven
van brood alleen, maar van elk woord dat Gij ook spreekt in deze tijd.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de
eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.



SYMBOLISCHE SCHIKKING

Wij openen de Schrift, lezen een fragment van het oude verhaal

van Noach en de zondvloed en worden getuige van Gods onvoorwaardelijk
'|a' tegen de wereld en tegen ons mensen. Hij spreekt immers:

'‘Wanneer Ik op aarde de wolken samenpak

en de boog in de wolken zichtbaar wordt,

dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens.'

Wat wij horen,

zien wij voor ons de regenboog en dit dragen wij als bemoediging

de komende week met ons mee: een boog die op aarde de hemel omspant,
als teken van Gods onvoorwaardelijke trouw

van zijn eeuwig verbond met ons.

INLEIDING OP DE LEZINGEN

De eerste lezing belicht de grote momenten in Israéls heilsgeschiedenis.
Vandaag horen we uit het boek Genesis, van het verbond van God
met Noach en met alle levende wezens.

In de tweede lezing, de eerste brief van Petrus,
is er sprake van Noach en de zondvloed.

In het evangelie brengt Jezus veertig dagen en nachten in de woestijn door
en wordt vervolgens verleidt God en zichzelf te verloochen,
en trouw aan Satan te zweren.

EERSTE LEZING Uit het boek Genesis. (9,8-15)

God zei tegen Noach en zijn zonen:

'Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen,

en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee, wilde dieren,
kortom alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde.

Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft

door het water van een vloed worden uitgeroeid,

nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
En dit,’ zei God, 'zal voor alle komende generaties het teken zijn

van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie:
ik plaats mijn boog in de wolken;

die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.



Wanneer zich op mijn bevel wolken boven de aarde samenpakken

en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond
met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot
een vioed die alles en iedereen vernietigt.

TUSSENZANG (Psalm 25)

Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn gebod onderhoudt.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn gebod onderhoudt.

De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn gebod onderhoudt.

TWEEDE LEZING Uit de eerste brief van Petrus. (3,18-22)

Zusters en broeders,

Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,

de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest.
Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,

die destijds weigerden te gehoorzamen, terwijl God geduldig wachtte,

in de dagen dat Noach de ark bouwde. In de ark bleven slechts enkelen,
niet meer dan acht personen, behouden te midden van het water.

Dit was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor u nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid,

maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten,

krachtens de opstanding van Jezus Christus,

die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand,

nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.



VERS VOOR HET EVANGELIE (Mt 4)

Niet van brood alleen leeft de mens maar van ieder woord
dat uit de mond van God voortkomt.

EVANGELIE
Uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus
zoals die voor ons werd opgetekend door Marcus. (1,12-15)

In die tijd dreef de Geest Jezus de woestijn in. Veertig dagen bleef hij

in de woestijn, terwijl hij door Satan op de proef werd gesteld.

Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea,

waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei:

‘De tijd is aangebroken, Gods koninkrijk is nabij:

kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

VOORBEDE
Gelovend in het verbond tussen God en de mensen durven wij bidden:

Om bondgenoten in de strijd om vrede,
om oprechte trouw aan de blijde boodschap van verlossing en vernieuwing,
om een geloof dat goedheid en vertrouwen uitstraalt...  Laat ons bidden.

Om kracht voor allen die door het leven beproefd worden,

om overgave voor allen die wankelen in hun geloof,

om perspectief voor allen die onverschillig staan

tegenover het geloof van thuis... Laat ons bidden.

Om bijstand voor allen die leed dragen, om troost voor de rouwenden,
om een luisterend oor voor allen die eenzaam zijn,
om nabijheid van goede mensen voor allen... Laat ons bidden.

Om goede opvoeders voor onze dopelingen,

om glans in elkaars ogen voor hen die gaan huwen,

om uitzicht voor allen die ernstig ziek zijn,

om het licht van uw ogen voor hen die gestorven zijn...  Laat ons bidden.

God van het verbond, nooit laat U het werk van uw handen varen,
uw schepping in de steek, daarom bidden wij U om verhoring van onze
gebeden, door Christus, onze Heer.



ofwel
Keren wij ons hart tot God en bidden wij:

Voor allen die in hun leven op een tweesprong zijn beland,
voor mensen die voor een beslissende keuze staan:

dat het hen niet aan durf en ware wijsheid ontbreken mag...
Laat ons bidden.

Voor allen die steeds maar aarzelen en nooit tot keuzes komen,
omdat zij twijfelen aan zichzelf of bang zijn voor de gevolgen:

dat zij medemensen ontmoeten, die hen over de drempel helpen,
hen doen groeien in zelfrespect en in vertrouwen op God...

Laat ons bidden.

Voor allen die te lijden hebben onder de keuzes van anderen

en het slachtoffer zijn van vooroordelen;

voor hen die worden achtergesteld vanwege hun aard, hun huidskleur,
hun afkomst of geloofsovertuiging: dat zij niet verbitterd raken

en hun geloof in medemensen bewaren...

Laat ons bidden.

Voor hen die niets te kiezen hebben: de kleinsten, de meest weerlozen;
voor al wat bedreigd wordt op onze lieve aarde

en voor al wat schreeuwt om hulp, maar zelden antwoord krijgt:

dat er steeds mensen zijn die hun stem wel horen

en het voor medemensen opnemen...

Laat ons bidden.

Voor ons, hier aanwezig, groot en klein, vriend en vreemde:
om waarachtig geloof; voor de kinderen die gedoopt worden:
om geluk en zegen; voor hen die gaan trouwen:

om liefde en trouw; voor hen die ernstig ziek zijn:

om troost en bemoediging; voor hen die zijn overleden

en die wij in deze viering speciaal gedenken:

om leven voorgoed...

Laat ons bidden.

God van het verbond, met een boog die de hemel omspant
hebt Gij uw trouw geschreven, uw jawoord gegeven aan al wat leetft.
Vervul uw belofte aan ons en alle mensen voor eens en voorgoed.



GEBED OVER DE GAVEN

v Heer, wij brengen U de vruchten van de aarde
die Gij ons geschonken hebit.
Laat deze gaven het teken worden
van het verbond dat Gij met ons zijt aangegaan
in Christus, uw Zoon en onze Heer.

PREFATIE (voor de eerste zondag in de veertigdagentijd)

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

En brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal
door Christus onze Heer.

Veertig dagen heeft Hij gevast

en door zijn voorbeeld deze tijd van boete geheiligd.
Alle listen van de verleider heeft Hij weerstaan

en ons geleerd de macht van het kwaad te overwinnen,
om het paasmysterie met een zuiver hart te vieren

en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan.

Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,
en zingen U toe vol vreugde:

Heilig, heilig, heilig, de Heer...

VREDESGEBED

v De vrede des Heren zij altijd met u. Geef elkaar een teken van vrede...
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UITNODIGING TOT DE COMMUNIE

Zie, het Lam Gods,dat wegneemt de zonden der wereld...

SLOTGEBED

Heer,

Gij hebt uw volk in de woestijn geleid

om het te louteren in de beproeving.

Gij hebt het gevoed met brood uit de hemel.
Bevestig ook ons in deze trouw,

schenk ons nieuwe levenskracht

en voer ons binnen in het paasmysterie

van Jezus Christus, onze Heer.

ZENDING EN SLOTZEGEN

Gaan wij van hier heen met Gods Woord in ons hart:
dat niets ons kan afhouden van het goede,

dat niets ons bestaan kan verduisteren,

dat niets ons weerhoudt vrede waar te maken,

want God is met ons verbonden.

Moge de zegen van de Eeuwige met ons zijn,
Hij die voor ons is: Vader, Zoon en heilige Geest.

En gaan wij van hier heen in vrede...



