
Overzicht vieringen in de GOEDE WEEK  
met dagelijkse overweging  

GRATIS NEMEN 
 



19.00 uur Bedevaart naar Smakt - Cantemus Domino,  pastoor - palmtakjes 
19.00 uur Kerk Overloon - gebedsdienst 
19.00 uur Eucharistie - Kerk Beugen 
 

PALMZONDAG 24 MAART   
We herdenken de intocht van Jezus onze Heer in Jeruzalem. De palmpaastakken 
worden gezegend, uitgereikt en het passieverhaal wordt gelezen. 
09.00 u Eucharistie - Oploo , Wanroij 
10.30 u Eucharistie - Oeffelt, Sint Anthonis 
 

DINSDAG 26 april   
9.00 u Eucharistie - St. Anthonis   
 

WOENSDAG 27 MAART  
09.00 u H. Mis - Oploo  
19.00 u Chrismaviering in de kathedrale basiliek Sint Jan te 's-Hertogenbosch.   
 

PAASTRIDUUM  Drie dagen trekken wij op en staan we stil bij Jezus’ lijden, 
sterven en verrijzenis. 
 

WITTE DONDERDAG 28 MAART   
15.30 u H. Mis voor bewoners zorgcentrum Hoogveld (uitreiking palmtak) 
 

Eucharistie - Instelling van de Eucharistie … 
De hele geloofsgemeenschap - u die gedoopt bent - wordt uitgenodigd om samen 
het Pasen van de Heer te vieren. In onderstaande dorpen zal Paastriduum gevierd 
worden. Aansluitend wordt ‘t allerheiligste sacrament op het rusttabernakel 
uitgesteld en gaat we in stilte naar huis om vervolgens op goede vrijdag weer 
samen te komen. De luidklokken zwijgen - zijn naar Rome! 
19.00 u Oeffelt, Wanroij, Overloon,  
20.30 u Sint Anthonis 
 

GOEDE VRIJDAG  29 MAART    
Kruisweg - lopend langs de kruisweg gedenkt zij lijden en sterven v.d. Heer. 
15.00 u  Oploo, Wanroij, Sint Anthonis, Vierlingsbeek. 
19.00 u  Maashees op kerkhof 
Kruishulde – Passieverhaal  
Het lijdensverhaal gelezen. Met van thuis meegebracht bloemen of een kaarsje 
wordt er hulde gebracht aan de Heer, die door zijn sterven aan het kruis ons 
verlost heeft. 
19.00 u  Oeffelt, Wanroij, Sint Anthonis 
20.30 u  Overloon 



STILLE ZATERDAG 30  MAART - Paaswake  
We komen in de avond bijeen voor een wake, 
die begint met het ontsteken van het vuur. 
Vervolgens wordt aan dit vuur, het Licht van 
Christus, de Paaskaars ontstoken. Gedurende 
de wake lezen we meerdere verhalen, die 
vertellen over Gods grote daden. Langzaam 
verdrijft het licht van Christus de duisternis 
van ons ongeloof, komen wij tot geloof en 
loopt de wake ten einde. Wij vernemen met 
vreugde: Jezus leeft. Daarop hernieuwen wij 
onze doopbeloften en houden we de maaltijd 
van de verrezen Heer, zodat we Hem gedenken totdat Hij wederkomt.   
21.00 u  Oeffelt, Wanroij, Sint Anthonis 
23.00 u  Overloon 
 
HOOGFEEST VERRIJZENIS VAN DE HEER   31 MAART     
Alleluia. De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluia 
09.00 u  Beugen, Wanroij, Oploo 
10.30 u  Oeffelt, Sint Anthonis,  Westerbeek, Kapel in Groeningen. 
 
TWEEDE PAASDAG  1 april   
10.00 u  Openluchtmis – ’t Helder – Heldersweg 31  Overloon 
15.00 u  Lookant Wanroij 
  
Het Pastoraal  team nodigt u van harte uit voor de goede week en Paastriduum. 
Bent u verhinderd omdat u ziek bent, niet in staat te komen,  
en u wilt de Paascommunie ontvangen laat het ons weten.  0485-471246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag (24 maart) Palm- en Passiezondag   
 

Het Heilig Evangelie (Lucas 22, 14 - 23,56)   
  
Overweging  
Hoe blij moet Jezus geweest zijn dat Hij zijn laatste Pascha met zijn leerlingen kon 
vieren! Drie jaar lang was Hij met hen opgetrokken, had Hij genoten van hun 
gezelschap, hen onderwezen en met hen gelachen, ja ook dat! Hij kende hun 
sterke en zwakke kanten, hun eigenaardigheden en gevoeligheden – en Hij hield 
van hen. Jezus wist dat de tijd gekomen was om zijn leven af te leggen, maar Hij 
was toch in staat om samen met deze goede vrienden de maaltijd te gebruiken. 
Jezus wist dat deze mannen Hem zouden afvallen wanneer Hij gearresteerd zou 
worden. Maar Hij wist ook dat ze zouden terugkeren en als leiders de plaatsen 
zouden gaan innemen waarvoor Hij hen opgeleid had. Petrus zou eerst huilen dat 
hij Hem verloochend had, om daarna de rots te worden. Jakobus en Johannes 
zouden niet langer uit zijn op ereplaatsen – in plaats daarvan zouden ze het als 
een eer beschouwen hun leven te mogen geven voor de Kerk. En Tomas zou zijn 
moment van twijfel en koppigheid hebben, maar zou ook een onbevreesde 
prediker van het evangelie worden. Jezus wist ook dat zijn Vader zijn gebed voor 
hen zou verhoren – dat ze zouden vasthouden aan wie Jezus is en bewaard blijven 
voor de boze. We zijn dan wel niet zelf bij het Laatste Avondmaal geweest, maar 
we kunnen wel onze fantasie gebruiken om er als het ware bij te zijn. Stel u voor 
dat Jezus tegen u spreekt. Stel u voor dat Hij u vertelt over de gave van zijn 
lichaam en bloed – en dat koppelt aan de ultieme gave van zijn leven aan het 
kruis. Let op zijn gelaatsuitdrukking, een combinatie van liefde en vast-
beslotenheid, van droefheid en hoop. Hij weet wat Hij voor u opgeeft en Hij hoopt 
dat u zo eerlijk mogelijk zult reageren. Ook al heeft het lijden van Christus bijna 
tweeduizend jaar geleden plaatsgevonden, het heeft nog niets van zijn kracht 
verloren. Die kracht is voor ons beschikbaar bij elke Eucharistie – de kracht om te 
veranderen, de kracht om lief te hebben, de kracht om met Jezus te verrijzen op 
paaszondag. Moge God u zegenen in deze Goede Week terwijl u zich bezint op 
zijn liefde en barmhartigheid. 
 
Gebed  
Dank U, Jezus, dat U Uw leven met mij deelt. Geef dat ik nooit zal vergeten wat U 
allemaal voor mij hebt gedaan! Amen.  
  



Maandag (25 maart) 
   

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (12, 1-11)  
Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de 
doden had opgewekt. Men gaf daar ter ere van Hem een maaltijd. Maria 
bediende en Lazarus was één van degenen die met Hem aanlagen. Maria nu nam 
een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus' voeten 
en droogde ze met haar haren af. Het huis hing vol balsemgeur. Daarop zei Judas 
Iskariot, één van zijn leerlingen, dezelfde die Hem zou uitleveren: “Waarom is die 
balsem niet voor driehonderd denaries verkocht en het geld aan de armen 
gegeven?” Hij zei dat, niet omdat hij bezorgd was voor armen, maar omdat hij 
een dief was en uit de beurs die hij bewaarde, wegnam wat erin kwam. Jezus 
echter zei: “Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden, vooruitlopend 
op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u. Mij echter 
niet altijd.” Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen dat Jezus daar was, 
en kwamen erheen niet alleen omwille van Jezus, maar ook om Lazarus te zien 
die Hij uit de doden had opgewekt. De hogepriesters besloten toen ook Lazarus 
uit de weg te ruimen, omdat om hem veel Joden wegliepen en in Jezus geloofden. 
  

Overweging  
We spreken soms van de “goeie ouwe tijd”, toen alles zoveel beter leek en er voor 
problemen eenvoudige oplossingen waren. De mensen die de woorden in deze 
passage uit Jesaja voor het eerst hoorden, hadden een goede reden om terug te 
verlangen naar hun eigen “goeie ouwe tijd”. Ze waren de gevangenen van de 
Babyloniërs en hadden het bericht ontvangen dat de tempel in Jeruzalem 
verwoest was. Het kon niet, maar als ze naar huis zouden kunnen gaan, dan 
zouden ze in hun vaderland een woestenij aantreffen die hun niet veel te bieden 
had. De hele Goede Week zullen we profetieën horen over een “dienstknecht van 
de Heer” door wiens moeite en lijden er voor Israël betere tijden zullen 
aanbreken. Uit de lezing van deze teksten kunnen we opmaken dat het herstel 
dat deze dienstknecht zou brengen niet maar een terugkeer was naar de goeie 
ouwe tijd. God had meer voor met zijn volk dan een nostalgisch herstel van het 
verleden. Ze waren voorbestemd om een “verbond” te worden voor alle volken 
op aarde, en niet alleen om vreedzaam te leven in hun stille, kleine enclave (Jesaja 
42,6). Israël had – en heeft nog steeds – een missie en een doel, en God zal niet 
rusten voordat die missie voltooid is. Wat denkt u van de missie die God voor u 
heeft? Deze woorden uit Jesaja kunnen ons heel bekend in de oren klinken – met 
name als we bedenken hoe Jezus ze heeft vervuld in zijn lijden en dood. Maar 
Jezus is gekomen en gestorven opdat wij de vergeving, de genade en de hoop 
zouden vinden om erop uit te gaan en ons aandeel te leveren in het vestigen van 



gerechtigheid op aarde. (Jesaja 42,4) Neem deze week wat tijd – terwijl u begint 
aan uw reis door Jezus’ lijden – om na te denken over uw eigen roeping. Hoe heeft 
God u geroepen om een brenger van vrede en verzoening te zijn in uw familie of 
uw buurt? Hoe kan uw getuigenis van de vreugde van de verrijzenis de atmosfeer 
op uw werk verbeteren? Het klinkt misschien te optimistisch om waar te zijn, 
maar u kunt echt iets in deze wereld veranderen – en in het bijzonder als u de 
heilige Geest in u en door u laat werken. Jezus’ dood en verrijzenis hebben een 
doel dat verder reikt dan het herstellen van de “goeie ouwe tijd”. Ze zijn bedoeld 
om ons kracht te geven om ons in te zetten voor de “nog betere tijd” die voor ons 
ligt. 
 
Gebed  
Jezus, U brengt ons bij de volheid van de liefde van de Vader door Uw dood en 
verrijzenis. Alle lof, eer en heerlijkheid aan U voor het leven dat U ons geeft. 
Amen.  
 
Dinsdag (26 maart) 
   
Uit ‘t Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus - Johannes (13, 21-33+36-38)  
In die tijd toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag werd Hij ontroerd en 
bevestigde: ”Voorwaar, Ik zeg u: een van u zal mij overleveren.” De leerlingen 
keken elkaar aan, in het onzekere wie Hij bedoelde. Eén van de leerlingen, degene 
die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een 
teken en vroeg hem: “Wie bedoelt Hij?” Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en 
zei tot Hem: “Heer, wie is het?” Jezus antwoordde: “Hij is het aan wie Ik het stuk 
brood zal geven dat Ik ga indopen.” Na het stuk brood te hebben ingedoopt, 
reikte Hij het toe aan Judas Iskariot. En toen hij dit had aangenomen, voer de 
satan in hem. Jezus zei hem: “Wat gij te doen hebt, doe dat spoedig.” Maar 
niemand van de aanliggenden begreep waarom Hij dit tot hem zei. Omdat Judas 
de beurs hield, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg: ‘Koop wat wij voor 
het feest nodig hebben’, of dat hij ‘iets aan de armen moest geven’. Toen hij het 
stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht. Na zijn vertrek 
zei Jezus: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als 
God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal 
Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult Mij 
zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, 
zo zeg Ik het thans tot u. Simon Petrus zei Hem: “Heer, waar gaat Gij naar toe?” 
Jezus gaf hem ten antwoord: “Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen, later 
wel.” Petrus vroeg Hem: “Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen? Mijn leven 



zal ik voor U geven.” Jezus antwoordde: “Uw leven zult gij voor Mij geven? 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Nog eer de haan kraait, zult ge Mij driemaal 
verloochend hebben.” 
 

Overweging  
Heeft u zich wel eens afgevraagd wat Jezus van zijn missie dacht? Dertig jaar 
leidde Hij een rustig, doorsnee leven als Joodse timmerman in het bezette Israël. 
Vervolgens reisde Hij drie jaar door het land, al prekend en dienend. En ten slotte 
werd Hij vermoord. Ongetwijfeld kwam Hij in de verleiding te denken dat het 
allemaal voor niets was, dat zijn tijd te kort was om alles te doen wat Hij wilde. 
En kijk eens naar de mensen die Hij de opdracht gaf om door te gaan met het 
verbreiden van zijn boodschap: vissers, tollenaars, prostituees – merendeels laag 
opgeleide, onbelangrijke mensen uit de provincie! Als alles van mensen afhing, 
zouden we er inderdaad niet best voorstaan. Maar dat is niet het geval! Daarom 
is het ook zo belangrijk dat we onze ogen gericht houden op Degene die aan het 
hoofd staat, die de kennis, de wijsheid en het inzicht bezit. Het is niet zo dat God 
in de laatste week van Jezus’ leven de controle was kwijtgeraakt. Onze Vader 
heeft altijd alles onder controle. Zijn plan mag ons verstand dan soms wel te 
boven gaan, maar geloof maar dat Hij een plan heeft, en dat is volmaakt! De 
Joden hadden een plan, een Messias die het juk van Rome af zou werpen. Maar 
de Vader had Iemand op het oog die de duisternis van de wereld voor altijd zou 
verlichten. God bevoorrechtte de Joden en beloofde Jakob terug te brengen en 
Israël te verzamelen. Maar dat was in Gods ogen niet genoeg! “Het is te gering . . 
. om Jakobs stammen op te richten en om Israëls overlevenden terug te brengen.” 
Nee, in Jezus ging Hij veel verder en zorgde Hij ervoor dat het volgende waar 
werd: “mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde” (Jesaja 49,6). Ook 
wanneer we de gebeurtenissen zien waarbij de volgelingen van Jezus Hem 
verraden en Hem afvallen, als we eraan denken dat de zaken zo ver afwijken van 
wat iedereen dacht dat er zou gebeuren, moeten we dit bedenken: Gods macht 
en heerlijkheid en overwinning gaan boven alles uit. Verwarring, ontrouw, 
opschudding, zelfs de dood kunnen Gods plan niet tenietdoen. Hij is sterker en 
wijzer en creatiever dan alles wat zich tegen Hem verzet. De gebeurtenissen van 
de Goede Week zijn verwarrend, maar nooit ontmoedigend, want het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid behoren God alleen toe. Zijn volmaakte plannen 
eindigen altijd in de overwinning. 
 

Gebed 
Vader, ik geloof dat U alles in de hand hebt. Vergroot mijn zicht op Uw macht, Uw 
plannen en Uw overwinning. Laat het licht van Uw heil vandaag diep in mijn hart 
doordringen. Amen.  



Woensdag (27 maart) 
 

Uit ‘t heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs (26, 14-25)  
In die tijd ging één van de twaalf, Judas Iskariot geheten, naar de hogepriester en 
zei: “Wat wilt ge mij geven als ik Hem u in handen speel?” Zij betaalden hem 
dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem 
over te leveren. Op de eerste dag van het ongedesemde brood kwamen de 
leerlingen Jezus vragen: “Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed 
maken?” Hij antwoordde: “Gaat naar de stad en zegt aan die en die: De Meester 
laat weten: Mijn uur is nabij; bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal 
houden.” De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten het 
paasmaal gereed. Toen de avond gevallen was, lag Hij met de twaalf leerlingen 
aan. Onder de maaltijd sprak Hij: “Voorwaar, Ik zeg u: één van u zal Mij 
overleveren.” Smartelijk getroffen begon de één na de ander Hem te vragen: “Ik 
ben het toch niet, Heer?” Hij antwoordde: “Die met Mij zijn hand in de schotel 
steekt, zal Mij overleveren. Wel gaat de Mensenzoon heen, zoals van Hem 
geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt 
overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!” 
Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei: “Ik ben het toch niet, Rabbi?” Hij 
antwoordde hem: “Gij zegt het.” 
  
Overweging  
Deze woensdag is de dag waarop Judas in het geheim met de hogepriesters 
overlegde om Jezus te laten arresteren. In Engelstalige landen wordt deze dag 
ook wel “Spy Wednesday” genoemd (spy = spion). Vroeger richtte de Kerk de 
aandacht bewust op de samenzwering die plaatshad in Jezus’ laatste dagen en de 
duistere krachten die rond Hem samenspanden. Tegenwoordig richt de Kerk zich 
minder op deze duisternis en op de dubbelrol, de zelfzucht en het verraad van 
Judas. In plaats daarvan leggen we de nadruk op het licht, de persoonlijke relatie 
met God die we nu mogen bezitten dankzij Jezus’ dood en verrijzenis. Laten we 
daarom het licht vieren! Maak een keuze uit de volgende activiteiten waarmee u 
en uw gezin zich kunnen openstellen voor de zegen die deze dag brengt: Als u 
kinderen hebt kan het een idee zijn om ergens in de huiskamer een zakje met 
dertig (euro)munten te verstoppen. Lees het evangelie van vandaag en laat de 
kinderen dan de munten opsporen. Als ze oud genoeg zijn om het te begrijpen 
kunt u met hen overleggen om de munten vervolgens in het spaardoosje van de 
Vastenactie te stoppen. U kunt ook Matteüs 27,1-10 lezen als verklaring waarom 
dat geld weggegeven wordt.  Denk een poosje na over uw eigen weg van de 
duisternis naar het licht. In ieders leven was en is de heilige Geest werkzaam om 



ons dichter bij Christus te brengen. Denk aan de keren dat Hij tussenbeide kwam, 
verandering bracht in uw leven en u bewust maakte van zijn leiding.  Onderzoek 
uw geweten. Vandaag is een uitgelezen dag om schoon schip te maken en elke 
duisternis die mogelijk op de loer ligt uit de weg te ruimen! Vraag de heilige Geest 
dat Hij u elke vorm van bedrog, oneerlijkheid, ontrouw of zelfzucht zal laten zien. 
Bekeer u daarvan en doe boete, zo mogelijk door het Sacrament van Verzoening 
te ontvangen. Maak de keuze die Judas niet, maar Petrus wel maakte. Wees niet 
bang voor wat de Geest u misschien laat zien. Hij is zachtmoedig en vriendelijk en 
wil u alleen maar dichter bij Jezus brengen.  Neem wat tijd om God te loven en te 
aanbidden. Richt u op Jezus, die van deze dag van bedrog een heilige dag heeft 
gemaakt. Hij is gestorven opdat wij allen bevrijd zouden worden van de mantel 
der duisternis. Hij is gestorven opdat wij in ons leven niet geregeerd zouden 
worden door zelfzucht, begeerte, angst of de behoefte om alle dingen te 
controleren. Nee, we zijn kinderen van het licht!  Verheug u dus vandaag, want 
Christus laat zijn licht over u schijnen! 
  
Gebed  
Jezus, dank U dat U voor mij bent gestorven. Dank U dat U licht hebt gebracht in 
mijn leven. Open vandaag mijn ogen voor de dingen die U het meest behagen en 
help me ervoor te kiezen om die dingen ook echt te gaan doen. Amen 
 

Witte Donderdag  (28 maart) 
 

Uit ‘t heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (13, 1-15)  
Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit 
deze wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind 
had gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Onder de maaltijd, toen 
de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven 
om Hem over te leveren, stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn dat de Vader 
Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God 
terugkeerde, legde Hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde 
zich daarmee. Daarop goot hij water in het wasbekken en begon de voeten van 
de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. 
Zo kwam Hij bij Simon Petrus die echter tot Hem zei: “Heer, wilt Gij mij de voeten 
wassen?” Jezus gaf hem ten antwoord: “Wat ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar 
later zult gij het inzien.” Toen zei Petrus tot Hem: “Nooit in der eeuwigheid zult 
Gij mij de voeten wassen!” Jezus antwoordde hem: “Als gij u niet door Mij laat 
wassen kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.” Daarop zei Simon Petrus tot Hem: 
“Heer, dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en hoofd.“ Maar Jezus 



antwoordde: “Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen 
tenzij de voeten, hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.” 
Hij wist immers wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij ‘niet allen zijt gij rein’. 
Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en 
weer aan tafel was gegaan sprak Hij tot hen: “Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? 
Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. 
Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen dan behoort ook gij 
elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen 
zoals Ik u gedaan heb.”  
  

Overweging  
Paus Benedictus XVI zei deze dag is bijzonder aangemerkt om de priesters te eren. 
Laten we daarom vandaag bijzonder stilstaan bij het feit dat Jezus op deze avond 
niet alleen de Eucharistie heeft ingesteld maar ook het priesterschap. Wees u 
bewust van het voorrecht en de verantwoordelijkheid die priesters krijgen om in 
de persoon van Christus op te treden als herder en leraar! Deze instelling verdient 
het ongetwijfeld om geëerd te worden, en zij die tot het priesterschap geroepen 
zijn verdienen ons gebed en onze steun. 
Denk bij de lezingen van vandaag na over de vele malen dat uw zonden zijn 
vergeven en dat u met God verzoend bent door de tussenkomst van een priester. 
Denk aan alle Eucharistievieringen waarin priesters voorgaan en aan alle genade 
die u daarbij hebt ontvangen – genade om u te versterken en te reinigen, genade 
om u troost en wijsheid en leiding te geven, genade om Gods liefde voor u steeds 
weer te bevestigen. Denk ook aan de talloze malen dat een priester Gods woord 
voor u heeft geopend, de ziekenzalving gegeven heeft en voorgegaan is in de 
uitvaartdiensten en begrafenissen voor familieleden en vrienden. 
Denk aan alles wat tot ons komt via de dienst van het priesterschap en u zult het 
eens zijn met de heilige pastoor van Ars, Joannes Vianney, de patroonheilige van 
de priesters: “Een goede priester is het grootste geschenk dat de goede Heer een 
parochie kan geven en een van de kostbaarste gaven van de goddelijke 
barmhartigheid.” 
Maar ondanks al deze genade heeft de wereld de neiging vooral te kijken naar de 
kleine minderheid van priesters die hun plicht verzaken en wier daden het 
evangelie en de Kerk te schande maken. Des te meer reden dus om voor priesters 
te bidden. Aan hun roeping worden zware eisen gesteld. De druk waaronder zij 
leven in een soms vijandige wereld is zwaar. En de offers die ze brengen uit liefde 
tot de Heer en zijn volk zijn heldhaftig. Laten we toch nooit vergeten wat we 
allemaal aan hen te danken hebben. Zij zijn zowel onze vaders als onze broers.  
  



Gebed  
Heer, schenk de gave van Uw heilige Geest aan degenen die U waardig gekeurd 
hebt voor het priesterschap, opdat zij onberispelijk voor Uw altaar mogen staan, 
het evangelie van Uw koninkrijk verkondigen, de dienst van Uw woord van 
waarheid vervullen, U geestelijke gaven en offers brengen en Uw volk 
vernieuwen door het bad van de wedergeboorte. (Uit de Byzantijnse 
wijdingsritus)  
 
Goede Vrijdag  (29 maart) 
 

Overweging  
Als u gevraagd zou worden een koning uit te beelden op het moment van zijn 
grootste overwinning, op het moment dat hij zijn grootste vijand net verslagen 
had, dan zou u vermoedelijk niet aan een kruisbeeld denken. Maar de eerste 
lezing van vandaag zegt dat de Messias ons zou verbazen, omdat we Hem wel 
eens niet zouden kunnen herkennen! Hij zou niets waardigs of moois hebben dat 
ons in Hem zou aantrekken. Dit is de kern van de boodschap van het evangelie – 
en de grootste paradox van de geschiedenis: Jezus’ dood aan het kruis is zijn 
overwinningsmoment! Terwijl Hij daar bloedend hing te sterven, versloeg Hij 
Satan en ontdeed Hij de zonde van al zijn macht. Als je oppervlakkig toekijkt zie 
je alleen de pijn en niet de overwinning. Maar op een dag als vandaag nodigt God 
ons uit heel goed naar het kruis te kijken en het hele beeld te zien. Hij wil dat we 
het leven zien dat uit Jezus’ dood voortvloeide, de genezing die uit zijn wonden 
stroomde en de overwinning die voortkwam uit zijn nederlaag. Denk er vandaag 
over na hoe Jezus het kruis aanvaardde, een wreed martelwerktuig, dat 
veranderde in een symbool van vergeving. Bedenk ook hoe het kruis niet zomaar 
een symbool is, maar een instrument dat vervuld is van genade, van 
barmhartigheid en goddelijke kracht. Bedenk hoe Jezus in zijn onderdanigheid en 
nederigheid werd verheven in heerlijkheid. Bedenk hoe Jezus in zijn doodsstrijd 
ons altijddurende vreugde bracht en hoe Hij in zijn eenzaamheid en afwijzing ons 
allen tot broeders en zusters heeft gemaakt. Bedenk hoe Jezus in zijn pijn de 
wonden van het onrecht heeft genezen en de greep van de dood op ieder van 
ons heeft verbroken! Probeer, wanneer u vandaag naar het kruis kijkt, door het 
lijden heen te zien naar de overwinning die erdoor behaald is. Kijk naar uw koning 
in zijn overwinningsmoment. Dan zult u, wanneer ook u door lijden wordt 
bezocht, door de zwaarte van dat moment heen kunnen kijken en de overwinning 
zien die op u wacht. Laat uw leven veranderen door de boodschap van het kruis, 
een boodschap van verborgen overwinning! 
  



Gebed  
Heer Jezus, Uw kruis is glorierijk! Iets dat hoogst verachtelijk is hebt U genomen 
en het veranderd in een bron van vrijheid en vreugde! U hebt al Uw vijanden 
verslagen en ons binnengevoerd in Uw overwinning! Amen.  
 

Stille Zaterdag (30 maart)   
 

Overweging 
Welke kerk je op Stille Zaterdag ook binnenloopt, overal word je bevangen door 
een overweldigend gevoel van leegheid. Het altaar is kaal gemaakt. Het 
tabernakel is leeg. In veel kerken zijn zelfs de beelden en kruiswegstaties 
ingepakt. Symbolisch uitgedrukt wat het kruis voor ons bedoelt te zijn. Evenals 
Jezus zich van alles ontdeed om ons te verlossen, roept Hij ons nu op onszelf te 
ontdoen van alles wat zich tegen Hem verzet. Dit is een dag van waken bij het 
graf, een dag van leegte en zelfonderzoek, een dag om de Geest te vragen ons 
leeg te maken in afwachting van ons nieuwe leven in Christus. St. Paulus 
verklaart: “Weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met 
Christus Jezus, delen in zijn dood?” (Romeinen 6,3). Door de doop zijn we “met 
Hem begraven”, om na te hebben gedeeld in zijn dood, ook te mogen delen in 
zijn opgestane leven (Romeinen 6,4). Wat een contrast: vanwege Jezus' dood 
ontvangen wij de zegeningen van Gods eigen leven! Gods leven is zijn vrije gave. 
We kunnen het op geen enkele manier verdienen. Toch zijn we geroepen met 
God mee te werken opdat deze gave een werkelijkheid in ons alledaagse leven 
kan worden. Paulus zegt dat we onszelf moeten beschouwen als dood voor de 
zonde (Romeinen 6,11). We zijn geroepen om als het ware met Jezus' dood te 
vergroeien. Hoe doen we dat? Door “nee” te zeggen tegen alles wat ons van Hem 
scheidt. Door onszelf te ontdoen van alle vormen van eigenliefde en ik-
gerichtheid – de diepste oorzaak waarvoor Jezus geleden heeft en gestorven is. 
Om een voorbeeld te geven. Vaak raken we in de loop van de dag boos op mensen 
om wat ze hebben gezegd of gedaan. We kunnen zelfs denken dat we terecht 
kwaad zijn. Dit zijn gelegenheden om datgene waar Paulus het over heeft te 
oefenen. Op zulke momenten kunnen we ons tot Jezus wenden en zeggen: 
“Jezus, U hebt al mijn zonden aan het kruis gebracht. Ik wil deze boosheid niet; 
breng hem alstublieft ter dood door mij te bedekken met uw bloed.” Als we ons 
verenigen met Jezus, wordt de macht van de zonde gebroken. Ons hart zal 
volstromen met de genade, liefde en kracht van Jezus' verrijzenis. Vanavond bij 
de Paaswake zullen we tijdens het credo proclameren dat Jezus nedergedaald is 
ter helle, dat Hij de poorten der hel vernietigd heeft.  Deze vooravond van het 
Paasfeest zal staan in het teken van het uitzien naar de opstanding, naar de 
bevrijding van de zonde en het herstel van ons leven in God. 


