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ZONDAG 7 JULI  

14e zondag door het jaar 

ZONDAG 14 JULI 

15e zondag door het jaar 

 

      

 
ZONDAG  21 JULI 

16e zondag door het jaar 

ZONDAG 28 JULI 

17e zondag door het jaar 

 
 

   

   

  
 
 
 

 
   

  

 

OEFFELT  

Namens het kerkbestuur bedankte pastoor Hermans Frans voor zijn rekening                           
en verantwoording.  Kees was contactpersoon voor tal van zaken en bedrijven en 
Annemieke maakte van de vergaderingen van de deelparochieraad en de twee 
jaarlijkse werkgroepenbijeenkomsten verslag en was daarnaast contactpersoon 
voor de communiewerkgroep, tussen school en de parochie. 

Hun besluit te stoppen viel samen met het feit dat over tal van zaken door het 
kerkbestuur zelf wordt besloten en zij in het organogram als tussenlaag geen 
meerwaarde meer voelden te hebben. Het contact met de werkgroepen uit Oeffelt 
en vrijwilligers verloopt vanaf 1 juli via het secretariaat-parochiecentrum in de 
Lepelstraat 13 A te St. Anthonis. 

Op de parochiesite  https://parochiemmvdk.net/bereikbaarheid-oeffelt/ vindt u de 
gegevens van de contactpersonen van de werkgroepen en de pastoraatsgroep, 
naast alle overige informatie en berichten. Continu wordt de site aangepast en 
verbeterd met uw input en ervaringen. 

Kees, Frans en Annemieke hebben formeel van het kerkbestuur eervol ontslag 
gekregen en een bedankbrief ontvangen. Onze pastoor sprak de wens uit om in de 
toekomst op hun betrokkenheid te mogen blijven rekenen. Pastor Harry Tullemans 
mag ze altijd bellen en dat is fijn te vernemen.  

Ben Buijssen en Annie Coenen zijn in Oeffelt de contactpersonen namens de 
pastoraatsgroep. En wij hopen dat u, nu Frans, Kees en Annemieke gestopt zijn, 
wanneer u vragen en zaken heeft die de parochie aangaan, contact opneemt met 
het secretariaat-parochiecentrum. U kunt altijd bellen tel. 0485-471246 en een 
bericht per mail verzenden  secretariaat@mmvdk.nl. 

Het kerkbestuur 
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.  Parochie Maria, Moeder van de Kerk:  NL65 RABO 0155 9485 98   . 

KONINGSSCHIETEN 

Gildemis Overloon 

7 juli 10.30 uur,  

 

Van harte bedankt voor de inzet 
en bijdrage vele jaren.  

Kees, Frans en Annemieke                      
hebben, na zich jaren als vrijwilliger voor 
de geloofsgemeenschap te Oeffelt te 
hebben ingezet, een weloverwogen 
besluit genomen en stoppen. In de 
afgelopen jaren zijn zij de lokale 
vertegenwoordigers van de deel-
parochieraad Oeffelt geweest. Namens 
het kerkbestuur onderhielden zij het 
contact met de vrijwilligers en 
werkgroepen en ondersteunden zij pastor 
Harry Tullemans.  

 

https://parochiemmvdk.net/bereikbaarheid-oeffelt/
mailto:secretariaat@mmvdk.nl
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   PAROCHIE CENTRUM 

 
GELOOFSBIJEENKOMST  Di 9 juli 19.30 u  
Cota Donana is een uitgestrekt natuurgebied in Spanje. 
Het is werelderfgoed. Het ligt in Andalusie, in de 
provincies Huelva en Sevilla, in de buurt van de 
Atlantische Oceaan. Dwars door het natuurgebied stroomt 
het rivierwater van de Quadalquivir, van het kustplaatsje 
San Lucar naar Sevilla toe en verder. Het rivierwater 
maakt dit gebied tot delta. Cota Donana is het leefgebied 
van flamingo’s; arenden, waaronder zeer zeldzame; onze 
grutto’s; schelpdieren; planten; vissen en schaaldieren. In 
de provincie Huelva ligt ook Almonte, de bedevaartplaats 
van Onze Lieve Vrouw van de Dauw (El Rocio). Al 
honderden jaren komen, vanuit verschillende kanten van 
Andalusie, gelovigen daar naar toe. De traditionele route 
loopt door het natuurgebied Cota Donana. Kunnen het 
natuurgebied Cota Donana en de bedevaart naar El Rocio 
samengaan? Zij gaan samen, niet alleen door regelgeving, 
maar door gedeelde spiritualiteit. De inspiratiebron is de 
encycliek Laudate Si geworden van onze heilige vader 
paus Franciscus.  

De avond van het geloofsgesprek is een drieluik van: 
beelden van het natuurgebied, beelden van de bedevaart, 
en korte stukken tekst uit de encycliek, met een delen met 
elkaar. De avond wordt geleid door pastor Sipko van der 
Vinne.  

08  
20.00 u  vergadering 
pastoraatsgroep 

 

 
 09 
19.30 u   
Geloofsbijeenkomst  

09  
13.00 u Bijeenkomst  
met de Gemeente Land 
van Cuijk... 

 16 

10.00 u Bestuurs- 
vergadering 
 

 
 
 

 
 

Volgens de traditie wijdt de katholieke Kerk elke 
maand van het jaar aan bepaalde devoties. Juli is 
gewijd aan het Kostbaar Bloed van Jezus.  

De kalender van de buitengewone vorm van de 
Romeinse Ritus kent 1 juli als het Feest van het 
Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus Christus. 
Vanoudsher is de maand juli toegewijd aan het 
Heilig Bloed. Dit feest heeft de liturgiehervorming 
niet overleefd ondanks het feit – O ironie- dat net 
de Zalige Johannes XXIII in 1960 een prachtige 
Apostolische Brief ‘Inde a primis’ schreef over 
deze devotie.  

Paus Benedictus XVI sprak 2009 nadrukkelijk over 
deze devotie.  Uitleg over dit feest met 
bijbehorende litanieën is te vinden 
bij summacatholica.blogspot.com 

Laat ons bidden: 
Hemelse Vader, ik offer U op het doorboorde 
onbevlekte Hart van Maria en het kostbaar Bloed 
van Jezus, opdat de aartsengel Michael met alle 
engelen en hemelse heerscharen de hele 
strijdmacht van de helse geesten mogen 
achtervervolgen en hun werken en plannen 
vernietigen, vooral in onze stad en in ons 
vaderland. Amen.  

https://parochiemmvdk.net/2024/02/27/vastenmaaltijd-vrijdag-15-maart/
http://summacatholica.blogspot.com/2010/07/feest-van-het-kostbaar-bloed.html
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