
                    

  

          

13:00 uur:        

Verzamelen bij de Genadekapelle op de Kapellenplatz 

 

13.30 uur:        

Eucharistie - Kaarsenkapel   

 

14.30 uur:        

Gezamenlijk koffie drinken met taart in het Priesterhuis, Kapellenplatz 35. 

 

15.15/15.30 uur:        

Kleine kruisweg Forum Pax Christi 

 

17.00 uur:        

Vertrek huiswaarts 
 

Bijdrage voor Kaffee mit Kuche 10,00 euro.  

Carpoolen verrekenen met chauffeur ter plaatse. 

 

Ontstaan van de Kevelaerbedevaart 

In de Kerstperiode van 1641 hoorde de handelsreiziger Hendrick Busman driemaal een mysterieuze 

oproep: „Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!“ Busman was op weg van Weeze naar 

Geldern en bad juist bij het hagelkruis dat op een kruising in de nabijheid van het gehucht Kevelaer 

stond. Hendrick Busman was arm, maar voerde deze opdracht toch uit. Zijn getuigenis van het gebeurde 

op de heide nabij Kevelaer werd tijdens de Synode van Venlo vastgelegd. 



Deze Synode was in 1647 bijeengeroepen om het 

gebeuren te Kevelaer te onderzoeken. De Synode 

verleende kerkelijke erkenning met een voor vandaag 

de dag ongewoonlijke snelheid: „Ik ben met Mechel 

Schrouse, die ongeveer 50 jaren oud is, getrouwd. Ik 

drijf met haar een kleine handel en moet om die reden, 

vaak hier- en daarheen reizen. Zo reisde ik in rond de 

kerstdagen in het jaar des Heren 1641 van Weeze over 

een weg die nabij Kevelaer is gelegen. Daar stond een 

hagelkruis. Bij dat kruis hoorde ik een stem die mij zei: 

„Op deze plaats sult gij mij een kapelleken bouwen!“.       

Ik heb me erover verwonderd en alle kanten 

opgekeken, maar ik zag niemand. 

 
 
 
 

 

Deze Synode was in 1647 bijeengeroepen om het 

gebeuren te Kevelaer te onderzoeken. De Synode 

verleende kerkelijke erkenning met een voor vandaag de 

dag ongewoonlijke snelheid: „Ik ben met Mechel 

Schrouse, die ongeveer 50 jaren oud is, getrouwd. Ik drijf 

met haar een kleine handel en moet om die reden, vaak 

hier- en daarheen reizen. Zo reisde ik in rond de 

kerstdagen in het jaar des Heren 1641 van Weeze over 

een weg die nabij Kevelaer is gelegen. Daar stond een 

hagelkruis. Bij dat kruis hoorde ik een stem die mij zei: 

„Op deze plaats sult gij mij een kapelleken bouwen!“. Ik 

heb me erover verwonderd en alle kanten opgekeken, 

maar ik zag niemand. 



Gelet om mijn geringe middelen en de 

omstandigheden, werd ik zeer bedroefd (…). 

Desondanks drukte de opdracht zwaar op mij en 

daarom wilde ik van mijn geringe winst dagelijks iets 

sparen (…) voor de bouw van een heiligdom (…). Later 

gebeurde, zo’n maand voor Pinksteren, het dat mijn 

genoemde huisvrouw Mechel in een nachtelijke 

verschijning bij een groot stralend licht een 

voorstelling van een kapelletje zag met daarin een 

afbeelding, welke ze enige tijd eerder in de handen van 

twee soldaten had gezien. 

Deze soldaten hadden een papieren prentje bij zich van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg (…). De 

soldaten probeerden dit prentje of enkele anderen aan Mechel (…) te verkopen. Dat is niet gebeurd, 

want ze vond de prijs te hoog … Hierdoor schonk ik dit verhaal geloof en stuurde mijn vrouw naar de 

soldaten toe op zoek naar het prentje. De soldaten hadden het bewuste prentje aan een luitenant 

gegeven, die in die tijd  (…) in Kempen gevangen werd gehouden. Toen de luitenant uit gevangschap 

werd vrijgelaten, ging Mechel naar hem toe en smeekte om een van de prentjes“. 

Het prentje werd aanvankelijk in Geldern bewaard en vereerd. Hendrick 

Busman vertelt over het begin van de bedevaart: „Vervolgens hebben de 

Kapucijnerpaters en de parochie gevraagd het prentje in processie naar 

Kevelaer te brengen. Dat is om verschillende redenen niet gebeurd, maar de 

pastoor van Kevelaer heeft op de laatste zaterdagavond in mei 1642, het 

prentje opgehaald en het de andere dag in het heilige huisje geplaatst. Dit 

heilige huisje was door mij gebouwd naar het voorbeeld dat mijn vrouw in 

een visioen gezien had. 

 

Noch diezelfde dag kwam een grote groep pelgrims op het kapelletje af uit 

Geldern en andere dorpen. Ook gebeurden er enkele wonderen, die opgetekend zijn Alles wat hier 

gezegd is, is zo gebeurd en is werkelijk waar. Ik, Hendrick Busman, leg daarvoor een eed af (…). Ik vertel 

dit tot meerdere eer en glorie van God en Zijn allerheiligste Moeder en Maagd.“ Hun geloofsbelijdenis 

bezegelden Hendrick Busman en zijn vrouw  met een inscriptie in de sokkel van het kapelletje. 



Daar is het vandaag de dag nog steeds te zien onder een 

wapenschild met kruis en twijg, daarnaast een zinsnede uit het 

Magnificat en de tekst: An(n)o 1642 Hendrick Busman Mechel 

Scholt gegev(en). De voorstelling van het plaatsen van het 

prentje toont de handelsreiziger Hendrick Busman met zijn 

vrouw, de toenmalige pastoor van de Antoniuskerk, Johannes 

Schink, een Kapucijnerpater uit Geldern, een van de soldaten, die 

het prentje uit Luxemburg naar deze streek had meegebracht en de eerste pelgrims. Op deze plek, waar 

eens Hendrick Busman bad,  komen vandaag honderdduizenden voor gebed. Zijn naam verdween uit 

de geschiedenis, nadat hij als werktuig van de Voorziening het  gebedszuiltje bouwde en het prentje 

samen met zijn vrouw aankocht. Toen hij stierf, kwamen al grote groepen pelgrims naar Kevelaer. 

De  datum van zijn begrafenis is bekend: 14 maart 1649. 

Om het kleine stenen gebedszuiltje bouwde men in 1654 naar 

voorbeeld van de kapel in het Belgische Scherpenheuvel de 

zeshoekige Genadekapel. Het kleine prentje is het originele 

prentje. Over de architectuur, de schilderingen, de liturgie en de 

muziek hebben vele  dichters hun Mariaverering voor ons in hun 

woorden gevat. Wie van buiten de Genadekapel een blik werpt 

op het prentje, ontdekt dat hij zichzelf in een spiegel ziet. In 

1976 schreef Wilhelm Willms de volgende versregel: „wir sind 

im bild, wenn wir dich sehn im gnadenbild, Maria. Laß uns in 

deinem schatten stehn am gnadenort, Maria.“ (we zijn in beeld 

als we U, Maria, in het prentje zien. Laat ons in Uw schaduw 

staan in de genadeoord, Maria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begroeting 

Beste pelgrims, broeders en zusters in Christus, van harte welkom te Kevelaer. 
Verheugd ben ik met pastor Tullemans u te kunnen begroeten en vanmiddag de 
Eucharistie samen te kunnen vieren in de kaarsenkapel. Op deze dag zoeken we 
op voorspraak van Maria verhoring van ons gebed en onze intenties, die we aan 
God voorleggen. 
 

In het licht van Pasen zijn wij, als pelgrim van hoop, op weg naar Pinksteren en 
ontsteken we onze pelgrimskaars, die hier een plaats krijgt in deze kaarsenkapel. 
En laat ons ook bidden vandaag op voorspraak van Maria, dat onze nieuwe paus 
N. ,die God heeft verkozen tot opvolger van de apostel Petrus en tot herder van 
heel zijn Kerk, geleidt door de heilige Geest in wijsheid en met inzicht, met moed 
en sterkte, met kennis en ontzag, in liefde voor alle mensen en voor U, het 
christenvolk dat hem is toevertrouwd zal leiden, op de weg van eenheid en vrede 
door het belijden van uw Naam zodat uw heerlijkheid op aarde zichtbaar wordt 
voor alle volkeren, God in de eeuwen der eeuwen. Amen.       
 

Gebed 

V:    De Heer is mijn licht en mijn leidsman: Wie zou ik vrezen. 

Allen:  De Heer is de bron van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? 
 

V:    Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen,  

  met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel. 

Allen:  Heer, Gij zijt mijn lamp, geef mij licht in duisternis. 

 

V:     Uw Woord is Licht en Waarheid, Het verlicht mij op al mijn wegen. 

Allen:  Een licht dat voor de heidenen straalt, tot glorie van Israël, uw volk. 
 

V:    Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Allen: Zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 

 

Zegening van de processiekaars 

God, Bron en oorsprong van alle licht, Gij zijt het Ware Licht, dat de wereld 
doet stralen. Zegen deze kaars, +, die wij tot eer van U ontsteken en leid ons 
op voorspraak van de heilige Maagd en Moeder van God, op de weg van 
geloof en liefde naar het eeuwig Licht. Dat vragen wij U, door Christus onze 
Heer. Amen. 

 

V:  “Wees gegroet, maagd Maria, Moeder van de Verlosser,                                        
Moeder van de Kerk en onze Moeder!” 

Allen: Als pelgrim in dit genadeoord Kevelaer schaar ik mij  in de rij van 
talloze gelovigen, die hier voor uw beeltenis uw lof gezongen 
hebben. Zo vervult zich door ons het woord van de Heilige Schrift: 
“Van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen.” 



V:  Met u loven wij onze Heer en God, die naar de kleinheid van de 
mensen kijkt en grote dingen voor ons gedaan heeft door de dood 
en de verrijzenis van zijn Zoon. 

Allen: Met alle pelgrims, die zich met mij in gebed verenigen, roep ik u aan 
als onze hoop en bron van troost. Maria, Troosteres van de 
Bedroefden, bid voor ons. Aan uw moederlijke liefde en voorspraak 
beveel ik vandaag allen aan, die zich vol vertrouwen tot u wenden. 
Amen. 

 

Openingslied   

Wij treden biddend in uw licht, op U is onze hoop gericht, 

die alles wat op aarde leeft te allen tijd uw liefde geeft. 
 

God, Vader, die van eeuwigheid, het heil der mensen hebt bereid,                
geef dat uw alverlossend woord, in groot vertrouwen wordt aanhoord. 
 

God, Zoon, die door uw offerdood de deur naar ‘t leven weer ontsloot,                   
wij vragen dringend altijd weer: bewaar ons in uw liefde, Heer. 

 

God, goede Geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt,  

brengt allen samen en bewerk de eenheid van de christenkerk. 

 

V:     In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Allen: Amen. 

V:  Genade en vrede van God onze Vader van zijn mensgeworden 
Zoon en van de Heilige Geest. 

Allen: En met uw geest. 

 

Schuldbelijdenis 

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de 
heilige eucharistie goed te kunnen vieren: 
 

Allen: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd 
heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door 
mijn schuld, door mijn grote schuld. Daar- om smeek ik de heilige 
Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en 
zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

V:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,                                         
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen: Amen. 
 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 



Gebed 

Laat ons bidden. God, Gij hebt hen die in U geloven vernieuwd door het water 
van het doopsel en de uitstorting van de heilige Geest. Wij vragen U: leidt allen 
die in Christus zijn herboren; laat hen elke aanval en bekoring van het kwade 
afslaan door de ontvangen genade en zo uw trouw blijven op aarde. Door onze 
Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de 
heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Eerste lezing                              Uit de Handelingen van de Apostelen. 9, 31-42 

In die dagen genoot de kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd 
steeds meer bevestigd in de vreze des Herenen nam gestadig in aantal toe door 
de vertroosting van de heilige Geest. Eens kwam Petrus op een grote rondreis 
ook bij de leerlingen die in Lydda woonden, en trof daar een zekere Enéas aan 
die reeds acht jaar wegens verlamming het bed moest houden. Petrus sprak tot 
hem: “Enéas, Jezus Christus geneest u, sta open maak zelf uw bed in orde. 
”Onmiddellijk stond hij op. Alle inwoners van Lydda en van de Saron vlakte zagen 
hemen bekeerden zich tot de Heer. Er leefde destijds in Joppe een leerlinge met 
name Tabita, wat in vertaling Dorkas, Gazelle betekent. Zij was onuitputtelijk in 
het doen van goede werken en in het geven van aalmoezen. Juist in die dagen 
was zij echter na een ziekte gestorven. Men waste haar en legde haar in een 
bovenvertrek. Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt stuurden de leerlingen die gehoord 
hadden dat Petrus daar verbleef ,twee mannen naar hem toe met het verzoek: 
“Kom zonder uitstel naar ons toe. ”Petrus ging aanstonds met hen mee. Bij zijn 
aankomst brachten ze hem in het bovenvertrek, waar alle weduwen wenend hem 
omringden en al de kleren en mantels lieten zien die Dorkas gemaakt had toen ze 
nog in hun midden was. Petrus deed allen naar buiten gaan, knielde neer en bad. 
Toen sprak hij, zich kerend naar het lijk: “Tabita, sta op.” Zij opende de ogen, zag 
Petrus en ging overeind zitten. Hij reikte haar de handen hielp haar opstaan. 
Vervolgens riep hij de heiligen en de weduwen en gaf haar levend aan hen terug. 
Dit werd bekend in heel Joppe zodat velen het geloof in de Heer aannamen. 

 

Tussenzang 

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.                             
Gij zijt gestadig met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij. 
 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, niet hoog en breed van ons vandaan.                 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien.                          
Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

Gij zijt in alles diep verscholen in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn.                      
Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn. 



Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

Omdat ge Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge;  

zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

 

Evangelie 

V:      De Heer zij met u. 

Allen: En met uw geest. 

V:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes 6, 60-69 

Allen: Lof zij U, Christus. 

 

In die dagen zeiden velen van de leerlingen van Jezus: “Deze taal stuit iemand 
tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren? ”Maar Jezus die uit 
zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun:  “Neemt gij daar 
aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger 
was ...? Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden 
die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen 
geloof hebben. ”Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet 
geloofden en wie Hem zou overleveren. Hij voegde er aan toe: “Daarom heb Ik 
u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven 
is.” Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten 
zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms 
weggaan? ”Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? 
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de 
Heilige Gods zijt.” 

 

Acclamatie 

U komt de Lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o hei- lige 
Geest in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overweging  

 

Voorbede 

Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 

  

EUCHARISTIE 

Het klaarmaken van de tafel 

V:  Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben  
het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het 
werk van onze handen. Maak het voor ons tot Brood van eeuwig leven. 

Allen: Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 

 



V:  Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben 
wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, 
het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. 

Allen: Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 
 

Collecte - Orgelspel 
 

Oproep tot gebed 

V:  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard  kan worden 
door God, de almachtige Vader. 

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,       

tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige Kerk. 
 

Gebed over de gaven  

 

Prefatie 

V:      De Heer zal bij u zijn. 

Allen: De Heer zal u bewaren. 

V:      Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

V:   Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand en Gij 
waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw 
woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. 
Hij is de weg die leidt naar U, Hij is de waarheid, geen andere waarheid maakt 
ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken U, Vader, voor 
de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het 
gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied:   Heilig, Heilig,… 

 

Eucharistisch gebed 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op 
weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons 
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij 
herkennen Hem bij het breken van het brood. 

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze 
wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam 
en zijn bloed. 
 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot 
U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leer- lingen terwijl Hij 
zei: 

 



NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT 
VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf 
hem aan zijn leerlingen en sprak: 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE 
BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN 
BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 
VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Allen:    Als wij dan eten van dit brood en drinken uit  deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren todat Hij komt. 

  

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij 
verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de 
dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. 
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn 
leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg 
naar U geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van Jezus 
in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn 
lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus 
gelijken. 

Bescherm onze paus N.N. en de administrator van Munster in afwachting van 
nieuwe bisschop en onze bisschop van ’s-Hertogenbosch Gerardus, 

leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van de tijd verstaan en maak hen 
trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor 
alle mensen rondom ons; dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun 
vreugden en hun hoop hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters, die in de vrede van Christus 
naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het 
geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats 
is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de 
troosteres der bedroefden, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen 
die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus 
Christus, onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem, zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze 
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in 
eeuwigheid. Amen. 

  

Gebed des Heren 

Onze Vader. 

 



V:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, 
gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd 
tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de vervulling van uw belofte, onze 
hoop,de (weder-) komst van Jezus Christus, uw Zoon. 

A:    Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
 

Vrederitus 

V:    Heer Jezus  Christus, Gij  hebt  aan  uw  apostelen gezegd: Vrede laat Ik 
u, mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw 
Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij die 
leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

V:       De vrede des Heren zij altijd met u. 

Allen: En met uw geest. 

V:       Wenst elkaar de vrede. 

 

Breken van het brood 

Lam Gods.. 

 

Uitnodiging tot de communie 

V:     Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren. 

        Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

 maar spréék en ik zal gezond worden. 
 

Communie 

O reinste der scheps’len, o Moeder en Maagd, Gij, die in uw armen het 
Jezuskind draagt, Maria, aanhoor onze vurige beê, 

geleid ons door ‘t leven, o sterre der zee. 
 

O sterre der zee. O sterre der zee. Geleid ons door ‘t leven, o sterre der zee. 

 

Bedreigen ons noodweer of storm op onz’ baan, is ‘t scheepje onzer ziel in 
gevaar te vergaan, bedaar, o Maria, de storm op uw beê, 

stort hoop ons in ‘t harte, o sterre der zee. 
 

O sterre der zee. O sterre der zee. Geleid ons door ‘t leven, o sterre der zee. 

 

Maria, als gij onze schreden geleidt, 

schenkt gij ons uw licht en uw bijstand altijd: dan landen wij veilig ter hemelse 
reê, en danken U eeuwig, o sterre der zee. 
 

O sterre der zee. O sterre der zee. Geleid ons door ‘t leven, o sterre der zee. 

  



Mededelingen 

 

Zegen en wegzending   (van St. Patrick 385-461) 

 

De Heer zij voor u  om u de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij achter u  om u in de armen te sluiten  

en u te beschermen tegen gevaar. 

 

De Heer zij onder u  om u op te vangen als u dreigt te vallen.  

De Heer zij met u  om u te troosten als u verdriet hebt. 

De Heer omgeve u  als een beschermende muur  

wanneer anderen over u heen vallen. 

De Heer zij boven u  om u te zegenen. 

 

Zo zegene onze goede God u met allen die u lief zijn:  

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Allen: Amen. 

 

 

Slotlied 

Wij groeten u o Koningin, o Maria; 

u Moeder vol van teed’re min, o Maria: 

 

Refr. Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn; 

prijst met ons uw koningin: Salve, Salve, Salve Regina. 

 

O Moeder van barmhartigheid,  

o Maria; en troost in alle bitterheid, o Maria: Refr. 

 

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd’,  

o Maria; leid gij ons op den weg der deugd, o Maria: Refr. 

 

Toon ons in ‘t uur van onze dood,  

o Maria; de zoete vrucht van uwen schoot, o Maria: Refr. 


