
Een dag om te gedenken
alle gestorven zielen

waarvan wij op aarde hielden.
Nog steeds de pijn

van het gescheiden zijn
groeit bij ons de dankbaarheid

om de bladzijden in ons levensboek
die door de doden

kleur en inhoud werden gegeven.

Moge onze overledenen
door Christus, onze Heer, eeuwig leven.
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Hartenwens

Ik zou zo graag
Ik zou zo graag...

heel even willen kijken,
en zien hoe het in de hemel is.
Want er staat over geschreven,

er is daar geen rouw, geen droefenis
en een ieder die in Hem gelooft,
mag daar heerlijk eeuwig leven.

Ik zou zo graag...
‘k weet dat het onmogelijk is,
toch... heel even willen kijken.

Daar waar degenen die ik liefhad nu 
zijn.

Ze zien, zonder moeite, angst en pijn.
Als ik ze dan hoor zingen,

volmaakt, gezond en eeuwig blij
misschien... is dan het gemis 

iets minder voor mij!

Schrijver: Nel Benschop
22 april 2008

Wij gedenken dit jaar met Allerzielen:


