
 

 

NIEUWSBRIEF  

0485-471246 of  06-23887860  

 
  

 ZONDAG 18 JAN 

2e zondag door het jaar A              

Gildemis St. Anthonis 10.30 u  

Gildemis Groeningen 10.30 u   

ZONDAG 25 JAN 

3e zondag door het jaar A 

   

ZONDAG 1 FEBR. 

4e zondag door het jaar A  

ZONDAG 8 FEBR. 

5e zondag door het jaar A 

Presentatieviering 

Communicanten 10.30 u 

aansluitend koffie/thee 

Ga voor mee informatie:          

www.mmvdk.nl/vieringen 

 

 

 

 
 

WEEK VAN GEBED VOOR DE 

EENHEID VAN DE CHRISTENEN 

18 JAN T/M 25 JAN 

 
 

  

HUISZEGEN 2026 

Heer, zegen dit huis!  In de Eucharistie van Nieuwjaar, op het Hoogfeest 

‘Heilige Maria, Moeder van God’ wordt de aloude zegen voorgelezen:      

De Heer zegene en behoede u! De Heer doet Zijn aangezicht over u 

lichten en zij u genadig! De Heer verheffe Zijn aangezicht over u en geve 

u vrede! (Numeri 6, 24-26) 

Het nieuwe jaar begint met het vragen aan God ons Zijn zegen te geven.   

Wij knielen voor het Kerstkind, zoals de Wijzen uit het Oosten kwamen om 

het Kind te eren en geschenken aan te bieden. In veel landen is het een 

bekend katholiek gebruik om het huis waarin wij wonen te zegenen aan 

het begin van het nieuwe jaar. Daartoe wordt deze Huiszegen uitgereikt. 
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CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT 

20 + C * M* B + 26 
CHRISTUS ZEGENE DIT HUIS 

http://www.mmvdk.nl/vieringen
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PAROCHIECENTRUM  
    

12  
09.30   

Bestuursvergadering 

 

 12 
14.30  Vergadering 

           PCI  

    
 

21 - 28  
14.30  Bijeenkomst 

communicanten       

 

28 
10.00  Bijeenkomst 

communicanten 

 

 

Kerkzijn draait om gemeenschap 
 

Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch en 

referent voor jongeren en catechese herinnert ons er 

aan dat Kerk-zijn niet in de eerste plaats over geld.  
 

“Het gaat over gemeenschap, zin, hoop en 

uiteindelijk over toekomst. Tegelijk moet ik erbij 

zeggen: het is net als bij mijn voetbalclub waar ik lid 

van ben. Daar gaat het ook niet in de eerste plaats 

over geld, maar zonder geld kan ook een 

amateurclub niet aan het voetballen blijven.” 
 

Wat heeft de geloofsgemeenschap nodig om tot bloei 

te komen?” 

Eén eigen plek-ruimte waar je kunt samenkomen, een 

kerk waar de geloofsgemeenschap haar diensten, 

sacramenten, verkondiging, onderricht en gebed kan 

houden. 
 

Geven aan de kerk is meer dan alleen financieel 

bijdragen om alle vaste lasten, onkosten voor 

gebouwen, werkgroepen, pastoraal en bestuur dit 

jaar te financieren. De hoop is dat met ieders bijdrage 

- naar vermogen - dit lukt.  

Zie de begroting voor 2026 op onze site. 

Door verkoop van vastgoed – een kerkgebouw – 

 lukt het kerkbestuur op dit moment de exploitatie 

rond te krijgen, maar gezond is dit natuurlijk niet.  
 

We zullen de bijdrage van parochianen dienen te 

activeren waar dit kan, de deelname aan het 

kerkelijke leven, de gemeenschapsopbouw  waar het 

geloof ons bindt en samenbrengt in Gods Naam. 
  

“De kerk van vandaag is gebouwd door de offers van 

gisteren en de kerk van morgen wordt gebouwd door 

de keuzes van vandaag,”  

Het gaat niet om de hoogte van bedrag, maar het 

gaat om de deelname. Daarmee wordt duidelijk voor 

u: ik hoor hierbij en ik wil dat deze gemeenschap blijft 

behouden, nu en in toekomst.Dit draag ik dan ook bij. 
 

Dank aan alle weldoenders en parochianen die 

hand- en spandiensten hebben verricht in 2025 voor 

de geloofsgemeenschap, de parochie. 
 

Bijvoorbaat dank voor uw inzet en bijdrage in 2026.  

Pastoor Jos Hermans  
 

. 

 

 

 


