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Zondag 22 MAART 
5e Zondag vd 40dagentijd 

Zondag 29 MAART 
Palm- en Passiezondag 

Zondag 5 april  
HOOGFEEST VAN PASEN 

 

   

Zondag 12 april 
2e Paaszondag  

10.30 Lourdesviering Overloon 

   

Ter nagedachtenis 

3 feb Joke Gerrits-Jans 

   89 jaar uit Beugen 

6 feb Paula v. Hoenselaar-

Verschuuren 

   94 jaar uit Oploo 

9 feb Gerda Gooren-Deenen 

   96 jaar uit Vierlingsbeek 

11 feb Willy Peters 

     88 jaar uit St. Anthonis 

22 feb Mia Bos-vd Broek 

     75 jaar uit St. Anthonis 

27 feb Riek vd Bolt-Rijkers 

     88 jaar uit Wanroij 

28 feb Thera Strik-Bos 

     92 jaar uit Mill 

5 mrt Tonny van Loon 

     71 jaar uit Vierlingsbeek 

5 mrt Anton Cremers 

     76 jaar uit Overloon 

   7 mrt Marlies Broekman 

        75 jaar uit Overloon 
 

  

                    WOORD VAN DE PASTOOR                                          
Oorlog is een groot kwaad dat vermeden moet worden.                                  

Maandelijks komen wij samen uit de deelparochies voor een geloofsbijeenkomst. 

Vanwege de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de talloze oorlogen                   

in de wereld was deze maand het Thema: STOP DE VOORBEREIDING VAN DE 

OORLOG, BEREID JE VOOR OP PASEN VAN DE HEER. 

De bijeenkomst begonnen we met Video van de Paus 
Het Gebed in maart voor ontwapening en vrede. 
De Katholieke Kerk baseert haar standpunt inzake oorlog op het vijfde gebod  
("Gij zult niet doden"). En in de Catechismus (paragrafen 2307-2317)  
wordt oorlog beschouwd als een groot kwaad dat vermeden moet worden. 
 

In de geloofsbijeenkomst bespraken we ‘t artikel op Rkdocumenten.nl:  
Oorlog is een 'falen van de mensheid' 
Het artikel van Vincent Kemme 2 december 2025 gaat over de bijeenkomst voor 
vrede, de toespraak van paus Leo XIV in aanwezigheid van religieuze leiders  
in het Colosseum te Rome gehouden op 28 oktober 2025. 
 

Paus Leo XIV richt zich tot de aanwezigen:  
-We hebben gebeden voor vrede volgens onze verschillende religieuze tradities, en 
we zijn nu samengekomen om een boodschap van verzoening te verkondigen. 
Conflicten zijn aanwezig in alle delen van het leven, maar oorlog helpt niet om ermee 
om te gaan of om oplossingen te vinden.  
-Vrede is een voortdurende reis van verzoening.  
Ik dank jullie dat jullie hierheen zijn gekomen om voor vrede te bidden en dat jullie de 
wereld hebben laten zien hoe belangrijk bidden is. Het menselijk hart moet openstaan 
voor vrede. Door meditatie openen we ons hart en in gebed gaan we verder dan 
onszelf. We herinneren onszelf om onszelf te overstijgen. Dit is ons getuigenis: de 
immense schatten van oude spiritualiteiten aanbieden aan de hedendaagse 
mensheid. 
-De wereld dorst naar vrede.  
We hebben een echt en gezond tijdperk van verzoening nodig dat een einde maakt 
aan machtsmisbruik, machtsvertoon en onverschilligheid voor de rechtsstaat.  
Genoeg oorlog, met alle pijn die het veroorzaakt door dood, vernietiging en 
verbanning! Vandaag zijn we hier bijeen om niet alleen uitdrukking te geven aan ons 
sterke verlangen naar vrede, maar ook aan onze overtuiging dat gebed een krachtige 
kracht is voor verzoening. Wie religie beoefent zonder te bidden, loopt het risico deze 
te misbruiken, zelfs tot het punt dat er doden vallen. Bidden is een beweging van de 
geest en een opening van het hart. Het is geen woorden schreeuwen, gedrag 
vertonen of religieuze slogans tegen Gods schepselen. Wij geloven dat gebed de loop 
van de geschiedenis verandert. Mogen gebedsplaatsen tenten van ontmoeting, 
heiligdommen van verzoening en oases van vrede zijn. 
-Op 27 oktober 1986 nodigde de heilige Johannes Paulus II religieuze leiders uit de 
hele wereld uit om in Assisi te bidden voor vrede, waarbij hij hen opdroeg: laten we 
nooit meer tegen elkaar ingaan, maar naast elkaar staan.  
-In 2024 schreef paus Franciscus het volgende: "We moeten voorkomen dat 
religies toegeven aan de verleiding om een middel te worden om vormen van 
nationalisme, etnocentrisme en populisme aan te wakkeren. Oorlogen escaleren 
alleen maar. Wee degenen die God proberen mee te slepen om partij te kiezen in 
oorlogen!"  Ik wil deze woorden graag tot de mijne maken en ze met klem herhalen:  
Oorlog is nooit heilig, alleen vrede is heilig.  
In de kracht van het gebed, met de handen ten hemel geheven en open naar 
anderen,  moeten we ervoor zorgen dat deze periode in de geschiedenis,  
die gekenmerkt wordt door oorlog en arrogantie van de macht,  
snel ten einde komt en een nieuw tijdperk inluidt.  
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VERVOLG WOOR VAN DE PASTOOR 

 
-De eerwaarde Giorgio La Pira, een getuige van de vrede, 
schreef het volgende aan Sint Paulus VI toen hij in de politiek 
zat in moeilijke tijden:  "We verlangen naar een ander tijdperk 
in de wereldgeschiedenis: het tijdperk van onderhandeling, het 
tijdperk van een nieuwe wereld zonder oorlog."  Vandaag de 
dag kunnen deze woorden meer dan ooit dienen als leidraad 
voor de mensheid. 
-De cultuur van verzoening zal de huidige globalisering van 
machteloosheid overwinnen, die ons lijkt te vertellen dat een 
ander tijdperk onmogelijk is. Ja, dialoog, onderhandeling en 
samenwerking zijn in staat om de spanningen die ontstaan in 
conflictsituaties aan te pakken en op te lossen. Ze moeten het 
doen!  "Een einde maken aan oorlog is een plechtige plicht 
voor God die rust op iedereen die politieke 
verantwoordelijkheden draagt. Vrede is de prioriteit van alle 
politiek.  
God zal rekenschap vragen van hen die geen vrede nastreven 
en die conflicten aanwakkeren. Als religieuze leiders is dit de 
welgemeende oproep, die we doen aan de mensen op 
regeringsposities. We delen het verlangen naar vrede voor alle 
volkeren. Wij zijn de stem van hen die niet gehoord worden en 
de stemlozen. We moeten "vrede aandurven"! 
 

Zelfs als de wereld zich doof houdt voor deze oproep, zijn we 
er zeker van dat God ons gebed en de kreten van zovelen die 
lijden zal verhoren.  
 

Oorlog wordt beschouwd als een groot kwaad dat vermeden 
moet worden. -  Catechismus (& 2302-2317, & 2318-2330)  
            Lees “vrede bewaren” op onze parochiesite   
 
Dit dient onze oproep te zijn: keer terug tot uw God in gebed.  
Bereidt u allen voor door vasten en onthouding, aalmoezen en 
goede werken, en kies voor de vrijheid van de kinderen Gods;   
vrij van kwaad en alle ongerechtigheid,  
biedt weerstand aan alle verleidingen en zonde,  
wijs Satan en zijn trawanten af en hernieuw  
uw geloof en trouw aan God op weg naar Pasen.  
 
Graag begroet ik u, allen die gedoopt zijt, dit jaar 
tijdens de vieringen van het Paastriduum  2 t/m 5 april. 

Paascommunie 

Iedere gelovige is verplicht, nadat hij tot de eerste 

communie is toegelaten, ten minste éénmaal per jaar   

de heilige communie te ontvangen. Dit voorschrift moet 

vervuld worden in de paastijd, tenzij het om een goede 

reden in een andere tijd van het jaar vervuld wordt. (CIC, 

can. 920 - § 1-2) 

 

                    

VIERINGEN PAASTRIDUUM 
 

19.00 uur, Chrismamis in ’s-Hertogenbosch  1 april 
 

Donderdag 2 april (Witte Donderdag) 
15.30 uur, zorgcentrum op ’t Hoogveld  
(uitreiking palmtakje), pastoor Hermans 
 

Herdenking Laatste Avondmaal - Instelling Eucharistie 
19.00 uur Kerk Oeffelt, pastor Tullemans 
19.00 uur Kerk Wanroij, pastoor Hermans 
20.30 uur Kerk St Anthonis, pastoor Hermans 
                 (aansluitend aanbidding), 
 

GOEDE VRIJDAG 3 april 
Bidden van de Kruisweg 
15.00 uur Kerk St. Anthonis, pastoor Hermans 
15.00 uur Mariakapel Vierlingsbeek liturgiegroep 
15.00 uur zorgcentrum de Lookant werkgroep 
15.00 uur Kerk Oploo avondwakegroep 
19.00 uur Kerkhof Maashees werkgroep 
 

Viering met Lijdensverhaal en kruishulde 
19.00 uur  Kerk Oeffelt, pastor Tullemans 
19.00 uur  Kerk Wanroij, pastoor Hermans 
20.30 uur  Kerk St. Anthonis, pastoor Hermans 
 

STILLE ZATERDAG 4 april 
15.00 uur  de Lookant, Wanroij, pastoor Hermans 
 

Paaswake 
21.00 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans 
21.00 uur  Kerk Wanroij, pastoor Hermans 
23.00 uur  Kerk St. Anthonis, pastoor Hermans  
           Koor Pallet 
 
PAASZONDAG 5 april – Verrijzenis van de Heer 
09.00 uur  Kerk Beugen, pastor Tullemans 
09.00 uur  Kerk Wanroij, pastoor Hermans 
10.00 uur  Kapel Groeningen, pater Willems 
10.30 uur  Kerk Oeffelt, pastor Tullemans 
10.30 uur  Kerk St. Anthonis, pastoor Hermans 
           Oellandkoor 
 

TWEEDE PAASDAG 6 april 
09.00 uur  kerk Oploo, pastoor Hermans 
10.30 uur  Kerk Overloon, pastoor Hermans 
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