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ZALIG PASEN

= Het is 2020 — zes jaar geleden.

Half één nachts ga ik naar buiten om de Mariakapel, die nog open is te sluiten. Maar
eerst ga ik naar het houten kruis, waaraan onze Verlosser heeft gehangen, binnen halen
met de banieren van de Romeinse soldaten, die bij de deur waken. Op dat moment
komen er vanuit het centrum drie jonge fietsers aan, twee meiden en een jongen in de
leeftijd van, schat ik, 17-18 jaar. Druk in gesprek komen ze langs de kerk, en ik hoor het
meisje zeggen: “er staan allerlei dingen bij de kerk, wat heeft dat te betekenen”.

Ze kijkt verrast als ze mij met 't houtenkruis, dat nog buiten staat, naar binnen ziet gaan.
De jongen zegt haar: ‘vanmiddag zaten er twee gezinnen met een ijsje op de trappen’
en ze rijden verder en verdwijnen uit zicht, terwijl ik het houtenkruis en de soldaten
binnen zet en de deur op slot doe. Benieuwd vraag ik me af hoeveel mensen, jongeren
en ouderen, dezelfde vraag in de afgelopen dagen gesteld hebben en in de komende
dagen misschien zullen stellen als ze langs de kerk komen. Wat heeft dat te betekenen?

Het is de vraag die in elk Joods huisgezin traditiegetrouw met Pasen door de jongste
gesteld wordt. Waarom vieren we dit feest: Pasen? Dan vertelt de oudste het
Exodusverhaal. Wij vertellen ook het verhaal van de kruisdood van Jezus, die in de TIUD
onder mensen een grote betekenis gekregen heeft.

Maaltijd houden met Pasen “breken van brood, beker met wijn” gereed om alles op te
geven en op te trekken naar het land dat God ons wijst. Wachten op het teken - het
signaal —zo was het in de dagen van Farao voor de uittocht uit Egypte. Zo was in de dagen
van Jezus, die met zijn leerlingen in een kamer aanlag om het Paasmaaltijd te houden.
Zo is het dit jaar met Pasen opnieuw waar we wereldwijd hard getroffen worden door
oorlog en geopolitieke machtsstrijd op aarde, die buiten onze wil om gebeurd.

Het motto was toen en is mogelijk nu weer: “blijf thuis” terwijl we erop uit willen...
We moeten wachten op het signaal — teken — die de beperkingen, die ons opgelegd
worden, opgeheven zullen worden. Wachten op het verlossende woord, zoals klonk uit
de mond van Farao: “u mag in vrijheid gaan”. Pasen ... wat heeft dat te betekenen?
Een onschuldige in de ogen van de Romeinse Stadhouder, een rechtvaardige in de ogen
van het volk, sterft met Pasen in de stad van vrede, Jerusalem, en maakt dat de leerlingen
de dagen erna achter dichte deuren uit angst voor ... binnen blijven. Pasen van de Heer,
wat betekent dat — voor de huidige tijd en wereldbevolking: leven in vrijheid is een offer
waard en ook ik ben bereid dat offer te brengen niet voor mezelf maar uit liefde voor
de anderen.

Koningin Elisabeth, gelovig als ze is, zei in haar toespraak in 2020: veel vieringen zijn
anders dan anders, maar het Paasfeest is daardoor niet minder belangrijk. We hebben
Pasen meer dan ooit nodig. Het duister van de dood, donkere tijd voor hen die nu lijden
door verdriet, het licht en het leven zijn sterker", benadrukte ze, verwijzend naar de
kaarsen die met Pasen worden aangestoken.

Wij ontsteken voor elk kerkdorp op de 1¢ Paasdag een Paaskaars als licht van Christus
in het geloof dat Gods licht duisternis verdrijft en leven sterker is dan de dood. Op het
kruis heeft Jezus de dood overwonnen. Dragen wij allen het kruis en licht van Pasen de
komende tijd uit in onze wereld en laat ons gezamenlijk in vrede en gerechtigheid leven.
Amen.

Zo wens ik u in het land van Cuijk te Sint Anthonis, Wanroij, Overloon, Oeffelt, Oploo,
Westerbeek, Stevensbeek, Ledeacker, Landhorst, Rijkevoort, Beugen, Vierlingsbeek,
Groeningen, Maashees, een Zalig Pasen. Pastoor Jos Hermans

Telefoon 0485-471246
Mobiel 06-23887860

https://parochiemmvdk.net

ZONDAG 12 APRIL

Belokenpasen
Lourdesviering Overloon

ZONDAG 19 APRIL
3¢ ZONDAG VAN PASEN

ZONDAG 26 APRIL

4e zondag van Pasen

ZLONDAG 3 MEI

5¢ zondag van Pasen

ZONDAG 10 MEI

6¢ zondag van Pasen

DONDERDAG 14 MEI
HOOGFEEST HEMELVAART

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
10.30 UUR - SINT ANTHONIS

Ga voor mee informatie:
parochiemmvdk.net/liturgie/
vieringen - overzicht
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Presentatie nieuwe bestemming

Theobalduskerk
Datum: 20 april om 19:30 uur. Locatie: de Pit

Door een werkgroep wordt al langere tijd gezocht naar een
passende herbestemming die zowel recht doet aan het
karakter van de kerk als aansluit bij de behoeften van
Overloon. De meest concrete en kansrijke optie op dit
moment is om de kerk te verbouwen tot appartementen.
Daarbij wordt gedacht aan woonzorg en starters.
Tegelijkertijd biedt het concept-plan een manier om het
markante en monumentale gebouw te behouden, zodat het
niet leeg komt te staan of in verval raakt.

In het concept-plan wordt nadrukkelijk rekening gehouden
met de cultuurhistorische en maatschappelijke waarde van
de kerk en dat de parochie samen in een eigen sacrale
ruimte de liturgie kan vieren.

Het is de bedoeling dat belangrijke kenmerken van

het gebouw behouden blijven, ondanks de ingrijpende
verbouwing. Instanties zoals Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, de gemeente Land van Cuijk en de Dorpsraad kijken
daarom mee naar de plannen, waar het parochiebestuur, met
goedkeuring van het bisdom, ervoor zorgt dat het kerk-
gebouw behouden blijft in Overloon en niet verloren gaat
voor de (geloofs-)gemeenschap.

Het concept-plan is echter nog niet volledig afgerond. Er
moeten nog verschillende stappen worden gezet, zoals het
verkrijgen van vergunningen en het verder uitwerken van de
bouwplannen. Ook zijn er nog aandachtspunten en zorgen,
bijvoorbeeld over hoe de verbouwing precies wordt
uitgevoerd en wat dit betekent voor de omgeving. Na de
presentatie, waarvoor de Stichting en het parochiebestuur
alle inwoners en belanghebbenden uitnodigt, volgt de
volgende fase.

Duidelijk is dat het parochiebestuur hier een leidende en
beslissende rol in heeft. Hierbij zal de Stichting haar
samenwerking en ondersteuning voortzetten. Begrijpelijk is
dat we niet alle concrete vragen die avond al kunnen
beantwoorden. Wij nemen deze echter allemaal mee in het
vervolgtraject. Stichting Kerkgebouw Overloon

Fons van Mil, voorzitter - Anton Broekman, penningmeester -
Tiny Willems, secretaris

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR
Vanaf 15 juni gaan nieuwe openingstijden voor het
parochiecentrum/secretariaat in.

Het kerkbestuur heeft de vacature, lees de
aanvullende functie ‘administratief medewerker’ —
inmiddels ingevuld en is in afwachting van de
goedkeuring van het Bisdom. De nieuwe
medewerker zal met Diana samen werken op het
parochiesecretariaat. Met haar kijken we uit naar
een prettige samenwerking in de toekomst
Openingstijden per 15 juni.

Maandag 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag 09.00 - 13.00 vur
Woensdag 09.00 - 13.00 uur
Donderdag 09.00 - 13.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 vur

Binnenkort zal onze nieuwe collega via de
nieuwsbrief en op onze parochiesite zich aan de
parochie voorstellen.

Belangstellende zijn voor de presentatie van de
nieuwe bestemming Theobalduskerk van harte
welkom op 20 april in de Pit te Overloon.

STG, OVERLOONSE Q ¢ BEDEVAART

Zondag 12 apiril is er een Lourdesviering om 10.30 uur
in de kerk van Overloon waarin we samen vieren dat
we naar Lourdes gaan. Graag nodigen wij u allen
hiervoor uit.

Dit jaar gaat de Overloonse bedevaart in april naar
Lourdes. Ook een bedevaartgroep van Parochie
Maria Moeder van de kerk gaat in september naar
Lourdes.

Stg. Overloonse Bedevaart. Ine Hofmans, Jeannette
Cremers, Marga Verstraaten.

Parochie, Maria, Mater Ecclesiae St. Anthonis.
Pastoor Jos Hermans.

Dank voor uw bijdrage in dit jaar

Parochie Maria, Moeder van de Kerk: NLé65 RABO 0155 9485 98 .




